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23.Schelden

Kijk. Wie komt daar aanfietsen? Het is opa Krentenbol. Hij heeft een aanhangertje aan zijn fiets.
Daarin zitten boodschappen. Ook tien krentenbollen en een wat beschadigde kassarol, die de
winkelier hem meegaf voor zijn kleinkinderen. Plotseling hollende voeten en veel geschreeuw. 't Is
Stefan. Hij heeft opa niet eens in de gaten, anders zou hij vast niet zo'n lelijk woord naar Japie
roepen. Nu schrikt hij en zegt verontschuldigend. 'Opa, hij heeft mijn jas gescheurd!'

Ja, dat ziet opa wel. Hoe kon dat nou gebeuren?

'We waren voor de lol naar elkaar aan het spugen en ik raakte per ongeluk Japie zijn schoen. Toen
werd ie kwaad en trok me aan m'n jas. O, wat zal mamma boos zijn. Japie is een gemene...'

'Hoho!' zegt opa, 'Weet je wat? Laten we even naar binnen gaan. Vind je het goed als ik Japie ook
uitnodig?'

Japie slentert dichterbij. Hij voelt zich schuldig.

'Kom op, joh!' zegt opa grijnzend, 'Ik wou net op krentenbollen trakteren. Die lust jij toch wel?'

Nou en of. Japie heeft alweer honger. Moeder is nog niet thuis en opa zet dus maar even thee. Hij
bekijkt de scheur en schudt zijn hoofd. Eigenlijk meer om het schelden van Stefan. Het is niet
netjes om zulke woorden te zeggen. Het is gewoon napraten wat anderen zeggen als ze kwaad
zijn. Nee, opa heeft een beter idee. Hij gaat de kassarol uit zijn karretje halen. De kinderen
wachten nieuwsgierig af.

'We gaan originele scheldwoorden verzinnen, een heleboel.

Zodra je weer boos bent, loop je naar die rol en trekt er de eerste vijf van af. Die roep je hardop en
je bent gelijk niet kwaad meer. De gebruikte woorden gooi je in de vuilnisbak. Help eens mee met
verzinnen.'

Shirley, die inmiddels ook thuisgekomen is, roept: 'Slissende straatsteen.'

'Juist, ja.' zegt opa, 'Nou jij, Japie.'

Maar die heeft zijn mond vol krentenbol. Hij probeert toch nog: 'Pittige peperbus.' Er sproeien
allemaal kruimels in de rondte. Hierdoor krijgt Stefan zijn humor weer terug. Hij denkt ook mee.

'Ratelende regenworm.'

Ze krijgen er nu echt zin in. Na een paar minuten gieren ze van het lachen. De rol komt een eind
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vol. Als moeder binnenstapt vindt ze opa en de jongens op de grond bezig aan het
honderdenveertigste lollige scheldwoord.

Ze ziet ook de kapotte jas van Stefan, Net wil ze boos worden als opa zegt: 'Meid, Stefan kan er
niks aan doen, maar het is logisch dat je kwaad bent. Dus mag je de eerste zijn die een paar
scheldwoorden van de rol trekt.'

Ze leggen moeder enthousiast uit hoe het werkt. Weet je welke spreekwoorden ze mag voorlezen?
Rare reuzenkeutel, glibberige gladjanus, nare tijgerteen, frisse schoenveter en tot slot gekreukte
oorlel.

Ja, het is wel lachen, gieren en brullen met opa Krentenbol.

Vraag 1: Wat kun je doen als je boos bent?

Vraag 2:Wat is vergeven eigenlijk?

Vraag 3: Wordt een Christen nooit eens boos?
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