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Tuinfeestje

Fieke is in de zomer jarig. Dat is een leuke tijd voor een tuinfeestje. Je mag zes kinderen vragen,
zegt moeder. We gaan aardappeltjes poffen en pannenkoeken bakken. 

O, wat is Fieke blij. Samen met moeder kijkt ze in een blad. We versieren de tuin net zoals op dit
plaatje, zegt moeder. Slingers van boom naar boom en lampionnen voor 's avonds. Gaaf, zeg!
Fieke wordt er warm van. Op het plaatje staat een mooi gedekte tafel met lekkere dingen, zoals
zelfgemaakte taart, chips en dipsausjes. En kijk eens... bekers ijs en een parasolletje. Ja, zegt
mamma. Het kan een fijn feest worden als het maar mooi weer is. Fiekes gezicht betrekt. Daar had
ze niet aan gedacht. Wat zou het jammer zijn als het ging regenen. Mamma, vraagt ze. Kunnen we
er soms voor bidden? Of zou de Heer Jezus dat gek vinden. Welnee, zegt mamma. De Heer Jezus
vindt geen een gebed gek. Ze bidden ervoor bij het slapen gaan en ja hoor! Op Fiekes verjaardag
is het prachtig weer. En als het nou toch had geregend? Dan vierden ze feest in de schuur. En dat
is ook leuk.
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