
   

 Les over Johannes 13  
Geschreven door  Marjon de Jong 

Voor een groep kinderen van vier tot 12. 
 
Waar ik opeens aan moest denken is dat er allemaal verschillende vertalingen zijn van de Bijbel en er 
is ook een jongerenbijbel, maar er is geen kinderbijbel. Ja, natuurlijk zijn er wel boeken met de 
verhalen uit de Bijbel, dat noemen we kinderbijbels, maar dat doet zo'n tekort aan alles wat er in de 
Bijbel staat.  
  
Wat ik gedaan had was het volgende: 
  
Ik wilde het boekje laten zien van Drippy en Droppy. Dus God heeft een "brief" voor ons, waarin staat 
hoeveel Hij van ons houdt. Toen ben ik op zoek gegaan in de Bijbel naar een gebeurtenis van Jezus 
waarin hij laat zien hoeveel Hij van ons houdt. Ik kwam uit bij Johannes 13: 33. Ik heb dit vanuit "Het 
Boek" vertaald voor kinderen. Het is een soort brief geworden. 
Dus de kinderen kregen een brief van God. Ze mochten zelf van papier een envelop maken, hun 
naam er op hun allermooist opschrijven (met ballonletters of met zonnestralen er om heen of met 
koeienletters, noem maar op).  
  
Maar voordat ze dat maakten had ik de brief 2x voorgelezen en gingen we een ren-je-rot-spel doen 
met vragen uit de brief. 
Eigenlijk waren de vragen voor de grote kinderen te makkelijk en renden de kleintjes lekker achter hun 
aan, maar ik was blij want ik merkte dat, in ieder geval de groten, de boodschap begrepen hadden. 
Johannes 13: 33-...  was "verorberd"  
  
Dus in het kort zag de kinderdienst er zo uit: 
  
Lied zingen en dansen, presentatie Drippy en Droppy, naspelen door de kinderen met 2 grote 
waterdruppels op een stok, uiltleg over Gods liefde voor ons, de brief uit Joh. 13, ren-je-rot, drinken en 
iets lekkers en tot slot envelop maken. 
En toen was de tijd al weer op.  
  
En vertalen, dat ga ik vaker doen. Ik hoop dat ik wel goed vertaald heb, maar ik vind dat de 
kinderen recht op hebben op de hele Bijbel.  Wijsheid is wel geboden, het moet nuttig (hé, dat komt 
van nuttigen, opeetbaar) voor ze zijn. 
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deel twee: 

 Brief van Jezus: Johannes 13 
  
Dit zegt Jezus tegen de mensen die Hem willen volgen: 
  
Vrienden, Ik ben nog maar heel even bij jullie. Jullie zullen me missen, maar jullie kunnen nu nog  niet 
komen waar Ik ben. 
  
Ik heb een nieuwe opdracht voor jullie: Houdt van elkaar! Houdt net zoveel van elkaar als Ik van jullie 
houd. 
Als jullie van elkaar houden, zullen de mensen zien dat jullie bij Mij horen. 
  
Maar Here Jezus: waar gaat U dan naar toe? 
Daar kan je nu nog niet naar toe, later wel. 
  
Maar waarom kan ik nu niet gelijk met U mee gaan? Ik heb alles voor U over. 
  
Luister goed, je zult zien dat je het nu nog niet kunt 
  
Maar wees niet verdrietig. Vertrouw op God de Vader en vertrouw ook op Mij. 
  
Waar mijn Vader woont zijn heel veel huizen. Als dat niet zo was , zou ik het jullie wel gezegd 
hebben.. Ik ga er nu heen om alles voor jullie in orde te maken. Wanneer Ik daarmee klaar ben, kom 
Ik terug om jullie op te halen. Dan mogen jullie voor altijd bij Mij zijn. 
  
Jullie weten de weg. 
  
Maar, Here Jezus, we weten niet eens waar U naar toe gaat. Hoe kunnen we dan de weg weten? 
  
Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Ik ben de enige weg naar God de Vader. Als jullie Mij 
kennen, dan kennen jullie ook de Vader, want Hij leeft in Mij. 
  
Luister goed: wie op Mij vertrouwt, zal dezelfde dingen doen als Ik, zelfs nog grotere dingen. 
Als je Mij iets vraagt in Mijn naam, zal Ik het doen. 
  
Ik zal de Vader vragen of hij iemand voor Mij in de plaats wil sturen. Die zal altijd bij jullie blijven. Dat is 
de Heilige Geest. Maar Hij komt niet bij iedereen, want niet iedereen kent Hem. Maar jullie wel. 
  
Ik laat jullie niet als weeskinderen achter Ik kom weer naar jullie terug. 
  
Je moet wel doen wat ik heb gezegd, want dan kan Ik zien dat je van Mij houd. En dan zal je zien dat 
God de Vader ook van jou houdt.. 
  
Johannes 13: 33 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Deel drie: 

  

Ren- je- rot spel met de volgende vragen 
  

  
Vragen:      JA of NEE 
  

1) 1)       Jezus zei tegen z’n vrienden dat hij weg ging en hen nooit meer zou zien. 
  

2) 2)       Jezus had een nieuwe opdracht voor z’n vrienden. Dat was: houdt van elkaar 
  

3) 3)       De vrienden vroegen: waar gaat U dan naar toe. Jezus zei: weer terug naar moeder 
Maria. 

  
4) 4)       Jezus zei: wees niet verdrietig, vertrouw op God de Vader en ook op Mij. 

  
5) 5)       Bij God de Vader zijn maar een paar huizen. 

  
6) 6)       Als Jezus klaar is met een plaatsje in orde te maken komt hij ons halen 

  
7) 7)       Er is maar één weg naar God de Vader. 

  
8) 8)       Jezus is de weg, de waarheid en het leven 

  
9) 9)       Als je 5x per dag bid,  kan je misschien wel hetzelfde doen als Jezus. 

  
10) 10)   Als je iets aan Jezus vraagt, in Zijn naam, dan doet Hij het.  

  
11) 11)   Er kwam niemand voor Jezus in de plaats. 

  
12) 12)   De Heilige Geest komt bij je als je hem kent. 

  
13) 13)   Jezus komt weer terug 

  
14) 14)   Jezus kan zien dat je van Hem houdt, omdat je een kaarsje voor Hem aansteekt. 

  
15) 15)   Jezus kan zien dat je van Hem houdt, omdat je doet wat Hij zegt.  
  
  
  
  
  
  
 
  
 
 

 


