
  OT01 - De eerste mens


  'Juf, ik heb vannacht een broertje gekregen.' roept Gerlande zodra ze de klas binnenkomt, omringd door een troep vriendinnen.


  Opgewonden vertelt ze hoe lief hij wel is. Juf feliciteert haar en zegt: 'Dat komt goed uit. Ik wilde juist vertellen over... Nee, gaan jullie maar eerst in de kring zitten.'


  Terwijl de kinderen luidruchtig hun stoeltjes versjouwen, haalt ze uit haar tas een rond houten popje, prachtig beschilderd. Een soort Russisch vrouwtje. De kinderen worden gelijk stil. Heel voorzichtig doet juf het popje open. O33, kijk eens, er zit nog zo'n vrouwtje in en daarin nog één, steeds een beetje kleiner. Wel acht. Het kleinste is zo groot als een nagel.


  'Dat is een pasgeboren baby'tje,' zegt Dottie, die veel fantasie heeft. 'En dat is de moeder en de oma en de overgrootmoeder en de...'


  'Houd maar op,' zegt juf lachend. ''t Is een lange rij. Bij ons mensen is die rij nog langer. Maar ergens heel ver terug is er toch een eerste moeder geweest. Waar kwam die vandaan?'


  Sjoerd steekt zijn vinger op. Hij weet het. Uit een aap.


  De klas begint te grinniken, maar Sjoerd gaat verontwaardigd verder: 'Ja, ik heb het zelf in het museum gezien. Eerst liepen ze op vier poten en dan gingen ze rechtop lopen en na duizenden jaren werd het een mens, die op een aap leek en dan weer na duizenden jaren mooier en mooier tot we zijn zoals we nu zijn.'


  'Juf, juf,' dramt Joan, 'Alles begon met een visje, dat op het land kroop.'


  'Ken niet.' constateert Appie nuchter, 'Dan gaat 'ie dood.'


  Appie vist vaak, dat kun je wel merken. Juf zet nu alles eens op een rijtje.


  'Kinderen, Sjoerd heeft het over een aap en Joan over een vis. Wat is er waar? Er wordt veel over geschreven. En niemand is er bij geweest toen alles werd gemaakt.'


  'Alleen God,' roept Appie weer.


  'Kon Hij het dan niet tegen ons zeggen?' bedenkt Joan.


  'Ja, dat heeft Hij ook gedaan,' stelt juf vast. 'Het staat in de Bijbel. Wil je het horen? Luister dan.'


  Helemaal in het begin had God, die enkel liefde is, het plan mensen te maken die op Hem zouden lijken, waar Hij mee zou kunnen spreken en van zou kunnen houden. Dus ging Hij alles klaarmaken. Hij maakte de hemel en de aarde. Maar die aarde was woest en leeg. Een dikke duisternis hing over het water. God liet Zijn gedachten erover gaan. In duisternis zou de mens niet kunnen leven. Dus gaf Hij het bevel: 'Er zij licht!' en er was licht. Het licht was goed. God noemde het licht dag en de duisternis noemde Hij nacht. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de eerste dag was voorbij.


  Nog hing er een soort mist boven de aarde. Alles was grauwgrijs en nat. Daar moest verandering in komen. Dus maakt God scheiding tussen wateren op en boven de aarde. Oceanen, zeeën, beekjes en meren ontstonden. De lucht boven ons noemde God hemel. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en morgen, de tweede dag.


  'Het droge moet te voorschijn komen!' riep God.' En daarop wil ik grasjes, planten en bomen hebben, die vrucht dragen!'


  Prachtig werd het nu, zo vol kleur. God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en morgen, de derde dag.


  'Aan de hemel wil ik lichten: zon, maan, sterren. Zij moeten scheiding maken tussen dag en nacht. Ze moeten de seizoenen aangeven, de maanden en de jaren en bovendien licht geven op de aarde.'


  Zoals God het uitsprak gebeurde het ook. Het was avond geweest en morgen, de vierde dag.


  'In het water wil Ik vissen hebben en in de lucht vogels!' zei God. Je had het moeten zien! Allerlei vogels en vissen kwamen er, grote en heel kleine. Een gespetter en een gefluit. God zegende ze en zei: 'Het is goed zo, krijg maar jonkies en maak de aarde vol.'


  Weer was het avond geweest en morgen: de vijfde dag.


  Op de zesde dag schiep God allerlei levende dieren. Egels, hagedisjes, paarden en leeuwen. Ongelooflijk veel soorten. God had er duidelijk plezier in om een giraffe met een lange nek te maken en een eenhoorn met maar één hoorn op z'n neus. Wat een dierengeluiden waren er nu en wat een gespring en beweeg. Je keek je ogen uit. Eindelijk was alles klaar. Nu kon de mens komen. Wat zou hij genieten van die lekkere vruchten, die geuren, die kleuren en dat vogelgefluit.


  God maakte de mens met zijn eigen handen, van moleculen die op aarde waren, een beetje van dit en een beetje van dat. Met één vinger streelde Hij zacht over de wangen. Hij vormde de mond, de vingers met de nagels, de ronding van de benen en de sierlijke voeten...


  En dan vertel ik je nog niet eens hoe ongelooflijk knap God de hersens maakte en de darmen en het hart.


  Volmaakt was de mens. Alleen, hij leefde nog niet. Hoe zou God dat doen? Zou Hij weer spreken? Nee, Hij blies Zijn eigen adem in zijn neus en zette hem zachtjes overeind.


  'Adam,' zei God trots. Hij bekeek zijn kind een hele tijd en fluisterde maar steeds: 'Goed, heel goed.'


  Wie leerde Adam praten? Hoe leerde Adam wat hij kon eten? Wie heeft hem die mooie schepping getoond? God natuurlijk. Adam mocht over alles de baas zijn. Hij voelde zich zo rijk als een koning en dat was hij ook.


  Veel te snel ging die dag voorbij, de zesde.


  Nu had God nog één dag over, de zevende. Die dag zette Hij toen echt apart. Het werd een dag om met de mens om te gaan, een rustdag voor samen. Ja, God rustte van al het werk dat Hij gedaan had en Hij genoot ervan.


  Juf is uitverteld. Er gaat een zucht door de klas. Wat mooi! Als ze hun plaatsen weer opzoeken bromt Appie tegen Sjoerd: 'Ik geloof niet in dat apenverhaal van jou.'


  Die kijkt hem vernederend aan. 'O nee? Toch is het zo. Het museum liegt niet. Nooit!' Maar diep in zijn hart neemt Sjoerd zich voor om aan z'n vader te vragen hoe het nou precies zit met die eerste mens die nooit een baby was.'


  



  OT02 - De man zoekt een vrouw


  't Is ouderavond geweest. Als de kinderen van juf Connie 's morgens de klas binnenkomen moet er eerst opgeruimd worden.


  'Sjoerd, haal jij de tekenschriften op en Appie de taalboeken,' zegt ze. Gerlande, die zit te springen om ook wat te mogen doen, protesteert luidkeels, 'Dat is gemeen, juf. U neemt allemaal jongens.'


  Juf antwoordt verbaasd: 'Het gaat toch niet om jongens of meisjes, Gerlande. Ik kies gewoon een paar kinderen uit.'


  Appie geniet er eigenlijk een beetje van, dat Guirlande niet mag helpen. Hij plaagt: 'Meissies zijn niet belangrijk. Weet je waarom niet? Ze staan niet eens op een bankbiljet. Haha!'


  Gelijk beginnen alle jongens op de bank te trommelen van plezier, maar de meisjes kijken sip. Juf sust ze lachend.


  'Dadelijk ga ik jullie een verhaal vertellen, waaruit je kunt zien hoe belangrijk vrouwen wel zijn.'


  Even later zitten ze gezellig in de kring te luisteren naar het verhaal van God.


  In de prachtige tuin van Eden staat een man met grote ogen van verbazing. Beurtelings kijkt hij naar zichzelf en naar de wereld om zich heen. Het is Adam, de eerste mens. Die heerlijke geuren, dat ruisen van de bomen en het geklapwiek van een opvliegende vogel... Het is zo mooi. Voorzichtig zet hij zijn voeten op het splinternieuwe gras dat kriebelt tussen zijn tenen.


  'Vader God,' fluistert hij eerbiedig, 'Ik verbaas me zo. Wat is dit? Waarom ben ik hier?'


  En Vader God, die heel dicht bij hem is, antwoordt vol liefde: 'Dit is leven, m'n kind. Ik geef je deze hof als leefruimte. Je moet hem bewerken en bewaren...'


  'Leven met een opdracht?' denkt Adam 'Wat zal ik allemaal meemaken? Ik kan ruiken, kijken, horen, voelen...'


  Om hem heen beweegt van alles, hipt, springt, fladdert, kruipt... Mmm! Interessant! Er valt veel te onderzoeken.


  Wat een wereld. Wat een leven! Het ene moment ligt Adam op zijn knieën voor een grote mierenhoop en het andere moment ziet hij een kevertje, dat balletjes kan rollen of een visje, dat met waterdruppels schiet... Ergens in een struik zitten een paar jonge vogeltjes luid te tsjilpen om eten, hun bekjes wijd open. De ouden vliegen af en aan. Adams eigen maag begint van de weeromstuit ook te knorren. Zou er wat eten voor hem zijn? Overal groeit heerlijk fruit aan de bomen, dat je zomaar kunt plukken. Hij loopt ernaar toe. Maar God houdt hem tegen.


  'Wacht eens, Adam. Eerst moet ik je iets vertellen. Van alle bomen in de hof mag je eten, ook van de Boom des Levens, daar in het midden van de hof. Maar van de boom daarnaast moet je beslist afblijven. Het is de Boom der Kennis van Goed en van Kwaad, want dan zul je zeker sterven,'


  Hè, heeft God nu iets gemaakt dat niet goed is? Een boom waarvan je dood gaat? Nee, hoor! Dat niet. 't Is net als met elektriciteit. De mens moet er mee leren omgaan. Hij moet leren kiezen. Het goede doen en het verkeerde laten. Adam overlegt bij zichzelf.


  'Sterven? Is dat soms ophouden met leven? Dat zou vreselijk zijn. Dat wil ik niet.'


  Hij keert zich resoluut van de Boom af. Er zijn genoeg andere bomen om van te eten... bomen met ronde vruchten, met kleine vruchtjes, met trosvruchten. Wat heeft God alles toch goed bedacht.


  Hoog in het bergland van Eden ontspringt een rivier, die zich, wat lager gekomen, verdeelt in vier stromen. Overal waar je bent in de hof kun je het water horen kabbelen of bruisen. Heerlijk verfrissend zijn de kleine watervalletjes hier en daar. Op speciale plaatsen komen dieren drinken. Adam gaat ernaar kijken. Ze zijn helemaal niet bang. Hij merkt al gauw dat ze zelfs doen wat hij zegt.


  'Kom eens hier,' zegt hij tegen een dier met gelige ogen en een grote bos manen om zijn kop. Laat je tanden eens zien. De grote bek gaat gehoorzaam open. Adam betast de staart eens, het kwastje aan het eind.


  'Adam,' hoort hij plotseling God roepen, 'Geef hem maar een naam.'


  O wat leuk! Adam mag de dieren namen geven.


  'Ik noem je leeuw,' zegt hij, 'Je zult de koning der dieren zijn.'


  Vader God heeft plezier in Adam. Hij brengt nog veel meer dieren bij hem, zelfs de vogels komen aanvliegen. allemaal krijgen ze een naam. Dat is niet makkelijk, hoor! Je moet goed kijken wat zo'n dier doet en hoe zijn karakter is. Stel je voor dat je een strandloper een roodborstje noemt. Of een zeemeeuw een bosuil.


  Adams bewondering voor God wordt steeds groter. Uit heel de schepping zie je zijn wijsheid. Op een gegeven moment echter merkt Adam iets bijzonders op. Dat was ook precies wat God hem wilde laten ontdekken. Alle dieren zijn samen! Mannetje, vrouwtje, mannetje, vrouwtje. Waar is echter de mens die bij hem past? Hij denkt niet meer aan de dieren, maar kijkt zoekend rond, roept zelfs. De bergen weerkaatsen alleen zijn eigen stem.


  'Dat de mens zo alleen is is niet goed,' zegt God. 'Ik zal een vrouw voor hem maken, die bij hem past.'


  Hij laat Adam in een diepe slaap vallen. Voorzichtig, zonder een wond te maken neemt God één van zijn ribben en sluit zorgvuldig de plaats weer dicht met vlees. Hiervan bouwt Hij een vrouw. Fijner wordt ze, mooier, zachter... Ze lijkt op Adam, maar is toch anders, ook in haar karakter.


  'Adam, wakker worden,' zegt God dan, 'Kijk eens!...


  Twee stralende ogen kijken Adam aan vanuit een knap gezicht met een schitterende bos krullend haar. Adam weet niet wat hij ziet. Een vrouw voor hem? Waar hij mee kan praten, die precies bij hem past? O, wat is hij blij.


  'O, dankuwel, Vader God!' roept hij uit terwijl hij naar haar toe loopt. 'Dat is precies waar ik naar zoek. Ik noem haar mannin.'


  Adam pakt haar kleine hand in zijn grotere knuist en overgelukkig wandelen ze weg om nu samen Gods wijsheid in de schepping te gaan ontdekken.


  


  OT03 - God houd van Adam en Eva, ook als ze fouten maken


  'Juf, juf, ik ben met mijn vader naar het vliegtuigmuseum geweest... en daar heb ik een echte ruimtevaartcapsule gezien!' Opgewonden komt Sjoerd op een dag de klas binnenrennen. De anderen komen gelijk om hem heen staan. Sjonge, wat leuk.


  'Hebbie nog een ruimtevaarder gezien?' vraagt Appie naïef.



  'Nee, natuurlijk niet!' antwoordt Sjoerd lachend. '... Ik ben erin geweest, er zijn allemaal knopjes en schuifjes. Mijn vader zegt, dat zo'n ding wel miljarden guldens kost.'



  'Zo!' zegt Ymke, 'Je zal hem per ongeluk kapot maken, zeg!'



  'Nou, zeker!' stemt Sjoerd in. 'Daarom moet je ook een opleiding volgen om ruimtevaarder te worden en goed naar het grondstation luisteren, want anders... Pfammm! Daar gaat je mooie capsule.'



  De kinderen praten nog even door over capsules en ruimtevaarders, maar tenslotte maakt juf Connie er een eind aan. Ze gaat weer verder vertellen van Adam en Eva in de mooie tuin. O wee! Daar ging ook al iets mis.



  Koning en koningin. Dat waren Adam en Eva eigenlijk. Ze mochten heersen over de bomen, de bloemen en de dieren.



  'Jullie moeten de hof bewerken en bewaren,' zei Vader God. 'Maar één ding. Blijf van de Boom van Kennis van Goed en Kwaad af! Je mag er niet van eten, anders zul je zeker sterven. Begrepen?'



  Adam en Eva knikten. Erg moeilijk was dat niet. Er was zoveel te ontdekken. Een hagedisje, dat kon zwemmen of een hertje met jongen... Ze stonden steeds weer verbaasd van Gods wijsheid en goede zorg. En wat was het fijn als God bij hen was, met hen wandelde en alles besprak.



  Eén was er, die de band tussen God en zijn kinderen kapot wilde maken. Het was satan, een opstandige engel, die in plaats van God de baas wilde zijn. En de slang, het slimste dier van het veld, wilde hem daarbij wel een handje helpen.



  Op een dag gaan Adam en Eva naar het midden van de hof, waar de Boom des Levens en de Boom van Kennis van God en Kwaad staan. De slang houdt hen goed in de gaten. Zodra hij merkt dat Eva alleen staat, kronkelt hij naar haar toe.



  'Mogen jullie van geen ene boom eten?' vraagt hij zeurderig.



  Eva draait zich verbaasd om. Praat de slang?



  'Ja hoor! We mogen van alle bomen eten,' antwoordt ze. 'Alleen niet van die boom daar, anders zullen we sterven.'



  Minachtend draait de slang zijn smalle kop met de koude ogen opzij. Zijn gespleten tong flitst heen en weer.



  'Tsss... sterven? Welnee! God weet gewoon, dat als je daarvan eet, je net als Hij zult zijn. Dan ken je goed en kwaad!'



  Eva blijft als aan de grond genageld staan. Wat zegt de slang nou? Zou God het daarom verboden hebben? Ze bekijkt de boom nog eens. Hij ziet er heel normaal uit. De vruchten lijken sappig en zoet. Voorzichtig steekt ze één vinger uit om te voelen of ze rijp zijn.



  'Wat doe je?'



  Het is Adam die achter haar staat.



  'Je mag niet aan die boom komen, weet je wel?' zegt hij vermanend. Eva legt hem uit wat de slang heeft gezegd. Daar kijkt Adam wel van op. Zou God hen echt dom willen houden, zodat ze niet zoals Hij zullen worden? Weifelend bekijken ze de boom nog eens van alle kanten. Niks bijzonders aan te zien. Tenslotte hakt Eva de knoop door. Ze plukt resoluut twee vruchten en geeft er één aan Adam. Als ze er een hap uit genomen hebben, weten ze het zeker... De slang heeft gelogen.



  Zacht ruisen de bomen in de avondkoelte. Vader God wandelt door de hof. Hij zoekt zijn kinderen op. Waar zitten ze toch?



  'Adam, Eva, waar zijn jullie?' roept Hij een paar keer. Eindelijk geven ze antwoord vanuit de bosjes, waarin ze weggekropen zitten.



  'Wij vinden het zo gek dat wij naakt zijn...' zeggen ze.



  Beschaamd komen ze te voorschijn.



  O kijk toch! Om hun middel hebben ze schorten geknoopt van vijgenbladeren.



  'Wie heeft jullie wijsgemaakt dat je naakt bent?' vraagt God streng. 'Hebben jullie soms van die boom gegeten, waarvan Ik jullie verboden heb te eten?'



  Eva begint te huilen en Adam verontschuldigt zich.



  'Die vrouw, die u mij gegeven hebt, die heeft mij van de vrucht laten eten.' zegt hij.



  'De slang heeft me bedrogen,' snikt Eva.



  Ja, daar zit de slang. Doodstil, z'n kop afgewend, z'n ogen gesloten. O, hij haat God.



  'Jij slang,' zegt God woedend, 'Vervloekt ben je. Voortaan zul je op je buik gaan en stof in je bek krijgen, zolang je leeft. En jij, Satan... Ik zal vijandschap zetten tussen jou en de vrouw, tussen de mensen die jou willen dienen en haar nakomelingen. EENS ZAL ER IEMAND GEBOREN WORDEN, DIE JOUW KOP ZAL VERMORZELEN, HOEWEL JIJ ZIJN HIEL ZAL VERMORZELEN.'



  Adam en Eva horen deze woorden en vergeten ze nooit meer. O ja, Vader God blijft van hen houden, ook al moet Hij hen streng straffen voor wat ze gedaan hebben. Pijn en verdriet zullen ze ervaren. De aarde zal vol dorens en distels zijn. Adam zal moeten zwoegen voor zijn dagelijks brood en ze zullen beiden sterven. Nu ze net als God geworden zijn en goed en kwaad kennen, mogen ze natuurlijk niet meer bij de Boom des Levens komen. God stuurt hen weg uit de hof. Een engel met vlammend zwaard moet de toegang bewaken.



  Over de woeste hoogvlakte lopen Adam en Eva. Ze zijn geen koning en koningin meer. Dat is erg jammer. Maar toch... van één ding zijn ze zeker. GOD HOUDT NOG STEEDS VEEL VAN HEN, WANT HIJ MAAKTE ZELF WARME KLEREN VOOR ZE VAN SCHAPENVACHTEN. Eva streelt zacht over het krulletjesbont en zegt troostend tegen Adam, terwijl ze zijn hand pakt: 'Ik hoop maar dat die man, die God beloofd heeft, gauw komt.'



  Nu zitten alle kinderen weer te rekenen, op één na. Dat is Ymke. Ze denkt steeds weer aan het verhaal terug en ook aan wat ze gisteren heeft gedaan. Tenslotte krabbelt ze een vraag op een briefje voor de juf. Weet je wat erop staat?



  'Juf, houdt God ook nog van je als je hebt gestolen?'



  


  OT04 - De eerste moordenaar


  'Oeweh! Oewèh!'



  Wat is dat voor geschreeuw? O, kijk, er is een kindje geboren, een jongetje. Zijn zachte roze mondje is wijd opengesperd. Zijn vuistjes maaien driftig langs zijn wangetjes... Trots houdt moeder Eva haar eerstgeborene in de armen en vader Adam kijkt ernaar met tranen in de ogen.



  'Dit wordt zeker de man van wie Vader God sprak.' zegt Eva tegen Adam. 'Laten we hem Kaïn noemen. Hopelijk zal hij de duivel verslaan.'



  Maar bij het opgroeien merken ze al gauw, dat Kaïn beslist niet de Verlosser is, evenmin als Abel, hun tweede zoon en alle volgende kinderen.



  Kaïn en Abel trekken veel met elkaar op. Toch zijn ze verschillend van karakter. Abel vindt het fijn om de schapen te hoeden, terwijl Kaïn meer van de landbouw houdt. Hij verzamelt zaadjes en strooit ze in de opengewerkte grond. Zo kun je van een klein beetje koren een heleboel maken. 's Avonds onder het eten praat hij er vaak over met zijn vader.



  'Pa, we moeten dingen verbouwen, die we kunnen bewaren voor tijden dat er niks groeit.' stelt hij voor. 'Laten we schuren bouwen en veel verzamelen. Hoe meer je hebt, hoe fijner je leven is.' Vader knikt. Hij vindt dat hij echt een knappe zoon heeft. Ook alle broertjes en zusjes zijn vol bewondering voor Kaïn. Abel daarentegen vindt het niet nodig steeds zo bezorgd te zijn voor de toekomst.



  'Waarom zoveel verzamelen?' zegt hij. 'Zal God niet voor ons zorgen net zoals ik voor de schapen doe?'



  Ja, daar is ook wat voor te zeggen. Zo kun je van die stille Abel ook veel leren. Bovendien kun je bij hem altijd terecht voor hulp. Hij bekommert zich echt om zijn broers en zusters.



  Op dagen dat het giet van de regen en je niet op het land kunt werken of met de schapen op pad kunt gaan, luistert het hele gezin naar de verhalen van vroeger. Vader en moeder vertellen ook van de Verlosser, die God beloofd heeft. De kinderen gissen hoe Die zal zijn en wat Hij zal gaan doen.



  'Hij zal vast en zeker goed zijn best doen en hard werken,' meent Kaïn, de landbouwer.



  'Hij zal steeds bij ons zijn en ons redden als er gevaar dreigt.' denkt Abel, de schaapherder.



  Op een dag gaan de beide broers een dankoffer brengen aan God. Van stenen bouwen ze een soort altaar en bovenop wat dorre takjes en stukken hout komt hun offer. Kaïn offert zijn mooiste vruchten, een reuzenpompoen en mooi opgepoetste appels... Het is een prachtig gezicht als de blauwe druiven als trossen van het altaar afhangen. Veel mooier om te zien dan het offer van Abel. Op zijn altaar liggen stukken vlees van een geslacht lam. De vacht van het dier ligt op de grond.



  'Vader God,' bidt Kaïn als zijn offer in rook opgaat, 'Deze vruchten geef ik u. 'k Heb er hard voor gewerkt... Vindt u niet dat ik een goeie landbouwer ben?'



  Maar Abel bidt heel anders.



  'Vader God, dit pasgeboren lam geef ik u. Het vet en de lekkerste stukken geef ik u, want onze overvloed komt van U. Van het vachtje maak ik een jas en de rest van het vlees eet ik op. Daarbij zal ik er echt aan denken, dat het lam zijn leven gaf voor mij en al het leven van U komt. Danku dat u altijd van mij blijft houden, ook al doe ik vaak verkeerd.'



  Er komt een hemelgevoel in Abels hart, alsof vader God tegen hem zegt: 'Goedzo, Abel, zó wil Ik het graag.' Fluitend gaat hij dan ook weer aan het werk.



  Kaïn daarentegen wordt niet blij. 't Lijkt wel of God zijn offer niet wil. In plaats van Hem te vragen wat er niet goed aan is, wordt hij kwaad op zijn broer. Ja, de haat krijgt hem zelfs te pakken. God ziet wel dat zijn gezicht zo donker is als een onweerswolk en waarschuwt hem. 'Kaïn, de zonde staat voor je deur. Laat de woede je niet overheersen...'



  Maar tevergeefs. Kaïn luistert niet. Hij lokt Abel mee het veld in en dan...



  Door het donkere bos, ver van huis, rent een man. Het is Kaïn. Vlug, vlugger. Zijn adem stampt in zijn borst als een stoommachine. Struikelend over stronken en kuilen rent hij voort. Als iemand hem nu maar niet achterna komt. Stel je voor dat ze hem te pakken krijgen en dat ze hem ook...



  O, Kaïn is een moordenaar geworden, de eerste van de wereld. Hij heeft zijn broer Abel met een flinke klap op zijn hoofd gedood, Nu is hij op de vlucht. Voor de mensen? Voor zijn herinneringen? Of voor God. Voor God kun je toch niet vluchten? Hoor, daar roept Hij al: 'Kaïn, waar is je broer?'



  Met bonzend hart staat Kaïn eindelijk stil. 'Dat weet ik niet, brult hij buiten adem. 'Ben ik soms zijn herder?'



  Ja, inderdaad, Kaïn had een herder moeten zijn voor zijn broer, maar hij was een wolf.



  'Ik weet wel wat je hebt gedaan,' zegt de Here God streng. 'Ik heb het bloed van Abel gezien. Kaïn, vervloekt ben je! Voortaan zal de aarde je niet meer zijn volle opbrengst geven. Je zult een zwerver zijn, altijd op de vlucht!'



  Het is een hele tijd stil. Kaïn staat daar maar met zijn handen voor de ogen. Vervloekt, vervloekt is hij. Wat erg!



  'O, God,' klaagt hij dan, 'Mijn zonde is te groot. Nooit zal ik de straf ervoor kunnen dragen. U stuurt me als zwerver weg, maar als de anderen me vinden, zullen ze mij doden.'



  Nog denkt hij aan zichzelf en niet aan het verdriet van vader, moeder en de anderen. God ziet hem staan, een eenzaam ontredderd mens, doodsbang voor de toekomst.



  'Kind,' zegt Hij, 'Niemand zal je doden. Daar zorg Ik voor. Ik geef je een teken, zodat iedereen weet dat hij van jou af moet blijven...'



  Zo toont Vader God nog zijn liefde aan die boze Kaïn!



  Een jaartje later wordt er weer een kindje geboren bij Adam en Eva. Ze noemen hem Set, plaatsvervanger. Het troost hen over het verlies van Abel. En God doet, wat Hij beloofd heeft. Uit het nageslacht van Set wordt de Verlosser geboren.



  


  OT05 - De gezegende sjeik


  'Pa, pa! D'r komt een hele karavaan mensen en vee aan. Ze willen over ons land, pa. Kom gauw!'



  Een kleine, bruine jongen rent haast struikelend naar de plaats waar zijn vader een jonge ezel aan het africhten is.



  'Pa, kom dan toch!'



  Boes, zijn vader, laat zijn werk in de steek en loopt met grote stappen de karavaan tegemoet. Een vriendelijke glimlach van de leider overtuigt hem echter van de vreedzame bedoelingen van de groep. 'Mogen wij over uw land gaan en van uw waterput gebruik maken?' vraagt de man, die gekleed is in een kleurig geweven kleed uit Haran. 'Wij zullen er u royaal voor betalen.'



  'Natuurlijk, geachte sjeik,' antwoordt vader Boes buigend, 'Wij zullen het als een grote eer beschouwen.'



  Zijn rechterhand maakt een uitnodigend gebaar. En van deze gastvrijheid krijgt Boes geen spijt. God zegent hem en zijn gezin om wat hij voor Abram doet.



  'Ga je weg! Je zet geen poot op m'n land, hoor je wel!'



  Niet overal waar de sjeik met zijn mensen en vee komt, is men even vriendelijk. O nee! Soms bekogelt men hem met stenen of bedreigt men hem met stokken. Maar wonderlijk genoeg, loopt het op de één of andere manier slecht af met die mensen. Armoede treft hen, het vee wordt ziek en het land brengt weinig op.



  Wie is toch die sjeik, waar komt hij vandaan? En... waarheen is hij op weg? Het is Abram, een herdersvorst uit Mesopothamië, die met zijn vrouw Sara, zijn neef Lot, veel knechten en vee op weg is naar een onbekend land. Hij heeft niet altijd in tenten gewoond. O, nee. Zijn familie bezat een prachtig huis in Ur. Maar nu is hij een rondtrekkende herder geworden. Dat komt zo.



  'Hè, hè!' Met een plof zakt Abram, de tweede zoon van Terach in de kussens. De gasten van deze avond zijn verdwenen. Knechten lopen af en aan om de resten van het feest op te ruimen.



  'Fft! Wat een leeg gedoe,' denkt Abram, terwijl hij zijn handen achter z'n hoofd vouwt. 'Die lui praatten alleen maar over rijk zijn, dingen kopen en wie er nou eigenlijk belangrijk is.'



  Ach, Abram zou zo graag eens willen praten over zaken waar hij echt mee zit. Zoals: 'Waarom leef ik eigenlijk.'



  Plotseling: Pats! Met een klap valt een groot godenbeeld van een lage tafel. Verbaasd kijkt Abram rond. Wie deed dat? De andere godenbeelden kijken hem star aan, alsof ze willen zeggen: 'Houd ons erbuiten.'



  Abram staat op en bekijkt de stukken. Met een beetje lijm kan alles nog wel weer gerepareerd worden. Maar een God repareren? Is een kapotte god nog wel machtig?



  'Wat doe je, Abram?'



  Vader Terach staat in de deuropening. Hij ziet wat er gebeurd is.



  'Pa, hij viel vanzelf. Zal ik hem...'



  Terach onderbreekt zijn zoon met een glimlach.



  'Och, laat maar. Gooi maar weg. En neem die andere beelden ook mee... Heel toevallig had ik vanavond juist een gesprek over iets dat me al een hele tijd bezig houdt. Die godenbeelden bedoel ik. Wat is het toch eigenlijk dom om daarvoor te bidden. Het zijn gewoon niksen.'



  Abram is opgelucht dat vader er zo over denkt, hoewel hij zich toch afvraagt wat hun vrienden en familie ervan zullen zeggen als ze merken dat de beelden weg zijn. Vanaf die tijd zoeken Terach en Abram de Here, de Schepper van hemel en aarde.



  En de Heer is blij met Abram. Op een dag spreekt Hij tot hem: 'Abram, ga uit je land en bij je familie vandaan. Ga naar het land, dat Ik je wijzen zal. Ik zal je tot een groot volk maken en je zegenen. Ik zal jouw naam bekend maken. Iedereen die goed voor jou is, zal ik zegenen en iedereen die jou verwenst, zal Ik vervloeken. EN MET JOU ZULLEN ALLE GESLACHTEN OP DE AARDE GEZEGEND WORDEN.'



  Toch moest er eerst nog een ramp gebeuren voordat Terach en Abram zo ver kwamen dat ze op reis gingen. En die grote klap was... dat Haran stierf, Abram's jongere broer. Het was een hele uittocht toen Terach, Abram en zijn jonge vrouw Sara, Nahor en diens vrouw Milka, plus Lot, de zoon van Haran, op weg gingen langs de rivier naar het noorden.



  Eigenlijk kon Terach nooit de dood van Haran verwerken. Toen ze na maanden aankwamen in een kleine plaats in Mesopothamië noemde hij die stad naar zijn overleden zoon, Haran. Ja, Terach werd oud, heel oud en triest. Altijd had hij het over vroeger en over Haran, zijn zoon. Zodoende bleef de groep hangen in Haran, langer dan de bedoeling was geweest. Wéér moest God zelf ingrijpen, om hem uit deze samenleving, waar de maangodin werd aanbeden, weg te lokken. Terach stierf en werd begraven.



  'Abram,' klonk opnieuw Gods stem, 'ga uit je land naar het land dat ik je wijzen zal.'



  Ze vertrokken, Abram, Sara en Lot met veel vee. Ook veel vrienden gingen mee, mensen waarmee Abram over de Here God had gesproken en die er ook bij wilden horen. Alleen Nahor bleef. Hij had het best naar zijn zin in Haran.



  Zuidwest van de ene groene weide naar de andere trokken ze. Een echt doel had Abram niet. Hij liet zich leiden door de gedachten van God. Overal waar hij kwam liet hij een spoor van vriendelijkheid achter, van eerlijkheid en liefde voor God.



  Ja, de Here en Abram waren vrienden geworden. Ze praten met elkaar over van alles. Bij Sichem gekomen, onder een oude boom, gaf de Here Abram zelfs een cadeau. Een hartstikke mooie belofte.



  'Abram, dit land is nu van de Kanaänieten, maar eens zal het voor jou zijn en voor je nageslacht.'



  Wat was Abram blij. Hij keek rond en voelde zich zo gelukkig. Met behulp van knechten en Lot bouwde hij uit dankbaarheid een groot altaar en offerde zijn beste stier erop. Het altaar bleef daar staan, lang nadat de karavaan was verder getrokken.



  Vanaf die dag kwamen er steeds meer altaren. Bij Betel en verder naar het zuiden. Zo werden de Kanaänieten eraan herinnerd, dat er een levende God is, die hen wil zegenen.



  Steeds vaker hoorde je: 'Ah, sjeik Abram! Wat een eer, dat u gebruik wil maken van ons land en ons water. Bij ons bent u welkom!'


  OT06 - De zachtmoedige Abram ontvangt een belofte van God


  De brutalen hebben de halve wereld. Ken jij dit spreekwoord? Nee? Heb je ook nooit gemerkt dat de brutaalste jongens en meisjes in de klas de leukste karweitjes mogen doen van de juf of meester? De rustige kinderen komen gewoon haast niet aan bod. Toch... Wacht maar. Weet je welk spreekwoord nog mooier is? Dit: 'Zalig zijn de zachtmoedigen, want zij zullen de aarde erven.' Mat. 5:5. De hele aarde is meer dan de halve! Zal ik je eens vertellen van Abram? Hij was ook zo zachtmoedig. Luister maar...


  'Pats! Boem, kleun!'



  'Ja, hier, pak aan. Ik sla je boven op je gezicht. Dat heb je verdiend, jij! Vuile....'



  O, kijk nou toch eens. Er zijn een paar herders aan het vechten bij de put van Betel. Hun collega's staan er omheen. Luid laten ze hun bijval of protest horen. Het gaat er heel hard aan toe. Er vloeit zelfs bloed. En weet je wat het ergste is? Die herders zijn van... Abram en zijn neef Lot. Ze moesten toch beter weten!



  Waar gaat het allemaal om? We kunnen het beter niet aan die vechtende herders vragen. Dan schreeuwen ze allemaal door elkaar heen. Dan word je nog niks wijzer. Nee, eigenlijk is gewoon het land te klein. Abram is namelijk heel rijk geworden. Hij bezit veel zilver en goud en ook heel veel vee. Maar Lot, zijn neef, die met hem meegetrokken is uit Ur der Chaldeeën, is ook niet bepaald arm gebleven. Schapen, koeien, veel tenten en knechten...



  Ja, en dan komen de moeilijkheden.



  'Wij waren het eerst bij deze put.'



  'Op dit stuk land grazen onze schapen altijd!'



  De spanningen lopen met de dag op.



  'Wel neef,' zegt Abram dan op een keer, als er weer zo vreselijk gevochten is, 'Hier moet een eind aan komen. Al die ruzie tussen jouw herders en mijn herders. We krijgen er zelf ook problemen door. Zullen we eens kijken hoe we dat kunnen oplossen?'



  Ze klimmen ieder op hun ezeltje en zetten koers naar een hoge top, van waaruit ze het land goed kunnen overzien. Het is een vermoeiende tocht, maar het uitzicht is dan ook des te mooier. Links het land van de Kanaänieten en de Perizzieten, waar ze heel in de verte hun tenten en hun mensen kunnen onderscheiden en rechts een schitterende streek langs de Jordaan, een echt paradijs. Water in overvloed... Meer dan genoeg gras voor de dieren en niet te vergeten, twee steden, Sodom en Gomorra, waar je gezellig kunt winkelen. De keus is niet moeilijk. Wie zou er niet in zo'n schitterende streek willen wonen?



  Op dit moment blijkt Abram de zachtmoedigste te zijn. Hoewel hij de oudste is en dus het recht heeft eerst te kiezen... Hoewel híj door God geroepen was en Lot niet, zegt hij vriendelijk: 'Kies maar, neef. Ga je naar links, dan ga ik naar rechts. Ga je naar rechts, dan ga ik naar links.'



  Wat een fantastische man! Wat Lot kiest, kun je zelf wel raden. Hij denkt het mooiste stuk te krijgen, maar later zal hij er achter komen, dat de inwoners van Sodom erg slecht zijn en voortdurend zondigen tegen God. Het wordt bijna zijn ondergang.



  'Dag! Dag tante, dag oom!'



  'Dag Lot, het ga je goed, hoor! We zien elkaar nog wel eens, hè?'



  De dag van de grote uittocht is gekomen. Alle ruzies zijn bijgelegd, handen worden geschud, kinderen worden nog even geknuffeld en daar gaat de stoet. Lot vooraan, bovenop een prachtige kameel, die Abram eens van de Egyptische Farao kreeg. De toekomst lacht hem tegen.



  'Ik zal jullie nog nakijken, bovenop de berg.' zegt Abram hartelijk. Het gaat hem echt aan het hart dat zijn neef vertrekt. Hij was op hem gesteld. Op hem, zijn vrouw en hun twee dochtertjes. Kleiner en kleiner worden de figuurtjes daar in het groene dal. Abram ziet ze gaan. Zo af en toe steekt hij nog even zijn hand op. Misschien ziet Lot hem nog...



  Dan overvalt hem een droevig, verlaten gevoel. Hij gaat er maar even bij zitten. Een paar klipdasjes rennen vlak voor Abrams voeten voorbij. Snel als de wind klimmen ze steil omhoog tegen de rotsen. Abram verbaast zich er niet over. Een berggeit staat strak naar hem te kijken op een rotspunt aan de overkant. Abram let er niet op. Hij denkt na over het leven. Het lijkt zo onbelangrijk van bovenaf bekeken. Hij is wel rijk, maar een eigen stuk land en een erfgenaam hebben Sara en hij niet. Waar leef je dan voor? Ja, vroeger... Vroeger in Haran, toen heeft de Here hen beloofd dat door hen alle mensen van de wereld gezegend zullen worden. Maar hoe dan?



  'Abram!'



  Wacht eens! Daar klinkt de stem van God weer net als toen in Haran.



  'Abram, kijk eens naar het noorden, het zuiden, het oosten en het westen. Het hele land dat je ziet zal ik aan jou en aan je nageslacht geven voor altijd...'



  Abram draait zich om en kijkt. Dat hele land? Zover zijn ogen kunnen kijken,... voor hem?



  Sjonge, zeg! Alsof de Here Abrams gedachten raadt, voegt Hij er aan toe: 'En Ik zal jouw nageslacht maken als het stof van de aarde. Als iemand dat zou kunnen tellen, dan zou ook jouw nageslacht te tellen zijn...'



  Abram zet grote ogen op van verbazing. Wil de Here hem zo gelukkig maken? Echt?



  'Sta op, Abram, vooruit. Ga het land maar eens goed bekijken, want Ik zal het je geven.'



  Abram glimlacht als hij zijn been over de rug van het ezeltje slingert. Wat een heerlijke, lieve God. Wat een hoopvolle toekomst...



  'Klk, klk!' doet hij met z'n tong.



  'Voorzichtig Grijsje. Rustig afdalen. Breek je pootjes niet. Je draagt een heel belangrijk persoon.' roept hij vrolijk tegen zijn ezeltje.



  Pf! De mensen moesten hem eens horen!



  'Als het stof van de aarde...' denkt hij bij zichzelf, 'Sjongejongejonge! Zou Sara het willen geloven?... Wat een erfenis!'


  OT07 - De zonde bestraft


  Als je verkeerd kiest, kan dat wel eens heel nare gevolgen hebben. Het kan zelfs bijna je leven kosten. Lot, de neef van Abram was zo iemand. Toen hij mocht kiezen welk deel van het land hij wilde gaan bewonen, koos hij de vlakte bij de Jordaan, mooi als een paradijs, met twee aantrekkelijke steden waar je lekker kon winkelen. Eerst woonde Lot bij de stad, toen in de stad en tenslotte was hij zelfs medebestuurder van Sodom. Maar daarmee kwam hij ook in aanraking met slechte, harteloze mensen. Zij deden de natuur geweld aan en interesseerden zich absoluut niet voor hun nageslacht. Precies andersom was Abram. Hoe God deze zondige stad ging straffen en Lot en zijn dochters nog maar nauwelijks gered werden, lees je in het volgende verhaal.


  'Jaaah! Grijp ze, pak ze!! We hebben d'r weer een paar!'


  Wat is dat toch voor een gejoel in de stad Sodom. Er is altijd wel iets te doen, maar nu loopt zo goed als de hele stad uit. Voorop gaan een paar schreeuwende mannen. Ze hebben de armen om elkaar geslagen en ze hitsen de hele massa op. Hun smerige liedjes klinken door tot binnen in de huizen. En het volk van Sodom... vindt het nog prima ook. Men stampt mee op de maat van hun tophits.


  Waar gaat deze bende heen? Wie willen ze pakken? Ik sidder als ik het opschrijf, maar het is echt waar. Ze willen twee engelen pakken, maar dat weten ze niet. Ze denken dat het gewone vreemdelingen zijn.


  'Ik ben zo blij, dat u in mijn huis bent gekomen.' zegt Lot tegen de twee mannen, die bij hem aan tafel zitten. 'Ik hoop dat de koeken u lekker smaken. Wilt u nog wat druiven?'


  Met een klein gebaar geeft hij zijn vrouw het seintje om de vuile gastendoekjes te verwisselen voor schone.


  Ja, Lot is een goede gastheer. Toen hij tegen het vallen van de avond deze twee vreemdelingen de stad binnen zag komen, stond hij meteen op om hen met een diepe buiging vriendelijk uit te nodigen in zijn huis.


  'Nee, danku,' zeiden de mannen, 'We slapen wel op het plein.'


  Daar schrok Lot van. Hij kende zijn stadsgenoten maar al te goed. 's Nachts gebeurden er onbeschrijfelijke dingen. En deze vreemdelingen,... knappe jonge mannen waren het...


  'Ach, alstublieft, wilt u mij de eer aandoen in mijn huis te komen... Even lekker uw voeten wassen, wat eten. We hebben goede bedden voor u.' drong Lot aan. En de mannen deden het. Zonder dat hij het wist, gaf hij onderdak aan twee engelen...


  Waarom stuurt God engelen naar Sodom? Waarom doen ze net of ze vreemdelingen zijn? Wel, de Here heeft veel onschuldige mensen horen schreeuwen om hulp. Onschuldig bloed is vergoten. Daarom laat Hij nu controleren wat er mis is. En er is heel veel mis. Er zijn zelfs niet eens tien goede mensen in de stad, alleen Lot en zijn gezin. Luister maar.


  'Bombombom!! Hé, Lot!! Waar zijn die mannen... We willen een spelletje met hen spelen!!'


  De agressieve menigte is aangekomen bij Lots huis. Ze schoppen tegen de deur en bonzen op de luiken. Lot, die juist bezig is zijn gasten hun slaapkamers te wijzen, verstijft. Wat?... Dat is schaamteloos!! Dat ze dat durven. Hem, de rechter van de stad lastig vallen? Wacht! Hij zal ze wel eens toespreken. Snel glipt hij naar buiten en sluit de deur weer goed achter zich toe.


  'Kameraden,...' begint hij, maar een luid gejoel maakt de rest van zijn woorden onverstaanbaar. En dat is maar goed ook, want het ging over zijn dochters en die kunnen hier beter helemaal buiten blijven.


  'Uit de weg! Opzij!!' brult de massa. Letterlijk iedereen uit Sodom staat nu voor z'n deur. Hun gore koppen grijnzen hem hooghartig aan. Het lijkt wel een nachtmerrie.


  'Deze vreemdelingen krijg je niet,' probeert Lot weer, ''t Zijn mijn gasten...'


  'Lot is zelf een vreemdeling!' gilt een hoge stem.


  'Ja!!!' beaamt de menigte. 'En hij wil ons vertellen hoe we leven moeten! Bespottelijk. Pak hem mensen!'


  Met een dikke stok komt een gespierde knaap op Lot af. Een ander laat dreigend zijn vuisten zien. Lot raakt in paniek. Wat moet 'ie doen?... Wanhopig tast hij naar de deurknop achter zijn rug. Maar hij voelt... Een hand! Een engel trekt hem naar binnen.


  'Snel. Het oordeel komt. God stuurde ons om deze stad te verwoesten. Heb je nog kennissen of vrienden? Ga ze halen, vlug!'


  'Maar die lui voor de deur dan?' bibbert Lot. De zenuwen gieren nog door zijn lijf.


  'Die druipen al af. Hoor maar. Wij hebben ze met blindheid geslagen. Nou kunnen ze je deur niet meer vinden. Ga door de achterdeur en haast je. Snel!!'


  Even later staat Lot op de deur te bonzen bij de verloofdes van zijn dochters. Maar die lachen hem uit waar hij bijstaat. Lot legt het nog eens uit... Buiten begint het dag te worden.


  'Schiet op, Lot, kom mee!' De engelen zijn hem achterna gekomen. Ze hebben waanzinnige haast. Er is geen minuut te verliezen. Lot voelt zijn hand vastgrijpen. Ook zijn vrouw en dochters worden meegesleurd. Snel, snel... Gods oordeel komt!


  Het oordeel komt. Dikke zwarte wolken pakken zich samen, een gelige gloed valt over de huizen... Het gaat heel vies ruiken door giftige dampen die opstijgen uit de bodem en dan... zwavel en vuur. Het regent vuur. Hier, daar, overal!... Help, o help!


  'Ren voor je leven!' roepen de engelen tegen Lot en zijn familie. 'En kijk niet om. Vlucht naar de bergen!'


  Lot hijgt: 'Alstublieft... Kunnen we... niet beter naar dat kleine stadje Soar... Daar zullen we veilig zijn.'


  'Goed, ook dat zal ik doen,' zegt de engel, 'Het stadje wordt gespaard omwille van jou.'


  Lot en zijn dochters halen het. Ze bereiken veilig Soar. Maar Lots vrouw? ... Onwillig laat ze zich voorttrekken. Haar gedachten zijn nog bij al haar mooie spulletjes. Snel kijkt ze om en dan wordt haar lichaam overdekt met zout dat naar beneden regent. Ze verstart tot een vreemd gevormde pilaar...


  


  OT08 - Een moeilijke beslissing


  'Gefeliciteerd! Van harte!'



  O, wat is Abraham trots. Zijn zoon Isaak is vandaag drie jaar geworden. Het is een gelach en een gekus van jewelste. Van alle kanten komen buren en vrienden aanlopen. Ze hebben cadeaus bij zich en wachten vrolijk babbelend op hun beurt om hem en Sara te feliciteren en... natuurlijk Isaak zelf!



  'Van harte gefeliciteerd!'



  Isaakje springt en huppelt op en neer op de kist die Abraham vlak naast hem heeft neergezet. Dan staat hij een beetje hoger. Hij vindt al die aandacht prachtig. Vanaf vandaag is hij geen baby meer. Hij kan zichzelf aankleden, zelf eten, zelf ergens naar toe gaan...



  En Sara? Zij is nog veel blijer. Het verlangen van haar hart is vervuld. Jaren en jaren heeft ze gewacht op dit kind... Er waren zelfs tijden geweest, dat ze de hoop verloren had. Toen had ze er zelfs bij Abram op aangedrongen om met haar slavin te trouwen, zodat ze toch een zoon zouden krijgen, maar dat was niet volgens Gods plan...



  'Gefeliciteerd, Abraham en Sara, we hopen dat jullie zoon lang in gezondheid zal leven!' klinkt het steeds weer.



  'Dankje.' lacht Sara, 'Ja, God heeft ons aan het lachen gemaakt! Kun je je voorstellen? Wij met een kind!...'



  'Hoi, hoi, hoi!!'



  Bij de tafel met allerlei lekkers staat een groep jeugd rondom een stoere, goedgeklede knul van een jaar of zeventien. Hij heeft zojuist de boogschietwedstrijd gewonnen. Iedereen slaat hem goedkeurend op de schouder.



  'Hé, Ismaël, te gek, zeg!' roepen ze.



  Ismaël veegt trots met zijn hand door zijn krulhaar en laat dan zijn spierballen aan zijn fans zien.



  'Je ziet wel wie hier de leider van de stam moet worden, hè?' pocht hij, terwijl hij verachtelijk een blik werpt in de richting van Isaak. O, hij is zo jaloers op dat halfbroertje van hem. Veertien jaar lang was híj het enige zoontje van sjeik Abram. Híj werd beschouwd als de erfgenaam. Maar sinds die baby Isaak er is... Minachtend spuugt Ismaël op de grond. Moet dat kleine spook vóór hem geplaatst worden, alleen omdat zijn moeder mevrouw zelf is en geen slavin?...



  'Hoi, hoi, mannen. Ik ben de winnaar!' roept hij schel.



  Merkt Abraham niet dat Ismaël zo jaloers is? Nee, eigenlijk niet. Hij heeft andere dingen aan zijn hoofd. Maar Sara heeft het wel gezien. Met pijn in haar hart hoort ze dat Ismaël haar kind bespottelijk maakt tegenover zijn vrienden. Dat mag niet. Isaak is het kind waar Gods plan mee verder gaat.



  Als het feest voorbij is en alle gasten weer naar huis, zegt ze dan ook: 'Abraham, je moet Hagar en Ismaël wegsturen. Isaak is onze enige erfgenaam, maar daar zal Ismaël nóóit genoegen mee nemen. 't Is nu al haat en nijd.'



  'Ben je nou helemaal mal!' roept Abraham uit. 'Ismaël is m'n kind, hoor! Die stuur ik niet zomaar weg!'



  Hij beent de tent uit. Hoe kàn Sara zo iets voorstellen... Buiten bijt de koude nachtwind in zijn gezicht. Schitterend en indrukwekkend staat de sterrenhemel boven het tentenkamp.



  'O God.' bidt Abraham. 'Geeft u mij raad over Ismaël en Isaak...'



  Ismaël ligt nog heerlijk te slapen als Abraham die ochtend zijn tent binnenstapt.



  Hij kijkt eens naar zijn zoon zoals hij daar ligt. De wilde donkere krullen op het kussen, de trotse mond en donshaartjes op z'n bovenlip, het begin van een snor. O, het doet Abraham pijn om hem weg te sturen, maar het moet.



  Gisteravond heeft God hem antwoord gegeven.



  'Abraham, doe zoals Sara je voorstelde. Stuur de slavin en haar zoon weg, terug naar Egypte. Want de belofte, die Ik jou deed, over het volk dat geboren zal worden, gaat met Isaak verder en niet met Ismaël. Maar wees gerust! Ook Hagars zoon zal ik tot een volk maken, omdat hij van jou afstamt.'



  'Ismaël!' roept Abraham zacht...



  Die avond kan Abraham maar slecht de slaap vatten. Hij moet maar steeds aan Hagar en Ismaël denken. Hoe zouden ze het maken? In gedachten zag hij ze lopen. Hagar voorop en Ismaël er onwillig achter, zijn vuisten gebald, zijn schouders recht van opstandigheid. Hij denkt na over de weg die ze gaan moeten. Een moeilijke weg. Dwars door de steenachtige woestijn van Berseba.



  Waar zouden ze slapen? Hoe kwamen ze aan de kost?



  Abraham kan hen niet helpen, maar de Here wel.



  Maanden en maanden later komt er een boodschapper langs met goed bericht.



  Ismaël is getrouwd met een Egyptisch meisje. Ze wonen nu in de woestijn Paran, waar Ismaël een bestaan heeft opgebouwd als boogschutter. O, wat zijn Abraham en Sara blij dat ze dat horen. Ze vragen de man de oren van het hoofd.



  En zo vernemen ze ook hoe de reis naar Egypte verlopen is.



  De Here zelf bewaarde Ismaël voor de dood. Toen ze onderweg namelijk verdwaald waren en Ismaël bijna stierf van de dorst, toonde God Hagar een waterput en hij troostte haar met de woorden: 'Hagar, vrees niet. Richt de jongen op, want Ik zal hem tot een groot volk stellen.'



  'Ai, ai, ai!' roept iedereen. 'Wat een wonder!!'



  Abraham en Sara pakken elkaars gerimpelde handen vast en danken God. Kleine Isaak komt ook aanhollen. Hij klimt op Abrahams schoot. Hij knuffelt zich tegen Abraham aan.



  Waarom zijn de grote mensen zo blij? Wat is er gebeurd? Ach ja, als je nog maar vier bent, snapt je nog niet dat je in je leven wel eens moeilijke beslissingen moet nemen.



  Dat komt later wel als hij groot is. Want met Isaak gaat het verhaal verder.



  


  OT09 - Ster van hoop


  Zulke mooie kleden als Sarai, de vrouw van herdersvorst Abram weven kan, zie je nergens. Schitterende kleuren en patronen. Iedere sjeik zou graag zo'n prachtig kunststuk in zijn tent hebben liggen. En in elk kleed heeft Sarai haar gedachten en hoop meegeweven. O, ze weet nog precies waar ze aan dacht als ze haar kleden nog eens in handen neemt. Dat warmblauwe kleed met die gele ster... Ze maakte dat 25 jaar geleden, toen ze nog in Haran woonden. Ze noemt het nog steeds Ster van Hoop. Ze was eraan begonnen toen Abraham...



  'Vrouw,' zei Abram opgewonden, 'De Here heeft tot mij gesproken. We moeten op weg gaan naar een onbekend land. Hijzelf zal het ons wijzen. En, hoor eens!...' (Hij nam haar lieve knappe gezicht in zijn handen.) 'We zullen tot een groot volk worden, zei Hij. Alle mensen op de wereld zullen door ons gezegend worden...'



  Ze kusten elkaar. Kusten en lachten. Abram en Sarai. Twee mensen die zich vastklemden aan het Woord van God. Op die dag begon Sarai aan een nieuw kleed. En op de heldergele ster vielen tranen van dankbaarheid. Zij, een vrouw die geen kinderen kon krijgen, zou tot een groot volk worden. Ster van Hoop...



  Veel kleden heeft ze sindsdien geweven. Ja, als je geen kinderen krijgt, dan heb je daar wel tijd voor. De slanke handen van Sarai trekken uit de stapel tapijten een bijna nachtzwart kleed te voorschijn met honderden kleurige stippen, grote en kleine. 'Sterren in de nacht,' fluistert ze, terwijl ze het tapijt met strelende bewegingen gladstrijkt. Dit kleed maakte ze toen...



  'Sarai, slaap je al?... Kom eens. Vlug, sta op en kom kijken...'



  Hand in hand keken ze voor hun tent naar de schitterende nachthemel... Abraham sloeg een doek om haar schouders en wees... 'Kijk, Sarai, al die sterren... Zie je?...' Struikelend over zijn woorden vertelde hij haar wat de Here hem zojuist had medegedeeld. 'Ons nageslacht zal zijn als de sterren aan de hemel. Kun jij ze tellen? Stel je voor. Niet Eleëzer onze knecht, maar onze eigen zoon... met hem zal het verder gaan als wij er niet meer zijn!'



  't Werd de mooiste nacht van hun leven. Abraham en God sloten zelfs een verbond met elkaar.



  Sarai legt het kleed 'Sterren in de nacht' terzijde. Morgen zou ze het door haar dienstmeisjes eens lekker laten uitkloppen. Dan werd het weer mooi fris. Hatsie! Ze moet er zelfs van niezen. Wat een stof! Oeps! O, pas op. Bijna struikelt ze over een kleed, dat opgerold aan de kant is gelegd. 't Is een tapijt vol vlekken. Jarenlang gebruikt. Toen het nieuw was, was het warm bruin met rode puntmotieven en witte blokken. 't Was het kleed dat ze had gemaakt toen Hagar, haar dienstmeisje, in verwachting was van Ismaël. Melk is erop geknoeid en vet... 't Moet nodig schoongemaakt worden.



  'Hebben we er wel goed aan gedaan?' vraagt Sarai zich af. Haar gedachten gaan terug naar die tijd toen Abram en zij het besluit namen om...



  'Abram, hoor eens. De Here heeft mij nu al die jaren geen kinderen gegeven. Nu had ik zo gedacht... als je nu eens met mijn slavin trouwde. Krijgt zij een kind, dan is dat ook mijn kind...' Zo had Sarai op een dag tot haar man gesproken. 't Was eigenlijk een noodoplossing geweest. Een dwaas idee. Maar toch... Abram stemde toe. En zo werd Ismaël geboren, een stevig ventje met kroeskrulletjes. Iedereen was dol op hem. Maar het bleef Hagars kind. Dat had Hagar ook goed laten merken. Wat een problemen ze daarmee gehad hebben...



  Sarai kijkt door het opengeslagen voordoek naar buiten. Daarginds op die grote steen onder de terebint zit Ismaël. Hij snijdt pijlen en roept grapjes naar zijn moeder Hagar.



  'Mevrouw Sara, waar zal ik deze wol neerleggen?'



  Een jong dienstmeisje komt binnen met een mand vol pasgesponnen wol. 'Hè? O, leg maar naast mijn weeftoestel, meisje...'



  Gek, ze moet er toch zo aan wennen om Sara genoemd te worden en geen Sarai. Sara, Koningin betekent dat. Ze heeft de neiging om in de lach te schieten iedere keer als iemand Sara tegen haar zegt. Dat begon verleden week, een paar dagen nadat Abram negenennegentig jaar was geworden.



  'Vrouw!' riep Abram, terwijl hij blij op haar toe kwam strompelen, zijn stok omhoog geheven, 'Vrouw, het gaat tóch door. Weer is de Here aan mij verschenen, net als vroeger. We zullen tóch een kind krijgen, jij en ik!'



  Sara was in een onbedaarlijke lach geschoten. Ze had haar oude man even een lekkere knuffel gegeven. 'Ja hoor! Gekkerd!'



  Maar die was bloedserieus. Enthousiast vertelde hij van de ontmoeting met God, toen hij aan het bidden was in de heuvels.



  'Echt Sarai, God noemde duidelijk jouw naam. 'Uw vrouw Sarai zal een zoon baren...' Zelfs zei God hoe het kind moet gaan heten: Isaäk, dat betekent gelach... Sarai geloof je me niet??'



  'Plaag me niet, Abraham, het kan niet meer...'



  'Ik kon het ook niet geloven, maar de Here is het vast van plan. Hij gaf ons zelfs....NIEUWE NAMEN! Je moet me voortaan geen Abram meer noemen, maar ABRAHAM, VADER VAN VELE VOLKEN en jij...' Abram pauzeert even om meer indruk te maken, 'SARA, KONINGIN!... Hoe klinkt dat?'



  'Abraham toch!'



  Sara veegt het zweet van haar gezicht. Oef! Wat is het heet zo midden op de dag. Deze week zal er wel niets meer komen van tapijten weven. Er moet feest gevierd worden, besnijdenisfeest. Dat heeft God bevolen. Alle mannen, ook Abraham en Ismaël, alle in hun huis geboren of gekochte slaven, moeten er diep van doordrongen worden dat HET KIND eens komen zal. Dit feest bevestigt Gods Verbond met hen. Er wacht haar nog een drukke week. Vol blijde gedachten graait Sara met haar handen in de zachte, pasgesponnen wol. Zal ze hier echt nog eens kinderkleertjes van moeten weven?



  


  OT10 - Een vreselijk moeilijke opdracht


  Pfam! Pats! en Pangg!



  De oude Abraham is hout aan het hakken. Hij kan het best door een knecht laten doen, maar hij wil zich gewoon even laten gaan.



  'Het kan niet anders!' mompelt hij, terwijl hij een flinke hengst op het houtblok geeft. '... Onmogelijk!!'



  Hij draait het hout een kwartslag en geeft met de bijl een enorme klap. Het hout splijt in tweeën. Als er hout genoeg is gaat hij de ezel zadelen. Aan zijn riem bungelt een groot mes. Gaat Abraham op reis? En waarom is hij zo van streek? Luister, God heeft hem een gisteren een vreselijk moeilijke opdracht gegeven.



  Abraham lag in bed nog wat na te genieten van de dag. Met zijn handen onder zijn hoofd dacht hij aan de leuke dingen die hij die dag met Isaak had beleefd.



  'Here God!' fluistert hij. 'Wat ben ik toch gelukkig... Vandaag met die jonge kameel...'



  Ja, Abraham vertelt alles aan God. God is immers zijn beste vriend... En de Here begrijpt hem. Hij is zelf ook een Vader. Maar misschien vindt Hij het nu tijd worden om Abraham iets belangrijks te leren, want Hij zegt: 'Geef Mij je enige zoon Isaak en offer hem als een brandoffer op één van de bergen van het land Moria, die Ik je zal wijzen.'



  Wat? Abraham gaat rechtovereind zitten. Hij krijgt er kippenvel van. Moet hij zijn zoon offeren?? Dit moet een vergissing zijn.



  Denken en nog eens denken. Opnieuw van voren af aan beginnen met denken. Piekeren, twijfelen, woorden van vroeger herinneren...



  'Het kan niet anders!' zegt Abraham dan tenslotte tegen zichzelf, 'De Belofte zal met Isaak verder gaan... Er blijft dus niks anders over dan te geloven dat hij zal LEVEN!.... Misschien maakt God hem wel weer levend. Tuurlijk, zo zal het zeker gaan!!'



  Abraham vertrouwt God voor honderd procent...



  'Isaak, opstaan. We gaan offeren.' roept Abraham.



  Nee, hij kan de jongen niet alles vertellen. En Sara ook niet. Ze zal hem willen tegenhouden. Het is beter om haar na afloop alles uit te leggen, als hij weer met de jongen terugkomt.



  'Hebben jullie brood bij je en genoeg water voor onderweg?' roept hij naar de twee knechten die meegaan. Isaak loopt te springen van opwinding. Hij vindt het allemaal een groot avontuur.



  'Och, jongen, je moest eens weten.' denkt Abraham. Als hij niet honderd procent zeker was van Gods belofte...



  'Vort, grauwtje, vort!' Met een takje spoort hij de ezel aan.



  Een leuke tocht wordt het niet bepaald. Op de omgeving ben je gauw uitgekeken. Na elke heuvel komt weer een volgende. En Abraham is erg zwijgzaam. Het grootste deel van de dag zit Isaak wat te dommelen op de ezel. Eindelijk, na drie dagen zien ze de bergen van het land Moria.



  'Daar, op die ronde top, gaan we offeren.' wijst Abraham. Hij geeft de knechten opdracht om met de ezel en de bagage te blijven wachten.



  'Als we hebben gebeden komen we hier weer bij jullie terug.' zegt hij, meer tegen zichzelf dan tegen de knechten. Met een zwaai legt hij de bos brandhout op Isaaks rug en neemt het vuur over...



  Bij het beklimmen van een berg, heb je echt alle aandacht nodig om je voeten op een goed plekje neer te zetten. Rollende stenen, onverwachte kuilen... Abraham hijgt omdat hij oud is en Isaak omdat zijn last zo zwaar is. Plotseling dringt het tot hem door dat ze nog iets missen.



  'Vader,' puft hij, 'U hebt vuur en hier is het hout, maar waar is het lam, dat we gaan offeren?'



  Daar heb je het al. Wat moet Abraham nou zeggen?



  'De Here zal zelf ervoor zorgen dat er een lam is voor het brandoffer, kind!'



  Het is eruit voordat hij erover heeft nagedacht. Gelukkig! Isaak glimlacht en klimt weer verder. Vermoedt hij iets?



  Plok, klap, kleun!



  Elk altaar wordt gebouwd van grote stenen. Maar vandaag weegt iedere steen voor Abraham wel honderd pond. Als in een droom schikt hij het hout erop en dan... Het grote moment!



  'Isaak, mijn zoon!... God wil jou!...'



  Isaak schrikt niet. Hij had het al begrepen. Maar hij heeft ook nagedacht. Is hij niet het kind van Gods Belofte? Hoe zal hij tot een groot volk worden als hij moet sterven?



  'Hier ben ik, vader!'



  Het touw glijdt om zijn armen, hij wordt opgetild. Een paar tellen later flikkert het mes boven zijn hoofd...



  'ABRAHAM, ABRAHAM!'



  Net op tijd. Een stem uit de hemel...



  'Ja, Here,' Abraham laat het mes zakken.



  'Doodt de jongen niet, want nu weet ik dat je van Mij houdt en je enige zoon aan Mij wilde geven!'



  Langzaam dringt het tot Abraham door. Hij hoeft Isaak niet te offeren! God weet dat hij van Hem houdt... Zijn armen ontspannen zich. Snel wordt het touw doorgesneden en Isaak bevrijd.



  'Mijn kind, mijn lieve kind! Isaak!!'



  Rits, krak, mèhèmè!



  In de struiken vlakbij worstelt een prachtige ram. Hoe kon hij zo stom zijn om met de horens in de takken vast te raken... Maar voor Abraham en Isaak is hij een geschenk uit de hemel.



  God heeft inderdaad zelf voor een offerdier gezorgd!



  Op die berg Moria vieren ze feest met God: Abraham en Isaak. Met de rook stijgt ook de dankbaarheid omhoog.



  'Omdat je dit hebt gedaan, Abraham, zal ik je tot een groot volk maken en alle mensen van de wereld zullen door jou gezegend worden.' spreekt de Here.



  O, het was een moeilijke opdracht. Maar het moeilijkste moet nog komen. Als God zelf zijn enige lieve zoon als een offer aan de wereld zal geven. Maar daar hebben Abraham en Isaak nog geen weet van. Dat komt tweeduizend jaar later pas.



  



  OT11 - Een bruidegom voor Rebekka


  'Rebekka, het is tijd om water te gaan halen. Ik hoor de meisjes al langskomen,' zegt de oude Milka tegen haar kleindochter. Het meisje, blij met de welkome afleiding, grist gauw een paar druiven van de schaal en loopt met de grote waterkruik op haar schouder naar buiten.



  'Wacht op mij, Lorwa,' roept ze met volle mond naar haar vriendin een eindje verderop. Lorwa hoort het gelukkig. Ze stopt even. Samen lopen ze dan gezellig babbelend naar de bron. Zo gaat het alle dagen. Maar vandaag staat Rebekka een grote verrassing te wachten.



  'Kijk,' roept Lorwa als ze de poort doorkomen. 'Vreemdelingen! Moet je zien, zeg! Een rijke goser met zijn knechten en wel tien zwaarbepakte kamelen. Laten we zo meteen even gaan kijken.'



  Rebekka is net zo nieuwsgierig als haar vriendin. Rap gaan haar blote voeten over de harde ingestampte zandweg, afdalend naar de bron in het dal. De meisjes vullen hun kruiken met water en klimmen dan weer naar boven... De leider van de karavaan is kennelijk blij met het bezoek. Dorstig van de lange reis in de brandende zon vraagt hij aan Rebekka: 'Heb je wat te drinken voor me?'



  En zij, behulpzaam als altijd, laat de kruik op haar hand neerglijden. Onderwijl glijdt haar blik over zijn kleding. De hoofddoek, donkerbruin met witte strepen, is op dezelfde wijze opgerold als van vader Betuël. Misschien is het juist wel daarom dat ze aanbiedt om ook de kamelen te drinken te geven. Verbaasd antwoordt de man: 'Graag!'



  't Is echt een hele klus. De dorstige beesten slurpen maar door. De spetters vliegen in het rond. Rebekka lacht en geeft de grootste een goedkeurend klopje op z'n stoffige nek. Lorwa en de andere meisjes zijn al lang weer terug in de stad, als zij pas klaar is. Al die tijd heeft de vreemdeling zwijgend toegekeken. Nu loopt hij naar de pakken en haalt een paar prachtige gouden sieraden te voorschijn als dank voor haar hulp. Ook vraagt hij: 'Zeg eens, van wie ben jij een dochter? En kan ik vannacht wel bij jullie overnachten?'



  Rebekka kan haar ogen bijna niet afhouden van het moois.



  'Ik ben de dochter van Betuël,' antwoordt ze. 'Er is stro zat bij ons thuis. U kunt vast wel bij ons logeren.'



  Vrolijk rent ze weg om alles thuis te gaan vertellen... De vreemdeling kijkt haar na en knielt dan zo maar neer om God te danken voor deze ontmoeting. Wie is hij toch? En wat komt hij hier in de stad Nahor doen?



  Een uurtje later zit de vreemdeling aan tafel bij de familie van Rebekka. De kamelen zijn goed verzorgd en de knechten hebben onderdak. Daar heeft Laban, de nogal hebberige broer van Rebekka voor gezorgd. Zodra hij de sieraden aan haar handen had gezien, was hij naar de bron gesneld om de vreemdeling op te halen. Voordat de maaltijd begint, heeft de man echter eerst nog wat te zeggen.



  'Mag ik mij even voorstellen? Ik ben Eleëzer, de knecht van Abraham, uw oom, meneer Betuël!'



  Een verrast gemompel stijgt op. Nieuwsgierig luisteren ze verder.



  'Hij maakt het goed, heel goed zelfs, want God de Here heeft hem rijk gezegend. Een paar jaar geleden is echter Sara overleden. Nu is Isaak, zijn enige zoon, erg eenzaam. En omdat Abraham zelf, zoals u al weet, erg oud is, heeft hij mij laten beloven om een bruid voor Isaak te gaan zoeken, een gelovig meisje natuurlijk. Maar die vind je niet in onze omgeving. Dus werd ik hiernaar toe gestuurd.'



  Eleëzer vertelt verder hoe moeilijk hij deze opdracht vond. Wat voor meisje moest hij zoeken? Moest ze knap zijn, rijk, vriendelijk of sterk?



  'Ik besloot God te vragen om mij te leiden naar het juiste meisje. Als het meisje dat ik om water zou vragen ook mijn kamelen zou laten drinken, dan zou zij het goede meisje zijn. Ik was nog niet klaar met bidden of daar kwam Rebekka aan. Ze deed precies zoals ik had gebeden. Dus denk ik dat zij de bruid voor Isaak is. Zeg mij nu alstublieft gauw of u het goedvindt. Dan weet ik waar ik aan toe ben.'



  Nu de knecht zijn verhaal heeft beëindigd, begint iedereen opgewonden door elkaar te praten. Men ziet hier echt de leiding van God in. Betuël knikt ontroerd als Laban namens hem toestemming geeft. Rebekka wordt de bruid. Dat betekent feest! Ze straalt van trots. Met een kleur van opwinding pakt ze de cadeaus uit, die de knecht uit zijn tassen te voorschijn tovert. Haast alle pakjes zijn voor haar bestemd. Gouden en zilveren sieraden en mooie kleren.



  'Ahhh! en Ohh!' roept iedereen. Haar vriendinnen, een beetje jaloers natuurlijk, komen alles bewonderen. Het wordt erg laat die nacht voordat iedereen in bed ligt. Wat een dag.



  En Eleëzer laat er geen gras over groeien. De volgende dag wil hij al weer terugreizen. Hoewel Laban en de rest van de familie liever hebben dat Rebekka niet zo snel vertrekt, stelt zij duidelijk en klaar, dat ze het met de knecht eens is.



  Het is maanden later. De karavaan van Eleëzer is bijna weer thuis. Rebekka kijkt opgewonden uit naar de ontmoeting met oom Abraham, maar nog meer naar Isaak, haar toekomstige man. Ze heeft onderweg tot in het oneindige vragen gesteld over Isaak. Nu is het moment aangebroken, dat ze hem in werkelijkheid zal ontmoeten. Plotseling valt haar oog op een man, die over het veld komt aanlopen.



  'Eleëzer, wie is dat?' wijst ze.



  Ja hoor! Het is Isaak, die ook al naar hen uitkijkt. Vlug daalt Rebekka van haar kameel af. Ze doet haar sluier voor. Dat hoort zo. Maar twee stralende ogen kijken Isaak aan. Het is liefde op het eerste gezicht... Wat een geluk!



  Eleëzer, de knecht haalt opgelucht adem.



  


  OT12 - Oorlog in de buik 


  Ons pleegkind Hasan kwam bij ons toen hij twee jaar was. Op een dag liep hij onze slaapkamer binnen en wat zag hij daar? Pappa Bram lag op zijn knieën voor het bed. Hasan keek er even aandachtig naar en riep toen: ‘Wat doe jij daar?’



  Pappa Bram keek op en zei: ‘Ik praat met mijn vriend Jezus.’



  ‘O,’ antwoordde Hasan blij, ‘dan ga ik dat ook even doen.’



  Hij knielde naast pappa en deed net als hij.



  In het volgende verhaal gaat het ook over twee ouders, die wisten wat bidden was. Moet je horen.



  “Heer, God van mijn vader Abraham, u weet hoe dankbaar ik was toen u mij Rebecca gaf als vrouw!” bad Isaäk op een dag, “Het is echt de mooiste vrouw uit de wijde omtrek. Ze heeft een lief karakter en zorgt goed voor mij. Ook ben ik dolblij dat ze zo’n diep geloof heeft. Ze is elke dag het zonnetje in mijn leven, maar Heer,… we willen zo graag kinderen. Met alles wat in mij is, wil ik u smeken of Rebecca zwanger mag raken, alstublieft…”



  Hij voelt een zachte hand op zijn schouder. “Wat zit je hier zo eenzaam, lieve man?” vraagt Rebecca, die hem was gevolgd.



  “Ik bid, vrouw.”



  Isaäk snuft en veegt langs zijn ogen, “Je weet wel… eh, dat we een kind zullen krijgen.””



  Rebecca knielt neer en geeft haar man een dikke hug.



  “De Heer zal ons op zijn tijd verhoren, Isaäk. Ik bid er ook elke dag voor! Je weet toch wat de Heer beloofd heeft aan je vader en moeder? ”



  Isaäk knikt. Abraham en Sara hadden het hem wel honderd keer verteld.



  “Ons nageslacht zal zijn als de sterren aan de hemel en als de zandkorrels aan de zee.’ antwoordt hij bemoedigd. “Maar lieve, het moet toch met één kind beginnen…”



  “Heb geduld, Isaäk, dat hadden je ouders ook! God kan niet liegen. Hij zal doen wat Hij heeft beloofd.” besluit Rebecca, terwijl ze haar hand uitsteekt om hem overeind te helpen…



  Wat een sterke vrouw, die Rebecca, hè? En wat een groot geloof had ze. Dat moest ook wel, want het duurde twintig jaar voordat ze in verwachting raakte.



  Als een vrouw ongeveer vijf maanden zwanger is gaat ze beweging voelen in haar buik. Dat is een bijzondere ervaring, het kindje beweegt armpjes en beentjes, het draait in het rond en dat schept een grote band met de moeder. Ook Rebecca maakte dit mee.



  ‘Voel eens, Isaäk,” zei ze tegen haar man, “Even wachten… ja, hier, voel je? Dat is ons kindje, geweldig hè?”



  Isaäk hield verwonderd zijn hand op de dikke buik van Rebecca.



  “Prijs de Almachtige!” riep hij blij uit: “Wat is dat een wonder zo’n ongeboren kindje! Vrouw, wat zijn we toch gelukkig!”



  Maar na een tijdje werd het trappen en schoppen in Rebecca’s buik wel heel erg.



  “Is dit normaal?” vroeg ze zich af. Ze vroeg het aan andere vrouwen, maar die haalden hun schouders op. Ze konden haar niet verder helpen.



  Daarom ging ze het maar met haar hemelse Vader bespreken. 



  “Heer God, Almachtige, wat voor druk kindje hebt u ons toch gegeven?” bad ze dus, “Wat is er aan de hand. Het lijkt wel oorlog in mijn buik.”



  En weet je wat de Here God antwoordde? “Rebecca, er zijn twee volken in je schoot, volken die uiteengaan nog voor je hebt gebaard. Het ene zal machtiger zijn dan het andere, de oudste zal de jongste dienen.”



  Volken? Hoe kon ze nou twee volken in haar buik hebben. Twee kindjes kan wel, dat is een tweeling. Maar is dat dan hetzelfde? Ineens snapt ze het. Een kindje kan later weer kinderen krijgen en die ook weer en dan is het op den duur een heel volk. Eigenlijk is elk kindje een volk.



  Rebecca legt haar handen beschermend op haar buik en lacht: “Prijs God, ik krijg een tweeling! Isaäk, Isaäk moet je horen!…”



  Op een snikhete dag, aan het begin van de zomer is het zover. De kinderen gaan geboren worden. Rebecca in haar tent heeft heel erge pijn. Je kunt haar al van verre horen gillen. Aaa en ooo en au!!



  Het hele kamp is nerveus. Er wordt met water gesjouwd. Knechten en dienstmeisjes lopen af en aan en Isaäk loopt maar te ijsberen. Nee, hij mag niet bij zijn vrouw zijn. Rebecca wordt geholpen door vrouwen die weten wat ze moeten doen, vrouwen met ervaring.



  O, maar Isaäk vindt het zo lang duren. Hij kan alleen maar bidden: “Heer, help Rebecca en laten we twee gezonde kinderen krijgen alstublieft.” Hij veegt met een doek het zweet van zijn gezicht. Pas tegen zonsondergang klinkt er plotseling babygehuil. “Oewèh, wèhh, wèh!”



  De vrouwen in de tent zien een klein kopje te voorschijn komen. Het is een jongetje, helemaal bedekt met piepkleine rode haartjes en het krijst zijn longen uit zijn lijf. Maar… wat is dat nou? Het tweede kindje heeft met zijn kleine handje de hiel van zijn broer vastgepakt, heel stevig. Voorzichtig maken ze het handje los en duwen het weer naar binnen, want kindjes moeten niet met hun handjes eerste geboren worden, maar met hun hoofdje. Na nog een flinke pijnscheut, een wee zoals dat heet, komt ook het tweede kindje ter wereld. Weer een jongetje. Het is niet rood en ook niet behaard. Met zijn natte zwarte krulletjes en zijn roze huidje is het een plaatje om te zien. De vrouwen leggen de baby’s in Rebecca’s armen. Ook het tweede kindje krijst nu. Het is net een popconcert. Blij en doodmoe geniet ze van haar prachtige jongens, maar niet lang, want Isaäk daarbuiten wil zijn jongens ook graag bewonderen. De baby’s worden in een doek gewikkeld en naar buiten gedragen. Er gaat een groot gejuich op als de kinderen in de armen van hun verzorgsters naar buiten komen.



  Wat is Isaäk trots op zijn jongens, een rode en een zwarte, een stoere en een zachte.



  Buren, kennissen, vrienden en bedienden komen langs. Het lijkt wel een receptie.



  Kijk die snoetjes. Die ene duimt al en die andere gaapt.



  “Hoe gaan ze heten?’ vraagt iedereen.



  “Deze rode, die het eerst geboren is, noemen we Esau!” lacht Isaäk, “dat is een goeie naam voor hem en die andere…



  “Die noemen we Jacob!…” horen ze Rebecca roepen vanuit de tent. “… Want hij hield de hiel van zijn broertje vast bij hun geboorte!”



  Isaäk heeft niet alles goed verstaan. Wat is er met die hiel? De vrouwen vertellen het verhaal.



  “O, op die manier,” lacht Isaäk, “Jacob! Wat een goeie naam. Zo zal hij heten. Jij, kleine Jacob, hielvasthouder, je bent me er één. Jij laat het kaas niet van je brood eten! Je dacht zeker: Ik wil de eerstgeborene zijn. Lief klein schatje!” De trotse pappa geeft zijn zoontjes Esau en Jacob nog een heel zacht kusje en overhandigt ze dan weer aan de vrouwen. Ze moeten gevoed worden natuurlijk.



  Ja, de profetie van God was uitgekomen. Rebecca kreeg inderdaad twee kinderen, twee volken en… maar wacht eens even. Kwam de rest van de profetie ook uit? Je weet wel dat van die grote scheiding tussen die twee kinderen? Ja hoor! Wat dacht je.



  Die twee jongens waren ook in hun karakter heel verschillend. Esau was een wilde, die hield van jagen en op avontuur gaan en Jacob was juist huiselijk. Hij hield van gezelligheid, lekker kletsen met zijn moeder voor de tent in het maanlicht. De één doodde dieren en de ander verzorgde ze. De één geloofde het wel en de ander geloofde. En Isaäk hield meer van Esau en Rebecca prefereerde Jacob.



  En nu, duizenden jaren later leven hun nakomelingen nog steeds op gespannen voet met elkaar. Er is nog steeds oorlog. De oorlog die al begon in de buik van Rebecca. 


  OT13 – Bedrieger


  Op een grote steen, z'n handen om z'n knieën geslagen, zit Jakob. De harde wind blaast tegen z'n hoofddoek en z'n kleren. Zijn bruine pientere ogen volgen gespannen een klein figuurtje in de verte, klauterend tegen de kale steenachtige bergwand. Op diens rug bengelen een pijlkoker en een boog. Het is zijn tweelingbroer Esau, die op jacht gaat.


  Schuin achter Jakob brandt een vuurtje. Daarop is zijn moeder vlees aan het roosteren. Op een paar platte, gloeiend hete stenen ernaast ligt brood te bakken. Lekker ruikt dat. Maar Jakob merkt het nauwelijks. Hij zit namelijk nogal in de zenuwen over wat hij dadelijk moet gaan doen. Moet je horen. Het begon zo...


  Met haar armen vol schoongeklopte, kleurige kussens liep Rebekka die ochtend de tent van Isaak binnen. Neuriënd schikt ze ze op zijn rustbed en vraagt: 'Wil je in de tent blijven of liever buiten op het bankje zitten?'


  'Neu, laat me maar hier.' klinkt het berustend, 'Ik kan toch niks zien. Dat zonlicht doet pijn aan m'n ogen.'


  Isaak, oud en blind geworden, is vandaag in een trieste bui. Komt het door de wind, die het tentdoek rusteloos doet klapperen of door de zeurderige pijn in z'n been? Wie zal het zeggen?


  ''t Is bijna schaapscheerdag,' zegt Rebekka om hem wat op te vrolijken. Isaak bromt wat in z'n baard. Schaapscheerdag! Al die drukte aan z'n hoofd. Het wordt tijd, dat Esau de leiding over gaat nemen. Wacht, laat' ie dat nou vandaag maar gelijk eens regelen. Steunend op één arm roept hij een knecht om Esau te halen. Het lijkt wel of Rebekka aanvoelt wat haar man van plan is. Zo onopvallend mogelijk gaat ze achter in de tent koper zitten poetsen... Ze wil horen wat er gezegd wordt.


  'Ik ben oud geworden, m'n zoon.' zegt Isaak tegen Esau. 'Misschien ga ik wel gauw dood. Neem je pijl en boog en schiet voor mij een stuk wild. Maak het dan klaar zoals ik het graag heb en breng het mij. Dan zal ik jou zegenen.'


  Rebekka voelt het bloed naar haar wangen stijgen. Wat doet Isaak nu toch? Hij weet toch dat Jakob de stamleider moet worden? Die onverschillige Esau, met zijn twee heidense vrouwen, heeft immers zijn eerstgeboorterecht verkocht. En bovendien heeft God het Zelf gezegd, lang geleden, toen de tweeling nog in haar buik zat. O nee, hier moet ze een stokje voor steken.


  Zodra Esau weg is, zoekt ze haar lievelingszoon op.


  'Jakob, hoor eens!' fluistert ze scherp. 'Ik heb gehoord, dat je vader Esau wil zegenen. En dat mag niet gebeuren. Luister goed. Ga naar de kudde en haal daar twee geitenbokjes, dan zal ik die lekker klaarmaken. EN DAN MOET JIJ NET DOEN ALSOF JE ESAU BENT!'


  Verschrikt stottert Jakob: 'Ddddat, .... mmaar dat kan toch niet! Vader zal direct voelen dat ik het ben. Esau is immers zo behaard. Hij zal mij vloeken in plaats van zegenen.'


  'Dat risico neem ik,' zegt Rebekka, 'Vooruit ga gauw!'


  Gehoorzaam sukkelt Jakob weg, vangt de geitjes en slacht ze. Terwijl moeder bezig is, heeft hij tijd om na te denken. Zou hij dit nu echt wel doen? Eigenlijk kan hij het toch niet maken, z'n lieve oude vader bedriegen en stelen van z'n broer... Ja, maar de zegen dan? Die moet hij wel hebben. Esau hecht er toch geen waarde aan. En hij juist wel. Moeder zegt het ook. Met een ruk van zijn hoofd geeft hij aan, dat het besluit is gevallen. Z'n handen steunend op z'n knieën staat hij op.


  'Is het eten al klaar, moeder?'


  En even later, ja... Daar gaat'ie. Hij loopt echt voor gek voor alle knechten. Verkleed in Esau's beste kleren, die moeder nog in haar tent had liggen. Om z'n handen en in z'n hals de harige velletjes van de geiten. Dat was ook haar idee. Bespottelijk gewoon. Zo stapt hij, met kloppend hart en een droge mond, de tent van vader binnen.


  'Dag vader.'


  Laag en schor imiteert hij de stem van Esau. Zou vader het merken? Verrast richt deze zich op.


  'Wie ben je m'n zoon?'


  'Esau, uw eerstgeborene. Ik heb gedaan wat u van me vroeg.'


  'Maar... wat ben je gauw terug?'


  'Ja, omdat de Here, uw God, mij deed slagen.' huichelt hij. Isaak betast hem aarzelend. 'Ben je echt Esau?'


  'Jazeker!'


  De oude gerimpelde handen voelen de haartjes op de bontvelletjes. Bemerkt hij het bedrog? Nee, gelukkig.


  'De stem is van Jakob, maar de handen zijn van Esau. Ben jij heus Esau?'


  'Mmm, mmm.' Jakob vertrouwt zijn eigen stem niet meer. Min of meer gerustgesteld begint Isaak aan de maaltijd. Jakob schenkt er wijn bij en reikt hem een stuk van het verse brood aan. Eindeloos lijkende minuten gaan voorbij, waarin geen van beiden iets zegt. Tenslotte veegt vader z'n mond af en vraagt: 'Kus me, m'n zoon.'


  Jakob buigt zich over vader heen. Nu ruikt Isaak Esau's kleren. Dit stelt hem helemaal gerust.


  'De geur van mijn zoon is als de geur van het veld.' zo begint hij met de zegen. En Jakob knielt neer, zijn vaders handen rusten op zijn hoofd. De woorden branden in zijn ziel. Nooit, nee nooit zal hij ze vergeten.


  'God zal je overvloed geven. Volken zullen je dienen. Wie jou vervloekt, die is vervloekt en wie jou zegent, die is gezegend.'


  Zodra Isaak is uitgesproken, gaat Jakob er weer vandoor, opgewonden, maar niet gelukkig.


  Wat is Esau kwaad als hij erachter komt dat Jakob hem heeft bedrogen. Hij schreeuwt het uit: 'Zegen mij ook, vader!'


  Isaak kan hem nog maar een kleine zegen geven. Met gebalde vuisten loopt 'ie dan ook de tent uit.


  'Vuile bedrieger!!' schreeuwt hij, 'Dit is al de tweede keer... Ik krijg je wel.'


  Nu zit Jakob weer op die steen. De wind is aangewakkerd tot storm. Jakob verbergt zijn gezicht in zijn armen. Hij heeft spijt. Vertwijfeld vraagt hij zich af hoe alles weer goed moet komen.


  OT14 - Een prachtige droom in een eenzame nacht


  Als Jakob niet zo treurig was geweest, had hij vast die mooie bok wel gezien, op de rots schuin boven hem. Onbeweeglijk staat hij daar. Moet je die prachtige kop zien met die lange, puntige horens. Het lijkt wel een standbeeld zo tegen de hardblauwe lucht. Zodra het dier onraad bemerkt, vlucht het met grote sprongen weg. Feilloos vinden zijn voeten houvast op de steenachtige helling. Maar Jakob bemerkt het niet. In gedachten verzonken loopt hij voort, de stok in de hand en een waterkruik aan de riem om z'n middel. Wat doet hij hier eigenlijk in dit verlaten bergland? En waarom gaat hij steeds verder van huis? Dat komt zo.


  'Mevrouw, mevrouw...' roept de jongste knecht van Isaak opgewonden tegen Rebekka. 'Ik heb iets heel ergs gehoord. Ik moet het u vertellen. Uw zoon Esau wil Jakob vermoorden. Ik heb het hem zelf horen zeggen. Hij wacht alleen totdat meneer Isaak dood is...'


  Rebekka schrikt. Was dat echt waar? Was Esau dan zo boos omdat Jakob de eerstgeboortezegen had gestolen? O, wat vreselijk. Ze moet Jakob gauw waarschuwen.


  'Dank je, Mesech, dat je me dit bent komen vertellen.' antwoordt ze uiterlijk kalm. 'Laat mijn zoon Jakob onmiddellijk bij me komen, wil je?'


  Als je zo maar midden op de dag weggeroepen wordt vanachter de schapen, moet er wel iets aan de hand zijn. Jakob haast zich dus naar zijn moeders tent. Daar hoort hij van het dreigende gevaar.


  'Jakob, Esau wil je doden om wat je hebt gedaan. Maar dat zal niet gebeuren. Ga naar mijn broer in Haran en blijf daar een poosje. Zodra Esau's boosheid is gezakt laat ik het je weten.'


  Jakob weifelt. Moet hij vluchten naar Haran? Zo ver weg? En wat zal vader daarvan zeggen?


  Maar daar weet Rebekka wel wat op. Ze gaat naar Isaak toe en zegt: 'Isaak, ik erger me dagelijks aan die goddeloze vrouwen van Esau. Stel je toch eens voor dat Jakob ook met zo'n meisje thuis komt. Dat zou toch niet vol te houden zijn? Laten we hem naar mijn familie sturen. Dan kan hij daar een vrouw zoeken.'


  'Inderdaad, Rebekka,' antwoordt Isaak, een beetje verbaasd dat ze hier zo onverwachts over begint. 'Het is een vervelende toestand met die heidense vrouwen. Je hebt groot gelijk. Laat Jakob maar bij me komen, dan zal ik het wel met hem regelen.'


  Dat laatste halfuurtje bij zijn vader zou Jakob niet licht vergeten. Weer lag hij geknield bij vaders bed, maar nu niet verkleed als bedrieger. Vader houdt Jakobs werkhanden in zijn eigen gerimpelde oude handen.


  'Ga, m'n zoon,' zegt hij. 'Zoek een vrouw die de Here dient in het land Padam Aram. En God, de Almachtige zegene je en zal je tot een groot volk maken. Dit land zal voor jou en je kinderen zijn.'


  Beschaamd heeft Jakob geluisterd... Deze zegen, de zegen van opa Abraham en vader Isaak... is hij die wel waard? Zou de Here met zo'n bedrieger als hij wel contact willen hebben? Met tranen in z'n ogen neemt hij even later afscheid...


  Zo komt het dus dat Jakob nu hier in dit verlaten bergachtige gebied loopt. Hij heeft alle tijd om na te denken. Zou hij Berseba nog ooit terugzien? Zijn vader, zijn moeder en zijn broer Esau?... Moedeloos en moederziel alleen loopt hij verder, steeds verder weg. Als het avond wordt en de zon snel wegzakt achter de bergen, zoekt Jakob bijtijds een plaatsje om de nacht door te brengen. Met z'n stok slaat hij door het dorre gras. Zitten er geen slangen verscholen, of grote spinnen? Brr! Je moet er niet aan denken... Op een geschikte plek, lekker uit de wind, spreidt hij zijn jas uit. Een grote steen is zijn hoofdkussen. Wel een beetje hard, Maar ja, wat wil je? Doodmoe van de tocht valt hij al gauw in een diepe slaap.


  Een klipdasje komt nieuwsgierig naar die slapende man kijken. Z'n neusje wipt grappig op en neer. Jakob merkt het niet. Hij slaapt rustig door. De maan komt op... Hij schijnt op de rotsen en tovert langgerekte schaduwen te voorschijn. Eén manestraal schijnt precies op Jakobs gesloten ogen. Hij merkt er niets van, want... hij droomt. Het is een heel erg mooie droom.


  Een ladder van licht reikt tot in de hemel en engelen klimmen op en neer. Een groot verlangen is er in zijn hart om ook naar boven te gaan. Hij volgt de engelen met zijn ogen. En dan ziet hij iets ongelooflijks... Helemaal bovenaan die ladder staat... de Here God zelf. Ja, en Hij spreekt tot hem. Hoor!


  'Ik ben de Here, de God van Abraham en Isaak en ook jouw God. Dit land, waarop je ligt te slapen zal ik aan jou en je nageslacht geven. En alle mensen van de wereld zullen met jou en met je nageslacht gezegend worden. Zie, Ik ben met je. Ik zal je behoeden, overal waar je heengaat en je weer terugbrengen naar dit land. Nooit zal Ik je verlaten.'


  De droom is uit. Jakob wordt wakker. Een moment weet hij niet waar hij is, maar dat duurt niet lang. Hij herinnert zich alles... de ladder, de engelen en de woorden van God. Met z'n armen om z'n benen geslagen, kijkt Jakob naar de schitterende kleuren van de opgaande zon. Hij heeft toch zo'n blij gevoel van binnen.


  'Dit lijkt wel een poort naar de hemel,' denkt hij, 'Ik noem het hier Betel, huis van God.'


  Plechtig zet hij dan de steen, waarop hij met zijn hoofd lag, recht overeind. Deze plek is heilig... een plaats om te onthouden. Een kruikje olie, dat hij van thuis had meegenomen voor als hij soms gewond zou raken, giet hij als een dankoffer over de steen. Dik en geel druipt de vettigheid omlaag.


  'Als U zo goed bent, Here God,' belooft Jakob, 'Dan zult u ook mijn God zijn. Als ik hier weer terugkom, krijgt u van alles wat ik heb een tiende deel.'


  Op de eenzame weg, die van Berseba naar het noorden loopt, loopt Jakob. Verder en verder van huis naar een onbekend land en een onbekende familie... Zijn stok tikt vrolijk op het pad en zijn ogen kijken blij de toekomst tegemoet.


  OT15 - Jakob wordt zelf bedrogen


  Er loopt een jongeman over de karavaanweg naar het noorden. Zijn mantel is stoffig en gescheurd, zijn sandalen zijn tot op de draad versleten. Zijn benen zitten vol schrammen. Het is Jakob, op weg naar zijn familie in Padam Aram.


  Hij is nu bijna op de plaats van bestemming. Hoe zal zijn oom hem ontvangen? En de rest van de familie? Zal hij de vrouw vinden waar hij naar zoekt, een meisje dat de Here dient? Oef! Wat doet die blaar op z'n voet zeer. Even stilstaan. Even kijken naar die pijnlijk schrijnende plek.


  Zou Haran nog ver weg zijn? Met z'n hand boven de ogen tuurt Jakob de weg af. Hé, wacht eens, als hij die schapensporen daar volgt, komt hij vast wel op een plaats waar mensen zijn. En ja! Zelfs voordat hij om de bocht van de weg is, klinkt al het geluid van honderden schapen en geitjes. Er zijn nog al liefst drie kuddes met hun herders bijeen bij een waterput.


  'Goeiemiddag,' groet Jakob. 'Kent u Laban, de zoon van Nahor?'


  Ze nemen hem nieuwsgierig op. Wie is die vreemdeling met dat buitenlandse accent? Eén van hen, de meest spraakzame, wijst met een vuile knokkelige vinger in de verte.


  'Jazeker, die woont daarginds. Kijk, daar komt toevallig zijn dochter Rachel aan.'


  Toevallig? Jakob glimlacht. Hij weet wel beter. Geen toeval, maar het is de Here die hem hierheen geleid heeft. Het meisje is nog ver weg en dus maakt hij nog maar even een praatje met de herders. Hij vraagt waarom ze de dieren niet laten drinken. Het is nog volop dag. Ze kunnen nog een tijdje lekker grazen. Je kunt wel merken dat hij verstand van schapen heeft.


  'We wachten tot iedereen er is.' is het antwoord. 'Want die zware steen kunnen we alleen samen van de put afrollen.'


  'Maar die is toch niet zo...'


  Jakob slikt het laatste woord in, want daar komt zijn nicht aan. Wat een knap lief meisje, zeg! Hij is op slag verliefd. Even weet hij niks te zeggen. Er springen zomaar van die lastige tranen in z'n ogen. Waarom eigenlijk? Tja, de reis was lang en eenzaam... en dit nichtje is zo lief. Om zich toch maar een houding te geven loopt hij stoer naar de put en tot verbazing van alle anderen, rolt hij helemaal alleen de zware steen weg. Rachel snapt er natuurlijk niks van. Met grote ogen staat ze te kijken naar die vreemdeling, die heel handig haar vee laat drinken. Waarom doet hij dat? Het antwoord blijft niet lang uit. Als de dieren lekker slobberen, slikt Jakob zijn tranen weg en stelt zich voor.


  'Dag Rachel, ik ben Jakob, de zoon van je tante Rebekka.,'


  Rachel weet niet wat ze hoort. Is dit haar neef? O, maar dat moet ze gauw aan vader gaan vertellen. Ze draait zich om en rent weg. Jakob in grote verlegenheid achterlatend. Gelukkig komt Laban al gauw aanhollen om hem welkom te heten. Hij is echt blij om de zoon van zijn zus te zien. Jakob mag blijven logeren zo lang hij maar wil.


  De volgende dag is Jakob steeds te vinden waar de kudde is. (En waar Rachel is natuurlijk) Van stilzitten houdt hij niet. Als het even kan steekt hij z'n handen uit de mouwen. Oom Laban merkt dat wel. Op een dag, ongeveer een maand later, komt hij met een voorstel.


  'Zeg, neef, jij werkt zo hard bij ons, maar dat hoeft niet voor niks, hoor! Wat zou je willen verdienen?'


  Alsof Jakob erop gewacht heeft... Hij flapt eruit: 'Ik wil zeven jaar werken om Rachel.'


  Laban lacht. Ja, het was hem al opgevallen dat Jakob verliefd was op z'n jongste dochter.


  'Mij best!' zegt hij. 'Rachel kan geen betere man krijgen.' En bij zichzelf denkt hij: 'En ik geen betere knecht.'


  Zo gaat Jakob voor Labans kudde zorgen, zeven lange jaren... Ze vliegen om, doordat hij zoveel van Rachel houdt.


  En aan het eind van die zeven jaren... wordt er feest gevierd, bruiloftsfeest. Laban heeft alle buren uitgenodigd voor een maaltijd. De heerlijkste spijzen worden opgediend. Bediendes lopen af en aan met zoete, koele drankjes... Jakob, wat onwennig in nieuwe kleren, loopt trots als een pauw rond om iedereen te verwelkomen. 's Avonds wordt het gesluierde bruidje, onder het zingen van vrolijke liederen, in een nieuwe tent bij Jakob gebracht. Ze zegt niet veel, maar dat valt niemand op. De gasten zoeken nu ook hun slaapplaatsen op. Morgen gaat het feest verder, want een bruiloft in Padam Aram duurt een hele week.


  De volgende ochtend echter, wordt iedereen gewekt door een boze stem. Het geluid komt nota bene uit de tent van het kersverse bruidspaar. Hebben ze nu al ruzie? Met een ruk wordt het tentdoek opgetild en daar verschijnt Jakob.


  'Laban!' schreeuwt hij. Met grote stappen en gebalde vuisten beent hij weg, op zoek naar zijn oom. Die staat hem al op te wachten.


  'Oom!' roept hij kwaad. 'Wat hebt u gedaan?'


  De nieuwsgierige gasten vormen een kring om hen heen. Waarom is de bruidegom zo boos?


  Wel, Laban heeft niet Rachel als bruid aan Jakob gegeven, maar haar zus Lea. Wat een gemene streek. En dan zegt hij nog doodleuk: 'Wist je niet, neef, dat het hier de gewoonte is om eerst de oudste dochter te laten trouwen? Dit is je huwelijksweek met Lea. Volgende week kun je met Rachel trouwen, als je tenminste belooft nog zeven jaar voor me te werken.'


  O, nu komt de aap uit de mouw, daar was het hem om te doen. Jakob is overbluft. Hij weet niet zo gauw wat te zeggen. Zijn blik zoekt Rachel. Staat ze daar bij de vrouwentent? Voor geen goud wil hij haar verliezen. Dus moet hij maar berusten.


  De gasten verspreiden zich weer. Zij vinden het wel prima, dat het feest nog een weekje langer duurt. Al gauw klinkt weer hun vrolijk gelach. Wat mistroostig zit Jakob naast Lea, die verlegen haar fletse ogen neergeslagen houdt. Ach, zij kan er ook niks aan doen. 't Is een beste meid, daar niet van. Maar ze kan niet tippen aan Rachel... Ineens moet hij weer denken aan zijn eigen gemene streek. Hoe hij zijn blinde vader bedroog. Nou voelt Jakob zelf hoe rot dat is.


  OT16 - Bijf van Jacob af


  Gebeurt het bij jou ook wel eens dat iemand je pakken wil? Zo'n bully, met die vriendjes van hem, die hij heeft opgestookt?


  Ben je dan bang? In het onderstaande verhaal lees je hoe God het voor Jacob opneemt.


  Een groep van een stuk of twintig mannen staat bij de tent van Laban druk gebarend te praten.


  "Kom op!" schreeuwt Labans oudste zoon, "We gaan die Jacob effe pakken... We slaan hem gewoon in mekaar! Die vuile dief! Hij is rijk geworden door onze erfenis te stelen."


  De anderen zijn het er roerend mee eens.


  "Hij heeft ook nog de terafim meegenomen," klaagt Laban. "Die mooie geluksbeeldjes. Ze hangen niet meer aan de middelste tentpaal."


  "Dat is helemaal brutaal." schreeuwt een andere zoon.


  "Vooruit, jongens. Erachter aan. We halen ze nog best in."


  Ze klimmen op hun kamelen en zetten de vaart erin.


  Waarom is de familie van Laban zo kwaad? Nou, omdat Jacob stiekem met zijn vrouwen, z'n kinderen, veel knechten en vee is vertrokken uit Haran. Hij verlangde al jaren naar huis. Het was oom Laban die hem steeds tegenhield. Maar nu deze een paar weken naar een schaapscheerfeest was, zag Jacob zijn kans schoon. Hij zette koers naar het zuiden.


  "Ruben," zegt Jacob, een paar dagen nadat ze op weg gegaan zijn, "Waarschuw direct als je onraad ziet. Het zou best eens kunnen dat opa Laban ons achterna komt."


  De jongen knikt. Hij kent z'n opa wel... een echte baas. Daar kan vader niet tegenop. Wel tienmaal had hij diens loon veranderd. Steeds dat gezeur. Welk vee was nou van opa Laban en welk vee was van vader. De laatste tijd waren de ooms trouwens ook onvriendelijk geworden. Ze zeiden dat Jacob zo rijk geworden was door van Laban schapen te stelen. Nou, Ruben wist wel beter. Dat vader steeds meer dieren kreeg, kwam door de Here God. Die zegende hem.


  De weg stijgt. Ruben merkt het direct aan zijn ademhaling. Het is een hele klus om met zo'n grote kudde over het gebergte van Gilead heen te trekken. Erg hard schieten ze niet op. Tegen de avond stoppen ze. Vader heeft een open plek gevonden waar ze de tenten kunnen opslaan. Ruben helpt ook hier en daar een handje. Maar steeds houdt hij de weg in de gaten. Dat is immers zijn klus. Plots roept hij: "Dáár, pappa, daar hebbie ze!!"


  Iedereen stopt gelijk en kijkt. Ja, inderdaad. Een snelrijdende groep kamelen komt eraan met Laban op een ezel aan het hoofd. Vlug neemt Jacob maatregelen.


  "Ruben, jij blijft bij mij. De vrouwen en de kinderen in de tenten en alle mannen achter mij. Pak maar iets waarmee je je verdedigen kunt."


  Hoe meer de groep nadert, hoe groter de dreiging die ervan uitgaat. Hier en daar flikkert een mes. Vanonder het tentdoek gluren de kinderen naar de kwaaie ooms, die bijna net zo hooghartig kijken als hun kamelen. O, wat zou er gaan gebeuren? "Hier," fluistert Simeon tegen Levi. Hij duwt hem een stok in handen. "Als ze de tent binnenkomen, dan sla je, hoor!"


  Levi knikt benauwd. Hij doet het haast in z'n broek van angst. De karavaan stopt vlak voor de geitenharen tenten. De jongens kunnen alles goed zien. Laban stijgt af van zijn ezel en beent onmiddellijk op Jacob af. Zijn grijze baard wipt kwaad omhoog. Iedereen wacht zwijgend af. Slechts de schapen gaan door met blaten.


  "Wat heb je gedaan?" klinkt het uit Labans mond. "Je hebt mijn twee dochters gestolen. Ik heb ze geeneens gedag kunnen zeggen of een afscheidsfeestje kunnen organiseren voor m'n kleinkinderen. Dat is toch hartstikke idioot zoals jij deed! Ik zou je het liefst in elkaar slaan, maar dat mag niet van jouw God." (Hij zwijgt even om indruk te maken.) "Vannacht had ik namelijk een droom, waarin God tegen mij zei: "Let op je woorden, Laban. Van Jacob blijf je af. Dat is mijn vriend." Daarom zal ik m'n handen niet aan je vuil maken."


  Jacob haalt opgelucht adem. Wat is hij blij dat God voor hen zorgt. Hij geeft een teken en zijn mannen laten hun wapens zakken. Maar Laban wil nog wel een hartig woordje met hem wisselen. "Eén ding zit me nog behoorlijk dwars, neef," vervolgt hij. "Waarom heb je mijn godenbeeldjes gestolen?"


  "Uw godenbeeldjes?" roept Jacob beledigd. "Ik heb niks gestolen. Zoek alles maar na. Bij wie je de terafim vindt, die mag je doden."


  Er gaat een schok door Ruben heen. Die godenbeeldjes? Weet vader dan niet dat moeder Rachel die meegenomen heeft? Hij probeert nog weg te komen om haar te gaan waarschuwen, maar het is al te laat. Met doodsangst in het hart ziet Ruben hoe Laban en de ooms de tenten doorzoeken. Ook de tent van moeder Rachel. Toch vinden ze niks, want die slimme Rachel heeft de beeldjes gauw in een kamelenzadel verstopt en ze is erop gaan zitten. Ruben hoort haar zeggen: "Mag ik blijven zitten, pa. Ik heb zo'n buikpijn."


  Laban trapt er nog in ook. Met lege handen staat hij even later voor Jacob.


  "Zie je nou wel?" schreeuwt deze boos. "Niks gevonden, hè? Waar blijf je nou? Zal ik u eens wat zeggen? Twintig jaar lang heb ik voor u gezwoegd. Nog niet één bokje heb ik van u opgegeten. Zelfs als een wild dier een schaapje verscheurde, moest ik het aan u terugbetalen. U hebt me uitgebuit. Als God, de Here, niet met mij was geweest, dan zou u mij met lege handen hebben laten gaan."


  Ruben houdt vaders hand stijf vast. Hij is het er helemaal mee eens. Trots kijkt hij naar zijn vader op. Laban merkt nu wel dat het Jacob ernst is en hij probeert z'n gezicht nog te redden.


  "Vechten wou ik helemaal niet," zegt hij, "want het zijn m'n eigen kinderen en kleinkinderen. Laten we maar een verbond sluiten en beloven dat we elkaar geen kwaad zullen doen."


  Jacob kijkt eens naar Ruben. Met een knipoogje zegt hij, opgelucht, "Goed. We gaan een gedenksteenhoop maken... en als dank een offer aan de Here God brengen. Ga je broers maar halen, Ruben."


  En wie had dat nou kunnen denken? Deze angstige dag krijgt nog een goed einde, want iedereen wordt uitgenodigd voor een groot barbecuefeest.


  OT17 - Het is weer goed tussen Esau en Jakop


  Hé, stel je eens voor, dat jij een grote knul uit je klas had laten pootje tekkelen en dat je later door zijn straat heen moest.... Je ziet hem op de hoek bij de patatzaak staan met een stel branieschoppers. Stel je voor, zeg! Jij steekt je hand op om hem gedag te zeggen en dan komt hij ineens jouw richting uit met al die vrienden van hem... Hoe zou je je voelen? Net als Jakob, denk ik, die Esau ging ontmoeten.


  'Kijk, Uri,' wijst Jakob, 'Morgen gaan we daar om die moerassen heen en we volgen de weg naar het zuiden. Niet te dicht langs de rivier, daar zijn te veel struiken en bosjes. Er kunnen wel eens leeuwen huizen...'


  Het is avond. Jakob en zijn oudste knecht staan op een hooggelegen punt om de route voor de volgende dag uit te stippelen. Op de hoogvlakte beneden hen is het tentenkamp. Kinderen rennen achter elkaar aan, vrouwen bereiden het eten en hier en daar zijn knechten het vee aan het verzorgen voor de nacht... Uri knikt. Dat wordt morgen nog een gevaarlijk tochtje met al dat vee en die kleine kinderen...


  'Ze zeggen dat het spookt bij de moerassen,' zegt hij.


  'Uri,' vermaant Jakob, 'hoe vaak moet ik je nu nog zeggen, dat je geen geloof moet hechten aan die onzin. God is met ons en dat is genoeg.'


  Hij stuurt de bijgelovige knecht weg en blijft zelf nog even zitten kijken. Recht voor hem uit, achter de kale grijze bergen ligt het land Kanaän, waarheen hij terugkeert.


  'God is met ons,' had hij moedig gezegd, maar was hij er wel zo zeker van? Over een paar weken zal hij z'n broer Esau weer zien. Zou die nog steeds boos zijn, hem willen doden?


  De avond daalt snel. Nevelige slierten mist drijven over het moerassige land. Jakob zit daar maar. Hij denkt en denkt. Een vreemd zacht geruis doet hem ineens scherp opletten... Mistige witte figuren?... Een leger dat voorbij trekt?... Het zijn engelen!! Ze komen van achter hem en marcheren voorbij... op weg naar het Beloofde Land.


  'Een leger,' zegt Jakob schor, 'een leger van God!!'


  Het lijkt wel of de Here hem toefluistert: 'Jakob, Ik ben echt met je. Met mijn legermacht engelen sta ik je terzij...'


  Nog lang denkt Jakob terug aan deze merkwaardige avond, maar toch sluipt de twijfel naar binnen. Het boze gezicht, de gebalde vuisten, de woede van zijn tweelingbroer. Die gedachten beangstigen hem zo. Hij stuurt een paar knechten vooruit om poolshoogte te nemen. Ze moeten zeggen: 'Uw knecht Jakob...' Dat staat onderdaniger dan broer.) 'is op de terugreis met veel vee, knechten en dienstmeisjes...' (Dan weet Esau vast, dat hij niks van hem nodig heeft.) 'en hij laat u de hartelijke groeten doen.'


  Tsja, maar als ze terugkomen... O, dan wordt Jakobs angst nog groter, want ze melden: 'Uw broer komt eraan met vierhonderd man!!'


  Dat is nota bene een leger. Zenuwachtig verdeelt hij zijn mensen en vee in twee groepen. Als Esau één groep aanvalt kan de andere vluchten. En wat kan hij nog meer doen?... Bidden natuurlijk.


  'O, God van Abraham en Isaak, U hebt gezegd dat ik terugkeren moest naar mijn land en mijn familie. U bent zo goed voor mij geweest. Red mij nu toch uit de hand van m'n broer Esau. Misschien zal hij ons allemaal vermoorden! U hebt toch gezegd, dat mijn nageslacht als het zand aan de zee zal worden?'


  Zo spreekt hij, maar zijn angst blijft.


  Iemand die boos is kun je ook weer vriendelijk maken door een geschenk te geven, of meer dan één misschien. Een paar honderd geiten, koeien, kamelen en ezels vormen best een groot geschenk. Jakob maakt er drie kudden van. Elke kudde gaat met een paar herders op stap naar Esau. Ze moeten zeggen: 'Uw knecht Jakob komt hier achteraan.'


  Maar hij gaat niet. Hij heeft gewoon het lef niet.


  Het is nacht. Iedereen slaapt, behalve Jakob. Hij ligt maar te woelen. Allerlei angstige taferelen ziet hij in gedachten. Bloed, pijn, dood. Tenslotte hééft hij het niet meer. Hij staat op, maakt iedereen wakker en laat al z'n bezittingen en zijn gezin naar de overkant van de beek brengen. Eenzaam en doodzenuwachtig blijft Jakob achter, kijkend naar het bruisende water van de Jabbok dat zich glinsterend in het maanlicht een weg baant door de smalle kloof. Ineens springt er iemand op z'n rug. Bliksemsnel draait Jakob zich om. Die persoon pakt hem in de houdgreep en probeert hem op de grond te gooien. Jakob worstelt, trekt, duwt, trapt. Ze zijn haast even sterk. Het ene moment ligt Jakob onder, het andere moment weer die man.


  De worsteling duurt uren. Langzaam aan dringt het tot Jakob door dat er toch iets vreemds is. Die man is Esau niet en ook geen rover. Soms lijkt het wel of Jakob met zichzelf aan het worstelen is, of met iemand die hem door en door kent. De hele nacht duurt het gevecht, tot de dag aanbreekt. De man, die merkt hoe vasthoudend Jakob is, raakt heel even zijn heup aan. Au, dat doet zeer! Jakob kreunt van de pijn, maar geeft het niet op.


  'Laat mij gaan,' zegt de man, 'want het wordt licht.'


  Ineens heeft Jakob het door. HET IS GOD MET WIE HIJ STRIJDT!


  'Nooit!' hijgt hij. 'Eerst moet U mij zegenen.'


  'Hoe heet je?' vraagt God. Dat weet Hij natuurlijk best, maar Jakob moet het duidelijk zeggen: 'Ik ben Jakob, de bedrieger.'


  'Voortaan mag je Israël heten, vorst van God, want je hebt gestreden en overwonnen,' zegt de Here.'


  Hij zegent Israël, die met haren nat van het zweet kreunend op de grond ligt.


  'O, God,' fluistert Jakob, 'Dat ik U gezien heb en ik leef nog... Ik noem het hier Pniël.'


  Stralend gaat de zon op achter de bergen als Jakob even later hinkend de beek oversteekt. Voor de rest van zijn leven loopt hij mank.


  En wie komt daar in de verte aan? Het is Esau. Jakob zet zijn familie netjes in de rij. Rachel en Jozefje helemaal achteraan. Hij buigt en buigt. Maar raad eens... Esau is helemaal niet kwaad meer. Hij rent naar Jakob toe, slaat zijn sterke behaarde armen om hem heen en geeft hem een berenomhelzing. Alles is weer goed!


  OT18 - Jozef in de put


  Het is al laat in de middag. Over de stoffige weg van Dotan naar Hebron gaat een kleine karavaan. Het zijn kooplui uit Midian, dat zie je aan hun kleurige hoofddoeken. De kamelen en ezels zijn afgeladen met goederen: gevlochten manden, gom, balsem, ijzeren messen, hars en sieraden van been. Hun zwarte jassen wapperen achter hen aan in de wind als ze de dieren opjagen met een lange tak.


  'Vort! Vort! Jujuju!'


  Aan de laatste kameel is een slavenjongen gebonden. Hij is gekleed in een gescheurd wit hemd en loopt op blote voeten. Het touw striemt om zijn samengebonden handen. Treurig sjokt hij voort. Z'n voeten doen zo'n pijn, maar niemand bekommert zich daarom. Hij is immers maar een slaaf.


  'Vort! Vort!'


  'God van mijn vader,' bidt de jongen, 'Help mij toch! Alstublieft.'


  De stoet nadert Hebron. In de verte kun je de donkerbruine tenten zien van de herdersfamilie die hier woont. O, de slavenjongen krijgt weer moed.


  Hij kent de streek hier op zijn duimpje. Hij weet precies waar de waterput is en waar er in de droge tijd altijd nog groen gras te vinden is voor de schapen.


  Hij kent de rotsen, waarin je je verbergen kunt voor de stromende regens. Dat komt, omdat de jongen hier eigenlijk woont. Scherp turen zijn ogen naar de geitenharen tenten. En ja. Daar ziet hij wat bekende vrouwen, wat knechten en daar... 'Vader!' schreeuwt hij hard. 'Vader, help! Hier ben ik, Jozef... Va...'


  Een hand knijpt zijn mond dicht. De Midianitische kooplui willen niet dat hij zijn vader roept. Dan raken ze misschien hun slaaf kwijt.


  Ach vader is de bruine grote tent binnengegaan. O, als hij eens wist... Hij zou Jozef zeker komen verlossen.


  Hoe komt het eigenlijk dat Jozef, de zoon van de rijke herdersvorst Jakob, hier als slaaf wordt meegenomen? Hebben de Midjanieten hem soms gevangen?


  Nee, Jozef is verkocht en nogal liefst door zijn eigen broers. Dat kwam zo...


  Jozef was de lievelingszoon van zijn vader. Je zag die twee altijd samen. Tijdens de maaltijden zat Jozef aan vaders rechterhand en bij familiebesprekingen luisterde vader altijd naar de raad van Jozef.


  Op een keer had vader met zijn eigen handen een mooie jas voor Jozef gemaakt. Hij zocht de beste wol uit, liet de strengen door een dienstmeisje in heel bijzondere kleuren verven... (Geel met uienschillen en rood met rodekoolsap) en ging dan zelf achter het weefgetouw zitten. Hij weefde een prachtige lap met aparte patronen.


  Van die lap was Jozefs jas gemaakt. Toen hij hem voor het eerst aanhad en trots als een pauw rondstapte, werd hij door buren en bekenden bewonderd. Wat een kunststuk!


  De broers zeiden echter jaloers tegen elkaar: 'Die broer van ons wordt straal verwend.'


  Nou ware die broers niet zulke besten. Ze deden soms stiekeme dingen. De mensen in het dorp klaagden er steen en been over.


  Toen Jozef het merkte vertelde hij alles aan vader. Die gaf de broers een standje.


  'Wij moeten leven naar Gods wetten. Liegen en stelen is verkeerd. Hoe kunnen anderen God leren kennen als jullie zo doen?' zei hij.


  De broers liepen zwijgend weg. Maar onder elkaar klaagden ze: ''t Komt allemaal door die verwende Jozef. Vaderskindje. Puh! Een klikspaan, dat is 'ie.'


  Och Jozef was zo trots op zijn vader. Hij wilde later net zo worden als hij. Hij wilde net zo'n sterk geloof hebben. Als vader de verhalen vertelde van overgrootvader Abraham, van grootvader Isaak en van wat hij zelf vroeger allemaal had meegemaakt, dan voelde Jozef van binnen zo'n warm gevoel opkomen. O, die God wilde hij ook gaan dienen. Hij droomde er wel van. Maar wat Jozef droomde bracht hem zelf in verwarring. Hij droomde dat hij de leider van de familie zou worden. Het was zo fantastisch dat hij z'n mond niet kon houden.


  ''k Heb toch zo vreemd gedroomd,' zei hij op een dag toen ze allemaal aan de maaltijd zaten. 'Ik droomde dat we schoven aan het binden waren in het veld. Jullie schoven bogen voor mijn schoof. Gek, hè?'


  Eén van zijn broers verslikte zich bijna in z'n wijn en een ander riep nijdig: 'Hum, hum! Wou jij soms koning over ons worden, ventje?'


  'Stilte!' riep vader en iedereen at zwijgend verder. Niet lang daarna droomde Jozef weer. Ongeveer dezelfde droom. Nu ging het over de zon en de maan en elf sterren die voor hem bogen. Dat ging zelfs vader Jakob te ver.


  'Kom, Jozef. Wat is dat nou voor een mal verhaal. Je denkt toch niet dat je moeder en ik voor je buigen, hè?'


  Jozef haalde zijn schouders op. Tsja, hij snapte het zelf ook niet. Zouden die dromen van God komen? Het was toch merkwaardig dat hij tweemaal ongeveer dezelfde droom droomde.


  En nou loopt hij hier. Weg dromen, weg rijkdom. Hij is een slaaf op weg naar een onbekende toekomst. Zijn broers verkochten hem uit haat. Ze haatten hem om zijn jas en om zijn dromen.


  'Nou zullen we eens zien wat er van die Meester Dromer terecht komt.' grijnsden ze boosaardig.


  O, als vader het wist.


  Jozefs voeten steken en z'n rug doet pijn. De zon heeft zijn bruine armen roodverbrand. Wat zouden ze met zijn jas gedaan hebben? Verbrand? Verstopt soms? Het is maar te hopen dat de Midjanieten hem straks een andere jas of een deken zullen geven, anders wordt het flink koulijden vannacht.


  'O, God van mijn vader, help mij toch. Geef dat ik straks in de nacht kan ontvluchten. Alstublieft.'


  Maar zijn gebed wordt niet verhoord. Jozef gaat verder en verder van huis, want God heeft een plan met zijn leven.


  OT-19 - De gezegende slaaf


  Iedereen is het erover eens: het huis van Potifar, de lijfwacht van de Farao, is het mooiste huis van de stad.


  Over een marmeren tegelpad kom je in een schitterend voorportaal met uitzicht op de binnenplaats vol bloemen. De grote rijk gemeubileerde kamers zijn heerlijk koel. De badkamer is betegeld met kleurige mozaïeksteentjes. Toch weten maar weinig mensen dat het niet fijn is om in dat huis te leven. Er wordt heel wat ruzie gemaakt. De bedienden zijn lui en onbetrouwbaar. Ze stelen wat ze kunnen. Als je goed kijkt zie je veel dorre blaadjes zitten tussen de bloemen. Op veel plaatsen in huis is het een bende en de boontjes op het veld moeten ook nodig geplukt worden.


  Op een goeie dag echter komt daar verandering in. Dat is de dag dat Jozef er binnenkomt, die Hebreeuwse slaaf, die Potifar voor een flink bedrag heeft gekocht van kooplui uit Midjan.


  'Een nieuwe slaaf!... Daar komt'ie!' schreeuwt een jongetje, terwijl hij de binnenplaats van de slavenverblijven oprent. Hij struikelt bijna over zijn eigen benen in zijn enthousiasme om het nieuwtje bekend te maken. Uit alle deuren, hoeken en gaten komen de slaven aangelopen om naar de nieuwe te kijken.


  'En hij kan niet eens goed praten...' krijst de jongen.


  'Zeg eens goedendag net als daarnet op de markt... Goe- den- dag!' roept hij tegen Jozef.


  'Koetentak,' zegt deze.


  Haha. Iedereen schiet meteen in de lach. Maar de hoofdbediende snauwt, terwijl hij het knellende touw van Jozefs handen lossnijdt: 'Sta niet zo dom te lachen, ezels. Nogal logisch dat hij onze taal niet spreekt. Het is een Hebreeër. Vooruit, luie varkens, aan je werk allemaal!'


  Druk pratend en omkijkend gaat iedereen weg. Waar zou die nieuwe slaaf moeten slapen? Is hij voor op het land of voor in het huis? En wat is hij knap om te zien, zeg!


  Die avond slaapt Jozef voor het eerst van zijn leven niet in een tent of onder de open hemel, maar in een huis. Door de broeierige warmte en de zoemende muggen kan hij niet direct slapen. Met de handen onder zijn hoofd gevouwen, staart hij in het donker. O, als vader eens wist dat hij hier was...


  Jozefs gedachten gaan terug naar die laatste keer dat hij hem zag. Dat was net voordat hij zijn broers ging opzoeken.


  'Kom kind,' had vader gezegd, 'laat mij je nog de zegen van God meegeven.'


  Vader zegende hem altijd voor ze aan een tocht begonnen. Hij hechtte erg veel waarde aan de zegen van God. Nog voelt Jozef in gedachten de warme vertrouwde handen van vader op z'n hoofd...


  Tranen van heimwee branden achter Jozefs ogen.


  'Vooruit, flink zijn,' vermaant hij zichzelf, 'Vader is er niet, maar de zegen blijft.'


  Hij draait zich op z'n zij en probeert te gaan slapen.


  'Hoe bevalt de nieuwe slaaf?' vraagt Potifar een tijdje later aan zijn hoofdbediende.


  'Uitstekend, heer! Hij is vlug van begrip en snel klaar met zijn werk...'


  'Mmm,' bromt Potifar, 'dan zal het wel slordig gedaan worden.'


  'O, nee, heer. Alles wat Jozef doet is keurig in orde. U heeft werkelijk een goede keus gedaan. Jozef is eerlijk en nooit uit zijn humeur. Toen ik hem vroeg hoe het toch zo kwam dat hij zo anders was dan de anderen, antwoordde hij glimlachend, dat zijn God altijd met hem was.


  'Zozo?' zegt Potifar verwonderd, 'En over welke God heeft hij het dan wel? Er zijn er zoveel.'


  Hij speelt gedachteloos met de gouden ketting die om zijn nek hangt.


  'Die Hebreeën hebben maar één God, heer. Ze hebben geen enkele afbeelding van Hem. Hij heeft alles gemaakt, zeggen ze. Zelfs de zon.'


  Dat kan Potifar zich niet voorstellen. De zonnegod, die elke dag in een gouden koets langs de hemel rijdt en alles laat groeien? Hij haalt zijn schouders op en wenkt met zijn hand om te beduiden dat het gesprek afgelopen is. Maar hij blijft doordenken over die merkwaardige slaaf. Als die knaap echt zo goed is... als zijn God hem zegent in alles wat hij doet, dan kan hij hem best wat meer laten helpen bij de leiding over zijn huis.


  Zo wordt Jozef al spoedig de belangrijkste persoon in Potifars huishouding. Wat wordt het nu gezellig in het grote huis. Alles is keurig netjes op orde en de ruzies zijn over. Dat komt allemaal door die gezegende slaaf Jozef. Potifar is zeer tevreden.


  Weet je wie ook tevreden is?


  De vrouw van Potifar. Zij vindt Jozef ook ijverig en vriendelijk, maar boven alles knap, heel knap. Veel knapper dan haar eigen man. Ze zoekt Jozef heel vaak op en doet dan poeslief tegen hem. Op een keer als Potifar voor zaken wegmoet, denkt ze: 'Dit is mijn kans. Ik wil Jozef.'


  Ze kleedt zich mooi aan en gaat Jozef haar plan vertellen. Natuurlijk voelt Jozef er niets voor om zijn goede meester te bedriegen.


  'U denkt toch niet dat ik dat doe?' roept hij verontwaardigd uit. 'Dan zou ik wel heel erg zondigen. Ik kijk wel uit.'


  Wat is de vrouw kwaad dat ze haar zin niet krijgt.


  'Kom hier,' schreeuwt ze. 'Jij bent mijn slaaf en je moet doen wat ik zeg.'


  Ze pakt zijn kleed vast, maar Jozef maakt gauw het gespje los en vlucht.


  'Wacht maar!' dreigt ze gemeen, 'Ik krijg je wel!'


  Als Potifar thuiskomt vertelt ze het hele verhaal precies andersom.


  'Die slaaf Jozef heeft mij lastig gevallen. Kijk maar. Hier ligt zijn jas nog.'


  Potifar is woedend. Zonder te onderzoeken of het waar is laat hij Jozef in de gevangenis gooien.


  Daar zit Jozef nu in een vieze donkere cel. Zijn voeten zitten vast in ijzeren boeien. Is hij nu nog gezegend?


  Jazeker wel, want God heeft een plan met hem.


  OT20 - De wijste man van het land


  Als je aan mensen in Egypte zou vragen: 'Wie is de wijste man van het land?' dan zouden ze zonder aarzelen antwoorden: 'Dat is onze Farao, want hij is de zoon van de goden. Hij regeert ons land met grote wijsheid.'


  Toch... weet de Farao niet altijd hoe hij een probleem op moet lossen. Dan roept hij de geleerden en wijzen van heel Egypte bijeen en vraagt hen om raad. Urenlang wordt er vergaderd en overleg gepleegd. Als men het dan tenslotte eens is, neemt de Farao een besluit. Ja, misschien zijn die geleerden, priesters en wijzen samen wel wijzer dan de Farao...


  Maar weet je wie nog wijzer was? Weet je door wiens wijze raad het hele volk werd gered? Dat was... Nee, lees zelf maar.


  'O, wat stom van mij!' zegt Ptah-En de schenker van de Farao half hardop.


  Even, heel even maar, trekt er een rimpel van ergernis boven de ogen van de Farao. De koning houdt er niet van als iemand ongevraagd het woord neemt in zijn nabijheid. En het past helemaal niet, dat een bediende spreekt als de raad der wijzen bijeen is. De Farao gaat rechtop zitten, het hoofd nog hoger geheven. Zijn gezicht, strak in de plooi, verraadt niet wat er in hem omgaat. O, er gaat veel in hem om. Het stormt in zijn binnenste. Er is die angst, die vreselijke angst voor wat komen gaat. Dat komt door die dromen vannacht. Hij heeft de wijzen en geleerden van heel Egypte bij elkaar geroepen en gevraagd de dromen uit te leggen, maar geen van de wijzen daar voor hem kan hem helpen. De Farao laat echter niet merken dat hij van streek is. O nee.


  'Vergeef mij, o grote heerser vol wijsheid!' smeekt Pta-En. Geknield ligt hij voor de Farao, het gezicht bijna op de grond.


  'Sta op, schenker en vertel wat je te zeggen hebt. Maar denk eraan. Je moet wel een heel goede reden hebben om ons zo te storen.'


  Ptah-En staat snel op. 'O, heerser van de Nijl, ik weet iemand die uw dromen uit kan leggen. Jozef heet hij. Hij is een helper van de gevangenisdirecteur. Het is dom van me dat ik daar niet eerder aan gedacht heb. U weet dat ik twee jaar geleden een tijdje in de gevangenis heb gezeten... eh... onschuldig overigens, zodat u mij in uw goedheid weer hebt aangenomen als uw schenker...'


  De Farao wuift met zijn linkerhand om aan te geven dat hij daarover niets wil horen. Ptah-En vervolgt: 'Ik was daar zoals u weet, samen met de hofbakker. Op een nacht hadden wij beiden een droom. Die dromen leken een beetje op elkaar, zodat we het akelige gevoel kregen, dat ze iets met onze toekomst te maken hadden.'


  Toen Jozef ons, zoals altijd, water en brood kwam brengen, merkte hij onze verwarring.


  'Waarom kijkt u zo verdrietig?' vroeg hij. Wij vertelden hem van onze dromen, waarop hij zei: 'Alleen God kan iemand vertellen wat de droom betekent.'


  En... o grote zoon van de goden, tot onze verbazing verklaarde hij ons alles. Zoals hij het uitlegde gebeurde het ook. De hofbakker werd veroordeeld en ik werd door uw genade in ere hersteld...'


  'Ga ogenblikkelijk die Jozef halen,' beveelt de Farao. 'Als het waar is wat je me vertelt, Ptah-En, dan vergeef ik je dat je zo ongevraagd tot mij hebt gesproken.'


  De schenker buigt nogmaals diep en gaat dan vliegensvlug met een paar dienaren naar de gevangenis om Jozef te halen...


  Er valt een vreemde stilte als Jozef even later, netjes geschoren en in schone kleren, de troonzaal binnenloopt. Je hoort alleen het zachte heen en weer gaan van de grote waaiers in de hand van de slavinnen achter de troon. Iedereen rekt zich uit, benieuwd om die Hebreeuwse slaaf te zien die dromen uit kan leggen.


  En de Farao? Met onbewogen gezicht bekijkt hij Jozef vanaf zijn hoge troon. Hij ziet een knappe jongeman met pientere ogen en een lachende mond. Zou die hem kunnen helpen?


  'Ik heb een droom gehad...' begint hij dan.


  Zo hoort Jozef het hele verhaal. De Farao heeft gedroomd van zeven vette koeien en zeven magere koeien. De magere aten de vette op en werden geen grammetje dikker. In de tweede droom gebeurde ook zoiets. Toen waren er zeven magere korenaren die zeven dikke opaten.


  'Mijn raadgevers kunnen deze droom niet verklaren,' eindigt hij. 'Maar ik heb van jou horen zeggen, dat je een droom maar hoeft te horen of je kunt hem uitleggen.'


  Verschrikt doet Jozef een stap naar achteren en wuift met zijn hand.


  'Nee, nee, Heer van Opper en Neder Egypte, niet ik, maar God...'


  Jozef, de zoon van herder Jakob weet dat maar al te goed.


  'God maakt Farao duidelijk wat Hij zal gaan doen. Er komen zeven jaren van overvloed en daarna zeven jaren van grote hongersnood. Dat u dit tweemaal droomde, betekent dat het spoedig zal gebeuren. U kunt dus maar het beste zo gauw mogelijk maatregelen nemen. Al het voedsel dat over is in de goede jaren, zou in schuren moeten worden bewaard tot de tijd van de hongersnood. U zou een wijs en verstandig man moeten zoeken, die dit alles regelt.'


  Kaarsrecht heeft Farao zitten luisteren. Alleen zijn ogen verraden hoe gespannen hij is. Nu glimlacht hij bewonderend. Plechtig staat hij op van de troon en spreekt: 'Waar zouden wij iemand kunnen vinden met zoveel wijsheid? Hij moet het zijn, deze jongeman in wie de Geest van God woont. Ik verklaar hierbij dat hij onderkoning van mijn land zal zijn.'


  'Lang leve de Farao!' roepen alle aanwezigen.


  'En lang leve de redder van ons volk...' zegt de Farao, terwijl hij zijn eigen zegelring aan Jozefs vinger schuift.


  In dichte drommen staan die middag de inwoners van Memfis te kijken naar de koninklijke koets. Daarin rijdt in een veelkleurig kleed van fijn linnen Jozef, de wijste man van het land. Als zijn vader dat eens wist.


  OT21 - Jozefs dagboek


  Sommige mensen hebben een dagboek. Daarin schrijven ze alles wat ze meemaken. Later is het leuk om die oude belevenissen te lezen. Stel je nou eens voor dat Jozef een dagboek had. Zou het dan als volgt gaan?


  Eerste dag van de bloeimaand.


  Vandaag maakte ik een rijtoer naar de stad Tanis. Tsjongejonge, wat is het land droog. Er zitten diepe scheuren in de grond. Het koren ligt geel en dor op de aarde. En stoffig dat het overal is. Mijn mooie paarden joegen wolken stof op tijdens het rijden. Ik zat zelf ook onder het stof. Wat heerlijk dat ik thuis een geurend bad kon nemen. Steeds weer geniet ik van al die luxe. Soms denk ik nog wel eens terug aan die gevangenistijd. Ik dank God dat Hij mij eruit verlost heeft.


  Vijfde dag van de groeimaand.


  Het blijft droog. Het gaat precies zoals God gezegd heeft. De zeven jaren van overvloed zijn nu echt voorbij. In het paleis komt niemand iets te kort, maar op het land lijden de mensen honger. Het zal wel niet lang meer duren of de eerste aanvragen voor koren zullen binnenkomen. Weet je wat ik heb gehoord? Dat er in Kanaän ook hongersnood heerst. Ik hoop maar dat God mijn familie bewaart.


  Eerste dag van de oogstmaand.


  Ja, het is oogstmaand. Overal zou er nu de drukte moeten heersen voor het binnenhalen van de oogst. Maar nee hoor! Er valt niks binnen te halen. In plaats daarvan komen de mensen bij honderden tegelijk naar onze voorraadschuren. Ik moet er zelf bij zijn, anders wordt er te veel geld gevraagd aan de arme boeren. Tientallen soldaten zorgen voor een goede orde. Ik heb een draagbaar rieten dak laten maken tegen de zon, zodat ik niet de hele dag in de hitte hoef te lopen.


  Eerste dag van de wijnmaand.


  Raad eens wat er gebeurd is? Ik ben op bezoek geweest bij de Farao. Hij was heel vriendelijk voor me. Ik heb hem zelfs mogen zien zonder dat zijn gezicht opgeverfd was en zonder kroon. Zo ziet alleen zijn eigen familie hem maar. Wat is het dan een gewoon mens, zo klein en kwetsbaar. Zou hij nog bange dromen hebben? Het moet haast wel met al die enge waarzeggers in de buurt. Wat ben ik blij dat God mijn leven leidt. Weet je wat de Farao zei tijdens de maaltijd?


  'Jozef, mijn zoon. God heeft je hierheen gezonden om ons volk te redden. Als ik klaar ben met mijn studie over de zonnegod Aton zal ik meer willen leren over jouw God.'


  Als vader me hier eens zou zien...


  Zevende dag van de vloeimaand.


  De vijf feestdagen zijn weer voorbij. Gelukkig maar. Al die dronken priesters die met hun godenbeelden door de stad lopen te dansen. Wat hebben die Egyptenaren toch veel vreemde goden. Er is een God met een stierenkop en nog veel meer. Ik ben thuisgebleven. Zo bleef er fijn tijd over om met mijn twee zoontjes te praten. Efraïm en Manasse. Ik ben maar wat trots op ze. Zou ik ooit wel zo'n goeie vader voor hen worden als Jakob voor mij was? Ik heb me voorgenomen elke dag wat tijd vrij te maken, om hen te leren over God. Dan kunnen ze later alles weer aan hun kinderen doorvertellen. Dadelijk gaan we het nieuwe schip van de Farao bekijken. Het wordt door 26 roeiers geroeid en heeft een zeil van wel tien meter. Wie weet nodigt hij ons uit voor een verkoelend tochtje.


  Zesde van de maand nachtnevels.


  Vandaag is er iets ongelofelijks gebeurd. Terwijl ik langs die lange rij wachtende mensen keek, zag ik daar ineens bekende gezichten. Eerst geloofde ik m'n ogen niet, maar toen... Mijn hart sloeg drie slagen over! Daar stonden mijn broers!! Alle tien. Alleen Benjamin zag ik nergens. Wat zijn ze oud geworden! Simeon was al zo grijs en Naftali, die wilde ezel van vroeger, liep nu zo bedaard. Ik wilde natuurlijk gelijk naar ze toerennen en zeggen: 'Ik ben Jozef, jullie broer!' Maar toch deed ik het niet. Eerst wil ik namelijk weten of ze betere mensen geworden waren. Zouden ze nog zulke grote monden hebben? Dus snauwde ik: 'Hé, jullie daar... Waar komen jullie vandaan?' (In het Egyptisch natuurlijk. Mijn tolk vertaalde het wel.) Heel onderdanig antwoordden ze: 'Uit Kanaän om voedsel te kopen, eerbiedwaardige redder van het volk.'


  Ze knielden neer, bijna met hun neuzen op de grond. Ik moest gelijk aan die dromen van vroeger denken. 'Dat geloof ik niet!' schreeuwde ik, zogenaamd erg kwaad. 'Jullie zijn verspieders.'


  Van schrik sprongen ze op en deinsden een paar stappen achteruit.


  'Nee, Heer van de Nijl, U bent wel zo wijs als Farao zelf. Ziet u niet dat wij broers zijn? We waren met z'n twaalven, maar één broer is dood en één broer is thuisgebleven...'


  'Jaja,' dacht ik, 'en plagen jullie Benjamin netzo als mij vroeger?' Dus zei ik tegen de officier: 'Zet die leugenaars in de gevangenis. Het zijn spionnen. Ze willen kijken waar ze ons land kunnen binnenvallen om ons koren te roven.'


  En zodoende zitten ze nu in de gevangenis, dezelfde als waarin ik ook heb gezeten. Zouden ze bang zijn? Zouden ze bidden? 'k Zou best eens om een hoekje willen kijken.


  Elfde dag van de maand nachtnevels.


  Mijn broers zijn weer weg. Na drie dagen kreeg ik medelijden. Ik dacht aan hun vrouwen en kinderen en vooral aan vader. Wat zou hij in de zenuwen zitten als zijn zoons niet terugkeerden.


  'Ga jullie jongste broer halen. Dan zal ik jullie geloven.' beval ik. 'En... die daar (Ik wees op Simeon) blijft hier tot jullie terugkomen.'


  Ze waren zo onzeker als wat. Even kon ik m'n tranen bijna niet bedwingen toen ik Ruben hoorde zeggen: 'Dit overkomt ons allemaal omdat we Jozef vroeger aan die kooplui hebben verkocht.'


  Ze hadden niet in de gaten dat ik alles verstond. Nou, ik ben benieuwd wanneer ze terugkomen. O ja, nog wat. Voor de gein heb ik hun geld weer bovenin de zakken laten leggen. Wat zullen ze gek opkijken. Reken maar dat ze in hun piepzak zitten. Ik ga zo even tegen de gevangenbewaarder zeggen dat hij Simeon heel goed moet behandelen. Het is toch per slot van rekening mijn broer en voor je familie behoor je goed te zorgen.


  OT22 - Die nare man 


  'Die man, die man!' moppert vader Jakob. Waarom hebben jullie dan ook aan hem verteld dat je nog een broer hebt?'


  Zijn zoons leggen hem voor de zoveelste keer uit, dat die onderkoning er zelf naar gevraagd had.



  'Moesten we dan soms liegen? Wij konden toch ook niet weten dat hij Benjamin per se wilde zien?'



  Jakob, boos, angstig, strijkt weifelend langs zijn baard. Als er wat met Benjamin zou gebeuren...? Maar Juda weet zijn vader te overtuigen.



  'Vader, als we nu niet gaan zullen we allemaal sterven van de honger. En ikzelf zal zorgen voor Benjamin. Heus, er zal er hem niets overkomen.'



  Jakob maakt een machteloos gebaar. 't Is waar. De hongersnood is groot in het land.



  'Nou, ga dan maar... Neem een geschenk mee voor die man. 'k Hoop dat hij Simeon dan ook weer vrijlaat. O ja, neem ook dat geld weer mee dat boven in jullie zakken gelegd was. Misschien was het een vergissing.'



  Hoofdschuddend loopt hij weg, mompelend: 'Moet ik dan al mijn kinderen verliezen? Eerst Jozef, nu Simeon en straks Benjamin?'



  Lang nadat ze zijn vertrokken staat de oude man hen na te kijken bovenop de heuvel.



  Na een voorspoedige reis staan de zonen van Jozef op een dag weer in de rij om koren te kopen. Jozef heeft ze al lang gezien. Fluisterend geeft hij een bevel aan zijn huisbestuurder.



  'Breng die mannen naar mijn paleis. Vanmiddag zal ik samen met hen dineren.'



  De broers weten niet wat er met hen gaat gebeuren. Bang en verward lopen ze achter die man aan.



  'Ze brengen ons naar de gevangenis vanwege het geld dat in onze zakken lag.' zegt Ruben tegen Naftali. Die knikt en sjokt moedeloos verder. Juda raapt al zijn moed bij elkaar. Met een paar woorden Egyptisch en veel gebaren probeert hij aan de huisbewaarder uit te leggen, dat zij er niks aan konden doen. Maar de man haalt lachend de schouders op: 'Ik heb het geld gekregen, hoor! Misschien heeft jullie God het wel teruggelegd in jullie zakken.'



  In het voorportaal van het paleis worden ze een ogenblik alleen gelaten. Zwijgend wachten ze op de dingen die komen gaan. Maar kijk eens wie er dan binnenkomt? Simeon, gezond en wel. Hij is weer vrij.



  Dan lijkt alles ineens weer goed te worden. Ze krijgen water om hun voeten te wassen en een bediende komt vertellen dat ze die middag met de onderkoning zullen dineren. Snap je dat nou? Eerst was die man zo nors en nu zo supervriendelijk. Hij heeft vast en zeker gemerkt dat ze geen spionnen zijn. Toch blijven ze zenuwachtig.



  'Zorg jij voor de geschenken, Levi?' vraagt Ruben. Hij strijkt z'n kleren glad en haalt een strootje uit z'n baard.



  Eindelijk is het zover.



  'Tateretaaa!' klinkt de trompet van de deurwacht. De onderkoning komt eraan.



  'Vlug, mannen, netjes naast elkaar gaan staan en buigen, heel diep met je neus op de grond.'



  Jozef geeft een teken dat ze weer op kunnen staan.



  'Hoe gaat het met uw vader, leeft hij nog?' vraagt hij uiterlijk heel bedaard, maar van binnen erg gespannen.



  'Danku, Heer, heel goed.' antwoordt Levi eerbiedig. 'Hij leeft en zendt u deze geschenken. Amandelen, noten, hars en wat terpentijnnoten.'



  Hoewel Jozef vriendelijk bedankt heeft hij toch niet echt belangstelling voor de geschenken. Hij kijkt naar zijn broer Benjamin.



  'Is dit nu jullie jongste broer?' vraagt hij met een brok in zijn keel. Benjamin komt naar voren en maakt weer een buiging. De anderen buigen ook maar voor de zekerheid. Zo komt het dat ze de tranen in Jozefs ogen niet zien. Gauw loopt hij naar een zijkamertje om even uit te huilen.



  Nadat hij zijn gezicht heeft gewassen komt hij weer terug en beveelt: 'Het eten kan opgediend worden.'



  Het wordt een fantastische middag. Een ding is wel vreemd. Ze zitten precies op volgorde van de oudste tot de jongste. Hoe weet die man dat?



  'Heb jij hem dat verteld, Simeon?'



  'Ikke niet, hoor!' antwoordt die met een volle mond.



  Het eten smaakt prima. Eerlijk gezegd drinken ze wel een beetje te veel wijn. Daar worden ze nogal vrolijk van. Lacherig zoeken ze die avond hun slaapplaatsen op, blij dat alle moeilijkheden voorbij zijn. Morgen weer naar huis...



  Maar dat hadden ze gedroomd. Er wachten hun nog een paar moeilijke uurtjes.



  Over het halfduistere paadje naar de stallen sluipt een man. Goed om zich heenkijkend of niemand hem ziet, gaat hij de stal binnen waar de ezels van de broers staan geparkeerd. Weet je wie het is? De huisbewaarder. Op Jozefs bevel legt hij het geld weer terug in de zakken. En... in de zak van Benjamin verstopt hij... JOZEFS ZILVEREN DRINKBEKER.



  Nog een keer wil Jozef hen op de proef stellen om te weten te komen of ze wel echt veranderd zijn.



  


  OT23 - Een broer die alles vergeeft 


  Tettuuttettuuut!!



  Heb jij wel eens meegemaakt dat er een politiewagen voor jullie auto ging rijden op de snelweg? Met in rode lichtletters het woordje STOP?



  Je vader vroeg zich zenuwachtig af wat hij had foutgedaan en moeder riep: 'Heb je je papieren wel bij je?' En jij klemde je angstig vast aan de rugleuning. Pfft! Spannend, hè?



  Zoiets maakten de broers van Jozef ook mee. Lees maar...



  'Hé, jullie daar! Hé, Hebreeën! Stop in de naam van de onderkoning.'



  De huisbewaarder van Jozef laat zijn lange zweep knallen. Vier breedgeschouderde soldaten met messen opzij, rijden achter hem aan op snelle paarden.



  De broers, rustig voortsukkelend op hun ezels, horen het geschreeuw. Wat is er aan de hand? Bedoelt die man hen? Angstig houden ze stil.



  'Waarom hebben jullie de zilveren beker van de onderkoning gestolen, ondankbare honden? Nou? Zeg op! Hij heeft jullie als vorsten ontvangen. Als dank stelen jullie van hem.'



  De broers kijken elkaar stomverbaasd aan en halen de schouders op. Een beker gestolen? Dat hebben ze niet gedaan. Ze zijn zo eerlijk als goud.



  'We hebben zelfs het geld teruggegeven dat we in onze zakken hadden gevonden. Waarom zouden we dan die beker stelen?' vraagt Ruben verontwaardigd.



  'We hebben dat absoluut niet gedaan, meneer.' helpt Simeon hem. 'U mag gerust alle spullen doorzoeken. Bij wie hij gevonden wordt die mag u doden en de rest van ons zal u als slaven dienen.'



  Memnet geeft de soldaten een wenk en beveelt: 'Onderzoekt alles. Bij wie de beker gevonden wordt, die zal mijn slaaf zijn. De anderen kunnen gewoon doorreizen.'



  Alle zakken worden doorzocht. Tot ieders grote schrik haalt hij na een paar minuten de beker uit de zak van... Benjamin.



  'Dat kan niet!' schreeuwt Benjamin machteloos. 'Ik heb het echt niet gedaan. Ik weet ook niet hoe dat ding in mijn zak komt.'



  De broers geloven hem direct, maar Memnet niet. Benjamin moet mee. Alleen? O nee, ze laten hun broer niet in de steek. Hij is er kapot van en zij ook. De ezels worden weer opgeladen en het hele stel keert met de zenuwen in het lijf terug naar de stad.



  De rechtszaal is de mooiste zaal van Jozefs paleis. Er liggen dure kleden op de grond. De hoge pilaren zijn kunstig beschilderd en bij elke deur staan wachters met kleurige kleren. Maar de meeste indruk maakt wel de grote troonzetel met de roodfluwelen kussens. Want daarom zit, in een schitterend gewaad, de machtige onderkoning. Hij kan immers beschikken over leven of dood. Voor die troon knielen de broers heel diep, de handen voor zich uitgestrekt.



  Sta op!' beveelt de onderkoning. 'Vertel me eens. Wat is dat voor een streek die jullie uitgehaald hebben.'



  'Wwwe... we weten niet www.... wat me moeten zeggen, Heer. Benjamin en wij zijn uw slaven.'



  'Neenee!' sust Jozef, 'Dat is niet nodig! Alleen jullie broer zal mijn slaaf zijn. De anderen hebben toch niets gedaan? Ga in vrede terug naar uw vader.'



  Nu moet Juda wel spreken.



  'Mijn Heer, word alstublieft niet boos. Ik moet u iets uitleggen. U hebt ons vorige keer naar onze broer gevraagd. U wilde hem per se zien. Maar eigenlijk wilde vader Benjamin niet meegeven. Hij is erg dol op de jongen. Het is namelijk zo, dat Benjamin nog een oudere broer had en die is, eh... doodgegaan..'



  Na een lichte aarzeling gaat hij verder. 'Het waren de enige kinderen van mijn vaders liefste vrouw Rachel. Hij zal sterven als Benjamin niet terugkomt.'



  Jozef zit met de hand onder de kin te luisteren. Er schiet een brok in zijn keel als hij Juda zo hoort pleiten voor Benjamin. Wat zijn ze veranderd. Vroeger waren ze vol haat en jaloezie. Nu zijn ze bezorgd over hun jongste broer. Jozef kan gewoon niks zeggen en dus knikt hij maar wat.



  'O Groot en Machtig Heerser,' besluit Juda, 'Mag ik alstublieft uw slaaf worden in plaats van mijn broer? Ik smeek het u.'



  Na deze woorden kan Jozef zich echt niet meer goed houden. Met schorre stem beveelt hij: 'Laat al het personeel de zaal verlaten.'



  Dan barst hij in snikken uit.



  'O, o, o!' snikt hij maar steeds met de handen voor de ogen. Ze kunnen hem buiten de rechtszaal nog horen. De broers kijken er gek van op. Die strenge onderkoning huilt? Dan staat Jozef op uit zijn troon, daalt de trappen af, steekt zijn armen naar hen uit en roept: 'Ik ben... Jozef, jullie broer. Leeft mijn vader nog?'



  De broers deinzen achteruit.



  Jozef? O wee... Ze kijken angstig.



  Nu gaat hij wraak nemen voor wat zij hem hebben aangedaan. Maar Jozef omhelst hen hartelijk. En hij zegt: 'Weest niet bang. God heeft alles goedgemaakt. Om jullie te redden heeft hij mij hierheen geleid.'



  Och, en dan vallen ze hun broer in de armen. Alles is vergeten en vergeven.



  En als Jozef na een maand of wat zijn oude lieve vader weer terugziet, dan is hij helemaal gelukkig. Hij vertelt aan iedereen: 'Gods weg is de beste. Altijd!'



  


  OT24 - Het biezen mandje 


  Heel voorzichtig gluurde Jochebed door het raam naar buiten. Ze meende voetstappen te horen. Wie was daar? Vriend of vijand? O, gelukkig, het was Amram haar man, die uit zijn werk kwam. Wat was hij weer moe, donkere kringen onder zijn ogen, zijn rug gebogen.


  Het was hard werken op de steenfabriek van de Farao, van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, zonder pauze. Werken, werken en nog eens werken! En vaak nog zweepslagen krijgen als iets de opzichter niet beviel. Vaak genoeg had Jochebed de rode striemen met zalf in moeten smeren. Ze zuchtte. Wanneer zou er een eind komen aan dit vreselijke slavenleven. Wanneer zouden zij en het volk van de Hebreeën rustig onder hun eigen vijgenboom kunnen zitten?



  Amram, Jochebed en hun kinderen, Mirjam en Aaron, waren Hebreeën, zo werden de nakomelingen van Jakob genoemd toen ze nog schapenhoeders waren. De Egyptenaren noemden hen zo omdat ze steeds ‘prrr!’ riepen naar hun schapen. Zelf hielden ze geen schapen. Dat werk vonden ze minderwaardig.



  Ze waren in Egypte komen wonen toen Jozef onderkoning was. Dat was al weer bijna vierhonderd jaar geleden. Inmiddels was het een flink volk geworden. God had hen gezegend met veel sterke mooie kinderen. Maar toen er een nieuwe Farao kwam, die de geschiedenis niet kende, die niet wist wat Jozef had gedaan voor Egypte, vond hij de Hebreeën een bedreiging. Er waren er veel te veel. Straks kwamen ze nog in opstand.



  Dus werd er een bevel uitgevaardigd, dat de jongensbaby’s gedood moesten worden.



  ‘In de Nijl gooien!’beval hij streng. En de rest van het volk moet mij als slaven dienen in de steenfabrieken. Ik wil een nieuwe stad bouwen en daar kan ik wel wat slaven bij gebruiken!’



  Niemand die hem tegensprak. Men keek wel uit, veel te gevaarlijk.



  Juist in die tijd werd er een zoontje geboren in het gezin van Amram en Jochebed. Wat waren ze blij met hem. Maar ze konden hun blijdschap met niemand delen, want dan zou iemand hen misschien verraden. Je moest er niet aan denken. Hun kleine schat door de soldaten in de Nijl gegooid!! Jochebed klemde haar lieve zoontje stijf tegen zich aan en overlaadde hem met kusjes.



  Ook Mirjam en Aaron hielden hun geheim goed verborgen. Ze sliepen slecht en bij het minste of geringste geluid waren ze alert.



  Het eerste gebrabbel van een baby is zo leuk om aan te horen. Kleine prr en brr geluidjes, een mondje dat lacht. Maar het maakte ook de kans op ontdekken groter. Zodra de baby maar een kikje gaf, kreeg het te drinken van Jochebed. Ze stopten tussen door ook wel een katoenen dotje met honing in zijn mondje, waar hij vervoed op ging sabbelen. Zo gingen de weken voorbij.



  ‘O Vader God, bewaar ons toch,’baden ze ernstiger naarmate het stemmetje harder en harder klonk. Ze beseften goed, dat het niet lang meer zou duren voordat de soldaten zouden binnenstormen. Het werd tijd voor…



  De noodoplossing.



  Op een morgen ging Jochebed naar de rivier en plukte een heleboel biezen. Thuisgekomen begon ze een mooie mand te vlechten, wat ze met pek besmeerde, zodat het waterdicht was.



  De volgende morgen, het was nog donker, legde Jochebed haar zoontje voorzichtig in het mandje, liep snel naar de rivier, legde het tussen het riet en ging vlug weer naar huis, want niemand mocht ook maar iets merken. Mirjam was meegegaan. Zij bleef op een afstandje van de rivier staan om te zien wat er met haar broertje zou gebeuren.



  Toen het licht was geworden, kwam er een groepje vrouwen aan. Mirjam hield haar adem in. Het was de dochter van de Farao met haar slavinnen, die zoals elke morgen hier kwamen baden in de rivier.



  Mirjam wachtte gespannen wat er zou gaan gebeuren. Zouden ze het mandje vinden? Ja hoor! Ze hoorde de prinses tegen een van haar slavinnen roepen: ‘Daar drijft een mandje. Haal het eens vlug, dan kan ik kijken wat er in zit.‘



  Mirjam hield haar hart vast. Oh, de prinses deed het deksel open. Ze zag het jongetje liggen, dat meteen begon te huilen. De prinses begreep, dat het een kind van de Hebreeën was, dat verdronken had moeten worden. ‘Het is zo’n mooi kind. Ik heb het gevonden. Het is nu van mij. Ik noem hem Mozes!’



  Ze pakte hem uit het mandje en wiegde hem heen en weer op haar armen. Maar Mozes begon weer te huilen. Hij had honger. Hoe moest dat nu? De prinses kon hem niet voeden en de slavinnen ook niet.



  Mirjam had alles op een afstand gehoord. Ze kwam eerbiedig dichterbij.



  ‘Zal ik voor uwe hoogheid iemand halen die het kind kan voeden?’ vroeg ze eerbiedig. Ik ken wel een vrouw, die dat kan.’



  Vol verwachting keek ze de prinses aan.



  ‘Ja, doe dat. Maar wel een beetje snel!’antwoordde de prinses.



  Mirjam holde naar huis en maakte af en toe een sprongetje van vreugde. Vlakbij huis begon ze al te roepen: ‘Mamma, mamma, kom vlug!’



  Jochebed had al die tijd gespannen gewacht op bericht van haar kleine lieveling. Ze kwam meteen naar buiten. Mirjam vertelde hijgend wat er aan de hand was. Ze struikelde over haar woorden.



  ‘Kom vlug mee, mam! De prinses wil dat je ons broertje voedt.’



  Jochebed rende achter Mirjam aan naar de rivier.



  Haar hart bonsde als een gek toen ze een diepe buiging voor de prinses maakte.



  ‘Vrouw,’vroeg de prinses, ‘dit kind heb ik gevonden. Het is de komende Farao, die de Nijl af kwam varen in deze boot, net zoals mijn voorouders vanuit de hemel in een boot de Nijl af kwamen varen. Het kind is heel kostbaar, maar ik kan hem niet voeden. Kunt u dat wel?’



  ‘Ja, hoogheid,’zei Jochebed met een rode kleur.



  ‘Hoe heet je?’



  Mozes hoorde de stem van zijn moeder en draaide zijn kopje om. Hij stak zijn handjes uit en begon nog harder te schreeuwen.



  Jochebed popelde om hem weer in de armen te nemen.



  ‘Ik ben Jochebed, de vrouw van Amram, uw nederige dienaar, hoogheid.’



  ‘Goed, neem hem maar mee. Ik stuur een paar soldaten mee om op hem te letten. Zorg goed voor hem, totdat hij zindelijk is. Ik zal je er goed voor betalen.’



  Jochebed kon haar vreugde niet bedwingen, maar ze moest toneelspelen, anders stond het leven van haar kind op het spel.



  Eindelijk overhandigde de prinses Mozes aan Jochebed. O, wat was ze gelukkig. Toen ze uit het zicht was van de prinses, ging ze aan de kant van de weg zitten tegen een boom en gaf hem de borst. Ze hoefde niet meer bang te zijn voor de soldaten. God had hen hun zoon terug gegeven, want hij had een heel bijzonder plan met Mozes.



  


  OT25 - De keuze van Mozes 


  Kiezen is soms erg gemakkelijk. Als je moet kiezen tussen een taartje en een kauwgompje, dan weten de meesten van jullie wel wat te kiezen. Maar als je moet kiezen tussen een heel rijke prins of prinses te worden zonder God, of een vluchteling te zijn met God, dan is dat een vreselijk moeilijke keus. Kijk, de Here God kun je niet zien, horen, voelen, ruiken en al die dingen in het paleis zijn zo verlokkelijk.



  Toch was er eens een jongeman, die liever schade leed met God, dan een koning te worden zonder God. Die jongeman heette Mozes. Ik zal je eens van hem vertellen.



  Het volk waaruit Mozes kwam werd vreselijk onderdrukt. Ze moesten slavenarbeid verrichten, hadden weinig te eten en werden geslagen. De Israëlieten moesten zelfs hun kleine baby’s vermoorden van de Farao. Gelukkig was Mozes er mooi aan ontkomen, want zijn moeder en vader hadden hem in een mandje in de Nijl gelegd. Toen had de prinses hem gevonden. Ze vond Mozes zo ontzettend schattig, dat ze hem adopteerde als haar eigen kind.



  Mozes werd opgevoed als een echte prins. Hij kreeg les in paardrijden, vechten, geschiedenis en nog meer van zulk soort zaken die een prins moet leren. De mooiste kleren droeg hij en het heerlijkste eten at hij.



  Op een dag realiseerde Mozes zich dat hij eigenlijk geen Egyptenaar was. Misschien had iemand hem dat verteld. Natuurlijk werd hij nieuwsgierig naar zijn eigen volk. Hij ging een kijkje nemen in Gosen, de provincie waar de Israëlieten bouwwerken moesten maken voor de Farao. Wat hij toen zag, maakte Mozes vreselijk boos. Zijn volk werd vernederd en geslagen. Wat gemeen. Hij besloot er wel eens even iets aan te doen.



  Plotseling werd zijn oog getroffen door een Egyptenaar, die een Israëliet in elkaar sloeg. Dat pik ik niet, dacht Mozes en sprong tussen beiden. Hij verkocht die Egyptenaar toch een optater, dat ie meteen dood neerviel.



  De geslagen Israëliet ging er als een haas vandoor en Mozes bleef alleen achter met die dode Egyptenaar. Wat moest ie nou doen?



  Vlug groef hij een gat in de grond en begroef hem onder het zand. Zo. Niemand had hem gelukkig gezien.



  Een paar weken later ging Mozes weer eens bij zijn volk kijken. En wat zag hij dit keer? Twee Israëlieten waren aan het bakkeleien. Dat was toch al te gek! Ze hadden het al zo zwaar en nou nog samen vechten ook! Weer sprong Mozes tussenbeiden. Hij beval hen te stoppen. De grootste en brutaalste van de twee vechtersbazen echter, spuugde zo maar voor Mozes op de grond. ‘Bemoei je je er niet mee, prins,’ schreeuwde hij. Wou je mij soms ook doden zoals je die Egyptenaar verleden keer hebt gedood?



  Mozes schrok zich ondersteboven, dat snap je. Vlug sprong hij op zijn paard en galoppeerde weg. En weet je waarnaar toe? Nee, niet naar het paleis terug. Mozes vluchtte het land uit, de woestijn in. Nou werd hij zelf een vreemdeling en zwerver.



  Maar God vergat hem niet. Na veel jaren in de woestijn als schaapherder geleefd te hebben, werd Mozes geroepen door God om zijn volk te gaan redden.



  Ja, God had een plan met Mozes leven en.... dat heeft hij ook met jou. Want je kunt beter arm zijn met God dan rijk zonder Hem.



  



  


  



  


  



  


  


  OT26 - Vreemdeling in een vreemd land 


  Boingg! Door heel het enorme paleis van de machtige Farao Ramses de Tweede weergalmt het geluid van de grote gong.



  'De nieuwe prins komt eraan!' roepen de bedienden zenuwachtig. 'Gauw in de rij staan om hem te begroeten.'



  Door de wel vijf meter hoge kolossale deuren komt een groepje koninklijke bedienden aanschrijden, keurig in het gelid. En daar helemaal alleen in het midden... een jongetje met bruine ernstige oogjes en zwart krulhaar. O ja, hij is bijna net zo mooi gekleed als de grote Farao zelf, een schitterende gouden kraag om zijn kleine nek en een prachtig geplooide sjaal om zijn smalle heupjes. Bij de Farao aangekomen maakt hij een keurige buiging, zoals men hem leerde. Iedereen is gelijk verrukt van het koddige prinsje. Vooral de prinses, de dochter van de Farao. Dit is nu haar aangenomen zoon. Haar Mozes, die ze uit de Nijl gered heeft. Maar hoe voelt de kleine jongen zelf zich?



  Door een achterdeur waren ze binnengekomen, Jochebed en hij. Een arme herdersvrouw en een herderskind met een gestreept wollen jasje aan. Huilend had Jochebed hem voor de laatste keer geknuffeld en moed ingesproken. Kan een kind van vier wel begrijpen waarom mamma hem alleen laat in het grote paleis? Och, kleine Mozes voelt zich eenzaam, een vreemdeling, ver van huis.



  Het is een jaar of acht later. Er worden paardenrennen gehouden in de hoofdstad. Duizenden mensen staan langs de kant te kijken naar de spannende race. Als de winnaar over de eindstreep gaat, gaat er een geweldig gejuich op. Weet je wie het is? Knappe prins Mozes! Het jongetje van toen. Zie je wel hoe groot en sterk hij geworden is en zie je zijn fiere houding? Een beter leven en een betere opvoeding dan hij heeft kun je niet bedenken. Alle wijsheid der Egyptenaren wordt hem geleerd, want later zal hij waarschijnlijk Farao opvolgen. En toch, ondanks zijn rijkdom, voelt Mozes zich een vreemdeling in het paleis.



  'Ere aan u, zonnegod Ra.' zingen de priesters in de tempel. Mozes staat naast de Farao. Het doordringende gezang, het offeren van wierook, het zijn bekende dingen van elke dag. Straks wordt er uit de ingewanden van geslachte dieren de toekomst voorspeld.



  Maar Mozes staat er minachtend en koel bij te kijken. Hij weet dat de Egyptenaren de zon aanbidden. Hij ziet hoe men de Nijl vereert en talloze dieren. Hij krijgt zelf ook een scarabee om, een ketting die geluk brengt. Maar diep van binnen haat hij het. Hij heeft immers in zijn jonge jaren door Jochebed de Here leren kennen?



  'De Heer van Opper- en Neder Egypte wil u ontvangen.' zegt een dienaar plechtig in de wachtkamer van het paleis.



  Een klein boertje stuntelt onhandig naar voren. Men heeft hem onrechtvaardig behandeld en nu gaat hij zijn recht zoeken bij de Farao. Ja, Farao Ramses spreekt recht. En Mozes staat aan zijn zijde. Zo leert hij de wetten van het land. Eerlijke wetten. Ze worden alleen niet eerlijk toegepast. De rijken hebben altijd gelijk en de armen zijn altijd het slachtoffer.



  Mozes haat onrecht. Niet voor niets is hij een nakomeling van Abraham. Het ergste vindt hij wel, dat zijn eigen volk wordt mishandeld. Zuchtend onder de zweepslagen van de slavendrijvers moeten ze in de gloeiende hitte steden bouwen voor de Farao.



  'Zoon van de Farao,' noemen de mensen Mozes. Maar wanneer hij groot geworden is accepteert hij dat niet meer.



  'Ik ben een Hebreeër,' zegt hij openlijk. 't Is maar goed dat de Farao hem niet hoort. Die zou hem gelijk hebben laten oppakken. 's Avonds voor het slapen gaan staat Mozes vaak naar het noordoosten te kijken.



  'Als ik m'n kans krijg...' denkt hij dan.



  Op een dag gaat hij z'n volk opzoeken. Onderzoekend loopt hij over de bouwplaats en geeft zijn ogen goed de kost. Wat een onrecht. De slavendrijvers gebruiken de zweep om een kleinigheidje. Vooral ouden en zieken zijn de klos. Overal hoor je kermen, vloeken en bidden. Mozes windt zich erover op. Als hij op een zeker moment zo'n beul op een Hebreeër ziet rammen, kijkt hij snel om zich heen of niemand het ziet, doodt die gemenerd en begraaft hem in het zand. Maar... als hij de volgende dag weer door het slavenkamp loopt zijn er twee Hebreeërs aan het vechten.



  'Nou nog mooier!' roept Mozes verbaasd terwijl hij de schuldige bij z'n nekvel pakt. 'Waarom sla jij hem? 't Is nota bene je landgenoot.'



  'Waar bemoei jij je mee?' antwoordt deze brutaal, 'Wie heeft jou hier als rechter aangesteld over ons? Wou je mij soms ook doden, net zoals je gisteren met die Egyptenaar deed?'



  Mozes draait zich maar gauw om. Hij is hevig geschrokken. Als deze Hebreeër weet wat hij deed, dan weet Farao het zeker. Snel springt hij op z'n paard, geeft het de sporen en vlucht... Heel in de verte, over de grote weg, komt een patrouille soldaten aan om hem te arresteren.



  Maanden later komt Mozes aan bij de bron te Midjan, na een lange woestijnreis. Juist op dat moment zijn sterke herders ruzie aan het maken met zeven herderinnetjes over wie het eerst de kudde mag laten drinken. Mozes neemt het natuurlijk weer voor de zwakkeren op.



  'Hé, die meisjes waren eerst. Maak dat je wegkomt!' schreeuwt hij kwaad, 'Anders krijg je met mij te doen.' De meisjes zijn maar wat blij met deze aardige vreemdeling. Al gauw zit hij bij hen thuis lekker te eten. Schapenvlees met groentesaus. Hun vader Reüel, een priester, vraagt hem waar hij vandaan komt. Zodra Mozes zijn hele verhaal heeft verteld, besluit hij hartelijk: 'Mozes, blijf bij ons wonen. Bij ons ben je echt welkom. Ik geef je zelfs mijn dochter Zippora als vrouw.'



  Wordt Mozes nu een Midjaniet in het land Midjan en worden zijn kinderen ook Midjanieten? Nee, toch niet. Het verlangen naar zijn volk blijft.



  'Gersom.' noemt hij zijn oudste zoon, dat betekent vreemdeling, want Mozes voelt zich nog steeds een vreemdeling in een vreemd land.



  


  OT27 - De staf van God 


  'Hé, pap!' roept Gersom de zoon van herder Mozes. 'Mag ik uw staf even lenen om koninkje te spelen? Ja? Ik zal er heel voorzichtig mee omgaan.'


  Hij heeft ergens bij wat oude spullen in de tent van zijn vader een stoffige, maar heel mooie doek gevonden van bijzondere stof. 't Lijkt wel een koningsmantel. Daar kun je leuk mee spelen. Er ontbreekt alleen nog maar een scepter aan, een koningsstaf. Al een paar dagen heeft hij naar zijn vader uitgekeken, popelend van ongeduld om zijn leuke spel te spelen. Maar vader is niet erg in de stemming voor een spel. Gersom krijgt een flink standje.



  'Hoe kom je aan die doek? Heb je in m'n oude spullen zitten snuffelen? Leg weer gauw terug. Of nee...' bedenkt hij zich, 'laat ook maar. Ik moet je iets vertellen. Roep mamma en de anderen eens.'



  En dan, samen met de hele familie en de knechten, hoort Gersom voor het eerst het verhaal van vader, die als prins in het paleis van de Farao had geleefd. Die doek heeft vader vroeger echt gedragen. Gersom krijgt er rode oren van. Dit verhaal is spannender en romantischer dan je ooit kon fantaseren.



  'En waarom vertel ik dit nou aan jullie?' gaat vader verder. 'Jij, Zippora en u vader Jeter, weten het allemaal al lang. En de jongens hoeven het eigenlijk niet te weten. Maar er is mij deze week iets ongelofelijks overkomen. Toen ik met de schapen aan de overkant van de woestijn was, bij de berg Gods, weet je wel? Heb ik de engel des Heren gezien.'



  'DE ENGEL DES HEREN?'



  Iedereen slaat vol schrik de hand voor de mond. Gersom kruipt gauw wat dichter naar zijn opa, de oude priester Jeter. Die slaat kalm zijn arm om hem heen.



  'Ja echt,' gaat Mozes verder. Hij vertelt het hele verhaal van de braamstruik die brandde en alles wat God hem zei. Je kunt wel zien dat het grote indruk op hem heeft gemaakt. Hij vergeet werkelijk geen een klein woord.



  Als Mozes uitgesproken is, is het even heel stil daar op die open plek voor de tenten. Iedereen is op zijn manier bezig dit te verwerken.



  Mozes kijkt de kring eens rond. Daar zitten ze, de mensen voor wie hij leeft: zijn schoonvader en moeder, zijn vrouw en kinderen en ook de knechten en dienstmeisjes, een hele groep. Dat is even slikken.



  'Jeter,' zegt hij ontroerd, 'U begrijpt wat dit betekent. Wij moeten teruggaan naar Egypte, want God gaat zijn volk verlossen. En deze staf, waar jij koninkje mee wilde spelen, Gersom... die staf IS NIET MEER VAN MIJ. HET IS NU GODS STAF GEWORDEN! Ik mag hiermee een teken doen, zodat mijn volk en de Farao zullen geloven dat God mij echt stuurt.'



  Gersom is dol opgewonden. Hoi, hoi! Zijn vader wordt de baas van een heel volk. Gaaf! Kun je lekker bevelen.



  Maar zo licht als Gersom erover denkt, zo zwaar is het voor zijn vader. Terwijl Mozes op weg naar Egypte, het onwillige ezeltje voorttrekt, waarop wat huisraad is geladen, loopt hij maar te piekeren. Zal het volk wel naar hem willen luisteren? En die machtige Farao?



  Gods woorden klinken door in zijn hart: 'Denk eraan, Mozes, dat je voor Farao alle tekenen doet, die Ik je in je macht heb gegeven. Je moet zeggen: 'ZO ZEGT DE HERE. ISRAEL IS MIJN EERSTGEBOREN ZOON, LAAT HEM GAAN. HIJ MOET MIJ DIENEN EN ALS U HEM NIET LAAT GAAN, ZAL IK UW EERSTGEBOREN ZOON DODEN!'



  Het zweet breekt Mozes uit als hij eraan denkt dat hij dat allemaal moet zeggen tegen die vreselijke heerser, de Farao. O, hij is nooit zo'n vlotte prater geweest en zeker niet na al die jaren hier in Midjan, dit stille land met alleen maar schapen om je heen.



  'Vort beest, doorlopen.' moppert hij.



  Met zijn vrije hand boven de ogen tuurt hij in de verte. God heeft beloofd dat Hij zijn broer Aäron naar hem toe zou sturen om het woord voor hem te doen. Als die nou niet komt? Dan gaat hij af als een gieter.



  Maar Aäron komt wel. Bij de berg Gods ontmoeten de twee broers elkaar. Ja, daar worden je ogen wel nat van, dat begrijp je. Als je elkaar veertig jaar niet gezien hebt... Er worden heel wat verhalen verteld. Mozes stelt zijn vrouw en kinderen aan zijn broer voor en Aäron op zijn beurt, vertelt hoe erg de slavernij in Egypte geworden is.



  Maar het allerbelangrijkste is toch wel wat God tegen Mozes heeft gezegd: HET VOLK GAAT BEVRIJD WORDEN!!



  'Deze staf, broer,' zegt Mozes, die nu wel weer meer moed heeft gevat, 'is het teken dat God de heerschappij heeft. Farao zal naar ons moeten luisteren, anders...'



  'Ja, God heeft onze ellende gezien.' zegt Aäron ontroerd.



  'God heeft onze ellende gezien.' zegt Aäron tegen de oudsten van het volk, als ze na een wekenlange reis eindelijk in Gosen aankomen.



  'Och, als dat eens waar is,' klinkt het ongelovig om hen heen. Overal staan oververmoeide mensen met magere kromgewerkte lijven. Vroeggrijs van verdriet, geslagen en gewond... Honderden jaren van onderdrukking.



  Aäron vertelt hen alles wat God heeft gezegd en Mozes doet voor hun ogen de tekenen die God hem heeft gegeven. Meteen vlamt de hoop op. Het is werkelijk waar. Er gaat een eind komen aan de slavernij. Als één man knielen ze neer en buigen voor God.



  Onder al die mensen staat Gersom. Besefte hij eerst niet wat het betekende om slaaf te zijn, nu ziet hij de ellende overal om zich heen. Hij veegt met zijn mouw langs z'n ogen en knielt eerbiedig neer. Wat heeft hij in een paar weken tijds veel geleerd. O nee, het gaat helemaal niet om baas te spelen. Vader en oom Aäron zijn geroepen voor een zwaar werk vol risico's. En die staf van God is hun enige houvast.



  


  OT28 - Operatie exodus komt in werking 


  'Je móet! Zeg ja, anders draai ik je arm om!'


  Gersom, de zoon van Mozes, houdt zijn broer Eliëzer in de houdgreep. Die gilt als een mager varken. Hun vader komt aanlopen en haalt ze uit elkaar.



  'Wat is er? Net nu ik weer voor een paar weken met de schapen ga trekken, maken jullie ruzie!'



  'Hij móet die jonge arenden redden, pappa!' roept Gersom kwaad. 'Kijk, daar op die uitstekende rotspunt zitten ze. De moeder is dood en ze zullen sterven als Eliëzer niet meewerkt. Hij heeft die rots zo vaak beklommen. Hij kan het best. Bovendien zal ik boven aan staan en hem vasthouden met een touw!'



  Mozes glimlacht. Die Gersom met zijn liefde voor dieren!



  'Gersom! Je kunt Eliëzer niet dwingen. Praat met hem, overtuig hem. 'k Weet zeker, dat hij dan ja zegt. En geef pappa een kus...'



  Nooit had Mozes kunnen denken, dat hij binnenkort zelf overtuigd moest worden, niet om vogeltjes, maar... een heel volk te redden. Dat gebeurde zo...



  'De maat is vol!' sprak de Here, 'De Kanaänieten doen zulke grote zonden, dat Ik hun land aan de nakomelingen van Abraham ga geven, zoals Ik beloofd heb.'



  O, wat kwam dit besluit precies op tijd. Het volk Israël had steeds dringender behoefte aan een eigen land. Ze woonden namelijk in Egypte, waar ze als slaven werden behandeld. Met de dag werd hun hulpgeroep luider. Dus werd door de Here het reddingsplan 'OPERATIE EXODUS' in werking gesteld. Gods volk moest uit Egypte naar het Beloofde Land worden gebracht. En daarbij wilde de Here Mozes gebruiken. Maar was die nog wel beschikbaar?



  'Hèhè, even zitten. Ik kan wel merken dat ik niet meer zo jong ben.' zegt Mozes, die ergens in het Horebgebied zijn schapen laat grazen, tegen zichzelf. Hij zoekt een schaduwplekje op en laat de dieren hun gang gaan. Het is één van die liefelijke lentedagen dat je de vrede haast kunt proeven. Mozes voelt zich bijna beschaamd dat hij zo gelukkig is. Net als hij lekker zit wordt zijn aandacht getrokken door een vuurvlam, die oplaait midden in een struik. Een grasbrand? In de lente? En ... wat zo gek is: het bosje verbrandt niet!! Mozes loopt ernaar toe, maar halverwege hoort hij ineens een stem uit de struik komen!



  'Mozes! Mozes! Doe je schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilig.'



  Mozes snapt meteen dat dit de stem van God is. Hij knielt met bevend hart.



  'Ik ben de God van Abraham, Isaäk en Jakob.' klinkt het.



  En dan vertelt God hem van het plan om zijn volk te redden. Hij eindigt met: 'Ga, ik stuur je om mijn volk uit Egypte te leiden!' O nee! Mozes stribbelt tegen: 'Aan mij hebt u niks!'



  'Ik zal met je zijn!' zegt de Here, 'EN EENMAAL ZUL JE MET HET HELE VOLK MIJ HIER DIENEN OP DEZE BERG!'



  Het is een paar weken later. Door het mulle zand van de Sinaï woestijn loopt een minikaravaantje. Het is Mozes met zijn gezin onderweg naar Egypte. De Here heeft hem toch overtuigd.



  'Mogen we vooruit lopen, pappa?' vragen de jongens.



  'Ja, maar kijk uit voor schorpioenen. Eén beet en je bent er geweest!' Weg rennen ze.



  'Wacht op ons bij de rots!' roept Sippora hen nog achterna. Ze komt naast haar man lopen.



  'Weet je al wat je gaat zeggen, Mozes?' vraagt ze lief.



  'Mmm,' antwoordt deze. 'Als ze me vragen wie me heeft gestuurd, zeg ik: 'IK BEN heeft mij tot jullie gezonden, de God van jullie vaderen.''



  'Vreemde naam, hè?' vindt Sippora. 'Echt een doordenkertje.'



  'Zo wil Hij voortaan aangeroepen worden, Sippora!'



  Even blijft het stil. Ieder is bezig met z'n eigen gedachten. Mozes is van plan in opdracht van God het volk bijeen te roepen en te vertellen dat God hen gaat helpen. Als ze hem maar willen geloven...



  ... 'Ze geloven me nooit, Here.' jammerde Mozes, terwijl hij z'n staf opraapte. 'Ze zullen zeggen dat ik lieg!'



  'Wat heb je in je hand?' vroeg de Here. 'Gooi die staf eens op de grond!'



  Wat was Mozes geschrokken toen die staf ineens in een slang veranderde. 'Wegwezen!' was z'n eerste gedachte, maar de Here wilde dat hij hem beetpakte en nog wel... bij de staart!



  'Dit teken mag je voor de ogen van je volksgenoten doen, Mozes en nog een teken zal ik je geven. Steek je hand eens in je boezem...'



  Vol afgrijzen had Mozes gezien dat zijn hand daardoor melaats werd, onrein. Pas toen hij het voor de tweede keer deed, was zijn hand weer normaal...



  'En als derde teken mag je Nijlwater in bloed veranderen.'...



  Over de betekenis van deze drie tekenen loopt Mozes een hele tijd na te denken. Tot Sippora hem uit z'n gedachten haalt.



  'Daar zijn de jongens weer, Mozes. Ze staan met iemand te praten!...'



  Mozes tuurt in de verte. Zou dat...?



  .... 'O Here,' had Mozes weer tegengesputterd, ik kan niet goed uit m'n woorden komen...'



  Gods geduld raakte op. 'Wie heeft je mond gemaakt, Mozes? Ben Ik het niet? Vooruit, ga.'



  'Stuur een ander, alst...'



  'Zwijg, Mozes!' De Here werd nu echt boos. 'Aäron je broer zal voor je spreken. Hij is al naar je onderweg...'



  'Het is hem echt!' roept Mozes blij. 'Aäron, mijn broeder!!'



  Ondanks de hitte en het zand rennen de twee mannen naar elkaar toe, Hun hoofddoeken wapperend in de wind. Ontroerd omhelzen ze elkaar... 'Mozes, broeder!'



  'Aäron, hoe gaat het met de familie? Leven ze nog? O, ik moet je zoveel vertellen.'



  'En ik jou, Mozes. Het wordt tijd, dat er een eind komt aan ons lijden!'



  Die avond bij het kampvuur horen ze allemaal van de slavernij in Egypte en van Gods plan. Mozes is verzoend met zijn roeping... Samen loven ze de Here. Gersom zucht. Hij fluistert tegen z'n broer: 'Zoals wij die kleine arenden hoorden piepen, zo heeft God de stem van ons volk gehoord.'



  


  OT29 - Het begin van de strijd


  'k Heb hem op een plaatje gezien, die schrijver van de Farao. Zijn beeltenis staat gegraveerd in de muur van een dodentempel te Gaza. Ik kijk naar zijn blote bovenlijf, de geplooide doek om zijn heupen. Drie nieuwe pennen steken in zijn krulhaar, een inktpotje staat naast hem. Gehurkt, zijn rug kaarsrecht, krabbelt hij een paar lettertekens op het papier. Zou deze schrijver de schrijver van Farao Ramses geweest zijn? Zou hij voor zichzelf een dagboek bijgehouden hebben? Zoiets geschreven hebben als...


  Wat is het toch fantastisch om schrijver van de Farao te zijn. Vandaag heb ik wat beleefd! Die Mozes en Aäron, die twee oude Hebreeën, die vrijlating van het slavenvolk eisen, hebben voor heel wat opschudding in het paleis gezorgd. En niet alleen in het paleis, nee, het hele land is in beroering. Vanmorgen hebben ze zo maar het koninklijke baden in de Nijl verstoord. Niet te geloven toch! Juist toen de priesters het lied: 'Nijl, Nijl, o goddelijke rivier' begonnen te zingen en Farao zijn voet in het water zette, kwamen ze uit het riet te voorschijn.



  'De God van de Hebreeën beveelt: 'LAAT MIJN VOLK GAAN OM MIJ TE DIENEN IN DE WOESTIJN, of anders...' riepen ze brutaal. Ze hieven hun herdersstaf op en sloegen op de Nijl. Het gezicht van mijn meester trok wit weg. Voordat hij echter: 'Grijp ze!' kon zeggen, zagen we tot onze stomme verbazing de Nijl verkleuren vanaf de plek waar de staf in het water stak. Rood als bloed, nee echt bloed werd de Nijl. Het was gruwelijk en angstaanjagend. Ik moest ervan overgeven achter de bosjes. Toen ik weer terugkwam stonden de hoogedele raadgevers en tovenaars om de Farao heen. Ze waren gauw opgetrommeld om de truc na te doen. Allen hielden een kom water in handen dat ze in bloed veranderden, maar ik betwijfel of het echt bloed was. Volgens mij lieten ze er ongemerkt rode kleurstof in vallen. Maar hoe dan ook, de Nijl was wel mooi bedorven. Het stinkt verschrikkelijk in het land. Alle stromen, meren en plassen zijn vol bloed. Dooie vissen drijven met hun bleke buiken omhoog in het water. Heel de avond zijn we bezig geweest om in de omgeving van de Nijl putten te graven voor drinkwater. We stillen onze dorst maar met wat sap. O, als ik aan water denk ga ik over mijn nek.



  Bah! een grote vieze vlek op deze papyrusstrook. Dat is niet de eerste vandaag. 'k Heb al heel wat papier weg moeten gooien. Flats! Nu hier weer een vlek. We zitten onder de kikkers. O, griezel, nou springt er één in m'n nek. Even weghalen. 't Komt allemaal door die Mozes met zijn bleke broer. Na die bloedplaag van verleden week stonden ze vanochtend weer voor de Farao. Je moet toch maar lef hebben.



  'Zo zegt de Here,...' klonk het weer.



  Wie is die Here? vroeg ik me af. Wie is er hoger en machtiger dan de zonnegod Ra. Toch zeker niet de god van zo'n schapenvolk? Maar die lui zijn wel fanatiek, hoor!



  'ZO ZEGT DE HERE, LAAT MIJN VOLK GAAN OM MIJ TE DIENEN. INDIEN GIJ WEIGERT OM HEN TE LATEN GAAN, ZAL IK UW LAND MET KIKKERS BEDEKKEN!'



  En dat tegen de Heer van Opper- en Neder Egypte!!



  En nou stikken we in de kikkers. Hoe bestaat het, hè. Ik heb jarenlang de kikker aanbeden als een god. Kijk, daar zit er één bovenop mijn inktpot. Wat een engerd eigenlijk. Nou, dat ik hem nog ooit zal aanbidden, kan die wel vergeten.



  Ik moet eerlijk zeggen, die Mozes en Aäron zijn wel goeie tovenaars, hoor! Die magiërs van ons kunnen natuurlijk ook wel kikkers toveren, maar dan hebben ze ze wel eerst in hun mouw gestopt.



  Maar Mozes heeft er zoveel laten komen, het hele land is bezaaid. Ze zitten zelfs in de bakovens en bakblikken van het brood. Nou, lekker fris. Ik wordt er eigenlijk wel zenuwachtig van. Hoe zal ik vannacht kunnen slapen? Ze zitten bovenop m'n bed. Br!



  ...'Gelukkig, de kikkers zijn dood. Farao heeft toegegeven.



  'Bidt toch tot uw God,' zei hij gisteren, 'dat hij de kikkers laat verdwijnen van mij en mijn volk, dan zal ik uw volk laten gaan om de Here offers te brengen.'



  En toen Mozes netjes vroeg: 'Hooggeëerde Heer, wilt u zo vriendelijk zijn om ons te zeggen wanneer de kikkers weg moeten gaan, zodat u zult weten dat het de Here, onze God is, die dit doet.' toen antwoordde hij: 'Morgen.'



  Wij allemaal in spanning natuurlijk en ja hoor! Precies toen Mozes en Aäron tot hun God baden, stierven de kikkers in het hele land. Alleen in de Nijl bleven ze leven. Ik word wel een beetje jaloers op die twee. Als een God zo je gebed kan verhoren, dan is Hij wel machtig... Zou je als Egyptenaar ook deze God kunnen aanroepen?



  Nu zijn ze overal de boel aan het schoonvegen. Grote hopen dooie beesten liggen overal te stinken. Ja, wat moet je ermee? Begraven? Verbranden? De slaven hebben het er maar druk mee.



  ... Ik hoop dat dit dagboek nooit in handen komt van de Farao. Want nu moet ik toch even schrijven wat ik ervan vind. Farao heeft zijn woord niet gehouden. Dat kun je toch niet maken als koning? Waar blijven we dan! Waarom laat hij die Hebreeuwse slaven niet gewoon gaan? 't Lijkt wel of het een soort erekwestie voor hem is. Hij wil per se winnen.



  .... Vannacht kon ik weer eens niet slapen. Het stikt in m'n kamer van de muggen. Ze zeggen dat het een wraak is van de God der Hebreeën. Iemand heeft gezien dat Mozes en Aäron met hun staf op een berg stof sloegen en vanaf die tijd wemelt het van de muggen. Ze vliegen je mond en je neus binnen. Bah! 't Is gek, maar ik heb eigenlijk toch nog moeten lachen. Die geleerden en tovenaars stonden als gekken te proberen ook muggen te voorschijn te toveren, maar het lukte natuurlijk niet. Je kunt moeilijk een zwerm muggen in je hoge hoed verbergen. 't Was echt geen gezicht.



  'De God der Hebreeën is ons de baas,' zeiden ze. Farao woedend natuurlijk. Hij heeft zich de hele dag opgesloten in z'n kamer. Niemand werd tot hem toegelaten. Door dit alles ben ik wel tot de conclusie gekomen dat de Here ver boven alle andere Goden staat. Ik denk dat ik vandaag naar Mozes ga om te vragen hoe ik tot Hem moet bidden. Want zo'n machtige God wil ik ook hebben.



  



  


  



  


  


  OT30 - Op het spreekuur bij de farao


  Opzij! Opzij! Tst! knalt de zweep.



  Het is erg druk op het spreekuur van de Farao. In de grote hal en zelfs buiten staan en zitten mensen te wachten. Er komt een imponerende stoet aan. Het is de Stadhouder uit Thebe met zijn gevolg. Zijn slaven banen met geweld een weg voor hun heer. Opzij! Belangrijke mensen gaan voor en de armen komen later.



  En van die armen zitten er heel wat voor de ingang. Een vrouw geeft haar kind de borst. Een oude man zit moedeloos voor zich uit te staren, kauwend op wat boombladeren. En tussen al dat volk zitten twee Hebreeuwse herders, te zien aan hun gestreepte jas en hun herdersstaf.



  'Bang, Aäron?'



  'Hier, neem de staf in je hand. Gods staf, weet je wel?...'



  Er is veel veranderd in het paleis sinds Mozes er woonde. Er zijn zalen bijgebouwd, vloeren vernieuwd. Ook de Farao is niet meer dezelfde, maar sommige oude dienaars herkent Mozes nog wel, zoals de schrijver die gehurkt voor de Farao met zijn rieten pen op het perkament krast.



  'Naam graag!' zegt hij als een robot.



  Bij het horen van de naam Mozes laat hij nauwelijks iets van zijn verbazing merken. 'Wat wenst u?'



  'Ik... eh... Wij, eh...' Mozes stoot zijn broer aan. Die slikt even. Het is nu of nooit! Hij heft de staf Gods op, doet drie stappen in de richting van die hooggezeten figuur, de Farao en roept dan heel hard: 'ZO ZEGT DE HERE, LAAT MIJN VOLK GAAN OM VOOR MIJ EEN FEEST TE VIEREN...'



  'Vieren... vieren'



  De woorden weerkaatsen tegen de hoge beschilderde muren. Er is gelijk een vreselijke spanning voelbaar. Er is er hier toch maar één die beveelt! De wachters grijpen hun speren. En de machtige Heer van Opper- en Neder Egypte?



  Hij legt akelig kalm zijn arm op de leeuwenkop van de leuning van zijn troon, trekt zijn ene wenkbrauw een ietsjepietsje op en zegt ijskoud: 'WIE IS DE HERE NAAR WIE IK ZOU MOETEN LUISTEREN OM ISRAEL TE LATEN GAAN? IK KEN DE HERE NIET EN ZAL ISRAEL OOK NIET LATEN GAAN.'



  Mozes en Aäron onderdrukken de neiging om een stapje achteruit te gaan. Om hen heen staren de grote vogelkopbeelden hen angstaanjagend aan. Maar moedig zeggen ze: 'Wij hebben de God der Hebreeën ontmoet, Heer. Laat ons toch drie dagreizen ver de woestijn intrekken om aan Hem een offer te br...'



  Farao laat ze niet eens uitspreken. Woedend buldert hij: 'EEN WEEK VAKANTIE? VOOR DIE LUIE SLAVEN? WAAROM WILLEN JULLIE HET VOLK VAN ZIJN WERK AFHOUDEN? VOORUIT!!! AAN UW DWANGARBEID!!'



  En zijn aan zijn schrijver beveelt hij met uitgestrekte arm en zijn wijsvinger gebiedend naar voren: 'Stuur bericht aan de opzichters, dat het volk voortaan zelf stro moet halen voor de stenen en ZE MOETEN EVENVEEL AFKRIJGEN ALS VOORHEEN! Die luie bliksems!'



  'Wegwezen...' zeggen de bediendes tegen Mozes en Aäron. Ze trekken ze aan hun mouwen en geven ze een flinke duw in de richting van de uitgang.



  'Je hebt gehoord wat de Farao zei.'



  Ontmoedigd sloffen Mozes en Aäron het paleis uit...



  'Wegwezen jullie!' zegt ook het volk, dat al spoedig merkt dat hun werk flink verzwaard is. Ze schelden Mozes en Aäron ondersteboven. Sommigen gooien zelfs met kluiten klei en afval. Och, is dat nou hun dank voor al die inspanning? Treurig zitten ze op een stapel stenen, niet wetend wat te doen.



  'Mozes, Mozes!' Weer spreekt God. 'Ga naar de Farao..'



  Mozes zegt vertwijfeld: 'Here, hoe kunt u dat nou zeggen? M'n eigen volk luistert niet eens, hoe zal Farao dan luisteren. U wéét dat ik niet goed...'



  'Jaja! Mozes, ga toch! MIJN STERKE ARM ZAL JULLIE REDDEN.'



  Ja, dan blijft er toch niets anders over dan de staf Gods te pakken en te gaan. Niet dan?



  Je mag nooit zo maar doorlopen en de rechtszaal van de Farao binnenlopen. Nooit. Dat kan je de kop kosten. Bij de ingang staan goedbewapende soldaten die hun ogen flink de kost geven. Toch lopen die twee Hebreeuwse herders zo maar door. Ze wachten niet op hun beurt. O nee. Zo maar, waar het bezoek bij is, lopen ze tot voor de troon.



  'ZO ZEGT DE HERE, LAAT MIJN VOLK TREKKEN!' roept Aäron weer. Van alle kanten stormen soldaten op hen af, die hen willen vastgrijpen... Maar als ze vlakbij zijn... Pats! De staf!! Let op! Mozes gooit de staf op de grond en... DIE VERANDERT IN EEN GIFTIGE SLANG! Oei-oei-oei! Daar deinzen die soldaten natuurlijk wel voor terug. Farao laat niet merken dat hij geschrokken is.



  'Haalt mij de tovenaars en de wijzen,' beveelt hij kortaf.



  'Grote vergadering! Topoverleg!' weergalmt het door de gangen. Deuren vliegen open en dicht. Baarden worden rechtgestreken. En daar komen ze, hoor! De wijzen van Egypte met hun kapsones. Tovenaars met enge ogen, hun amuletten bungelend op hun borst. Rijen dik marcheren ze binnen, ieder met hun staf, teken van macht in de hand.



  'Tsss!' doet de slang van Mozes en Aäron. Hij zit rechtop, de kop in de richting van de Farao, gereed tot de aanval.



  'Dit is de truc met de staf die in een slang verandert.' zegt Farao minachtend. 'Deze simpele slaven denken dat hun God machtiger is dan wij. Laat u dus even zien dat wij dit kunstje al jaren beheersen.'



  Om de beurt gooien de tovenaars en geleerden hun staf op de grond en elke staf wordt inderdaad een slang. Is God dan toch maar een kleine God? Is zijn macht net zo groot als die van de geleerden? Nee hoor! Kijk wat er gebeurt. De slang van Mozes vreet alle andere slangen op. Nou vraag ik je. Als de laatste tovenaarsslang naar binnen glijdt, pakt Aäron de slang Gods bij de staart en... hij wordt weer een gewone olijfhouten staf.



  Fantastisch! God is werkelijk de God der goden. Maar denk je dat Farao dat wil toegeven? Nee, Mozes en Aäron worden weggestuurd en het spreekuur gaat gewoon door.



  'Wie volgt...'



  


  OT31 - Farao's macht gebroken 


  Oei! Oei! Er is een grote verwarring en angst in het vroeger zo mooie land Egypte. De mensen slaan zich op de borst van wanhoop en schuilen weg in hun huizen. Na al de ellende van de laatste tijd, plaag op plaag, veepest, hagel, sprinkhanen, heeft nu de belangrijkste god hen in de steek gelaten. Ra, de zonnegod, die elke dag in zijn prachtige wagen langs de hemel gaat, is nu al drie dagen weggebleven. Hoe kan dat? Het dagelijkse leven is ontwricht.


  In het Grote Huis vergadert de Farao koortsachtig met zijn raadgevers en de Hogepriester van de tempel van Ra.



  'Het komt allemaal door die God van de Hebreeën,' buldert hij. M'n hele land ligt in de vernieling. Voor miljoenen schade is er aangericht... En nu deze dikke duisternis.'



  'Hogepriester,' vervolgt hij nijdig, (Z'n lippen versmallen zich tot een streep.) 'Welke van onze goden is er in staat om hier iets tegen te doen?'



  De hogepriester zwijgt in alle talen. Hij heeft gedaan wat hij kon, extra grote offers gebracht, gebeden opgezegd, horoscopen getrokken... Farao begrijpt zijn ongesproken woorden. Hij buigt het hoofd. 'Goed dan.' besluit hij wijselijk. 'We zullen de slaven laten vertrekken, maar zonder vee. Dat is van mij. Roep die Hebreeuwse leiders.'



  Terwijl dit bevel wordt uitgevoerd, komt een knecht het verheugende nieuws melden dat het buiten weer licht wordt.



  'Nee, majesteit, ook ons vee moet mee,' zegt Mozes kortaf als hij het voorstel van de Farao hoort, 'geen hoefje mag ontbreken.'



  Nee? Tegen de Farao? Heeft dit woord in deze zaal hier ooit geklonken? Hoewel Farao op een verheven troon zit en Mozes beneden aan de trappen staat, lijkt het wel of hij de gelijke is van de Farao. Maar Mozes weet dan ook, dat God hem opdracht geeft om zijn geslagen volk te bevrijden. O, hij voelt drommels goed dat Ramses hen weer niet zal laten gaan en dat maakt hem heel kwaad. De dienaren van de Farao gniffelen achter hun hand. Mozes is erg populair onder hen. Ze mogen hem graag. Die kerel heeft lef. Het lachen vergaat hen echter als de Farao buldert: 'Van uw God?? Ik haat die God. Vooruit, laat me jullie gezicht nooit meer zien, anders zal ik jullie laten doden!'



  Mozes geeft lik op stuk. 'Inderdaad,' antwoordt hij ijzig beheerst, 'Uwe majesteit zal ons gezicht niet meer zien, want God zal midden in de nacht door Egypte gaan en ELKE EERSTGEBORENE DODEN. Van het vee, de mensen en ook van u, eerbiedwaardige Heer van het Grote Huis. Dan zullen uw knechten op hun knieën smeken of we willen vertrekken...'



  Zonder op een reactie van de Farao te wachten, verlaat hij met Aäron de troonzaal.



  'Nee, maar.' zegt de Farao.



  'Ongehoord,' fluisteren de lakeien.



  'Haha!' spot de kroonprins, die gekleed in goudbrokaat, een pantervel om zijn schouders, naast zijn vader zit, 'Alle goden van Egypte zullen mij beschermen.'



  'De Heer zal jullie beschermen,' zegt Mozes tegen het volk zodra ze allemaal bij elkaar geroepen zijn. 'Maar... luister heel goed naar onze instructies.'



  En de mensen die allang niet meer twijfelen aan hun leider, kijken hem gespannen aan. Dan vertelt Mozes wat de Here van plan is te gaan doen. Op de tiende nacht van de maand zal een engel door het land trekken en alle eerstgeborenen doden. Overal, in alle huizen zal die engel komen, behalve... DAAR WAAR HET BLOED VAN EEN LAM OF GEIT AAN DE DEURPOST IS GESMEERD.



  'Braad het dier aan het spit en eet het helemaal op, met uw gezin of samen met een ander gezin. Eet er ook matzes bij en bittere groenten. Maak u helemaal klaar om onmiddellijk te vertrekken als wij het sein geven. Begrepen?'



  Dan barst het rumoer los. Iedereen wil wel iets vragen.



  Op de negende van de eerste maand heerst er een opwindende drukte bij de Israëlieten. Er worden dingen verhandeld die niet mee te nemen zijn, koffers gepakt en laatste regelingen getroffen.



  'Mam, waar moet ik deze potten laten?'



  'Jona, ga even een bosje hysop plukken, dan kan pappa het bloed aan de deurpost smeren.'



  'Mag ik dat doen, pappa?'



  'Nee, m'n kind. Dit is van het allergrootste belang. Dat doe ik zelf. Houd jij de schaal maar vast.'



  'Jakob, daar is de tentenhandelaar met de nieuwe tent.'



  De hele dag door een geren en gevlieg, maar als de avond valt, verdwijnt een ieder in zijn huisje, schuilen allen achter de met bloed bestreken deur. Met kloppend hart, dat wel.



  Ja, hoe moet ik je die nacht nou beschrijven, die gruwelijke nacht dat God scheiding maakte tussen Egypte en Israël? Terwijl het volk van God bij het schijnsel van olielampen het paaslam opeet, terwijl ze hun liederen van geloof met bibberende stem zingen, hoor je buiten overal koeien loeien, paarden hinniken, mensen in wanhoop gillen en jammeren. Er is angst en dood, woede en machteloosheid.



  'Pappa, waarom is deze nacht anders dan de andere nachten?' vraagt een kind.



  'M'n zoon, o m'n zoon!' jammert de Farao. Zijn trots, zijn toekomst, zijn hoop, alles ligt in scherven. Hij klemt zijn dode kind in zijn armen en vervloekt al zijn onmachtige goden.



  'Laat die Hebreeën weggaan, alsjeblieft, met alles wat ze mee willen nemen!' brult hij wanhopig. 'En laten ze bidden voor mij en mijn volk.'



  'Ga, ga alsjeblieft,' smeken Farao's knechten Mozes. 'Hier, neem deze sieraden mee, deze gouden borden en die ring.'



  Als de zon de volgende dag opgaat in rozerode kleuren begint er voor het volk van God een onvergetelijke dag, een nieuw tijdperk. Juichend passeert gezin na gezin de landsgrens. Het oude is voorbij. Met al hun bezittingen en al hun vee, vertrekken de Israëlieten op weg naar het Beloofde Land.



  


  OT32 - De uiteindelijke overwinnaar ben IK! 


  Het is heel stil in het grote paleis van de Farao. Iedereen probeert zo min mogelijk lawaai te maken. De kamerdienaars lopen op pantoffels en in de keuken zet men voorzichtig de pannen op het vuur. De kinderen mogen geen tikkertje spelen en lachen. Weet je hoe dat komt?



  De Farao is in de rouw.



  Op zijn hoge en verheven troon zit heerser van Opper- en Neder Egypte. Een slanke man met een gestreepte hoofddoek om waarboven een gouden kroon met een slangenkop. Zijn ene gespierde blote arm rust op de gouden leuning en met zijn andere arm ondersteunt hij zijn kin.



  Het lijkt wel of hij uit het wassenbeeldenmuseum komt. Geen teentje beweegt, geen vingertje wordt verplaatst. Of hij bedroefd is of boos, niemand kan het zeggen. De Farao is een ster in het verbergen van zijn emoties. Hij heeft altijd een pokergezicht.



  Maar van binnen, onder zijn ronde gekleurde kralenkraag, woedt en stormt het. En boze gedachten vliegen als vechtende kraanvogels door zijn kaalgeschoren kop!



  Hoe is het mogelijk! HIJ DE GODENZOON, DIE NIET GEBOREN IS MAAR UIT DE HEMEL IS KOMEN VAREN OVER DE NIJL, HEEFT DE NEDERLAAG GELEDEN!! Zijn oudste zoon wordt binnenkort als mummie bijgezet in een piramide. Walgelijk waanzinnig! En het ergste is nog wel, dat hij is verslagen door de god van een slavenvolk. Wilde woede borrelt in zijn binnenste omhoog, maar die woede kan er niet uit. Alleen een klein trekje om zijn mond verraadt zijn woede.



  Bij de tien meter hoge marmeren pilaar vóór in de ontvangstzaal is een man komen staan met gebogen hoofd. Hij wacht tot de Farao toestemming geeft dat hij verder mag komen. De opperkamerheer heeft hem ook zien staan. Hij zoekt oogcontact met de Farao om te weten of de man wel of niet dichterbij mag komen. Eén kleine beweging van diens wijsvinger is genoeg om te zeggen: ‘Laat de koninklijke spion naderbij treden.’



  De binnengekomen man loopt snel naar voren en valt plat op zijn gezicht voor zijn meester.



  “Farao, ik ben net terug van het verspieden van de Hebreeërs. En ik heb goed nieuws. Het slavenvolk is naar het zuiden getrokken, richting Rietzee, niet langs de weg van de Filistijnen. Ze zijn nu al verdwaald, wat kun je ook anders verwachten van een onontwikkeld herdersvolk. Er zit geen greintje gezond verstand in hun hersens…’



  ‘Zwijg!…’ roept de opperkamerheer. ‘ De Farao kan zelf wel conclusies trekken. Als je verder niets meer te zeggen hebt, kun je vertrekken.’



  Farao heeft zich nog steeds niet bewogen.



  ’t Is druk vandaag, want alweer komt er een man op audiëntie. Het is de architect van de twee voorraadsteden Pythom en Ramses. Hij maakt alleen maar een vlugge kniebuiging voor de Farao.



  “Majesteit,’ roept hij boos, zonder op toestemming te wachten, ‘met alle respect, zo kan ik niet werken. Dit is gekkenwerk. De hoogverheven heerser heeft een termijn gesteld dat mijn werk gedaan moet zijn, maar nu alle slaven weg zijn, ligt de hele bouw stil!’ 



  ‘De geachte architect heeft zijn boodschap goed overgebracht. Hij kan gaan!’ roept de Opperkamerheer snel. Hij ziet de bui al hangen. Dit kan Farao er niet meer bij hebben.



  Even blijft het stil in de troonzaal. Je hoort slechts het zoemen van een bromvlieg en het ruisen van de grote waaiers achter de troon.



  Dan onverwacht komt er een diepe grommende stem vanaf de troon:



  ‘DE UIT-EIN-DE-LIJKE OVER-WINNAAR BEN IK!!!’



  O, het is de Farao. Hij spreekt!! De lierspeler, die al die tijd zachte muziek had zitten spelen geeft geschrokken een driftige roffel op alle snaren, wat iedereen wakker schrikt. En de trommelslager doet er nog een duitje bovenop.



  Farao SPREEKT EN BEWEEGT! Nu is hij geen wassenbeeld meer. De agressie vindt een uitweg.



  ‘Roep de generaal van de cavalerie hier, onmiddellijk!’ klinkt zijn bevel.



  Binnen het uur zitten 600 tot de tanden toe bewapende cavaleristen op de strijdwagens. Ze jagen de raspaarden op met lange zwepen: “Voort, voort, de slaven achterna. We halen ze met geweld weer terug!!’’ is de yell.



  Klopperdeklopperdeklop!



  Hoor je die paardenhoeven neerkomen op de zandweg?



  Mouni, de Egyptische kampioen paardrijden is de groep zeker een half uur voor. Hij verkent de weg. Zodra hij een belangrijke boodschap voor de Farao heeft, stapt hij af en schrijft een teken op een steen, waarna hij weer snel op zijn paard springt.



  Net was er zo’n moment. ‘Hebreeërs verdwaald, volg pijlen,’ liet hij als boodschap achter.



  Hier en daar verzamelt hij wat informatie bij rondtrekkende bedoeïenen en zet zijn pijlen dan richting de Rietzee. ‘Pi-Hachiroth’ schrijft hij op een grote rots.



  Op die manier is het voor Farao en zijn ruitervolk gemakkelijk om de weg te vinden.



  Tegen de avond staat Mouni op een heuveltop en bekijkt de verrichtingen van het volk. Ja hoor! Ze zitten als ratten in de val. Dat wordt een makkie.



  ‘Een makkie,’ denkt de Farao ook, als hij na een uurtje of wat met zijn ruiterbende bij dezelfde heuvel aankomt. ‘Dit keer heeft Jahweh hen niet kunnen helpen. Mooi zo. Over een paar uur zal hij weer op de terugweg zijn met zijn buit! Farao’s blik wendt zich naar de verrichtingen van de priester van Ra, die de avondrituelen uitvoert, gebeden opzegt, voordat de zon ondergaat.



  Maar zo simpel als het leek was het toch niet. Er komt een soort dikke mist opzetten, zodat de Prr-mensen, zoals de Hebreeën worden genoemd, omdat ze bij het schapenhoeden steeds prr roepen, niet meer te zien zijn. Dat wordt minstens een dag vertraging. Maar goed, daar komen ze ook wel overheen.



  Mouni loopt al een tijdje met de gedachte om te proberen dichter bij de Hebreeën te komen. Als het hem lukt en hij met belangrijke informatie bij de Farao aan komt zetten, wacht hem een grote beloning. Slim als hij is bindt hij lappen om de poten van zijn paard om het geluid te dempen en voert zijn dier aan de leidsels mee de mist in en de nacht. Kloppekloppekloppe. Doodse stilte, mist en duisternis alom.



  Tegen de ochtend is hij terug, total loss.



  ‘Farao! Farao! Heer van Opper en Neder Egyp…’



  Half struikelend en naar adem happend valt hij de tent van Farao binnen. 



  ‘Meester, er is … het is… magie… een hevige wind heeft een pad in de zee gemaakt en de Hebreeën…. hhh…lopen… naar de overkant!! En die wolkkolom daar… is aan de andere kant vurig verlicht!!’



  Het bericht slaat in als een bom. Farao holt woedend naar buiten, springt op zijn raspaard en mobiliseert zijn leger.



  De wolkkolom is aan het wegtrekken in de richting van de zee. Je kunt nu al de rivier zien. Ja, wonder van alle hemelse wonderen: DAAR IS EEN PAD IN DE RIVIER!! Aan weerszijden van dat pad rijst het water als een muur omhoog.



  ‘Aanvallen, machtig leger van Egypte,’ roept Farao, ‘Wat slaven kunnen kunnen godenzonen ook. DE UITEINDELIJKE OVERWINNAAR BEN IK!!’



  Na tien plagen en de dood van zijn eerstgeboren zoon buigt hij nog niet voor de God van Israël.



  Oorlogsgeschreeuw, knallende zwepen en hinnikende paarden. Schrikaanjagend flitst Farao’s leger naar voren. Bij de zee gekomen springen de paarden met een sierlijke sprong op het laaggelegen pad door de Rietzee. Ze springen hun dood tegemoet.



  ‘Als die rare wolk er maar niet zou zijn,’ denkt de Farao, jagend over het mysterieuze pad, ‘dan kon hij de slaven meer angst aanjagen…’



  En even later: ‘Er is toch iets raars met dat ding. Kijk er flitsen vurige stralen vanaf… Er lijkt wel een boos gezicht in te zitten, dat hem aanstaart… Wouw! Dit is echt eng! Dit is…. WEGWEZEN!! Snel.’



  Farao keert zijn strijdwagen om, waardoor de achteropkomende ruiters beginnen te vallen, steigerende dieren, gehinnik, doodsnood. Dit is dominee D day voor God.



  Er staat er geen één meer overeind.



  ‘Zee, Ik beveel je, stroom weer terug!’ klinkt het machtige bevel van God.



  Met donderend geraas stort de watermuur in. Bovenop al die paarden, wagens en ruiters. Bovenop Farao, de Heer van…



  Blupblup.



  Hier en daar een hand die omhoog steekt boven de golven. Daar een paardenkop en trappende poten. Een omgekeerde helm drijft stroomafwaarts…



  En dan stilte. Doodse stilte.



  Aan de overkant van de rivier barst een applaus los voor de Here, onze God, die de uiteindelijke overwinnaar is. Halleluja!



  


  OT33 - Puf, puf!


  'Lalalala! Lalalala! Zingt voor de Heer, want Hij is supergoed.'



  Aan de overzijde van de Rietzee dansen honderden jonge Israëlieten, hun armen in elkaar gehaakt in het rond, terwijl de ouderen lachend toekijken. Ze zingen het lied van God uit volle borst tot ze hijgend en lachend op de grond neervallen. Maar de citers gaan door, ook als de tamboerijnen stilvallen. Want het is een fantastisch gevoel, om bevrijd te zijn van slavernij. Hoi! Hoi!



  De citers gaan ook door als het volk optrekt, weg van de Rietzee op weg naar het Beloofde Land. Ze tokkelen de tonen van het lied, zodat ieder die het hoort weer zachtjes meezingt. Ja, het lied houdt de moed erin als ze naar het zuiden gaan, de grote kale zandwoestijn in. Tot aan de horizon niets dan rood zand, bergen, stenen en zo af en toe een kale struik. Een eindeloze rij families met hun schapen en geiten. De droge woestijnwind blaast kleding en hoofddoeken wapperend naar achteren. En diezelfde wind maakt dat iedereen dorstig wordt, ontzettend dorstig.



  'Mamma, mag ik een beetje drinken?' vragen de kinderen telkens weer. En als vader of moeder dan ja zegt, drommen alle broertjes en zusjes er ook gelijk omheen. 'Ik ook en ik,... nee ik eerst!' dringen ze. De moeders zijn wel zo verstandig om zelf de kruik vast te houden. Zo kunnen ze het water eerlijk verdelen. Ieder evenveel slokjes, want de woestijn is groot en de watervoorraad beperkt. Boven hun hoofd staat de zon als een grote vuurbal. Puf, puf!



  En als de zon niet meer brandt, als ze snel wegzakt achter de bergen in het westen en schitterende kleuren aan de hemel tovert, dan worden de tenten opgezet. De kleintjes duiken na het eten meteen hun bedjes in. Ze tollen gewoon van de slaap. Morgen moeten ze heel vroeg op, want de beste tijd om verder te trekken is 's ochtends vroeg als de zon nog niet zo heet is. Moeders ruimen nog wat op en gaan dan bij de mannen om het vuur zitten. Die zijn nog aan het discussiëren over de mogelijkheden en gevaren van de volgende dag. Zouden ze morgen bij een oase komen?



  Nee hoor! Ook die tweede dag brengt niets dan zand, stenen en zon. De stemming zakt met het uur. Het water wordt steeds zuiniger rondgedeeld. De sappige meloenen raken op. Kinderen lopen te zeuren.



  'Vader, ga eens aan Mozes vragen wanneer we er zijn.' zuchten de moeders.



  'Waarschijnlijk vandaag,' zegt Mozes, 'anders morgen misschien...' Hij weet het immers ook niet. God leidt hen door de wolk, die voor het volk uitgaat.



  Maar die derde dag is echt het ergste. Het is bijna niet uit te houden. Kun jij je voorstellen wat het is om dorst te hebben? Droge, gebarsten lippen, je hele gezicht zit onder het stof? Ja, je hele lijf schreeuwt om vocht. Je kan zelfs niet goed meer denken...



  Het lied van God is al lang verstomd. De citers zwijgen. In plaats daarvan klinkt gemopper en geklaag.



  'Hoe lang nog?' en 'Waren we maar...' of 'Dit is gekkenwerk.'



  Gezeur waar Mozes dol van wordt. O, hij begrijpt best hoe groot de nood is. Hij ziet ook hoe de kleine kinderen slap in de armen van de vaders hangen. Maar dat negatieve gedoe maakt het nog veel erger. Het is een lied van ongeloof.



  'Here, u stelt ons wel erg op de proef!' zucht hij.



  'Water, dáár! God heeft ons water gegeven!' schreeuwen een paar opgeschoten jongens met lange magere benen die vooruit gelopen zijn. Ze wijzen enthousiast boven op de heuvel naar een oase aan de andere kant. Wat hoge palmen en een meertje. Er gaat een opgewonden gejuich door de vermoeide menigte. Water, ja echt. Vlug doorlopen nu, nog een uurtje, een half uurtje misschien en dan...



  Plons! En nog eens plons!



  De jongens die natuurlijk het eerst aankomen nemen een aanloopje en duiken het meertje in. Eindelijk water, heerlijk!



  Heerlijk? O nee, bah! Wat goor! Spugend en kokhalzend komen ze weer aan de kant. Het water is bitter.



  'Mara! Mara! Wat moeten we doen?'



  O, wat een ramp. Zo'n erge dorst hebben, een meer vol water te zien en het niet te kunnen drinken. Sommigen gaan klagen, anderen schelden en weer anderen worden agressief. Met gebalde vuisten komen ze op Mozes af.



  Ach, die arme Mozes. Is dat nou de dank voor alles wat hij voor hen doet? Heeft hij dit plan van God soms bedacht? Nu staat hij daar, niet wetend wat te doen. Wanhopig gaan zijn armen omhoog. Luid roept hij naar de hemel: 'God, wat nou?'



  En... God houdt zich niet doof. Hij wijst Mozes een stuk hout dat al het bittere, slechte uit het water kan weghalen. Zodra Mozes dat in het water gooit, wordt het zoet.



  Wat kijken al die boze schreeuwers nu gek op hun neus. Met open monden staren ze van het water naar Mozes en van Mozes weer naar het water. Hoe kan dat?



  Mozes' ogen zijn vochtig van tranen. Ontroerd spreekt hij het volk toe.



  'Lieve mensen,' zucht hij opgelucht, 'Zoals je ziet zorgt de Here echt voor ons. Als we maar aandachtig naar Gods stem luisteren en doen wat Hij wil... Zelfs al onze ziekten zal Hij genezen, want Hij belooft: 'IK DE HERE BEN UW dokter.'



  Het is een paar dagen later.



  'Lalalala! Looft de Here, want Hij is supergoed.'



  Hoor je dat? Het lied van bevrijding wordt weer gezongen. De jongens en meisjes dansen weer in reidans onder vrolijk citerspel. Kan dat zo maar? In die hete droge woestijn? Jazeker wel, want het volk is aangekomen in Elim, een grote oase, waar het wel een paradijsje lijkt. Twaalf waterbronnen zijn er en wel zeventig palmbomen. Ja, God zelf zorgt ervoor dat Zijn lied door kan gaan. Zing jij dit lied al?



  


  OT34 - Mopperen tegen God


  'Mozes, bedrieger! Mozes, bedrieger!'



  O, vreselijk. Er is een opstand onder het volk van Israël in de woestijn. Duizenden woedende mensen staan rondom Mozes' tent hun kelen schor te schreeuwen. Wat is er toch aan de hand? Heeft Mozes iets heel ergs gedaan? Nee hoor! De mensen hebben geen brood meer. Al dagen loopt men te mopperen en nu barst de bom.



  'Had ons maar in Egypte gelaten!' schreeuwt iemand, 'daar hadden we tenminste nog genoeg te eten. Vlees en brood zat.'



  'Hij deed het expres,' zegt een brutale koopvrouw nijdig.



  'Om ons hier in de woestijn van honger te laten sterven.'



  Arme Mozes, arme Aäron. Wat moeten ze beginnen? De mensen schelden hen uit, maar zij kunnen er toch niks aan doen? God had hen toch hierheen geleid? Er druppelen tranen op Mozes' witte baard. Aäron legt zijn handen troostend over die van z'n broer. Zo bidden zij samen...



  'Vrees niet, Mozes.' zegt God tegen zijn trouwe knechten.



  'Niet tegen jullie is hun gemor, maar tegen mij. Ik zal hen brood uit de hemel geven. Zes dagen zullen ze het kunnen inzamelen, maar op de zevende dag zal het er niet zijn. Zo ga ik mijn volk leren om op de sabbat te rusten.'



  Mozes en Aäron staan getroost op van hun knieën. God heeft hen niet in de steek gelaten. Integendeel.



  Zodra er beweging in het tentdoek komt en Mozes en Aäron naar buiten stappen, verstomt het gebrul. De achtersten dringen naar voren, rekken zich uit om een glimp van hen op te vangen. De voorsten planten hun benen wijd uiteen om nog stoerder over te komen. Mozes' stem klinkt echter rustig en beheerst.



  'Vanavond zullen jullie merken dat de Here voor ons zorgt. Hij zal jullie vlees geven. En morgenochtend zullen jullie brood krijgen, want God heeft jullie gemor gehoord. Maar houdt er wel rekening mee, dat je niet tegen ons mopperde...'



  Doodstil is het geworden. Door de zachtmoedige woorden van Mozes hebben velen spijt gekregen. Nu neemt Aäron het over.



  'Kom een stapje dichterbij,' zegt hij, 'en denk er eens aan dat je voor Gods aangezicht staat.'



  Voor Gods aangezicht? Och, dat waren ze bijna vergeten. God is bij hen in de wolk. Alle ogen kijken in de richting van de woestijn. Daar is de wolk, maar... moet je nou zien! Er is iets bijzonders aan. HIJ STRAALT MET EEN PRACHTIGE GLOED DIE NIET TE BESCHRIJVEN IS. Diep onder de indruk sluipen de mensen een voor een terug naar hun tenten.



  De rest van de dag is het erg rustig in het kamp. Er worden wat kleine klusjes gedaan rondom en in de tenten. Iedereen is sloom van de hitte en de honger. Dan opeens een aanzwellend geluid van trekvogels, kwakkels, op weg naar het noorden.



  'Krokkrokkrook!'



  In een mum van tijd is het hele legerkamp in rep en roer. De dikke vogels, bruin met witte buik, zijn uitgeput van de vlucht en tuimelen zomaar neer. Kinderen en volwassenen proberen ze meteen te pakken, wat niet zo moeilijk blijkt. De trieste stemming is meteen omgeslagen. Er is een gegraai en een gelach van jewelste. Overal worden vuurtjes nieuw leven in geblazen, want gebraden kwakkels zijn erg lekker.



  Zwart zijn de bergen in het oosten, rood is de lucht als de zon opgaat. En dicht bij de grond is er een mist, waarin de geitenharen tenten van de Israëlieten drijven als donkerbruine eilandjes. De meeste mensen slapen nog, gewikkeld in hun zelfgemaakte dekens. Tikketakketikke. Heel zachtjes tikkelt er een soort witte rijp op de tenten en de grond. Tikketak.



  Een leuke baby kruipt, zonder dat iemand het merkt de tent uit. Ze wil niet meer slapen.



  'Tata!' kraait ze. Plotseling blijft ze verbaasd rechtop zitten. Er kleven allemaal witte korreltjes aan haar handjes.



  Ze proeft er wat van. Mmm! Lekker!



  'Kind, wat doe je?' roept haar moeder verschrikt als ze haar zo vindt. 'Niet opeten. Wat is dat voor spul? Het hele kamp ligt er vol mee. Wat gek!'



  Pappa is ook wakker geworden. Hij gluurt vanonder het tentdoek naar zijn vrouw en de baby.



  'Manna? (Wat is dat)' vraagt hij.



  'Manna?' hoor je dan plotseling overal. Ook de andere mensen hebben het nu ontdekt.



  Mozes moet heel wat uitleggen die dag.



  'Dit is nu het eten uit de hemel.' zegt hij. 'God zal het voortaan elke dag geven. 's Ochtends vroeg moet je het gaan oprapen, want als de zon heet wordt smelt het.'



  'Hoeveel moeten we oprapen?' vraagt men. 'Een pannetje vol?'



  'Een maatbeker per persoon.' adviseert Mozes. De mensen gaan rapen en wegen. En vreemd genoeg heeft iemand die meer verzameld heeft, evenveel als die weinig heeft opgeraapt.



  'Het smaakt hartstikke lekker!' roepen de mensen elkaar toe. 'Net honingkoek. Je kunt het bakken en koken, enzo..'



  Mozes lacht. 'Een ding moeten jullie wel weten. OP DE ZEVENDE DAG ZAL HET ER NIET ZIJN. Je moet dus op de zesde dag een dubbel portie oprapen. Zo wil God ons eraan wennen om op de sabbat rust te houden.'



  Een paar eigenwijze lui blijven maar doorrapen. Ze zeggen bij zichzelf: 'We maken gewoon een voorraadje, dan kunnen we morgen lekker uitslapen.'



  Maar mooi niet! De volgende dag worden ze door iedereen uitgelachen. Het manna is helemaal bedorven. De wormen kruipen eruit. Met dichtgeknepen neus spoelen ze hun potjes om. Bah! Toch is er iets wonderlijks aan de hand. Op de zesde dag kun je het namelijk wel voor twee dagen rapen. Dan bederft het niet. Vreemd, hè?



  Wat een heerlijke sabbat wordt die zevende dag. Iedereen rust uit. Nu hebben ze tijd voor elkaar en voor God. En weet je waar de kinderen naar gaan kijken? Naar een mooi gouden kruikje, waar Mozes een maatbeker manna in heeft gedaan voor later. Het straalt in de zonneschijn, net of het wil zeggen: MOPPEREN IS VERKEERD, WANT GOD ZORGT VOOR ONS.



  


  OT35 - Vechten tegen Amalek


  Kom jij wel eens achteraan? Kun je wel eens niet zo vlug mee als de anderen? Dan ben je net als Hansje in het volgende verhaal. Hij was een kind van het volk van God, dat door de woestijn trok naar het Beloofde Land. Op een dag beleefde hij me toch een avontuur! Moet je horen.



  'Hansje, loop nou eens door!' roepen een paar kinderen. 'De anderen lopen al op de hoogvlakte en jullie zijn nog in die donkere kloof.'



  Hansje pakt de hand van oma wat steviger vast.



  'Kom oma,' fluistert hij bezorgd, 'Nog even doorzetten. We zijn bijna bij de rustplaats.'



  Ja, Hansje zorgt heel goed voor zijn oma. Al een hele tijd. Al sinds hij zijn vader en moeder heeft verloren. Hij wast 's avonds haar voeten en dekt haar met een extra deken toe als ze het 's nachts weer eens zo koud heeft. En ja, oma kan natuurlijk niet zo vlug lopen.



  'Gaan jullie maar vast, hoor!' zegt Hansje tegen zijn vriendjes. 'Wij komen zo, oma en ik.'



  Net willen de kinderen weghollen als er plotseling als vanuit het niets een man voor hen op de weg springt. Hij had al die tijd verborgen gezeten achter een rotsblok. In een flits zien de kinderen zijn blote getatoeëerde armen en zijn gebroken tanden. Nog een man springt te voorschijn en nog één. Het zijn Amalekietische rovers, te zien aan hun kleren. Hun kromme scherpe zwaarden zwaaien ze gevaarlijk in het rond. Een korte tel staan de kinderen stokstijf van de schrik en dan zetten ze het toch op een gillen! De rovers trekken zich er niets van aan. Ze rukken zomaar de gouden ketting van oma's hals en geven Hansje een klap op z'n hoofd, zodat alles zwart voor zijn ogen wordt.



  'Mozes! Mozes! De Amalekieten! Ze hebben de achterhoede aangevallen. Ze hebben ook goud gestolen. We zijn ze achterna gegaan, maar tevergeefs. Ze verschuilen zich daar bij die kloof in de rotsen.'



  Dat komen een paar jonge kerels Mozes vertellen. Sjonge, wat is Mozes boos. Wat een lafaards om juist de zwakken aan te vallen.



  'Jozua,' roept hij meteen tegen zijn assistent, 'Het is nu al te laat, maar zoek vast sterke mannen uit en ga er dan morgenochtend meteen op af. Ik zal daar op die heuvel gaan staan met de Staf van God in mijn hand.'



  Zo gezegd, zo gedaan. Als Hansje de volgende dag wakker wordt in de tent van zijn tante, hoort hij de soldaten van Jozua al langs marcheren. Hoewel hij nog wat hoofdpijn heeft van de klap van gisteren kan hij het toch niet laten om samen met zijn vriendjes naar het verloop van de strijd te gaan kijken. Op veilige afstand natuurlijk, samen met de rest van het volk. Het is een zware en felle strijd. De Amalekieten zijn met velen en gewend om met een zwaard te vechten. Ja, nogal logisch als je zowat elke dag traint. Jozua en zijn mannen vechten fanatiek terug, maar steeds meer Israëlieten raken gewond.



  'O, Here, help ons toch!'



  Mozes, die met Aäron en Chur op de heuveltop staat, schreeuwt het uit tot God. Met zijn beide handen houdt hij de staf van God omhoog. En ja hoor, de Israëlieten beginnen te winnen. Met een schreeuw storten ze zich op hun vijanden. Mozes laat zijn handen opgelucht zakken.



  'Kijk uit, rechts! Ja, let op die kleine dikke..!'



  Chur lijkt wel een trainer die zijn club vanaf de kant toeroept. Van bovenaf kunnen ze goed zien hoe de Amalekieten listig gebruik maken van rotsblokken om achter weg te duiken.



  'Hou vol! O nee!...'



  De vijand komt weer opzetten met vernieuwde kracht. Eén, twee drie Israëlieten tuimelen ter aarde.



  'Here!!' schreeuwt Mozes weer. Hij heft de staf op zo hoog als hij maar kan. 'Red ons!'



  Ook deze aanval wordt afgeslagen. Jozua kijkt hun richting uit en steekt zijn duim op als teken dat het weer goed gaat. Het is voor hen een fijn gevoel dat Mozes met hen meestrijdt.



  Aäron, als altijd nogal bedachtzaam, is echter iets opgevallen. Hij roept plotseling uit: 'Ik heb het! Broer, ALS JIJ DE STAF OPHEFT, WINNEN WE. Als jij de staf laat zakken verliezen we. Heb je dat ook gemerkt?'



  Het is waar. Iedereen ziet het nu.



  'Houd de staf omhoog, gauw!' roepen ze Mozes toe.



  'Maar m'n armen worden zo moe!' kreunt Mozes.



  'Wacht eens...' Chur is nogal vindingrijk. Snel sleept hij een platte steen achter Mozes om op te zitten. Vanaf dat moment heeft de vijand geen kans. Tegen zonsondergang is de strijd voorbij.



  Zie je al die kinderen daar lopen, de armen om elkaars schouder? Ze hebben Jozua en zijn mannen ingehaald en zingen hun kelen schor... Helemaal achteraan met een verband om zijn hoofd loopt Hansje, een beetje treurig. Hij denkt aan zijn lieve oma, die er niet meer is. Niemand let op hem. Niemand? Ja toch! Mozes ziet hem. Vanaf een afstandje wenkt hij hem. En dan... O, het is haast niet te geloven. Hansje mag zomaar naast de grote leider staan, hand in hand, als deze de soldaten toespreekt. Hij krijgt er een kleur van.



  'Mensen, ' zegt Mozes, 'Laten we een altaar voor God bouwen en Hem danken. Toen ik de staf ophief, gaf God ons de overwinning. Schrijf alles op wat Amalek heeft gedaan. En jij, Jozua, onthoud het goed, hè?'



  Met een kneepje in Hansjes hand voegt hij eraan toe: 'Die lui, die de zwakken en de kinderen aanvallen, die zal God voor altijd bestrijden! EN ZO IS HET!'



  Getroost kijkt Hansje naar de oude grijze man. Hij ziet de vriendelijke ogen en de rimpeltjes in zijn gezicht en hij weet: 'Ik hoor bij Gods volk. Ik ben niet echt alleen.'



  


  OT36 - Twee jongens zien hun vader weer terug


  'Eliëzer, kijk eens. Daar komt pappa aan. Kom... rennen!'



  Gersom grijpt zijn broer bij de hand en dan spurten ze samen op hun vader Mozes af.



  'Vader!!'



  Wat een weerzien. Ze hebben elkaar een hele tijd niet gezien. Terwijl vader het met de Farao aan de stok had en tenslotte na heel veel strijd en moeite het volk het land uit leidde, waren moeder, Gersom en Eleëzer veilig in Midian bij opa, oma en de rest van moeders familie.



  'Sjonge, wat zijn jullie gegroeid, jongens!' roept Mozes lachend uit. 'Ik geloof mijn eigen ogen niet.'



  Hij draait hen om en om en bewondert hun nieuwe jassen.



  'Wij blijven nu voortaan bij u, hoor!' zegt Eleëzer hartelijk.



  'Ja,' knikt Gersom ernstig, 'Moeder zegt dat we met ons volk verder zullen trekken naar het Beloofde Land.'



  'En daar gaan we in een echt huis wonen en wij krijgen elk ons eigen tuintje!' valt Gersom hem bij.



  Even later vliegen ze weer weg, op onderzoek uit. Welke tent is van vader? En wat voor mensen staan bij hen in de buurt? Zijn hier ook hagedissen en slangen? Al gauw vinden ze vriendjes, waar ze druk pratend het kamp mee gaan verkennen.



  Het is avond. De rust is neergedaald in het anders zo bedrijvige kamp van de Israëlieten. De kinderen zijn naar bed en de grote mensen zitten zachtjes te praten bij hun kampvuur. Maar wacht eens... zie je daar het tentdoek van Mozes tent bewegen? Onderaan wordt voorzichtig een haring losgemaakt en twee bruine ogen kijken nieuwsgierig de donkere wereld in. Het is Gersom die niet kan slapen. Hij gluurt naar buiten vanaf zijn matrasje. En zo komt het dat hij het spannende verhaal hoort wat vader aan opa vertelt.



  'Die Farao,' zegt Mozes, 'dat was een kwaaie, hoor! Aäron en ik gingen steeds naar hem toe om Gods bevel aan hem over te brengen, maar nee. De Heer van Opper en Neder Egypte wilde niet luisteren naar God. Hij verhardde zich steeds weer. Tien vreselijke plagen kwamen over Egypte en de tiende plaag, de Dood van de Eerstgeborenen, was het ergste van al. Pas toen de kroonprins dood in zijn armen lag, liet hij ons volk gaan.'



  'Waren jullie dan niet bang dat jullie eigen kinderen ook gedood zouden worden tijdens de laatste plaag?' vraagt opa verontrust.



  'Een beetje wel, om eerlijk te zijn.' gaat Mozes verder, 'Maar God had gezegd hoe we dat konden voorkomen. We moesten allemaal het bloed van een lam of een geitje aan de deurpost smeren. Binnen moesten we het dier aan het spit braden en staande opeten, met matzes en bittere kruiden.'



  'Wat zal dat een angstige nacht geweest zijn.' bedenkt Jetro.



  'Nou en of!' beaamt Mozes, 'Maar het ergste heb ik u nog niet verteld. Na de begrafenis van de kroonprins kreeg de Farao weer spijt en kwam ons achterna met zijn leger op paarden.



  'Echt waar?' roept Jetro verbaasd.



  'Ja, heus!'



  Met brede gebaren beschrijft Mozes dan de grandioze doortocht door de Rode Zee en de dood van de Farao en zijn ruiters. Jetro wordt er stil van. En Gersom? Slaapt die al? Tuurlijk niet. 't Is juist zo spannend. Hij sluipt zelfs onder het tentdoek vandaan om stiekem achter vaders rug te gaan zitten. Zo kan hij het nog beter verstaan.



  'Ja,' besluit Mozes, 'Het is onvoorstelbaar hoe God voor ons zorgt. Bitter water maakte Hij zoet. Elke ochtend geeft Hij ons manna en 's avonds kwakkels. En verleden week nog hebben we een grote overwinning behaald op het leger van de Amalekieten.'



  Jetro springt op en roept opgewonden: 'Geweldig. Ik sta paf van de daden van God. Nu weet ik dat de Here groter is dan alle goden. Morgen, Mozes, gaan we een offerfeest voor God houden en we nodigen alle oudsten van het volk uit.'



  Jammer dat Gersom dit laatste niet meer hoort. Hij is eindelijk ingeslapen achter vaders stoel, zo maar op de grond.



  Het is een paar dagen later. Bovenop een groot rotsblok zitten twee jongens verveeld met steentjes te gooien. Het zijn Gersom en Eleëzer. Ze wachten op hun vader. Hij heeft beloofd hen te leren boogschieten, maar moet je kijken wat een lange rij mensen er voor vaders tent staan.



  Honderden. Voordat die allemaal geholpen zijn is de dag wel om. De een heeft ruzie met z'n buren, de ander wil een andere plaats in het kamp. En vader moet daarover rechtspreken. Balen, zeg! Gisteren was dat ook al zo en eergisteren ook.



  'Ik word later vast geen leider, hoor!' zegt Gersom kwaad.



  'Zeg Mozes,' zegt Jetro tijdens de maaltijd. 'Wat moet je toch met al die mensen?'



  'Rechtspreken.' antwoordt Mozes vermoeid. 'en... ik leer hen gelijk de wetten van God.'



  'Maar dat moet je niet alleen doen, joh!' zegt Jetro. 'Laat mij je een goede raad geven. Zoek flinke, gelovige mannen en stel die aan over honderd mensen, over vijftig en over tien. Zij moeten rechtspreken over de kleine zaken en de grote brengen ze bij jou. Verder moet jij natuurlijk bidden tot God en zijn wetten aan het volk uitleggen.'



  Mozes knikt en strijkt bedachtzaam over zijn baard. Hij voelt wel voor dit plan. Vooral als hij naar de vragende ogen van de jongens kijkt.



  'Inderdaad. Een goed idee, vader. Zo zullen we het gaan regelen.'



  Als opa en de knechten een paar dagen later weer naar Midjan vertrekken zitten er twee jongens met een stokje in het zand te schrijven. Het zijn Gersom en Eleëzer, die van Mozes les krijgen. En weet je wat ze schrijven?



  DE HERE VERLOSTE ZIJN VOLK UIT DE MACHT VAN DE FARAO.



  Fijn, hè als je vader je dat leert!



  


  OT37 - Wil je met me trouwen, Israël?


  Marije, een jonge vrouw uit Papendrecht, ging net met haar vriendin Marina op weg naar aerobics, toen ze een vliegtuigje laag over hoorde komen. Je moest eigenlijk wel kijken, want het vliegtuigje scheerde over hun buurt heen. Wat een lawaai. Waarom maakte die piloot zo’n drukte. Had hij soms motorstoring of zo?



  Nee hoor, het was een reclamevliegtuigje, dat je kon inhuren als je je boodschap in de lucht bekend wilde maken. Zulke vliegtuigen vlogen ook wel boven het stadion als er een belangrijke voetbalwedstrijd was. Marije deed geeneens moeite om de boodschap te lezen, maar… Marina wel. Ze gaf een kreet van verrassing: ‘Kijk nou eens, Marije, daar staat iets voor jou!’



  ‘Voor mij? Krijg nou wat!’



  Ja, het was waar. Op de sleep achter het vliegtuig kon je duidelijk lezen: ‘MARIJE, IK BEN GEK OP JE… WIL JE MET ME TROUWEN?’



  Marije kreeg een kleur als vuur. Dat had die maffe Danny natuurlijk gedaan! Nu kon de hele buurt het lezen. Haar hart begon sneller te kloppen van opwinding. Eigenlijk als vanzelf pakte ze haar gsm om hem op te bellen. Maar dat hoefde al niet meer.



  ‘Hallo, Marije!’hoorde ze achter zich. Daar stond haar Danny, met een grijns op zijn gezicht en een grote bos rozen.



  Terwijl Marina jaloers toekeek, ging hij voor Marije op de knieën en zei: ‘Marije, wil je mijn vrouw worden?’ Even was het stil, toen drong het door tot Marije, wat dit allemaal betekende.



  Wilde ze wel? Natuurlijk!



  ‘Yes, yes, yes!’riep ze, terwijl ze hem omhoog trok om te kussen ‘Tuurlijk! Ik ben ook gek op jou!’….



  Een gek begin van een bijbelverhaal, hè?



  Toch heeft het alles te maken met wat er op een dag met het volk Israël gebeurde. De Here God vroeg hen op een heel indrukwekkende manier bij de berg Sinaï om zijn eigen volk te worden. Moet je horen:



  Drie maanden waren er voorbijgegaan sinds de Israëlieten uit het land Egypte waren vertrokken, de grote uittocht, waarover mensen twintig eeuwen later nog over zouden praten.



  Ze waren nog steeds niet in het Beloofde Land aangekomen. Weet je waarom niet? Ze waren niet over de normale handelsroute gegaan, maar met een enorme omweg. Had Mozes dan geen goeie landkaart? Waren ze soms verdwaald? Welnee.



  Vooraan de lange optocht liep een gids. Een heel bijzondere gids, die zich nooit vergiste. Het was geen mens, maar…. de wolkkolom van God. Als de wolkkolom optrok gingen de mensen erachter aan, als de wolkkolom bleef staan, zette iedereen zijn tent op. En in de nacht, dan veranderde de wolkkolom in… een vuurkolom. Je zou bijna denken, dat God een nachtlichtje voor zijn volk liet branden.



  Vraagje: Waarom liet de Heer hen zo’n lange omweg maken?



  Dat was ... omdat God en zijn volk elkaar beter konden leren kennen!



  Nu was de wolkolom stil blijven staan bij een enorme grote rots met een afgeplatte top, de berg Sinaï. Terwijl iedereen zijn tent in orde maakte en de bedden klaarlegden voor de nacht, klom Mozes naar de top. Hij zou de Here God daar ontmoeten.



  ‘Mozes!’ riep de Heer. ‘Luister eens…’



  Hijgend en puffend ging Mozes boven op de berg op een rotsblok zitten. Wat een prachtig uitzicht had hij daar. Het volk liep als miertjes heen en weer. Hij zag kinderen krijgertje doen en vaders vuurtjes maken met de grotere jongens. De grijze rook steeg omhoog. Mozes liet zijn blik gaan over de weg die ze afgelegd hadden.



  Heel de weg had de Here voor hen gezorgd. Hij had hen bevrijd en gevoed. Hij had hen water gegeven uit de rots, manna uit de hemel en kwakkels voor voedsel. Ginds bij die bergrug had de Heer hun vijanden voor hen verslagen, die gemene Amalekieten, die hen in de rug aanvielen… Mozes voelde nog zijn armspieren pijn doen, omdat hij zolang zijn handen omhoog had gehouden in gebed.



  Weer riep God: ‘Mozes! Ik wil een verbond met mijn volk sluiten!’



  Eigenlijk betekende dat zoiets als: Ik wil met Israël trouwen. God wilde met zijn volk verbonden blijven. Voor altijd. En dus ging hij afspraken met hen maken. Tien levensregels wilde hij hen geven, kostbaarder dan goud of zilver.



  ‘Als ze aandachtig naar mij luisteren, dan zullen ze uit alle volken mij ten eigendom zijn!’ zei de Heer.



  Zou Israël wel ja zeggen op dat huwelijksaanzoek? Mozes ging het hen vragen.



  ‘Kom, kom gauw, er is een grote vergadering!’ klinkt het de volgende dag. ‘Mozes is terug en hij heeft een heel bijzonder bericht van God voor ons.’



  Kleine kinderen, tieners, oudere mensen en vaders en moeders verzamelen zich onder aan de voet van de berg. Ze kijken naar Mozes, die op een verhoging staat. Ze kijken ook naar de lucht, naar de wolken die boven de berg hangen. Wat een prachtig aanzoek. Mozes zegt: ‘Lieve mensen God zegt: Ik hou van jullie. Ik kan goed voor jullie zorgen, dat heb je wel gemerkt.’



  ‘Jaja!’schreeuwen ze allemaal. Ze zijn op dit moment erg dankbaar.



  ‘En nu vraagt Hij of jullie met hem een verbond willen sluiten? Wat is daarop jullie antwoord?’



  Even is het stil. Ze denken aan al die keren dat ze zo gemopperd hebben. Heeft de Heer hen dat allemaal vergeven? Houdt Hij toch nog van hen?



  Dan breekt de vreugde door:



  “Jaaaa! Dat willen we,… met heel ons hart. Alles wat de Here heeft gesproken zullen wij doen!’



  Het weergalmt en weerkaatst tientallen keren door alle kloven en ravijnen van de berg. Wat een groots moment.



  Bovenop de berg flitst heel even een bliksemschicht. Onweer op komst? Welnee.



  Misschien maken Gods engelen wel een foto van dit belangrijke gebeuren. Voor in het hemelse foto album!


  


  



  


  



  


  



  


  



  


  



  


  



  


  



  


  


  OT38 - Een reuzendruiventros en enge reuzen


  Heb je wel eens een sprookje gehoord van een prins, die een prachtig land geërfd had, maar het pas kon innemen nadat hij de zevenkoppige draak verslagen had?


  In onderstaand verhaal gaat het ook over een land en over enge reuzen… Ja echt, het staat in de bijbel, lees maar.



  ‘Mozes!’



  ‘Ja Heer,’



  ‘We zijn nu bijna bij het Beloofde Land gekomen. Als je op de berg klimt kun je het zien liggen. Nu moet je twaalf mannen van het volk nemen, uit elke stam één en die moeten het gaan bespioneren.’



  ‘Komt in orde, Heer!’zei Mozes. Hij was gewend om meteen in actie te komen als God hem iets opdroeg. Een keertje had hij het niet gedaan en daar had hij nog steeds spijt van…



  Hij ging meteen met de leiders van de stammen praten. Zij kenden hun mensen en wisten precies wie er moed had en slim was.



  ’t Is altijd leuk als je ergens voor wordt uitgekozen, maar dit keer zat er best een risico aan.



  Spion zijn is een gevaarlijk beroep. Je kunt ontdekt worden, vermoord zelfs! Maar na wat heen en weer gepraat kwamen ze er toch samen uit. Daar stonden ze dan: Sammua, Safat, Kaleb, Jogal, Hosea, (Mozes noemde hem altijd Jozua), Palti, Gaddiël, Gaddi, Ammiël, Setur, Nachbi, Geüel. Twaalf in totaal. Zie je ze al voor je?



  Net als bij voetballers vóór een wedstrijd stonden ze te trappelen van ongeduld. Maar Mozes moest hen eerst nog instructies geven.



  ‘Trek hier het Zuiderland in en dan over de bergen. Je moet kijken of het volk dat er woont sterk is of zwak, klein of talrijk… Kijk ook naar het land zelf. Is het goed of slecht, zijn er steden en waar liggen die. Zijn er ergens vestingen. Onthoud waar er bomen zijn en of we van de opbrengst van het land kunnen leven. Dat zie je gauw genoeg. Het is nu zo’n beetje de tijd van de druivenoogst, dus kijk eens of er ergens wijngaarden zijn. Begrepen?’



  Natuurlijk waren er nog wat vragen en iemand had wat goeie adviezen hoe ze zich kleden moesten zonder op te vallen. Van alle kanten kregen ze waterkruiken en eten voor onderweg. Na veel kussen en omhelzingen van hun kinderen en vrouwen en vooral veel heel veel goede wensen vertrok de groep richting het Zuiderland.



  Wat een avontuur. Spannend ook, want hiervoor hadden ze het allemaal gedaan. Ze waren niet voor niks uit Egypte getrokken, waar ze door slavendrijvers geslagen waren en waar hun kinderen vermoord werden. ‘Ik breng je in een land van melk en honing,’ had de Heer beloofd. Nou, kom maar op! Eindelijk zouden ze uit die vreselijk hete woestijn binnengaan in het Beloofde Land. Ze liepen en keken en deden net alsof. Ze overlegden, slim, sluw, onopvallend veertig dagen lang, aanvankelijk vol verwachting, maar naarmate de tijd verstreek steeds moedelozer. 



  O Here God, wat verschrikkelijk…



  Ja, oké, het wás een schitterend land, vruchtbaar tot en met. Granaatappelen, druiven, vijgen, waterbronnen. Maar…. DE INWONERS WAREN REUZEN, klerenkasten, met handen als kolenschoppen en spierballen als boksers.



  In doffe wanhoop plofte de groep verspieders tenslotte neer in een droge greppel. Sommigen hadden tranen in de ogen, anderen keken verbeten, alsof ze Mozes de schuld wilden geven van deze ‘mission impossible’ Alle twaalf? Eh… nee, niet alle twaalf.



  Twee hielden de moed erin. Jozua en Kaleb.



  ‘Daar zijn ze, daar zijn ze terug!’gilde de oudste zoon van Kaleb.



  Meteen was iedereen alert. Stipjes in de verte… Waren dat de verspieders? Ja hoor! O, nu zouden ze spoedig horen hoe het land was waar ze naar op weg waren. Jaaaaa! Iedereen begon te rennen om maar vooral vooraan te staan als het verslag werd gedaan. Mozes kwam ook uit zijn tent, waar hij voor zijn mensen had gebeden.



  En? En? O, het was goed, dat kon je zo zien.



  Kaleb en Jogal hadden een enorme druiventros bij zich, die over een stok hing. Ze moesten hem met zijn tweeën dragen, zo groot was tie. Druiven zo groot als kleine pruimen! O kijk, anderen hadden prachtige sappige granaatappels en vijgen bij zich. Machtig zeg!



  ‘St! Stil nou even allemaal, we kunnen niks verstaan!’ riep de vrouw van Gaddi, blij dat ze haar man weer heelhuids terugzag.



  Toen begonnen de verspieders te vertellen. Ja, het was inderdaad een land van melk en honing, maar…



  Bij het horen van het verhaal van de reuzen was het even stil en toen brak het lawaai los. Huilen, schreeuwen, wanhoop en woede barstte los.



  ‘Mozes, wat heb je ons aangedaan. Waren we maar in Egypte gebleven. We zullen allemaal sterven in de woestijn!’Het gejammer hield maar aan.



  ‘STILTE!!’ Wie ging daar op een kist staan? Wie brulde zijn longen uit zijn lijf om het stil te krijgen? Het was Kaleb en Jozua ging naast hem staan.



  ‘STIL ALLEMAAL!!’



  En het werd stil.



  ‘Luister goed,’zei Kaleb ‘laten we gerust optrekken en het land in bezit nemen, als de Heer met ons is en van ons houdt dan zal hij ons brengen in dit land, dat vloeit van melk en honing.’



  ‘Ja, voegde Jozua er aan toe, ‘De Heer is met ons, we vrezen niet voor reuzen, hoe sterk ze ook zijn!’



  Hoe het verder afliep? ’t Is nog een heel verhaal, maar een ding is zeker. Jozua en Kaleb kwamen er wel en alle anderen niet. Nog veertig jaar moest het volk Israël door de woestijn trekken. Dat was de straf voor hun ongeloof. 



  Ja, onze God kan reuzen verslaan en daar vertrouwen we op. Bij Hem is niets onmogelijk.



  



  


  



  


  



  


  



  


  



  


  


  OT39 - Overal slangen !!


  ‘Mamma, mamma! Kom gauw. Neef Gilead is gebeten door een gifslang. Hij is stervende. O mam, u weet overal de juiste kruiden voor te vinden… Zoek gauw het juiste medicijn, vlug!’



  Totaal ontdaan komt Rachel de tent van Aram en Tamara binnen.



  Moeder schrikt vreselijk. Neef Gilead gebeten? Door een giftige slang? Dan moet ze er snel bij zijn. Ze haalt de baby van de borst en legt haar op een veilig plekje.



  ‘Pas goed op haar!’ zegt ze tegen Sufa, het jongere zusje van Rachel. ‘Ik kom zo gauw mogelijk terug.’



  Ze grist een platte tas met gedroogde kruiden mee en duwt Rachel een kleine kruik water in handen. Zo snel ze kan rent ze naar de plek des onheils.



  Maar… neef Gilead blijkt niet de enige te zijn die gebeten is. Er is niet één gifslang, maar er zijn er honderden! En die hebben even zovele slachtoffers gemaakt! Er woedt een enorme slangenplaag in de voorhoede van de karavaan van de Israëlieten. Tamara ziet hoe overal mensen staan te springen en te gillen om aan die giftige beten te ontkomen. Maar daar is geen kruid tegenop gewassen. Hier en daar liggen er al lijken op de grond.



  ‘Rachel, terug!’gilt ze. ‘Blijf uit de buurt! Neem Sufa en de baby en vlucht het kamp uit…. Ik kijk of ik iemand helpen kan.’



  Alsof de duivel haar op de hielen zit rent Rachel terug, hopend dat ze de slangen achter zich kan laten. Overal doodskreten en panisch gegil.



  ‘O God, o God, red ons, red ons van de dood!! We hebben gezondigd, vergeef ons!’



  Het was begonnen toen het volk van de berg Hor was opgetrokken in de richting vanwaar ze gekomen waren. Mozes had van God de opdracht gekregen om om het land Edom heen te trekken en niet erdoorheen. Want de Edomieten waren nakomelingen van Esau en God wilde hen sparen. Een paar mopperaars hadden een grote groep aangestoken. Ze zeurden over die rotwoestijn, de hitte, de stenen, de wind, de droogte… Elke dag afzien. En dat nu al jarenlang.



  Wat aanvankelijk binnensmonds gemompeld werd, groeide uit tot een protestdemonstratie richting hun leider. Mozes schrok van hun woedende blikken en hun grote bekken.



  ‘Hé, zeg Mozes, we zijn het nou spuugzat! Waarom heb je ons eigenlijk uit Egypte weggevoerd? Om hier te creperen in deze woestijn? Is dit normaal? Geen brood, geen water…’



  ‘Jullie krijgen toch elke ochtend manna?’ vroeg Mozes, die een zacht karakter had, maar dat antwoord maakte hen nog bozer.



  ‘Die troep!!’schreeuwden ze respectloos, ‘Daar kotsen we van, man. Die flauwe smaak… gewoon goor! ’t Is net of je een klap in je gezicht krijgt…’



  En toen was het begonnen, die plaag, als straf van God, die hen tot hier toe zo geweldig had geleid. Mozes zag allemaal kleine slangen komen, vanonder stenen en rotsblokken, hun tanden vol venijn en hun ogen boosaardig fel. De gespleten tongetjes flitsten heen en weer. Er was geen ontkomen aan. De dood sloeg zijn slag!



  De tranen rolden over Mozes wangen toen hij de ellende zag. Deze opstand was niet tegen hem gericht, maar eigenlijk…. tegen God zelf! Hij viel op zijn knieën en schreeuwde: ‘O Almachtige wees hen genadig en straf hen niet naar hun ongerechtigheden. Ze weten niet wat ze doen!…’



  Kun je het je voorstellen, tussen al die mensen in doodsnood één persoon, die bad en pleitte voor zijn volk. Hij dacht niet aan zijn eigen leven, of hij soms gebeten zou worden, maar deed… Wacht eens even. Hij deed wat Jezus ook deed. Hij bemiddelde tussen God en de zondige mens.



  ‘Oi, oi, oi!’ klonk het overal, ‘Dit is onze eigen schuld. We hebben gezondigd tegen de Here.’



  Tamara, die had willen helpen werd zelf ook gebeten. Ze dacht aan haar arme kinderen en gilde in doodsnood: ‘Mozes, bidt dat die slangenplaag ophoudt! Mijn arme kinderen… o God!’



  Ja, hoe ging het eigenlijk met de kinderen? Rachal was als de gesmeerde bliksem naar de tent gerend. Zou ze op tijd zijn? Van ver hoorde ze Sufa al schreeuwen en de baby huilen. Ze was te laat. Een rode plek op het voetje van de baby liet zien waar een giftige slang het arme kindje had gebeten. ‘Nee!!’ schreeuwde ze machteloos. ‘Niet ons lieve zusje, Here God!’



  Intuïtief voelde ze aan waar ze met het kindje naar toe moest.



  ‘Kom op Sufa, houdt mijn rok vast. We moeten snel zijn!’ Struikelend over stenen en rotsen renden de kinderen naar Mozes.



  ‘Kijk naar boven. Kijk naar de koperen slang!’



  Mensen liepen met stervenden te zeulen en wezen hen op Mozes, die met een paar mannen een koperen slang op een paal omhoog hield. Dat had God hem opgedragen in antwoord op zijn voorbede. Mozes’ stem was van verre al te horen: ‘Kijk naar de koperen slang! Dit is Gods genade. Je zult leven…!’



  Rachel zag in het voorbijgaan een vriendje die probeerde zijn bewusteloze ouders te redden. Hij tilde hun hoofd op en wees in de richting van de slang. Gelukkig, de ogen van de vader en moeder gingen open. Ze herstelden… En meer mensen vonden genezing. 



  Rachel aarzelde geen moment. Ze droeg haar babyzusje zo dicht mogelijk naar de koperen slang en schudde haar wakker.



  ‘Zusje, kijk, kijk daar eens…’



  Sufa ging ook meedoen. ‘Zusje, kijk!’…



  Net toen ze dachten dat de baby het niet zou redden gingen haar oogjes open en ze keek omhoog… Gods genade kwam als een warme golf over hen heen…



  Van over de heuvel kwamen twee mensen strompelend naar beneden. Het waren Aram en Tamara nog beverig van schrik. Ze leefden allemaal nog, dank zij de genade van God. Maar neef Gilead was dood.



  De boodschap van dit verhaal werd doorverteld aan kinderen en kleinkinderen, duizenden jaren lang en nog steeds. ‘Wij zijn zondaren. God is genadig en geeft ons leven.’



  De Heer Jezus kende het verhaal ook, want in Johannes 3 staat, dat Hij er over sprak met Nicodemus. Hij zei: ‘Zoals de slang in de woestijn verhoogd werd, zo moet Ik aan het kruis gaan, opdat iedereen die in Mij gelooft eeuwig leven zal krijgen.’



  Heb jij al naar het kruis gekeken? Heb je vergeving gevraagd voor al je zonden? Dan heb je Gods liefde ervaren. Jezus is onze enige redding. Amen.



  



  


  



  


  


  OT40 - Koning Balak wil Gods volk vervloeken laten vervloeken !


  Wat doe jij als je zenuwachtig en bang bent? Zet je keiharde muziek aan? Ga je iemand bellen of neem je de hond op schoot? Je krijgt buikpijn, je wordt misselijk, je wilt gillen…. Nou, zo’n gevoel had de koning van Moab ook.



  ‘Oudsten van het volk!’ spreekt de koning van Moab schor tegen zijn raadgevers. ‘We moeten het onder ogen zien. ‘Er dreigt groot gevaar. Die menigte Israëlieten staat bij de grens en als we het niet verhinderen zullen ze ons land kaalscheren!’



  Hij stopt even om zijn woorden goed tot zijn mensen door te laten dringen.



  ‘Wij moeten nu maatregelen nemen, anders gaan we er aan. Wie heeft een idee.’



  De koning neemt een slok wijn om de zenuwen de baas te blijven, terwijl zijn adviseurs roezemoezerig met elkaar in debat gaan. Het ene na het andere voorstel komt ter tafel, maar de koning keurt alle ideeën af. Tot de hoftovenaar met een voorstel komt. Met zijn felle zwarte oogjes en zijn lange grijze haren is hij een merkwaardige verschijning aan het hof.



  ‘Ik stel voor de Israëlieten te vervloeken, majesteit!’ zegt hij gemeen grijnzend. ‘Een vloek te rechter tijd, helpt jong en oud uit de narigheid!’



  De hoftovenaar heeft de gewoonte zijn adviezen op rijm te zetten.



  Dit voorstel krijgt de goedkeuring van de koning.



  Ergens in het bergland van Aram staat een mooi huis met een poort en een binnenplaats. Een kleine fontein spettert verfrissend water omhoog in een ronde bak, versierd met krullerige bloemmotieven. Rondom de binnenplaats zijn balustrades, waaronder het heerlijk vertoeven is in de hitte van de dag. Er zitten een aantal mensen te wachten op de grote waarzegger. Van heinde en ver zijn ze gekomen om geluk af te roepen, want als Bileam zegent, dan zijn ze gezegend en als hij vloekt, dan zijn ze vervloekt, (denken ze). Natuurlijk hebben ze allemaal hun waarzeggersloon bij zich. De één heeft een geit aan een touw, de ander een zak bonen of een zelfgeweven tapijtje, een kostbare ring… Vandaag moeten ze lang wachten voor ze aan de beurt zijn, want er is hoog bezoek, gezanten van Balak, de koning van Moab. En die gaan natuurlijk voor…



  ‘Tja,’ zegt Bileam, terwijl hij nadenkend over zijn baard streelt, ‘het volk Israël vervloeken, dat is niet zo makkelijk. Iedereen weet, dat het niet te stuiten is sinds de Here God hen op een geweldige manier uit Egypte leidde…’ Hij overlegt bij zichzelf, tikkend met zijn vingers op de leuning van zijn stoel. ’t Is een belangrijke opdracht, waar een behoorlijk loon tegenover staat. Er moet toch wel ergens een manier zijn om een vloek uit te spreken. Per slot deden er ook verhalen de ronde over gifslangen en honderden doden…



  ‘Heren,’ zegt Bileam dan, terwijl hij zijn gasten zijn lege handen toont, ‘Ik weet het niet. Ik moet er een nachtje over slapen. Morgenochtend hebt u mijn antwoord. Wees intussen mijn gast. Het zal u aan niets ontbreken.’



  Die nacht komt de boodschap van God luid en duidelijk: ‘Ga niet met die mannen mee om Israël te vervloeken, want het volk is gezegend.’



  Bileam heeft pech en het geld? Daar kan hij wel naar fluiten.



  Op een uitkijkpost hoog in de bergen van Moab heeft koning Balak zijn tenten opgeslagen. Zo kan hij Israëls opmars goed in de gaten houden. Het wordt echt hoog tijd dat de waarzegger komt om het volk te vervloeken. Zenuwachtig banjert hij met grote stappen heen en weer. Gelukkig ziet hij zijn mensen al van verre aankomen. Zou die waarzegger erbij zijn? Met zijn hand boven zijn ogen tegen de zon probeert hij hem te vinden…



  Maar nee hoor! Bileam is er niet bij en de boodschap is ook negatief.



  Je begrijpt dat Balak vreselijk geïrriteerd raakt.



  ‘Is die vent helemaal gek geworden!’ schreeuwt hij en slaat met zijn vuist op zijn borst, ‘Ik ben de koning en hij heeft maar te doen wat ik zeg!… Is de beloning soms te laag? We zullen een grotere en zwaardere delegatie sturen en nog meer goud in het vooruitzicht!’



  En zo gebeurt het.



  ‘Tsjonge.’ denkt Bileam als de stoet voor zijn deur stilhoudt. “Moet je kijken wie daar staan! Allemaal bobo’s en wat ze aan cadeaus bij zich hebben, dat houd je niet voor mogelijk!’



  Een omroeper leest een bericht van de koning voor: ‘Zo zegt Balak, de zoon van Sippor, de koning van Moab, kom en vervloek Israël voor me. Ik zal je rijk belonen. Hier heb ik echt alles voor over..’



  Maar er is er één waar Bileam nog meer ontzag voor heeft als voor de koning van Moab. Daarom recht hij zijn rug en zegt dapper: ‘Al kreeg ik kamers vol goud en zilver, ik kan echt niet tegen Gods bevel ingaan.’



  De gezanten schrikken. Hoe moeten ze dit aan de koning overbrengen? Ze voelen zich niet op hun gemak. Een koning krijgt altijd zijn zin. Altijd!!



  Bileam begrijpt hun verlegenheid. En hij heeft met hen te doen. Zou hij God echt niet op andere gedachten kunnen brengen? Misschien heeft hij Gods woorden niet goed verstaan. Het loopt al tegen de avond. Als ze nu nog een nachtje willen overblijven, wie weet…



  En daar ligt Bileam nu. Met open ogen tuurt hij de nacht in.



  ‘Here God, wat moet ik doen?’ bidt hij.



  Op een tak van een nabije boom zit een uil. Zijn scherpe ogen zien elk muisje dat zich buiten z’n holletje waagt.



  ‘Oehoe, oehoe!’ roept de uil



  Is dat een goed voorteken of een slecht?



  


  OT41 - Ik zie, ik zie, wat jij niet ziet! - Deel 1


  Bij dit verhaal heb ik echt de hulp nodig van kinderen die een hond hebben. Willen jullie even vertellen dat jullie hond kan praten? Ja, ga je gang. Ik wacht wel even met het verhaal. Wat zeg je? Kan je hond niet praten? Nee, ik bedoel niet met woorden, maar door zijn manier van doen. Als je veel van een beest houdt, dan begrijp je wat hij wil zeggen, zonder woorden. Hij pakt een stok en brengt die bij je: Baasje gooi hem eens weg… Hij staat bij de buitendeur en blaft blij kwispelend. Dat betekent…… Precies. Dat wou ik maar even zeggen. Vroeger hielden de mensen geen honden, maar ze hadden wel ezeltjes en daar ga je echt aan hechten. Het zijn aanhankelijke lieve dieren. De vrouwtjes dan wel te verstaan.



  ‘Majesteit, ik zie hem!’



  Op de hoge uitkijkpost, waar koning Balak van Moab zijn tenten heeft opgeslagen wijst Shimon Met De Scherpe Ogen naar een punt heel in de verte. Shimon is een wachter van de koning met supergoeie ogen. Hij ziet wat een ander niet ziet. Balak komt meteen kijken en tuurt met zijn hand boven de ogen naar het land in de verte.


  ‘Waar dan?’ vraagt de koning nerveus. Hij wacht al wekenlang op de waarzegger Bileam. Die moet het volk van Israël, dat de grenzen van zijn land nadert, vervloeken. Het wordt met de dag dringender.


  ‘Ik zie niks, Shimon…’


  ‘’Daar, in de verte, majesteit, als u hier komt staan en langs mijn vinger kijkt… Daar waar de akkers overgaan in bosgebied, bij de dikke oude eik, ziet u wel, links van de rivier de Arnon… Twee mannen en één op een ezel. Dat zal Bileam zijn.’


  ‘Nou, het zal tijd worden,’ zucht de koning opgelucht. Hij wil niet toegeven dat hij niet kan zien wat Shimon ziet. ‘Ar, Wahieb,’ beveelt hij twee knechten, ‘geef opdracht dat ze in het kamp beneden mijn koninklijke rijtuig in orde maken en maak je gereed om met me mee te gaan. Ik ga persoonlijk die Waarzegger Bileam hierheen halen, want dit is uiterst urgent. Vooruit, Tempo!’ Hij klapt in de handen om zijn woorden kracht bij te zetten.


  Hoe zit dat nou? Bileam mòcht toch niet naar Balak gaan om het volk te vervloeken? God had hem hem toch verboden? Deed hij het toch stiekem?



  Nee, dat niet. Toen Bileam het voor de tweede keer aan God vroeg had de Here gezegd: ‘Nu die mannen weer gekomen zijn om je te ontbieden, sta op en ga met hen mee. Maar alleen wat ik tegen je zeg, mag je uitspreken.’


  Bileam blij natuurlijk. Er was toch nog een kans op een rijke beloning van de koning. Dus pakte hij zijn spullen, riep twee knechten en ging op weg op zijn ezelin, een lief trouw beest dat hem al jaren diende. En wat een geluk dat hij die slimme Grijsje uitkoos, anders zou het zijn laatste dag geweest zijn… Hoor maar!


  ‘Klipklap, klipklap,’ doen de hoefjes van Grijsje de ezel.



  Ze schijnt geen last te hebben van de hitte van de zon. De twee knechten laat ze al spoedig achter zich en Bileam is blij dat hij even alleen is om na te denken over zijn geweldige toekomst. In gedachten zit hij het geld al uit te geven. Een groter huis, een paard en wagen of een kameel met een tentje bovenop, nieuwe kleren voor zijn vrouw en kinderen… Wat een bofkont is hij toch. Die Balak heeft hem wel erg dringend nodig, dat hij zulke belangrijke mensen naar hem toestuurde!


  Wat zal hij voor vloek bedenken… eh… met Gods hulp natuurlijk?


  ‘Israël, God heeft al jullie zonden en opstandigheid gezien en nu zullen er allemaal ziektes…’


  Hé wat is dat nou?


  De ezelin doet raar. Ze gaat zo maar van de weg af, de akker op en daar blijft ze staan. Met haar poten wijd uiteen balkt ze ie-a, ie-a!! Ze wil gewoon niet meer verder. Is ze ergens van geschrokken?…


  Bileam laat zich van haar rug afglijden en pakt een dikke stok.


  ‘Stom dier! Vooruit, die kant heen!’ Na een paar rake klappen vlucht het dier weer de weg op. Bileam rent erachteraan, springt weer op haar rug en vervolgt zijn reis. In de laagvlakte ver vooruit bij de rivier ziet hij nog net de achterhoede van de karavaan gezanten die hem bezocht hebben.


  Grijsje heeft pijn, de klappen kwamen hard aan en nu zit haar baasje precies op die beurse plekken.



  Bij elke stap die ze doet schuurt zijn rechterbeen tegen de plek…


  Ie-a, ie-a! balkt ze droevig.


  En eigenlijk is het gemeen, want ze was niet voor niks van de weg af gegaan. Er was een soort lichtmens met een gevaarlijk ding in zijn handen. En dat lichtmens versperde de weg. Het was doodeng!! Waarom zag haar baasje dat nou niet. Zat hij soms te dromen in de zon? Nou ja, Grijsje droomde ook wel eens in de zon, maar niet als er gevaar was.


  De weg versmalt zich, loopt nu door wijngaarden, omringd door muurtjes. Grijsje met de lange oren hoort de echo van haar voetstappen veranderen. Ze flappert wat met die oren om een vlieg weg te jagen die steeds om haar kop zoemt. Maar ineens: daar is het enge lichtmens weer!


  O, waar moet ze heen? Grijsje kan niet links en niet rechts, haar baasje wordt boos en port haar in de zij, maar vóór haar is… DIE ENGEL VAN GOD!


  ‘Au! Au! Rotbeest!! Wat doe je nou weer?!’ schreeuwt Bileam boos als de ezelin zijn been bijna afklemt tegen de muur. Gelukkig (?)heeft hij die stok nog… Hij slaat en slaat. Als Grijsje even later weer verder loopt heeft ze nog meer pijn.



  Ie-a, ie-a!!


  Waarom wil die engel van de Heer Bileam tegenhouden? God had toch toegestaan dat hij ging? Ja, maar Bileam denkt dat hij op een slimme manier God voor de gek zal kunnen houden. Toch nog een beloning binnen te kunnen slepen voor een woord dat je op twee manieren kunt uitleggen. En daar wil God even heel goed een stokje voor steken. Zó werkt het dus niet!



  En daarom verschijnt de engel van de Heer voor de derde maal op Bileams pad.


  Kijk, nu gaat hij op een heel erg smal stukje van de weg staan. Hier kan echt niemand omheen.


  Grijsje verstijft als ze hem ziet. Haar bek gaat open zodat haar brede gelige tanden te zien zijn. Balkend van angst zakt ze door haar poten…


  Kon ze maar praten dan zou ze zeggen: ‘Baasje, wat heb ik je gedaan, dat je me nu al drie keer slaat met een stok? Ben ik niet je trouwe ezelin waarop je al je leven lang hebt gereden? Vind je dit normaal???’


  Maar ezels kunnen niet praten. Of wel? Kan God een ezel laten praten?


  Bij God zijn alle dingen mogelijk.


  Bileam schrikt zich in ieder geval ondersteboven. Zijn ezelin die praat?


  Met een schok keert hij tot de werkelijkheid terug. Zijn ogen worden geopend en wat ziet hij? Vóór hem staat groot en vlammend de engel van de Heer met getrokken zwaard. En nu is het zijn beurt om in het stof te kruipen.


  ‘Waarom heb je je ezel geslagen?’ zegt de engel woedend, ‘Ben jij nou die grote ziener? Je ezel ziet meer dan jij. Je hebt je leven aan haar te danken, man.’



  Bileam durft zijn hoofd niet op te heffen van schaamte.


  ‘Sorry, sorry!’ kreunt hij, ‘Ik zag u echt niet. Als u het niet goed vindt dat ik naar Balak ga, dan ga ik wel terug!’


  Maar dat hoeft niet. De engel maakt Bileam alleen goed duidelijk, dat hij niet mag vervloeken, alleen wat God wil zal gebeuren. Is dat goed begrepen?


  ‘Ja, ja, alleen de woorden van God zal ik uitspreken,’ kreunt Bileam doodsbang. ‘Ik beloof het, ik beloof het!’


  Bileam is weer terug bij de les.


  Wat was hij dom om over rijkdom en geld te fantaseren, in plaats van over de grote daden van God.


  Na een tijdje vinden zijn knechten Bileam zittend naast zijn ezelin. Hij streelt haar nek en rug en prevelt lieve woorden tegen haar. Hij ziet nog steeds sterretjes.



  ‘Mijn beste trouwe Grijsje…, bedankt dat je mijn leven redde. Jij zag wat ik niet zag.’ zegt hij veronschuldigend.


  En Grijsje zelf? Is ze van de schrik bekomen?



  Ja hoor! Na een tijdje is ze vergeten wat er gebeurd is. Want dat is het verschil tussen mensen en ezels. Mensen onthouden. Ze schrijven verhalen en duizenden jaren later leren kinderen zoals jullie, dat ezels soms slimmer zijn dan mensen.


  OT42 - Ik zie ik zie wat jij niet ziet – Deel 2                      


  Koningen van vroeger waren net verwende kinderen. Ze kregen altijd hun zin, ’s morgens, ’s middags, ’s avonds, ’s nachts. Weet je waarom? Omdat ze macht hadden om te roven te stelen, te moorden. De macht van wapenen. Maar onze God heeft een plan met de wereld en dat plan zal volvoerd worden. Voor hem zijn de machtigen zwak en de zwakken machtig. Luister maar.



  ‘Ben je nou helemaal gek geworden, meneer de waarzegger,’ schreeuwt een overijverige knecht van de koning, die een goeie beurt wil maken bij zijn baas.



  ‘Je wordt betaald om te vloeken en niet om te zegenen. Hebben we ons daarvoor zo uitgesloofd en zeven altaren gebouwd en op elk zeven stieren en zeven rammen geofferd?…’


  De andere vorsten van Moab knikken instemmend, maar koning Balak legt hen het zwijgen op met een handgebaar.


  ‘Wat moet dit betekenen, Bileam?’ vraagt hij ijzig kalm, ‘Om mijn vijanden te vervloeken heb ik je gehaald, maar je hebt juist gezegend.’


  Bileam steekt zijn handen op in een machteloos gebaar. ‘Doorluchtige majesteit, dit gaat echt buiten mij om. Ik kan niet anders dan Gods Woord spreken. Heb ik u dit niet van te voren gezegd? Neem mij niet kwalijk.’


  Natuurlijk vreest Bileam voor de woede van de koning, die hem doden kan, maar na het incident met de ezel vreest hij nog duizend maal meer voor de toorn van God.


  Balak draait zich om en overlegt even met zijn Raadgever Voor Godsdienstige Zaken, die veel ervaring heeft met geesten en goden. Na enig nadenken zegt de Raadgever: ‘Ik weet alleen, dat elke god zo zijn eigen gebied heeft. Misschien moeten we een andere plek zoeken, koning.’


  De koning knipt tevreden met zijn vingers en antwoordt: ‘Dat is het!’


  Op de top van de berg Pisga is een hoogvlakte, die ‘Het veld van de spieders’ wordt genoemd. Vandaar kun je heel ver weg kijken. Zie je daar die stipjes bewegen? Dat zijn de Israëlieten. Eigenlijk zie je niet het hele volk, alleen maar een kleine achterhoede. Veel indruk maakt het niet. Onbeduidende stipjes in het wijde land, stofjes, wormpjes... En dat is precies zoals Bileam het in gedachten heeft. 



  ‘Dit lijkt me de juiste plaats, koning!’ zegt hij met overtuiging.


  “Hier moeten we zeven altaren bouwen en op elk altaar een ram en een stier offeren!’


  De koning laat alles precies volgens Bileams aanwijzingen in orde maken. Dit keer moet het plan lukken.


  Terwijl Balak bij het altaar blijft staan zoekt Bileam de eenzaamheid op om zijn geest open te zetten voor God. Het is doodstil om hem heen. Alleen de wind waait en een vogel roept. De geur van de offers komt in zijn neus… Kleine stipjes, kleine stipjes, weinig kleine stipjes… Concentreer je, Bileam… Kleine stipjes…. worden…. Hè? Wat is dat nou? Ze worden GROTER! Alsof Bileam door vergrotende lenzen kijkt, of door een verrekijker. Ineens weet Bileam dat ze in Gods ogen zeer belangrijk zijn. Hij ziet vaders, moeders, kinderen, leuke baby’s. Hij hoort hun praten, hun lachen, hun huilen en hun gebeden… O, wat super, God kent ieder heel persoonlijk en heeft gedachten van vrede over hen en niet van onheil. Israël is Gods uitverkoren volk! Het maakt deel uit van Gods plan voor de wereld. Er gaat een huivering door de profeet heen als hij Gods stem hoort.


  ‘Keer terug naar Balak,’ zegt de Heer, ‘En spreek aldus…’


  ‘Koning Balak van Moab, zoon van Sippor,’ zo begint Bileam als hij voor Balak staat, ‘Dit is een boodschap voor u persoonlijk. God kan niet liegen. Als hij zegent dan zegent hij en niemand kan daar wat aan veranderen. Er komt geen onheil over het volk Israël, want God waakt over hen als een wilde stier. Het is onmogelijk om een bezwering uit te spreken tegen zijn volk.’



  Balak wijkt voor geen meter. Hij is gewend altijd zijn zin te krijgen. Dat gedoe met goden is gewoon een kwestie van de juiste manier vinden, de juiste beloning… Allemaal manipulatie. Je wordt in de maling genomen bij het leven. Maar deze profeet gaat te ver. Hij speelt met zijn leven.



  ‘Luister, waarzegger,’ stoot hij er woedend uit, maar nog steeds beheerst, ‘Je weet wat mijn wens is. Als je niet wilt vloeken, ga dan vooral niet zegenen… We zullen het nog eenmaal proberen daarginds op de top van de Peor, waar men over de woestijn uitkijkt. Die Jahweh van jou is waarschijnlijk een woestijngod. Zijn macht is beperkt tot de dorre vlakten.’


  Ja, het is gemakkelijk om in een verhaal even over te springen van de ene hoogvlakte naar de andere, maar in werkelijkheid moet er erg veel geklauterd en geklommen worden. Misschien wel dagen. En dan heb ik het nog niet eens over die stieren en die rammen die helemaal naar boven gesleurd moeten worden. Het kost bloed, zweet en tranen, maar eindelijk staat alles weer opgesteld zoals de bedoeling is. De offers zijn gebracht.



  Bileam stelt zich op bij de rand van het ravijn, dat uitziet over het gebied, waar Israël is gelegerd. Zover je kunt kijken, tot aan de bergen in de verte, is er opwaaiend zand en hete rotsen. Oeit, pas op! Een felle windstoot blaast Bileam bijna van de sokken.



  Wat een woestijn! Wat een grote kale wildernis. Lucht en leegte…


  Bileam moet onwillekeurig denken aan het scheppingsverhaal, dat zijn vader hem had overgeleverd. ‘In het begin was de aarde woest en ledig.’ Troosteloze eenzaamheid. Wat voor zin heeft het leven als de wereld zo groot en leeg is, als de dood het laatste woord heeft? Bileam moet even slikken.


  MAAR DAN RICHT HIJ ZIJN OGEN OP ISRAEL! En wat ziet hij? Geen zinloosheid, geen moedeloosheid, maar orde. Keurig gerangschikte tenten, twaalf stammen, elk met hun eigen vaandel. Iedereen hoort ergens bij en samen horen ze bij… Die bruine tent daar in het midden, met die omheining eromheen…, dat moet de tabernakel zijn, waar de Heer woont!


  Een grote opwinding tintelt door Bileams lijf. Gods Geest komt over hem. Hij is Balak helemaal vergeten. Als een rivier van blijdschap die opborrelt uit zijn binnenste roept hij met krachtige stem: ‘ZO SPREEKT BILEAM, DE MAN MET DE GEOPENDE OGEN, DE MAN DIE GODS WOORDEN HOORT. HOE GOED ZIJN UW TENTEN, O ISRAEL. GOD HEEFT U UITGELEID UIT EGYPTE. GEZEGEND DIE U ZEGENEN EN WIE U VERVLOEKT IS VERVLOEKT…’


  ‘Donder en bliksem!’ schreeuwt Balak met gebalde vuisten.



  ‘Bij alle goden! Om te vervloeken heb ik jou geroepen, nietsnut van een profeet en je hebt nu al drie maal gezegend!! Scheer je weg, vooruit. Naar huis en je krijgt geen cent, begrepen!!’


  Is Bileam daarvan onder de indruk? Welnee. Hij weet dat God aan zijn kant is. Heel kalm antwoordt hij: ‘Dat had ik toch van te voren al gezegd? Ik ga zo naar huis, maar eerst even mijn verhaal afmaken.’


  Zo zeg, die durft. Tegen de koning zeggen dat hij zijn mond moet houden…


  Bileam begint te profeteren over Moab, Amalek, over de Kenieten en Assur, maar het allerbelangrijkste is wel, de profetie over de ster. Hoor maar.


  DIT IS DE SPREUK VAN DE MAN DIE OPEN OGEN HEEFT, DIE WEET WAT GODS PLAN IS. ER ZAL EEN STER VERSCHIJNEN EN EEN KONING ZAL VOORTKOMEN UIT ISRAEL…’



  Balak haalt zijn schouders op. Hij weet niet waar Bileam het over heeft. Een raaskal is het, een idioot, die onzin uitkraamt. Laat die gek maar lopen. Hij had hem nooit moeten raadplegen.



  Maar wij weten dat het geen onzin is, wat Bileam profeteert.


  Duizenden jaren later wordt Jezus geboren, Gods antwoord op alle onderdrukking van machthebbers, terroristen, lomperds, afpersers en dwingelanden, op vloeken en scheldpartijen, in alle landen van de wereld. Het is een knauw voor het image van Balak, maar een zegen voor ons.


  Hierna keerde Bileam naar zijn woonplaats terug, en ook Balak ging naar huis.


  OT43 - Een gedenkwaardige overtocht


  Soms hoor je oudere mensen wel eens vertellen over grote dingen die God voor hen gedaan heeft. Je hoort van gebedsverhoringen en uitreddingen en dan denk je bij jezelf: Zou God dat nu nog doen, of was dat alleen maar voor vroeger?



  Of het gaat door je heen: ’t Zal wel flink overdreven zijn, want ik maak zoiets nooit mee.


  Nou, dat dachten de kinderen van de Israëlieten ook, als de verhalen hoorden van vroeger, over dat hun opa’s en oma’s droogvoets door de Rode Zee waren gegaan. Ja, het zal wel, hoor! Vroeger was alles beter.


  Maar op een dag…. maakten ze zelf zoiets mee. Wat een onvergetelijke belevenis.


  Na de dood van Mozes trok Jozua aan het hoofd van het volk verder naar het Beloofde Land.



  Op een dag zei de Here God tegen hem: ‘Jozua, nu mijn dienaar Mozes is gestorven, moet jij je gereedmaken om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. Ga naar het land dat ik jullie zal geven. Elk stuk grond dat jullie zullen betreden geef ik jullie, zoals ik Mozes heb beloofd.’


  Het leek wel of God aan Jozua de landkaart voorlegde. In gedachte volgde Jozua Gods vinger van zuid naar noord en van west naar oost. ‘Van de woestijn en de Libanon tot de Eufraatrivier en van de zee tot de Jordaan. Zie je wel? Dat hele land zal voor jullie zijn, maar je moet het wel innemen.’


  Er vlogen allerlei gedachten door Jozua’s hoofd. Zou hij het wel aankunnen? Hij voelde zich niet zo wijs en verstandig als Mozes. Het was een hele verantwoordelijkheid!


  Maar, de Here was zijn coach. Hij sprak hem moed in met de woorden: ‘Zolang je leeft zal niemand tegen je kunnen standhouden. Zoals ik Mozes heb bijgestaan zal ik jou bijstaan. Houd mijn wet in gedachten, dag en nacht. Daarin schuilt je kracht. Ik zal je niet verlaten. Vooruit, zet hem op, Jozua!’


  Jozua slikte zijn angst weg, rechtte zijn knikkende knieën en nam in geloof de volgende stappen.


  Voordat de hele operatie in gang gezet werd moesten twee spionnen de stad Jericho verkennen die aan de overkant van de Jordaan lag. Ze kwamen met de boodschap terug, dat de inwoners van het land doodsbang voor Israël waren. Nou, dat was in ieder geval al gunstig.



  Toen riep Jozua uit elke stam een potige kerel op, twaalf bodybuilders dus, die vijftig tot honderd kilo konden dragen. Je was natuurlijk beretrots als jouw vader of broer daarbij was.


  ‘Hé, Jakob, leg je halters neer. Bij Jozua komen!’


  Ook de priesters werden opgeroepen voor een briefing. Ze zouden een belangrijke rol spelen bij Operatie Intocht’… Ze gingen zich vlug omkleden. Waren hun kleren schoon en gestreken?


  Wat een drukte.


  De kinderen keken hun ogen uit, vooral toen… de Heilige Ark te voorschijn werd gehaald uit de tabernakel, de tent van God.


  ‘St! Kijk, de ark! Zie je die twee engelen bovenop? En het deksel? Dat heet het verzoendeksel.’


  ‘Ja, dat weet ik ook wel, suffie.’


  ‘O ja? Maar jij weet niet wat er in zit… Ik wel.’


  ‘Nou? Wat dan?’


  ‘De twee stenen tabletten met de wet van God!’…


  ‘Kinderen,’ werd er geroepen, ‘opschieten. Pak je spullen in, we moeten over een uurtje vertrekken!’


  Maar hoe konden ze nou naar het Beloofde Land vertrekken? De Jordaan was ver buiten zijn oevers getreden door de grote regenval van de laatste weken. Moesten ze soms gaan zwemmen?


  Het werd een onvergetelijke en plechtige tocht. Voorop liepen de priesters met de ark. Toen zij met hun voeten het water aanraakten gebeurde er iets heel bijzonders. Het water week terug. Het bleef gewoon staan als een dam.



  ‘Ooohhhh! Kijk nou toch eens!!!!’ klonk het uit duizenden kelen.


  Midden in de rivier bleven de priesters staan en een eindeloos lange rij van Israëlieten liep eerbiedig en ook wel een beetje bang voor die muur van water, langs hen. Droogvoets kwamen ze allemaal aan de overkant.


  En die sterke mannen, die opgeroepen waren? Wat moesten zij dan doen? Kinderen dragen of bagage? Nee hoor! Ze moesten midden uit de rivierbedding een grote steen oppakken en naar de overkant dragen.


  Met veel vertoon van spierbundels maakten ze er een spelletje van om de zwaarste steen mee te nemen. De toeschouwers klapten voor hen. ’t Was een prachtige vertoning. Die stenen wilde Jozua later gebruiken om er een gedenkteken van te maken, zodat de kinderen van hun kinderen zouden zien waar ze door de Jordaan getrokken waren.


  Jozua zelf maakte van twaalf stenen een gedenkteken in de rivier. Het zou gedeeltelijk onder water staan en gedeeltelijk erbovenuit steken als het water terugvloeide.


  Het hele volk, mannen, vrouwen en kinderen stond te kijken toen Jozua arriveerde. De laatste priester zette ook voet aan wal, en toen… stortte met machtig gebruis de watermuur weer in. De rivier de Jordaan stroomde weer alsof er niets gebeurd was.


  ‘Hoera voor onze nieuwe leider: JOZUA!!’ riepen de mensen.


  Jozua glimlachte en zei: ‘Dank God, hij is bij machte oneindig veel meer te doen dan wij kunnen bidden of bedenken. Alle volken van de aarde moeten weten, hoe machtig hij is!’


  OT44 - Aders dan anderen


  ‘Haha, pak hem! Sla hem neer! Goedzo!’



  Een paar Filistijnse jongens zijn bezig een oude Israëliet te beroven. De arme stakker blijft kreunend op de grond liggen en de dieven nemen de benen. Waarom doen ze zo gemeen? Hebben hun ouders hen niet geleerd wat goed en kwaad is?


  Nee. De Filistijnen, een buurvolk van de Israëlieten, leven zonder God. Ze zijn flink agressief en vallen telkens Israëlieten lastig. Eigenlijk is het de Israëlieten hun eigen schuld. Ze hebben eerst de Filistijnen bewonderd om hun manier van leven, dat ze zo stoer waren en zo goed ijzer en brons konden smeden. Zelfs hun goden werden alom vereerd. Nu zitten ze met de gevolgen.



  Op een heuvel vlakbij staat een jonge Israëliet. Zijn benen wijd uiteengeplant, zijn handen in de zij. Hij heeft gezien wat die knullen deden. Een grote woede borrelt in hem op. Hoe durven ze, dat roversvolk. Met een ruk werpt hij zijn dikke haarvlecht naar achteren en beent weg, de dieven achterna.



  Wie is die jongen die zo anders is als alle anderen? Met zijn brede schouders, zijn lange haar is hij een opvallende verschijning. Maar vooral in zijn doen en laten is hij anders. Hij haat onrecht. En hen die verkeerd doen, zegt hij recht in hun gezicht de waarheid. Veel vijanden heeft hij daardoor, maar ook veel vrienden. Goedlachs en altijd in voor spanning en avontuur, dat is Simson, de zoon van Manoah uit Zora. Maar hij is meer. God heeft hem geroepen om zijn volk te leren, dat die Filistijnse manier van leven absoluut verkeerd is. Kijk, hij geeft die knullen er flink van langs. De oude man krijgt zijn beurs terug.



  ‘Ben je weer in Mahane geweest?’ vraagt moeder Jesbat als hij onder de schrammen thuiskomt. ‘Blijf toch bij die Filistijnen vandaan. Moet je eens kijken hoe je eruitziet.’



  Simson haalt zijn schouders op. Die paar schrammetjes... Zijn woede is alweer gezakt.


  ‘Mam,’ zegt hij vrolijk, ‘De jongens van Pura hebben mij uitgenodigd


  om vanmiddag op hun feestje te komen...’


  ‘Denk eraan, geen wijn drinken, hoor!’ zegt Jesbat bezorgd. ‘Zelfs geen druivensap, dat weet je.’


  Simson zucht. ‘Ik ben geen klein kind meer. U heeft me goed ingeprent wat ik wel mag en wat niet. Trouwens... ik wil zelf ook graag een knecht van God zijn. Al is dat lange haar wel lastig.’


  ‘Nooit af laten knippen, hoor! Dat betekent dat je een bijzonder mens bent voor God.’kan moeder toch niet laten te zeggen. Simson staat ongeduldig op.


  ‘U bent een schat van een moeder, maar u moest alleen niet zo bezorgd zijn. En voor straf...’


  Bij wijze van grap tilt hij haar zo maar van de grond.


  ‘Laat me los, kwajongen.’ lacht ze en trommelt met haar vuisten op zijn schouders. Hij dreigt haar op de kast te zetten als ze niet belooft vanavond lekkere uiensoep klaar te maken, wat ze natuurlijk gauw toezegt.


  Even later kijkt Jesbat hem na. Haar beresterke Simson. Wie had ooit gedacht dat zij, klein vrouwtje, nog eens zo’n zoon zou krijgen. Zelfs was er een tijd geweest dat ze dacht helemaal geen kinderen te kunnen krijgen. Haar gedachten dwalen terug naar die dag, zo’n zeventien jaar geleden.


  Het was in de tijd van de druivenoogst. De grote bruine haan was weggelopen en Jesbat ging hem zoeken in het veld. Plotseling stond er iemand voor haar, die haar aansprak met de woorden: ‘Vrouw, u zult een zoon krijgen, een bijzonder kind... Hij mag zijn haar niet afknippen en geen wijn drinken, want God wil hem gaan gebruiken om Israël te verlossen uit de macht van de Filistijnen.’



  Och, wat schrok ze. Haar hart ging als een razende tekeer. Wat moest ze zeggen, wat moest ze doen? O, was Manoah, haar man maar hier. Vlug rende ze naar huis.


  ‘Manoah! Manoah! Ik heb een soort van man van God gezien, een engel denk ik. Zo eng!’


  Manoah stond natuurlijk gek te kijken.Gauw liep hij met haar mee, maar... die man was verdwenen. Jammer! Hij had nog zoveel te vragen.


  ‘O, Here God,’ bad hij dan ook, ‘wilt u hem nog eens naar ons toesturen, alstublieft.’


  En ja, hoor! Op een dag, kort daarna, kwam Jesbat hem zenuwachtig roepen. De man was er weer. Zo hoorden zijn eigen oren het blijde nieuws. Nog niet helemaal tevreden nodigde hij hem uit


  om te blijven eten. Maar dat wilde de man niet.


  ‘Offer het eten maar als een brandoffer aan de Here,’ zei hij. Manoah bedacht plotseling dat hij niet eens wist hoe de man heette. Beleefd vroeg hij hem dus naar zijn naam.


  ‘Waarom vraagt u dat? Mijn naam is immers WONDERBAAR?’ was het raadselachtige antwoord. Manoah dacht na. Wonderbaar? Wie heet nou zo? Langzaam drong het tot hem door dat het niet zo maar een man, maar een engel was. Met bevende handen offerden Manoah en Jesbat hun mooiste geitenbokje en nog wat koeken op een rotsblok. En dan... deed de engel voor hun eigen ogen een wonder. Terwijl de vlam van het offer omhoogging, voer hij op naar de hemel.


  ‘We zullen sterven, omdat we dit gezien hebben!’ riep Manoah ontzet. Maar Jesbat zei nuchter: ‘God heeft ons toch immers een zoon beloofd?’


  Precies zoals was aangekondigd, gebeurde het. Simson werd geboren, een stevige gezonde baby. Zij voedden hem op zoals de engel hen had bevolen. En nu hij wat ouder werd, ging God hem steeds meer gebruiken.



  ‘Mèmèè!’ Het gemekker van de kleine geit bij het hek, die gemolken wil worden, brengt Jesbat weer terug in de werkelijkheid. Met een zucht pakt ze het emmertje op en gaat aan het werk. In haar hart is een gebed, dat God haar zoon zal bewaren. Ginds in het grensgebied stijgt een pluimpje rook naar boven. De Filistijnen hebben een boerderij in brand gestoken. Zou Simson het ook zien?



  



  OT45 - Een mislukt huwelijk


  Wat is dat? Simson, de zoon van Manoach, hoort onderweg naar huis iemand kreunen. Speurend kijkt hij rond... Ja, vlakbij hem tegen een dikke boom zit een jonge Filistijnse vrouw. Haar been is dik en opgezwollen.



  'Wat heb je?' vraagt Simson wat verlegen. Het is een treurig verhaal. Dit is Amora, een van de vriendinnetjes van de Filistijnse soldaten, die hier in de buurt hun kamp hebben. Om een kleinigheidje hebben ze haar verwond en alleen achtergelaten. Simson geeft haar wat water te drinken uit z'n kruik en begeleidt haar naar haar huis in Timna. Deze ontmoeting is het begin van een vreemde vriendschap tussen hem en dat Filistijnse meisje.


  'Pa en moe,' zegt Simson een paar maanden later, 'Ik heb een Filistijnse vrouw ontmoet waarmee ik wil gaan trouwen.'


  Ja, hij is van Amora gaan houden. Van de wat schorre klank van haar stem en van haar manier van lopen. Hij heeft ook wel gemerkt dat ze thuis en door haar vrienden slecht wordt behandeld. Als hij voor haar gaat zorgen zal het beslist anders worden. Maar zijn ouders begrijpen niet wat er in Simson omgaat.


  'Ben je nou helemaal!' roept vader opgewonden uit. 'Een Filistijnse? Is er dan onder de Israëlieten geen goeie vrouw voor je te vinden?'


  Ook moeder begrijpt er niks van. Simson is echter vastbesloten.


  'Neem Amora voor mij, want zij bevalt me.' antwoordt hij kortaf zonder verdere uitleg. Ja, dan moeten ze zich er maar bij neerleggen. Een paar dagen later gaan ze met z'n drieën de ouders van het meisje opzoeken om het huwelijk te regelen. Onderweg gebeurt er iets dat Simson bijna het leven kost.


  'Oewahhh Grammmh!'


  Pas op! Een wijd opengesperde bek met scherpe tanden... gelige felle ogen in een harige kop... Een leeuw. Hij springt woest op Simson toe. 'Auau! Auhauw!' Twee uitgestrekte klauwen met scherpe nagels willen zijn schouders openrijten.


  'O God, help me!' brult Simson. Op hetzelfde moment voelt hij dat God hem bovenmenselijke kracht geeft om deze duivelse leeuw aan te kunnen. Een korte worsteling en... het beest ligt levenloos in het zand. Pffft! Wat een belevenis. Hoe kwam dat nou? Ja, Simson was gewoon even van de weg afgeweken, de bergen in, lekker wat klimmen en klauteren. En toen sprong daar vanachter een rotsblok die leeuw op hem af. Zijn vader en moeder daar beneden op de weg hebben niks gemerkt. En hij gaat het ze ook niet vertellen. Waarom zou hij? Van opscheppen houdt hij niet.


  Het is een paar maanden later als Simson inderdaad in het huwelijk treedt met Amora. Haar ouders, wat armoedige boerenmensen, zijn maar wat blij dat hun dochter zo'n goeie vent krijgt. Simson organiseert een groot feest met veel eten en drinken, dat wel zeven dagen duurt. De gasten zijn allemaal Filistijnen. Simsons vrienden wilden natuurlijk niet komen. Om hem toch een beetje plezier te laten maken met mannen van zijn eigen leeftijd, zoekt men 30 kameraden voor hem op. Het zijn dezelfde soldaten die Amora toen zo'n pijn gedaan hadden. Simson ergert zich bont en blauw. Er wordt gedronken, gevloekt en rare moppen verteld. Ook allerlei weddenschappen afgesloten. Voorovergebogen, met zijn handen tussen zijn knieën zit hij het een tijdje aan te zien.


  'Hoor eens, lui,' zegt hij tenslotte, zich oprichtend, 'Ik wil ook met jullie wedden. Als jullie mijn raadsel binnen zeven dagen oplossen, dan krijg je van mij allemaal een onder en een bovenkleed.'


  Een bewonderend gesis wordt gehoord. Dat is een grote inzet.


  'Ja,' gaat Simson verder, 'Maar als jullie het niet raden moet je mij elk een stel onder- en bovenkleren geven. Dat is toch eerlijk, niet? Luister... Wat betekent dit: 'Spijze ging uit van de eter en zoetigheid van de sterke.'


  De Filistijnen steken hun koppen bij elkaar, overleggen, raden, gissen, maar zonder succes. Ze kunnen het ook niet weten. Het is iets dat alleen Simson kan weten. Onderweg hierheen ging hij namelijk weer langs het pad, waar de dooie leeuw ligt. Tot zijn verbazing zag hij dat een hele zwerm bijen hun nest hadden gebouwd tussen zijn ribben. Komisch! Eerst was de leeuw een agressieveling en nu kwam er honing uit zijn buik. Simson had wat van de honing geproefd en ook wat aan zijn ouders gegeven, zonder te zeggen waar het vandaan kwam. Moet je die Filistijnen daar zien redeneren. Simson lacht erom. Deze weddenschap gaan ze verliezen, dat is zeker.


  Maar daarin krijgt hij toch ongelijk. De kerels kunnen het niet uitstaan dat ze straks een hoop geld kwijt zijn. Ze zoeken tenslotte in het geheim Amora op.


  'Zorg dat je de oplossing te weten komt, meissie!' dreigen ze gemeen. 'Anders steken we je huis in brand.'


  Amora is als de dood voor ze. Die gasten doen wat ze zeggen, zover kent ze hen wel. Uit angst kiest ze toch hun partij in plaats van op haar man te vertrouwen. Huilend valt ze Simson om de nek. 'Waarom vertel je mij de oplossing niet? Je houdt niet echt van me, hè?'


  Omdat ze zo aanhoudt vertelt Simson haar de oplossing maar. En ja hoor! Even later komen de Filistijnen grijnzend naar hem toe met het antwoord.


  'Wat is er nou sterker dan een leeuw en zoeter dan honing? Dat is doodsimpel. Kom op met die beloning, mannetje.'


  Simson is woedend. Hij begrijpt hoe de vork in de steel zit. Ze hebben zijn vrouw bedreigd. Maar wacht maar... Ze zullen hun beloning krijgen. Met grote stappen loopt hij weg.


  Een luidruchtig stelletje Filistijnse soldaten komt hem tegemoet in Askelon. Ze hebben net een dorpje in Israël geplunderd. Een blinde woede overvalt Simson. Met zijn grote knuisten doodt hij dertig man. Hun kleren smijt hij de bedriegers in Timna verachtelijk voor de voeten. En zijn vrouw Amora wil hij niet meer zien.


  Teleurgesteld sukkelt Simson, de knecht van God, terug naar huis. Hij voelt zich eerlijk gezegd een mislukkeling.


  


  OT46 - Een tegen duizend


  Wat ruikt het lekker in de wijngaarden rondom Timna. Aan alle wijnranken zitten trosjes groene druiven en er zijn zelfs al behoorlijk veel blauwe bij. Allerlei insecten zoemen bedrijvig rond. Het belooft een goede oogst te worden, tenminste… Kijk daar eens! Een heel stel vosjes huppelt in de wijngaard. Ze springen omhoog van plezier, een koddig gezicht. Ze zijn verzot op die jonge druiven.


  ’t Zijn leuke dieren met hun spitse slimme snuiten en hun lange staarten. Maar veel vossen betekent armoede. Er blijft voor de boer niet veel over om van te leven.


  Door de wijngaarden loopt een pad. Naar beneden toe voert het langs de rijpe korenvelden en de vruchtbare olijftuinen van de Filistijnen. Naar boven toe kronkelt het pad de berg op, hoger en hoger. En achter die bergen ligt het Beloofde Land. Daar rijpt ook weer de oogst, maar voor wie? Voor de arme boertjes, die zwetend hebben geploegd en gezaaid? Nee, het zal wel weer net gaan als elk jaar. De Filistijnen, die rovers, zullen het land wel weer afstropen en met geweld nemen, wat hun niet toekomt. O, wie zal het volk toch bevrijden van die onderdrukkers?



  Langs het pad zit een jongeman, met lang blond haar. Met z’n benen uiteen, z’n knieën gebogen, zit hij wat doelloos steentjes naar de vossen te gooien. Die trekken zich er niks van aan. Vrolijk gaan ze door met hun feestmaal. Die man is Simson en hij is kwaad, heel erg kwaad. Ja, op de vosjes, maar vooral op die dieven, de Filistijnen. Moet je horen wat ze nou weer hebben gedaan.



  Deze morgen was hij met een geitenbokje naar zijn vrouw Amora teruggegaan om het weer goed te maken, maar wat bleek? Haar vader had haar zomaar aan een andere man gegeven. Nou vraag ik je…



  Woedend had Simson geschreeuwd: ‘Ik krijg jullie wel, hoor!’ Tja, en dus zit hij hier te bedenken hoe hij zich zal wreken. Had hij maar een leger. Met een paar honderd dappere mannen zou hij Israël kunnen bevrijden, maar niemand durft. Hij zal het helemaal alleen moeten doen… Of nee, wacht eens… Die vossen! Simson krijgt een slim idee.


  ‘Toverij!!!’ schreeuwen de Filistijnen doodsbang. Overal om hen heen in de wijde omtrek, beginnen door onbekende oorzaak hun akkers te branden. Hoe kan dat nou? Paniekerig loopt men heen en weer met emmertjes bluswater. Het is een onbegonnen werk. Ze komen er al gauw achter, hoe de vork in de steel zit. .. Simson is bezig hun koren in brand te steken! Driehonderd vossen heeft hij twee aan twee met een fakkel tussen de beide staarten gebonden. Zo jaagt hij ze de korenvelden en olijftuinen in. Als voetzoekers schieten de beesten heen en weer. Ze vormen als het ware zijn strijdwagens, ingezet tegen de vijand. Woede en verbijstering bij de Filistijnen, dat snap je. Ze houden krijgsraad om de zaak te bespreken.



  ‘Simson is kwaad, omdat hij zijn vrouw is kwijtgeraakt,’ zegt Kaslu, de Bluffer, die er meer van af weet.


  ‘O ja?’ schreeuwen de anderen bloeddorstig, ‘Dan moeten zij en haar vader hiervoor boeten.’


  ‘O Here God!’, huilt Simson wanhopig met zijn vuisten gebald naar de hemel, wanneer hem ter ore komt dat Amora en haar vader vermoord zijn. ‘O, God, wat gemeen!’


  Vanaf die dag zijn de Filistijnen zijn doodsvijanden. Hij gaat wonen in een rotsspleet in de bergen. Van hieruit trekt hij als een eenmansleger tegen hen op. Honderden doodt hij met zijn knuisten als mokers.


  In het Filistijnse hoofdkwartier wordt dan ook druk overleg gepleegd. Hoe kunnen ze die allergevaarlijkste, die allersterkste Israëliet te pakken krijgen?



  Een eenogige aanvoerder komt met het voorstel om Israël binnen te vallen en de Israëlieten te dwingen Simson aan hen uit te leveren. Dat voorstel wordt met algemene stemmen aangenomen.


  Diep in de rotsspleet van Etam zit Simson. Het is net een heel diepe stenen put. Om hem heen de steile bergwand, boven hem een plukje blauwe hemel. En daar bij de rand staan zijn mensen, wel drieduizend man! Is dat nou niet vreselijk triest?


  Nu vormen ze wel een leger, een leger lafaards.


  ‘Simson,’ roepen ze, ‘Je weet toch dat de Filistijnen over ons heersen? We komen je gevangen nemen en overleveren…’


  Simson voelt zich zo eenzaam, zo dood alleen. Zijn eigen mensen, nota bene, willen hem pakken…



  Och, maar dat kunnen ze niet! Hij is immers veel te sterk en hij zit hier veel te veilig. Niemand kan hem pakken. Toch is Simson niet boos op zijn volk, nee, integendeel.


  Hij houdt van ze. Hij begrijpt, dat ze ook niet anders konden. Daarom geeft hij zich vrijwillig aan hen over, mits ze beloven hem niet zelf te zullen doden. Het is immers beter dat er een sterft, dan dat ze allemaal gedood worden!


  Met twee splinternieuwe touwen gebonden, wordt Simson bij de Filistijnen gebracht. Brullend in een overwinningsroes drommen ze op hem toe. De angst knijpt Simson’s keel dicht. Maar hij voelt ook dat God met hem is. Als de vijanden aan alle kanten op hem afstormen, verbreekt hij de touwen alsof het garen draadjes zijn. Met een stuk kaakbot van een dode ezel, opgeraapt van de grond, maait Simson in het rond tot hij van uitputting erbij neervalt. Maar dan is het avond en liggen er duizend dode Filistijnen op het veld. O, wat is hij moe! Al zijn botten en spieren doen zeer en hij heeft zo’n dorst!


  ‘O, Here God,’ kreunt Simson schor, ‘laat me zo niet sterven!’


  Plotseling weerklinkt, als antwoord op zijn gebed, het geklater van heerlijk koel water, dat uit een rots tevoorschijn komt. Simson sleept zich erheen en drinkt en drinkt… Zijn krachten keren weer…


  Het is oogsttijd in Israël. Overal op de velden zijn de boerenfamilies bezig het koren, de druiven, vijgen en olijven binnen te halen. Wat een feest! Er wordt weer gelachen en gedanst. Dankzij Simsons heldendaad heeft het volk rust, twintig lange jaren…


  OT47 – Ik houd van jou


  Op het mooiste plekje in het dal Sorek staat een oude boom. In zijn bast is een hartje gekerfd met een pijl. Aan de ene kant staat een D. en aan de andere kant een S. Onder die boom zitten twee verliefde mensen hand in hand naar de ondergaande zon te kijken. De man is stevig gebouwd en niet zo heel erg jong meer. De vrouw is klein, jong en heel mooi. Het zijn... Simson en Filistijnse Delila. Ja, Simson heeft eindelijk de vrouw van zijn dromen ontmoet. 'Delila,' fluistert hij, 'Ik hou van je. Meer dan van iets of iemand anders.'


  Er beweegt iets in de struiken vlakbij. Het verliefde stel merkt er niks van. Ze denken allen maar aan elkaar. Het is... een spion van de koning van Gat. Zachtjes sluipt hij weg.


  Een paar dagen later is er spoedvergadering in de sjieke woning van koning Kar van Gat. Zijn vier Filistijnse medekoningen zijn gekomen om over Simson te praten.


  'Goed nieuws, mannen.' gnuift Kar, 'Onze vijand is zwak geworden, want hij is verliefd. Op Delila nogal liefst...'


  Opgewonden vertelt hij wat zijn spion heeft gezien.


  'Als zij nou eens met ons mee zou werken.' peinst de koning van Ekron. 'We moeten achter het geheim van Simsons ongelofelijke kracht zien te komen.'


  'Met geld bereik je veel,' zegt de koning van Gaza. 'Laten we haar flink wat zilverstukken beloven, dan doet ze het wel.'


  Ja, de koning van Gaza heeft het goed gezien. Het kostte echt niet zoveel moeite om Delila om te praten. Och, ze hield wel van Simson, maar zo'n kans om rijk te worden kreeg ze nooit meer.


  'Simson,' zegt ze dus een paar dagen later, 'Hoe kom jij aan je kracht? Is er iets waarmee ze je kunnen vastbinden, zodat je niet meer los kunt komen?'


  Simson tikt lachend met z'n vinger op haar wipneus.


  'Zou je dat echt willen weten, liefje? Nou, moet je horen. Als ze mij zouden binden met zeven verse pezen, dan zal ik zo machteloos zijn als een lam.'


  Het is als grap bedoeld, maar de vijf koningen, die zich in het aangrenzende kamertje hebben verborgen, nemen het antwoord serieus. Met gekke grimassen en de duimen omhoog beduiden ze elkaar dat hun plan lukt. Zachtjes glipt één van hen weg om zeven verse pezen te gaan halen. Simson is heel argeloos gaan slapen op de bank. Zijn lange vlechten liggen over het kussen en over zijn schouder. Hij snurkt zachtjes. Het is stil in de kamer. Maar, o, kijk eens! Delila bindt Simson, zonder dat hij het merkt, helemaal vast.


  'Simson!' schreeuwt ze dan, 'De Filistijnen over u.'


  Als door een wesp gestoken, springt Simson op en... Krakkrak!!


  Hij verbreekt de pezen alsof het katoenen draadjes zijn.


  'Grapje!' lacht Delila sluw. Maar spijtig bedenkt ze dat Simson haar dus niet de waarheid heeft verteld.


  Het wordt een soort spel tussen hen beiden. Zij blijft doorzeuren dat Simson haar zijn geheim moet vertellen en hij verzint steeds wat nieuws. Dan is het weer: 'Als je me met nieuwe touwen bindt..' en dan weer: 'Als je m'n haar in een weefgetouw vlecht...'


  Telkens als Delila het uitprobeert blijkt het een leugen te zijn.


  Was Simson nou maar zo verstandig om niet meer naar haar toe te gaan. Maar nee. Hij zoekt haar steeds op. Tenslotte gaat ze zielig doen.


  'Je houdt niet echt van me,' snikt ze. 'anders zou je me niet steeds voor de gek houden.'


  En die stoere Simson, die met een leeuw heeft gevochten en duizend Filistijnen gedood heeft, kan niet op tegen vrouwentranen. Als ze hem dag in dag uit zo tergt, geeft hij tenslotte toe.


  'Nog nooit is er een scheermes op m'n hoofd geweest, Delila. Ik ben een knecht van God.' zegt hij ernstig.


  En zij? Met een spotlachje hoort ze zijn verhaal aan.


  Het is het heetst van de dag. Veel te warm om te werken. Iedereen doet een middagslaapje. Ook Simson. Zijn hoofd rust op Delila's schoot. Op hun tenen sluipen de vijf koningen binnen met een scheermes. Voorzichtig worden Simsons zeven vlechten afgeschoren. Dan klinkt het triomfantelijk: 'Simson, de Filistijnen over u.'


  Simson ontwaakt en denkt dat hij zich net als de andere keren zal kunnen losrukken. Maar nee. Zijn kracht is geweken. De Filistijnse vorsten overmeesteren hem met gemak.


  Rond en rond gaat de molen in de gevangenis van Gaza. Het is niet een ezel die de molen draait. Nee. Kijk eens goed. Die kale man met zijn blindgestoken ogen is... Simson. Niet alleen zijn lichaam, maar ook zijn gedachten draaien rond in zijn hoofd. DOOR ZIJN LIEFDE VOOR DELILA MOET HIJ NU ZO LIJDEN. MAAR HET ERGSTE IS DAT GOD HEM HEEFT VERLATEN.


  'Feest! Groot feest in de tempel van Dagon, onze God.' wordt er omgeroepen in Gaza. 'Kom allemaal kijken naar Simson, de Israëliet, die kunstjes voor ons doet.'


  Schande en verdriet. God wordt bespot en zijn knecht Simson uitgelachen. Maar wacht even. Simson zal zich wreken. Zijn haar is weer wat aangegroeid en ook zijn kracht begint weer terug te keren. Als God hem zou willen helpen, dan...


  'Breng me eens bij die pilaren,' zegt hij tegen een jongetje dat hem geleidt. Tastend glijden zijn handen langs de zuilen.


  'O, God.' roept hij, 'Maak mij nog eenmaal sterk.'


  Iedereen blijft staan om te zien wat die vreemde Israëliet doet. Hij trekt en rukt, zijn rug kromt zich... Nog even!


  'Laat mij met de Filistijnen sterven!' schreeuwt Simson uit.


  Wramm!! O, kijk! De pilaren buigen door. Het gebouw stort in. Bovenop de duizenden Filistijnen en bovenop Simson, die gedood wordt door het vallende puin.


  Bij de eenzame boom in het dal Sorek staat Delila. Ze draagt schitterende kleren, maar haar hart is erg verdrietig. Ze heeft zo'n spijt. DOOR HAAR SCHULD WERD SIMSON GEMARTELD EN GEDOOD. Hoe heeft ze toch zover kunnen komen. Strelend glijden haar vingers over het hartje met de pijl, dat haar er altijd aan zal herinneren hoeveel Simson van haar hield.


  OT48 – God heeft Noömi niet verlaten


  Er staat een eenzame oude vrouw op een heuvel in het land Moab. Het is Noömi uit Juda. Ze is grijs en haar rug is wat gebogen. Met haar hand boven de ogen tuurt ze vol heimwee in de verte. Een lastige traan welt op in haar ogen.



  'Betlehem!' zegt ze zacht, 'Was ik maar weer in Betlehem.'


  Vlak voor haar, op een steen, ligt een hagedisje te zonnen, maar zij merkt het niet. Een prachtige adelaar zweeft sierlijk het dal in, maar zij ziet het niet. In gedachten loopt ze over de velden van Juda, gaat ze de poort van Betlehem binnen. Hoe zou het zijn met al haar familie en vrienden? Zouden ze haar nog herkennen na tien jaar? En bovenal: zou er wel koren groeien op het land?


  Hoe komt Noömi uit Betlehem hier in Moab, waar men de god Kamos aanbidt? Waar de mensen onverschillig zijn en spotten met God? Ja, dat is een lang verhaal. Het begon eigenlijk met die vreselijke hongersnood. Toen leefde Elimelek, haar man, nog en de twee jongens Machlon en Kiljon. O, Noömi herinnert zich alles nog heel goed.


  'Vrouw,' zei Elimelek op een dag, 'Zo gaat het niet langer meer. Als we blijven gaan we dood van de honger. Ik heb gehoord dat er in Moab nog volop te eten is. Pak de spullen in, dan vertrekken we vandaag nog.' De jongens vonden het gelijk prachtig, maar Noömi keek geschrokken. Weg uit Betlehem? Weg uit hun land?


  'Maar Elimelek...' sputterde ze tegen. 'God heeft ons toch dit land als erfenis gegeven? Hoe kunnen wij dan naar dat heidense Moab gaan?'


  'Vrouw, zwijg!' zei Elimelek prikkelbaar, 'God heeft ons in de steek gelaten, dat zie je toch als je om je heen kijkt? Nee, we gaan. Mijn besluit staat vast.'


  Met lood in haar schoenen was ze gaan pakken...


  Ja, en dan die wekenlange, vermoeiende reis hiernaar toe. De jongens die steeds maar om eten zeurden. Uitgeput en stoffig waren ze hier aangekomen. Maar, wat waar is moet gezegd worden, ze werden vriendelijk ontvangen. Elimelek vond al gauw onderdak en werk en toen braken er weer gelukkige tijden aan. Totdat... Och, Noömi wil er eigenlijk niet meer aan terugdenken... Op een broeierige warme dag, net als nu, hadden de buren Elimelek dood in het veld gevonden, getroffen door de bliksem.


  ''t Is vast de straf van God,' zeiden de mensen uit het dorp onbarmhartig. 'Eerst moesten jullie vluchten voor de hongersnood en nu wordt je man getroffen door de bliksem.'


  O, wat deden die woorden pijn.


  Over het bergpad komt een man aanlopen. Hij draagt een groot pak op zijn rug. Het is een rondtrekkend koopman, die overal zijn spullen verkoopt. Noömi ziet hem gaan. Ja, zoals die man, zo voelt ze zich. Het is net of een zware last op haar rug drukt.


  Haar twee jongens hadden het verdriet sneller verwerkt dan zij. Na de dood van Elimelek trouwden ze met Orpa en Ruth, twee meisjes uit Moab. Voor hen ging het leven gewoon door. Ze ontgonnen een stukje land en begonnen hun eigen huis te bouwen. Zo zoetjes aan ebde ook Noömi's verdriet weg. Misschien zou ze binnenkort wel oma worden. Dan zou ze haar kleinkinderen vertellen van de Messias, die eenmaal geboren zal worden. Wie weet wel uit hun geslacht. Maar nee, het noodlot sloeg weer toe. Vlak na elkaar stierven haar beide zonen aan een onbekende ziekte. Sindsdien wist ze het zeker: 'GOD HIELD NIET MEER VAN HAAR.'


  'Moeder, bent u hier?'


  Een jonge vrouw klautert de heuvel op naar boven. Het is Ruth. Ze heeft haar schoonmoeder overal gezocht. Hartelijk slaat ze haar arm om haar heen.


  'Wat staat u daar toch? Het waait hier zo. Kom mee naar beneden. Er is een koopman uit Juda gekomen. Misschien heeft hij nieuws over uw familie.'


  Samen dalen ze de berg af naar het dal. En ja, Ruth heeft het bij het rechte eind. De koopman heeft inderdaad goed nieuws. Er is weer volop eten in Betlehem.


  'God heeft weer naar zijn volk omgezien, Noömi.' zegt de koopman.


  Deze hoopvolle woorden doen Noömi besluiten om met beide schoondochters terug te keren naar Juda.


  Het is een paar weken later. Daar waar het water van de Wilgenbeek in de Dode Zee stroomt, staan drie vrouwen. Het zijn Noömi, Orpa en Ruth. Noömi kust haar schoondochters vaarwel en zegt: 'Kinderen, bedankt voor alles. Keert nu maar terug naar je eigen volk en weest gelukkig. Ik zal alleen verder gaan.'


  Orpa en Ruth beginnen te huilen. Ze willen haar niet alleen laten gaan. Ze willen met haar mee naar Betlehem. Maar Noömi is vastbesloten. Waarom zouden ze bij haar blijven? Zij kan ze niet gelukkig maken. God is immers niet meer met haar.


  Orpa aarzelt. Wat zal ze doen? Och, het verlangen naar huis, haar familie en haar goden is groot. Zal ze dan toch maar?...


  Met de punt van haar rok droogt ze haar tranen af en keert terug.


  'Dag!' zwaait ze nog. En Ruth?


  'Ga jij ook maar.' dringt Noömi nog eens aan. Maar niks, hoor! Ruth klemt zich stijf aan haar vast.


  'Ik laat u niet in de steek,' zegt ze beslist. 'Waar u heengaat, daar ga ik ook heen. Waar u gaat slapen, daar ga ik ook slapen. Uw volk is mijn volk en uw God is mijn God.'


  Och, wat mooi! Ja, Ruth heeft goed geluisterd naar Noömi's verhalen over de Here God. En ze heeft begrepen dat je voor elkaar moet zorgen, zoals God voor ons zorgt.


  Noömi voelt twee warme armen om zich heen. Zacht strelen Ruths handen over haar grijze haar. O, ze wordt er echt een beetje blij van.


  Toch beseft Noömi nog niet helemaal wat een geschenk van God die lieve Ruth is. Want als ze weken later samen Betlehem binnentrekken en de mensen haar verheugd begroeten, zegt Noömi droevig: 'Noem mij geen Noömi meer, maar Mara, (verdriet) want de Almachtige heeft mij veel verdriet aangedaan. Vol ben ik heengegaan en leeg ben ik teruggekomen.'


  IS DAT WAAR? Nee. Iemand houdt haar hand vast. Het is... Ruth!


  OT49 – Ruth vind haar verlosser


  't Is avond in Betlehem. Troostend streelt het zachte maanlicht over de kleine huisjes, die dicht tegen elkaar aan schuilen. 't Lijkt wel of het stadje slaapt, net als de mensen. De wind fluistert door struiken en bomen. 't Is de tijd dat de kleine veldmuisjes uit hun holletjes komen om van het rijpe koren te snoepen. En niemand jaagt hen weg, want iedereen is doodmoe van het oogsten.


  Langs het landweggetje, dat zich bergafwaarts, door de velden heen kronkelt naar de dorsvloer, loopt een jonge vrouw helemaal alleen. Ze heeft haar beste jurk aan en haar mooiste omslagdoek om. Zo af en toe kijkt ze onderzoekend om zich heen. Zou niemand haar zien?


  'O, Almachtige,' bidt ze half hardop, 'Laat Boaz mij niet afwijzen, alstublieft, omdat ik een vreemdelinge ben...'


  Huiverig trekt ze haar omslagdoek wat dichter om zich heen en versnelt haar pas.


  Wie is deze vrouw en wat doet ze zo laat op de avond nog op die landweg? Het is Ruth, de Moabitische schoondochter van Noömi. Ze is op weg naar de rijkste boer in de omtrek om hem iets heel belangrijks te vragen. O, als het lukt, dan krijgen zij en Noömi weer een huis en een toekomst.


  Ja, Noömi en Ruth wonen al weer een paar weken in Betlehem. Ze hebben hun intrek genomen in het vroegere huisje van Noömi en Elimelek, dat in al die jaren wel erg bouwvallig is geworden. Toch is dit niet hun eerste zorg. Het belangrijkste is wel hoe aan eten te komen. Het land, dat voorheen van Elimelek was, is immers verkocht. O ja, de eerste dagen brengen buren en familie eten, maar dat kan natuurlijk niet altijd zo blijven. Ze moeten zelf in hun onderhoud gaan voorzien. Dat is best moeilijk voor twee vrouwen alleen.


  'Moeder,' zegt Ruth flink, 'op dit moment is het oogsttijd. Laat mij maar gewoon naar het veld gaan en daar aren oprapen achter de maaiers. Dat doen alle arme mensen.'


  Noömi stemt toe en zo loopt Ruth achter de vrouwen aan naar een veld. Zonder het te weten komt ze op het land van boer Boaz terecht.


  'Wie is dat?' vraagt deze aan zijn arbeiders als hij haar in de gaten krijgt.


  'Dat is Ruth, de Moabitische.' is het antwoord. 'Ze is al vanaf vanmorgen vroeg in de weer, zonder rustpauze.'


  Boaz gaat eens een praatje met haar maken. Van anderen heeft hij al gehoord, dat ze zo goed voor Noömi zorgt en dat ze haar land en volk heeft verlaten om bij hun God te behoren.


  'Zeg, Ruth,' zegt hij hartelijk, ''t Is prima hoor, dat je op m'n land bent. Ga maar nergens anders naar toe. En als je soms dorst hebt, dan kun je aan mijn knechten wat water vragen.'


  Ruth buigt diep voor hem, zoals het de gewoonte is als je met een hooggeplaatst iemand spreekt. Ze kan zich haast niet voorstellen dat Boaz zoveel belang in haar stelt. Toch is dat zo, want zijn arbeidsters geeft Boaz stiekem nog opdracht zo af en toe expres wat te laten vallen voor Ruth. Dolblij komt ze die avond thuis met een zak boordevol gerst. Noömi klapt in haar handen van blijdschap als ze het hele verhaal van Ruth hoort.


  'Nu weet ik zeker, dat God van ons houdt. Wat zouden Elimelek, Machlon en Chiljon blij zijn als ze dit wisten. Deze Boaz kan...ONZE VERLOSSER WORDEN! Dat is precies wat we nodig hebben.'


  Ruth trekt haar wenkbrauwen op. Een verlosser? Wat is dat? Noömi legt het haar uit.


  'Kijk, volgens onze wetten en voorschriften kan Boaz, omdat hij nog een beetje familie van ons is, ons land voor ons terugkopen en de zorg voor ons op zich nemen. Zo gaat onze naam voor het nageslacht niet verloren.'


  Ruth staat paf. Wat een goede wet. Zo zal er niemand omkomen in het land. Ze heeft nog een heleboel te vragen over hoe die verlosser voor hen gaat zorgen. En... weet je wat Noömi zegt?


  'Als Boaz onze verlosser wordt zal hij met jou moeten trouwen!'


  Nou ja zeg! Dat maakt Ruth helemaal sprakeloos.


  Tegen het einde van de gersteoogst zegt Noömi op een avond:


  'Ruth, 't is echt voor je bestwil. Trek je mooie kleren aan en ga vanavond naar de dorsvloer. Daar is Boaz ook. Let goed op waar hij gaat slapen. Zodra alles stil is, ga je aan zijn voeteneind zitten met je voeten onder zijn deken. Maar... zorg dat niemand je ziet, hoor!'


  Met bonzend hart, maar gehoorzaam, doet Ruth wat Noömi haar zegt.


  't Is stil geworden op de dorsvloer. Het vuur, waarin Boas en zijn knechten het kaf hebben verbrand, smeult nog een beetje na. Sjonge, wat is hij moe. Urenlang hebben ze het koren omhoog geworpen met een soort hark, zodat de strootjes en vliesjes weggeblazen werden in de wind. Nu heeft hij een lekker plekje gevonden achter de korenhoop om te slapen. In z'n hart is vreugde en dankbaarheid tegenover God, die hem zo'n grote oogst heeft geschonken. Midden in de nacht echter schrikt hij wakker. Er beweegt iets aan zijn voeteneind. Iemand trekt aan zijn deken.


  'Hé, wie is dat?' roept hij verstoord. Zijn handen graaien in het rond en ja, daar heeft hij iemand te pakken.


  'Meneer Boaz, ik ben het, Ruth!' klinkt het verlegen. 'Mag ik bij u schuilen, want u bent mijn losser.'


  Ruth? Verbaasd is Boaz, maar ook blij. Komt ze zomaar in de nacht naar hem toe? Ruth, die vrouw die hij zo bewondert? Als je kijkt hoe ze voor haar schoonmoeder zorgt! Niet te geloven. En nu vraagt ze hem om haar verlosser te worden? Tuurlijk wil hij dat.


  Maar d'r is een probleem.


  'Ruth,' aarzelt hij, 'ik wil jullie graag helpen, maar er is een andere verlosser, die meer rechten heeft dan ik. Maar, weet je wat? Morgenochtend vroeg zal ik met hem gaan praten.'


  En Boaz houdt woord. Onder toezicht van tien vooraanstaande inwoners van de stad spreekt hij de volgende ochtend met die andere man. Eerst lijkt deze bereid om te helpen, maar als blijkt dat hij dan ook met Ruth moet trouwen, bedankt hij voor de eer. Niks erg. 't Is toch iemand die alleen maar aan zijn eigen belang denkt. Een paar weken later vindt de bruiloft plaats. Wat ziet Ruth er stralend uit in die mooie jurk, die ze van Boaz heeft gekregen. Ontroerd veegt Noömi met haar mouw langs haar ogen. Alles is goed gekomen. Ruth heeft haar verlosser gevonden.


  OT50 – Droog je tranen , Hanna


  Er zit een jonge vrouw op een stenen muurtje voor haar huis. Ze kamt haar mooie, lange zwarte haar. Ze kamt het steeds maar weer zonder erbij na te denken. Haar ogen staan zo triest. Heeft ze soms gehuild? Haar mond lacht niet. Zelfs niet om de grappen van de kinderen, die krijgertje spelen om het huis. Er kruipt een mooie groene rups over haar schoen. Ze ziet het niet. De vrouw is Hanna.



  Binnen in het huis is een andere vrouw druk bezig.


  'Joachim,' roept ze, 'Doe je sandalen aan. We gaan zo weg.'


  Ze maakt eten klaar, veegt snotneusjes af en bindt hoofddoekjes vast. Die vrouw is Peninna.


  Buiten op het veld loopt een boer. Hij trekt een onwillige koe mee aan een touw.


  'Vort!' roept hij, 'Doorlopen jij!'


  Met een dun twijgje slaat hij de koe zacht op haar achterlijf. Die man is Elkana. Hij is de vader van al die rumoerige kinderen. Maar hij is ook de man van Hanna, het eenzame vrouwtje dat haar haar kamt. Hanna heeft geen kinderen. Daarom is ze zo verdrietig.


  De hele familie gaat een paar dagen uit. Ze gaan naar het heiligdom in Silo, waar de ark van God staat. Ze gaan daar de Here God een offer brengen. Daar is die koe voor. Het is de mooiste, beste koe van de boer.


  De kinderen lachen en maken grappen. Het is erg fijn om naar Silo te gaan. Vorig jaar hebben ze ook leuke dingen meegemaakt. Ergens onderweg is een rotsblok waar het krioelde van de hagedisjes. Zouden die er nog zijn?


  'Kom eens allemaal hier,' zegt vader, 'Ik heb voor iedereen een cadeau.'


  O, wat leuk... Ieder krijgt iets. Een nieuwe jas of een mooie armband, een riem van gevlochten leer of een beurs met geld. Peninna krijgt ook een cadeau.


  Maar het allermeeste krijgt toch... Hanna.


  Elkana geeft haar wel tweemaal zoveel als Peninna.


  'Omdat ik zoveel van je houd!' zegt hij vriendelijk. 'Zal je dan niet zo verdrietig kijken? Ik ben je toch meer waard dan tien zonen?'


  Hanna moet een beetje lachen omdat Elkana zo lief voor haar is, maar diep in haar hart blijft het stille verdriet. Dat wordt weer erger als Peninna haar jaloers aankijkt en met een vals lachje zegt: 'Hanna, kun jij niet even die zware tas op de ezel zetten? Ik heb het al zo druk met al mijn kinderen en jij hebt toch niks te doen.'


  Uit de verte kun je het heiligdom al zien liggen. Een stralend wit gebouw, temidden van groene bomen. Wie is er eigenlijk de baas over het heiligdom? Wie maakt alles zo netjes schoon? Dat is Eli, de dikke priester. Alle mensen uit de buurt kennen hem. Vandaag heeft Eli het erg druk. De boer Elkana is gekomen met zijn gezin om te offeren. Eli kent hem wel. Elkana komt elk jaar zodra het voorjaar wordt. Vandaag offeren ze een prachtige koe. Eli glimlacht. Daarginds ziet hij het kampvuur al branden. Al die kinderen van de boer zijn bezig om het vlees te roosteren. Hun moeder geeft het jongste kind te drinken.


  'Wat is het toch een zegen van God,' denkt Eli, 'als je een groot gezin hebt.'


  Hij draait zich om en loopt het heiligdom binnen.


  Wat is dat nou? Zie je die vrouw daar? Wat zit die vreemd te doen. Haar gezicht is rood en nat van tranen en ze praat in zichzelf. Die vrouw is toch niet dronken? Dat mag niet in het huis van God.


  'Hé, dronken vrouw, het wordt tijd om naar huis te gaan!' zegt hij boos.


  Hanna, want zij is het, kijkt hem met een betraand gezicht aan.


  'Ik ben niet dronken, meneer.' zegt ze zacht. 'Ik was gewoon aan het bidden. Ik bid om een kind. Als de Here God mij een zoon geeft, dan zal ik hem voor zijn leven aan de dienst van God afstaan.'


  'Neem me niet kwalijk,' stamelt de priester verlegen. 'Ik zie dat u veel verdriet hebt. Wat was dat dom van mij. Kom, mevrouw. Sta maar op. God zal doen wat u van hem gevraagd hebt. Hij kent uw verdriet. Sjalom, hoor!'


  'Sjalom, priester,' fluistert Hanna. Ze veegt haar ogen af, trekt haar rok recht en holt blij naar de rest van de familie.


  'Wat bent u vrolijk, tante Hanna,' zeggen de kinderen. 'Hoe komt dat?'


  Hanna lacht geheimzinnig. Ze trekt haar nieuwe rode jurk aan. Ze steekt een lekker ruikende bloem in haar haar. Want Hanna heeft een geheimpje met God.


  Het is een jaar later. Wie zit daar op het muurtje voor het huis? Dat is Hanna. In haar arm draagt ze een lief kindje, haar kindje.


  'Samuël,' fluistert ze. 'kleine schat.'


  De baby knijpt zijn oogjes stijf dicht tegen de zon. Zijn knuistje krabbelt over zijn gezichtje. Elkana komt erbij staan. Hij pakt voorzichtig het vuistje vast.


  'Onze zoon, Hanna. Van de Here gebeden. Geweldig, hè?'


  Hanna kijkt hem erg gelukkig aan.


  'Ik ga dit jaar niet mee naar Silo, Elkana,' zegt ze dan ernstig. 'Eerst moet Samuël nog een beetje groter zijn.' Elkana knikt. Hij begrijpt het.


  Het is wel stil als de hele familie weg is. Maar Hanna vindt het niet erg. Ze geniet van haar kindje. En diep in haar hart groeit een prachtig danklied voor God, want God heeft haar tranen gedroogd!


  OT51 – Het knechtje


  'Hofni!'



  De oude, dikke priester Eli, die op een stoel bij de deur van de tempel zit, roept zijn zoon.


  'Hofni, waar ben je?'


  Helemaal vooraan bij de ingang, zitten een paar grote jongens. Ze lachen en maken pret met wat vreemde meisjes. Het is echt geen leuke pret. Het lachen klinkt eigenlijk vals.


  'Hé, Hofni,' zegt één van de meisjes, je vader roept je.'


  Hofni neemt een grote slok wijn en pakt een vette kluif van een schotel.


  'Nou, èn?.... Laat maar roepen, hoor!' antwoordt hij met volle mond.


  Zijn broer Pinehas grijnst en voegt eraan toe: 'Die ouwe vader van ons kan toch geen steek zien. Hij weet niet dat we hier zitten...'


  'Hofni! Pinehas!' roept Eli weer.


  Waarom komen ze nou niet? Och, hij moet ze toch eens een standje geven. Die vervelende jongens. Morgen misschien?


  'Samuël!' roept hij dan.


  Een kleine jongen in een wit kleed houdt op met vegen. Riep zijn pleegvader Eli hem? Hij zet zijn bezem tegen de muur en rent naar de oude man toe.


  'Hebt u geroepen, vader Eli?'


  'Ja, Samuël, de deuren moeten gesloten worden en de olielamp bijgevuld.'


  'Ja, vader Eli, ik zal het gelijk doen...'


  'En... Samuël, zul je de boekrol netjes in de kast zetten? O ja, je moet de goede olie gebruiken voor de kandelaar, hoor! Die zit in het kruikje rechts op de plank van de voorraadkamer.'


  'Ja vader, Eli.'


  'En als je klaar bent, wil je mij dan even naar bed brengen?'


  Samuël heeft het erg druk, maar dat is niets erg. Het werk dat hij doet, doet hij immers voor God. O nee. Hij zou niet willen ruilen met die twee zoons van Eli, die nietsnutten. Ze stelen zelfs nog van de offers van God. Zij kennen niet het blije gevoel dat je krijgt als je weer een stukje uit het woord van God uit het hoofd kunt opzeggen.


  Of als je, zoals hij nu, de prachtige gouden lamp bijvult, zodat het licht helder weerkaatst tegen de wanden van het Heilige.


  Samuël veegt met een zacht doekje een druppel olie weg. Dit is het mooiste moment van de dag. Eerbiedig knielt hij neer. Het knechtje van Eli, het knechtje van God.


  Het is al helemaal donker als Samuël eindelijk op zijn slaapmatje ligt. Buiten is het stil. Duizenden sterren flonkeren zachtjes aan de hemel. De maan geeft alles een geheimzinnig licht. De nachtwind doet de gordijnen van de tempel een beetje opwaaien. Heel even kun je een glimpje opvangen van de lamp in het heilige, de gouden kandelaar met de zeven lichten.


  Ineens klinkt het: 'Samuël!'


  De kleine priester schiet overeind. Riep iemand hem? Dat is zeker Eli. Hij doet snel zijn sandalen aan, grist zijn mantel van de spijker en loopt naar de slaapplaats van Eli.


  'Hier ben ik, Eli. Hebt u mij geroepen?'


  De oude man schrikt wakker.


  'Hè? Is er wat, Samuël? Waarom maak je me wakker?'


  'U hebt me toch geroepen?'


  'Welnee! Je hebt je vergist. Ga maar weer lekker slapen, hoor!'


  'Ja, vader Eli. Welterusten!'


  'Welterusten, Samuël.'


  Rillerig kruipt Samuël weer onder zijn wollen deken. Hij slaapt weer in.


  'Samuël!' klinkt het voor de tweede keer.


  Nu heeft Eli toch echt geroepen.


  Maar, nee hoor!


  Als Samuël voor de derde keer komt vragen of Eli hem nodig heeft, slaat de priester verschrikt zijn hand voor de mond.


  'O, wacht eens... Ik geloof dat ik het begrijp. Misschien... misschien roept God je wel. Als je nu weer die stem hoort, moet je maar zeggen: 'Spreek, Heer, want uw knecht hoort...''


  Samuël knikt ernstig. Ja, hij heeft het begrepen. Langzaam, met kloppend hart en een rode kleur loopt hij weer terug naar zijn slaapplaats. Zou het waar zijn? Zou God willen praten met een jongen zoals hij? Hij kruipt wel onder de deken maar van slapen komt niets meer.


  Ja, daar klinkt het weer heel duidelijk: 'Samuël! Samuël!'


  Meteen is hij overeind en stamelt: 'Spreek, want uw knecht hoort!'


  En daar, gewoon vlak bij zijn bed, gaat de Here God met Samuël praten alsof Hij zijn vriend is. Hij maakt hem zijn plannen bekend. Alle slechte dingen van Hofni en Pinehas heeft God gezien en zij zullen ervoor gestraft worden. Moet hij, Samuël, deze moeilijke boodschap morgen aan Eli brengen?


  Daar ziet hij erg tegenop.


  Maar dan weet Samuël diep van binnen: God wil hem gebruiken als zijn eigen knechtje. Is dat niet fijn?


  OT52 – God woont toch niet in een kist?


  'Nee, Hofni, dat mag niet! Dat wil God niet!' klinkt zachtjes een bevende stem.



  De stokoude blinde priester Eli staat wankelend op van zijn stoel. Hij steekt zijn handen naar voren om te voelen waar hij is. Zijn gezicht staat angstig.


  'Pinehas, niet doen! De ark mag niet zomaar gepakt worden uit het Allerheiligste. Dat weten jullie best! Samuël, Samuël, waar ben je toch?'


  'Hier ben ik, vader Eli,' zegt een donkere jongeman, die vlak naast hem staat. 'Kom, gaat u nu maar rustig zitten. U bent veel te oud om u zo op te winden...'


  Eli gaat zitten, helemaal van streek. Samuël blijft naast hem staan. Zijn hand rust troostend op de arm van de oude man. Hij is ook boos op die twee ongehoorzame priester. Maar wat kan hij als jongen doen tegen die grote kerels? Hij weet dat ze toch hun eigen zin doen. Kijk, daar gaan ze. Met een strak gezicht kijkt Samuël hen na. Wat dom van ze om te denken dat Gods in een kist woont.


  Eli hoort hen weggaan. Hij mompelt wat in zijn baard. Er is verdriet en bezorgdheid in zijn hart. Dit loopt vast verkeerd af. O, was hij maar jonger, dan zou dit alles niet gebeurd zijn.


  Waarom wordt er zo met de ark gesjouwd? Waarom laten ze die mooie gouden kist met de engelen erop niet gewoon op zijn plaats staan in het Allerheiligste, achter het geborduurde gordijn? Zo had God het toch aan Mozes bevolen?


  Dat komt omdat Israël had verloren van de Filistijnen. Er waren ongeveer vierduizend man gesneuveld. Niemand begreep waarom God niet had geholpen. Ze vergaderden erover en bespraken de zaak. Tenslotte kwamen de leiders van het volk op het idee om de ark te laten halen. Als die bij hen was, zouden ze vast winnen. Dan moest God wel helpen. Hij woonde toch in die ark?


  Zo kwam er een snelle loper bij de tempel van Silo aan. Hijgend vroeg hij of Hofni en Pinehas gauw met de ark wilden komen. En die twee ruwe, brutale mannen waren wel voor een avontuurtje te vinden.


  'Hooo!! Ho-ho-ho! Hoeraaa!' roepen de Israëlieten zodra ze de ark zien. Ze springen en dansen van vreugde. De grond dreunt ervan. Nu zullen ze winnen, want God is bij hen. Dat geschreeuw horen.... de Filistijnen.


  'Wat is er bij die Hebreeën aan de hand?' vragen ze. De wachtposten turen scherp naar de overkant. Dan zegt er één: 'Volgens mij hebben ze een god bij zich!'


  'Wat zeg je me nou?' roept een hoofdman. 'Laat mij eens kijken! Ga eens weg... Ja, warempel! O wee, nu gaan we eraan, mannen. Ze hebben hun god bij zich. Nou, dan kunnen we wel inpakken.'


  'Is die God dan zo machtig?' vraagt een soldaat dom.


  'Machtig? Man, hou op! Dat is die God die de Egyptenaren allerlei ziektes heeft gestuurd. Vreselijk gewoon!'


  De hoofdman loopt snel naar de officierstent om het slechte nieuws aan de generaal te gaan vertellen.


  'Hoi, hoi, hoi!!' schreeuwen de Israëlieten nog steeds. 'Wij gaan winnen. Wij gaan winnen! Leve Israël!!'


  De generaal van de Filistijnen, een grote brede man met een geweldige snor en strenge ogen, snauwt: 'Laat alle soldaten aantreden. Ik ga ze toespreken.'


  Even later staan ze daar, met knikkende knieën en sombere gezichten.


  De generaal brult: 'Mannen, grijp moed! Vecht dapper, anders zijn jullie straks slaven van die Hebreeën!'


  Dat helpt. De Filistijnen vechten als leeuwen. Israël wordt finaal verslagen. De rest van het leger vlucht naar huis.


  Als de avond valt, lopen er Filistijnse soldaten over het veld. Ze zoeken alles wat nog waarde heeft en nemen dat als buit. Speren, lansen, sandalen, geld en eten.


  Plotseling zien ze iets glanzen in de bosjes. Wat is dat? Het lijkt wel goud...


  Dat is... ja, dat is de ark van de Israëlieten. Er liggen twee dode mannen naast met priesterkleren aan. Het zijn Hofni en Pinehas. De rovers laten hen liggen, maar de ark nemen ze mee. O, wat een schande voor Israël.


  Diezelfde avond bereikt een boodschapper Silo. Hij rent regelrecht naar Eli.


  'Uw twee zoons zijn dood!' hijgt hij.


  'En de ark?...' vraagt Eli hees.


  De boodschapper neemt een grote slok water uit een kruik die Samuël hem aanreikt, veegt met de rug van zijn hand zijn mond schoon en zegt: 'De ark is buitgemaakt door de Filistijnen.'


  Dat is teveel voor de oude Eli. Hij valt achterover en sterft.


  Deze rampdag zal Samuël nooit vergeten. Duizenden doden en de ark in handen van de rovers. Gelukkig weet Samuël dat God niet in een kist woont, maar in de hemel.


  'Help me, Heer, om het volk op de goede weg te leiden,' bidt hij zachtjes.


  OT53 - God laat niet met zich spotten


  ‘Heb je het al gehoord?’vragen de mensen in Israël bezorgd. Er is iets vreselijks gebeurd. De ark is meegenomen door de Filistijnen. Het verdrietige nieuws wordt overal doorverteld. Men roept het naar elkaar vanaf de platte daken: ‘Onze legers zijn verslagen en de ark van God is bij de Filistijnen!’



  Overal brengt dit slechte nieuws angst en verwarring. Het was ook echt verkeerd geweest van de leiders van het volk om de ark uit de tempel te halen. De ark hoort toch niet op een slagveld? Waar zou hij nu zijn? Wat zouden de Filistijnen ermee doen? O, wat een ramp!


  Het is nacht in Israël. Het is ook nacht in het land van de Filistijnen. Dezelfde maan die in Israël schijnt schijnt ook in Asdod, waar de tempel van Dagon staat. De maan laat haar zachte stralen door het open dak vallen, recht op het hoofd van Dagon. Stijf en star staat hij daar. Met zijn rare ogen kan hij niet kijken, zijn oren kunnen niets horen. En met zijn handen kan die god niets doen. Hij is alleen maar een stuk steen. Aan de linkerkant ernaast staat een mooie gouden kist met twee draagstokken eraan. Gouden engelen staan bovenop het deksel. Die kist is… de ark van God! De priester van Dagon heeft haar daar neer laten zetten. De ark is de Here God niet, nee, zij vertelt alleen maar van Gods plan. Het geweldige plan van God met zijn volk. Ik zal jullie God zijn en jullie zullen mijn volk zijn. Ik wil bij jullie wonen. En eens zal ik de wereld redden door mijn zoon Jezus. Maar dat weten de Filistijnen niet. Over een paar dagen zal er feest zijn in de tempel van Dagon. Dan zullen de Filistijnen liederen zingen voor hun God. Dan zal de ark belachelijk worden gemaakt. Wat is dat vreselijk. De dode God krijgt de eer en de levende God wordt bespot.



  Rom…bom!!… ineens klinkt er een doffe dreun in de tempel. Wat is dat nou¬¬¬? Het beeld van Dagon valt zomaar om. Hij ligt op zijn gezicht op de grond, vlak voor de ark. Vreemd is dat. Net alsof Dagon een diepe buiging wilde maken voor God. Als de priester van Dagon de volgende dag met zijn grote sleutel de zware deuren van de tempel opendoet, schrikt hij enorm. Hij slaat de handen voor zijn gezicht als hij het omgevallen beeld ziet. Snel gaat hij een paar helpers halen om Dagon weer rechtop te zetten. Gelukkig, hij is niet kapot. Niemand begrijpt hoe het gekomen is. Zou het toevallig zijn, of… zou die ark er iets mee te maken hebben. Maar een dag later vinden ze Dagon weer omgevallen. Nu is het beeld wel kapot. Het hoofd van Dagon is eraf! En de handen liggen op de drempel! Het beeld is voorgoed kapot. Je kunt het hoofd en de handen er niet meer aan plakken. Met treurige gezichten kijken de Filistijnen naar de puinhoop van hun god.



  ‘Pas op!’ roept de priester angstig, ‘Stap niet op de drempel, want dat brengt ongeluk. Daar liggen Dagons handen op.’


  Er komen veel mensen kijken. Ze fluisteren en smoezen tegen elkaar met sombere gezichten. Het komt vast door die ark… die brengt ongeluk…


  En inderdaad, de ark brengt hen weinig geluk. De naarste dingen gebeuren in Asdod. Veel mensen worden ziek en krijgen vreselijke builen. Sommigen sterven zelfs eraan. En op een morgen wemelt het in en rond de stad van muizen. Honderden, duizenden muizen krioelen door de straten van de stad. De akkers worden kaalgeknaagd. Het koren gaat verloren. De mensen van Asdod zeggen het nu hardop: ‘Het komt door de ark. Laten we hem naar een andere plaats brengen. Breng haar naar Gat!’


  Maar in Gat gaat het al net zo. Ook daar krijgen de mensen builen en ook daar breekt een muizenplaag uit.



  ‘Breng die ark alsjeblieft naar Ekron,’ smeken de inwoners van Gat in paniek. Zodra de mensen van Ekron de ark zien, jammeren ze het uit.


  ‘Jullie willen ons doden, weg met dat ding.’


  Grote angst in het hele Filistijnse land. Wat moeten ze toch met die ark beginnen? De vijf burgemeesters van de Filistijnse steden gaan erover vergaderen. Ze besluiten de ark terug te laten gaan naar Israël. Voor een splinternieuwe boerenwagen spannen ze twee koeien die pas kalfjes hebben gekregen. De kalfjes laten ze in de stal staan.


  Je begrijpt dat normaal gesproken die koeien niet bij hun kalfjes weg willen. Doen ze dat toch, dan is het een dubbel teken, dat ze op de goede weg zijn met de ark.


  Iedereen kijkt gespannen toe wat de koeien zullen doen. De vijf burgemeesters staan bij de kar. Ze zien wit. Ze voelen zich ziek, want ook zij zitten onder de builen. Naast de ark hebben ze een kastje neer gezet. In dat kistje zitten geschenken. Vijf gouden builen en vijf gouden muizen. Ze hopen maar dat de God van Israël deze geschenken wil aannemen en hen wil vergeven. Vol spanning wordt de wagen losgelaten.


  En ja hoor! De koeien lopen al loeiend naar Israël. Ze kijken niet naar links of rechts. Rechtdoor gaan ze, zonder dat iemand ze leidt. De burgemeesters lopen er met gebogen hoofd achteraan. Opnieuw zien ze door dit wonder de macht van de God van Israël.


  ‘Heb je het al gehoord?’ vragen de mensen in Israël aan elkaar. De ark is weer terug. Zelfs op de meest afgelegen boerderijen en in de tenten van de herdersfamilies wordt het fijne nieuws verteld: ‘God onze God, is sterker dan alle andere goden.’



  Nu in onze tijd, vertelt men het nog. Dagon is allang vergeten. Niemand bidt nog tot hem, maar onze God doet nog dagelijks grote wonderen. Zeg, heb jij het al gehoord?


  OT54 - Een doetje die een reus versloeg 


  ‘Ach, wat een schatje, wat een dotje!’



  Er staan twee moeders met buggy’s voor de school te praten. Ze kijken in elkaars wagen en bewonderen de baby’s.


  ´Wat lijkt hij op zijn vader, nee wacht… hij heeft de ogen van jou.´ zegt de één.


  Ze praten nog wat door over voeding, huilen in de nacht en tandjes krijgen. Tot de school uitgaat…


  Alle kleine kinderen zijn schattig en lief. Maar waar komen dan toch al die gemene wrede moordenaars vandaan? Al die vieze zwervers, pestkoppen, messentrekkers, die trappen, slaan, schoppen, je uitlachen en sarren. Hoe worden ze zo? En vooral: HOE LOOPT HET MET HEN AF? KRIJGEN ZE DE HOOFDPRIJS IN HET LEVEN?


  Dit verhaal gaat over een boef en een dotje, want dotje komt van doetje en dat is hetzelfde woord als … de naam van onze hoofdpersoon die toch echt geen doetje was. Snap jij het, snap ik het. Nou, luister maar…


  ‘Ftuuuuu, Ftuuuhh’



  Een scherp fluitsignaal doet de herdersjongen David, de zoon van Isaï opkijken. Hij heeft net de schaafwond van een drachtige ooi verzorgd. Zijn handen zijn nog vettig van de olie.


  ‘Elchanan!’ roept hij blij, ‘Ben je weer terug van je reis? Ik heb je echt gemist, joh!’


  Elchanan, een jongen van een jaar of zestien, ploft naast David in het gras.


  ‘David! Hoe istie??’


  ‘Voorzichtig, man, je zit bijna bovenop mijn nieuwe harp.’ zegt David lachend, terwijl hij zijn zelfgemaakte muziekinstrument en zijn mes in veiligheid brengt.


  ‘Mooie lammeren heeft die Dikke Bertha gekregen, zeg!’ stelt Elchanan bewonderend vast. ‘Heb je nog beesten verloren?’


  ‘Nou, dat scheelde maar een haar, man. Hier, zie je deze wond op mijn schouder? Verleden week was het goed raak. Een leeuw en de dag erna een beer. Ik heb nog nooit zo hard gebeden… En God was me genadig. Ga straks mee naar m’n huis, dan laat ik je de vachten zien. Maar wat heb jij meegemaakt?’


  ‘Dat geloof je niet.’ antwoordt Elchanan peinzend. ‘Jij een leeuw en een beer… Zo’n beest is groot hè, als hij op zijn achterpoten staat… Twee meter of zo?…’


  ‘Mmm!’


  ‘Die kerels die ik zag waren groter!’


  “WAT???’


  ‘Daaf, ik heb reuzen gezien, nee serieus! Ze waren minstens twee keer zo lang als ik. Mijn hart ging tekeer als een gek toen ik hen voor het eerst zag. Ze wonen in de plaats Gat, daar moest mijn vader een lading potten afleveren. Hun huizen zijn ook hartstikke groot en hoog. De deuren? Tweekeer zo hoog als bij jou thuis. En hun bedden…’


  ‘Ach, maak mij wat wijs,’ lacht David ongelovig, terwijl hij Elchanan een stomp tegen zijn schouders geeft, ‘doe even normaal ja?’


  Hij pakt zijn nieuwe harp en tokkelt er wat op.


  ‘Die ene, Goliat heet hij, heeft zulke handen!’ wijst Elchanan, ‘En alles is groot,… Zijn speer is zo dik als mijn arm en er zit een punt van ijzer op van een pond ijzer. Bronzen helm, bronzen schubbenpantser… Die andere heeft zes vingers aan elke hand en zes tenen aan elke voet!!’


  ‘Zal wel! Lijkt me echt een patser. Als die op je valt ben je meteen een platluis. Maar kan hij ook nog wat spierballen laten zien?’


  ‘’k Zou er maar niet om lachen. Hij en zijn Filistijnse kameraden zijn getraind tot en met. Vanaf dat ze konden lopen: elke dag vechtsporten, boksen, speerwerpen, zwaardvechten, you name it… Vet agressief, man. Je kunt ze beter uit de weg gaan.’


  Davids mond zakt open van verbazing?


  ‘Serieus???’


  ‘Serieus, ik zweer het je man.’


  ‘Doet!! Let op je schapen.’ roept iemand. David springt op en met een goedgerichte worp van een steentje uit zijn slinger brengt hij een afdwalend schaap weer terug bij de kudde. De zon schijnt op zijn rooie haren, zijn blauwe ogen waar alle meiden verliefd op worden zijn hard als staal.


  ‘Vet cool, Elchanan…’ zegt hij, ‘Over die Goliatten en hun aanhang wil ik meer horen! Vormen ze een gevaar voor Israël?’


  ‘Waar hebben jullie het over?’ vraagt Davids neef Jonatan, die aan komt lopen. ‘Zijn er leeuwen en beren op de weg?’


  ‘Erger!’ zegt David, ‘Moet je horen wat Elchanan vertelt….’


  Het is een paar maanden later. De Filistijnen bereiden zich voor op een oorlog met Israël. Nee, er is geen tv en er zijn geen kranten, je kunt niet sms’en, maar het gerucht gaat als een lopend vuurtje door het land. In Socho, in Juda hebben ze hun kamp opgeslagen. Koning Saul roept in allerijl het leger op in het Terebintendal ertegenover. Ook de broers van David, Eliab, Abinadab en Samma moeten er aan geloven.



  Voor David betekent het veel heen en weer reizen om zijn broers van eten te voorzien. Zo blijft hij op de hoogte van het wel en wee van zijn broers en van het verloop van de strijd.


  Op een keer staat hij met ze te praten als ze ineens opgeroepen worden de linies te betrekken. Hij rent mee om te kijken wat er aan de hand is. En dan… gelooft hij zijn ogen en oren niet. Daar komt me die Goliat uit Gat naar voren. David herkent hem meteen van de verhalen van Elchanan. Het is een boom van een kerel en uit zijn grote mond met dikke vette lippen komt een stroom van beledigingen. Een racist tot en met. Geloof me, hierbij is, wat je in een stadion hoort schreeuwen, maar kinderspel. Die vent haat het volk van God… en God zelf uiteraard ook! Het bloed stijgt David naar de kop. Dit is toch schoftig!! Wie maakt hier een eind aan?


  Als hij om zich heen kijkt ziet hij allemaal vluchtende Israëlieten. Hij grijpt er een bij zijn arm.


  ‘Hé, wacht eens effe. Hoor je wat ‘ie zei?’


  De bange soldaat schreeuwt: ‘Hij wil ons allemaal de grond in trappen!! Eén op één wil hij vechten. Nou mij niet gezien…. Voor geen goud!!’ Hij rukt zich los en kijkt angstig om.


  ‘Voor geen goud?’ informeert David die weer wat gekalmeerd is.


  ‘Nee man, de koning heeft een paar miljoen uitgeloofd voor degene die hem verslaat en ook nog de hand van zijn dochter. Maar ik ben liever blo-Jan dan do-Jan.’


  Robuust keert David zich af van deze bange schijter. Wat denkt die onbesneden Filistijn wel, dat hij de gelederen van de levende God kan beschimpen? Zal hij dan zelf?…


  Maar zijn broer Eliab, die hem hoorde praten heeft hem door: ‘Hé, Doet, waar ben je mee bezig? Ga naar je schapen terug, man! Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten wordt.’


  Het is al te laat. Als een lopend vuurtje gaat het door het legerkamp dat er iemand is die wel durft. De koning laat David bij zich komen.


  Een kwartier later en na veel over en weer gepraat met de koning, staat David oog in oog met HET BEEST. Nee, hij heeft geen zwaard in zijn hand. Hij heeft geen wapenrusting aan. Hij is op en top de herder, die moedig een beer of een leeuw wegjaagt van zijn kudde. Alleen een slinger en vijf steentjes gebruikt hij. En… zijn woorden. O, wat lijkt David hier op Jezus! Geen zwaard, alleen de waarheid en zijn woorden!!



  Goliat ziet David komen, een knappe tiener met rood haar. Hij verwachtte een bodybuilder, de sterkste vent uit het leger van Israël… Dat ze een jong ventje sturen vind hij een grove belediging. Dit is absurd! Hij vervloekt David bij al zijn Goden.


  Maar David schreeuwt dapper: ‘Jij daagt me uit met zwaard, je lans en je kromzwaard, maar Ik daag je uit in de naam van de Heer der Hemelse legermachten!…’


  Eén steentje was maar nodig, om deze angstaanjagende stampende en briesende DOODSMACHT te vernietigen, want, zoals David later in een zelfgemaakt lied zingt: ‘Heer, onze Heer, hoe machtig is uw naam op de ganse aarde.’



  Goliat valt, geraakt op juist die ene plek waar hij kwetsbaar is en David doodt hem met zijn eigen zwaard.


  Alle Filistijnen slaan op de vlucht en Israël juicht! Wie had dit gedacht. David wordt op handen gedragen. Tot diep in de nacht klinken de vreugdezangen op het discofeest. David heeft meteen een fanclub en staat op de Top-Tien bovenaan. Maar met zijn rechterhand wijst hij steeds naar boven, want het is God die de bevrijding gaf. Ere wie ere toekomt.


  Heb jij ook reuzengrote problemen? God kan uitkomst geven en daarvoor gebruikt hij jongens en meisjes die op Hem vertrouwen, doetjes. Eén steen was er slechts nodig: de steen die van het graf werd gewenteld. Want Jezus overwon DE DOOD!


  OT55 - Een domme praatjesmaker en een wijze vrouw


  Stoere macho’s, in elke groep, op elke school zitten ze. Tijdens de les zijn het stoorzenders met hun domme opmerkingen. Op de speelplaats staan ze branieachtig te doen. Altijd zwermen er bewonderaars om hen heen, die proberen om nog grotere macho’s te zijn dan zij. Ze pesten de zwakkeren en gaan van kwaad tot erger. 



  Maar nou is de vraag: DEZE GEKKEN EN DWAZEN HOE REDDEN ZE HET VERDER IN HUN LEVEN? Halen ze diploma’s, krijgen ze goeie banen? En hoe denkt God uiteindelijk over ze? In het volgende verhaal zie je hoe het afloopt met zo’n domme praatjesmaker. Gelukkig had hij een zeer wijze vrouw! Het gebeurde in de tijd dat David moest vluchten voor Saul, toen hij een soort ‘rebellenleider’ was met zeshonderd man onder zich.


  ‘David, kijk eens wat we hebben gevonden! Lekker om vanavond te braden boven het spit.’



  Een magere ongeschoren vluchteling, uit het legertje van David, staat als een donker silhouet bij de ingang van de spelonk, waar ze voor de nacht onderdak hebben gevonden.


  Een aantal nieuwsgierigen staat meteen op en kijkt wat er aan de hand is. Is er iets te eten? Nou, daar zijn ze allemaal wel voor te vinden. Want om voor 600 man elke dag iets te bikken bij elkaar te zoeken, dat valt niet mee. Ze zijn dan ook stuk voor stuk vel over been.


  Hun kameraad bij de deur draagt een jonge ram.


  ‘Wat vind je, aanvoerder?’


  David bekijkt het dier vakkundig.


  ‘Geef eens een beetje olie uit dat kruikje daar,’ zegt hij nadenkend. Hij wrijft de neus en de snuit van het beest in met de geurige vloeistof. ‘Dat is om de vliegen weg te houden, anders wordt hij gek van de jeuk. Je bent per slot herder of niet.’ lacht hij. 


  David voelt aan de pootjes en kijkt naar de vacht.


  ‘Mooi gezond beest,’ zegt hij dan, ‘maar…. Hij moet terug naar de eigenaar en dat is…’ Hij wijst op een brandmerk met de hebreeuwse letter nun erin. ‘Nabal, die miljonair uit Karmel.’


  ‘Nou die zal hem vast niet missen. We zouden wel gek zijn als we hem braaf terug zouden brengen.’ roepen er een paar.


  Simeon, die altijd heel vroom praat, maar als het erop aankomt het niet zo nauw neemt, slijmt: ‘Dit is een geschenk van God. Laten we Hem ervoor danken.’


  David kijkt hem met een opgetrokken wenkbrauw aan. ‘Hij gaat terug en jij mag het doen, Simeon.’ zegt hij cool. ‘Luister mannen, we kunnen ons nu wel te buiten gaan aan een klein stukje schapenvlees, want wat is 1 schaap voor 600 man, maar over een paar weken is het Schaapscheerfeest. Zeker weten dat we allemaal uitgenodigd worden en dan kun je je buik vol eten, omdat we in een goed boekje staan bij de herders van Laban. ‘En… eerlijk duurt het langst. Niet jatten is het achtste gebod van de leefregels van God. Oké?’


  Het is volle maan. De schatrijke miljonair Nabal, die wel 3000 stuks schapen en duizend geiten bezit is voor het schaapscheerfeest naar de Karmel gekomen, waar zijn bedrijf is.



  Iedereen buigt voor hem als een knipmes. Hij ziet er dan ook indrukwekkend uit met zijn dure kleren en gouden ringen. Hij loopt als een mannetjesaap die andere mannetjes imponeren wil. Naast hem loopt zijn vrouw Abigail. Ze is mooi om te zien en ze heeft een helder verstand. Eigenlijk past ze helemaal niet bij die patser, maar ja, wat wil je? Meisjes worden uitgehuwelijkt. Ze hebben geen inbreng in de keuze van een echtgenoot. Gelukkig kent ze de God van Israël.


  Het feest is in volle gang, er is drank en lekker eten er wordt gedanst en gelachen. Alle buren en kennissen zijn uitgenodigd. Nabal pocht en schept op. Hij drinkt veel teveel en kust alle mooie dienstmeisjes.



  Als hij zich op zeker moment omdraait staan er tien magere, armoedig geklede mannen voor hem. Ze brengen een boodschap van David over. ‘Ik wens u, uw familie en uw bedrijf alle goeds, ook voor volgend jaar. Ik heb gehoord dat u een schaapscheerfeest geeft. Mijn mannen zijn het hele jaar als een muur om uw kuddes geweest, vraagt u het maar aan uw herders. Nu zou ik u willen vragen of u mijn knechten daarvoor wilt belonen met wat u missen kunt.’


  De knechten buigen diep en wachten af wat Nabal zal antwoorden.


  Per slot van rekening is David eigenlijk de koning, want Samuel heeft hem gezalfd in de plaats van Saul. Dat hij nu zo vluchten moet komt door de haat van Saul.


  Maar Nabal duldt geen koning boven zich. Hij schreeuwt: ‘Wie is die David? Wie is die zoon van Isaï? Het stikt hier van de slaven die bij hun heer weggelopen zijn. Denken jullie heus dat ik mijn eten aan de eerste de beste onbekende geef?’


  Wat denk jij dat er gebeurt als David dit hoort? Jij denkt zeker dat hij met zijn harpje in een hoekje gaat zitten zingen. Tuurlijk niet. De stoom komt uit zijn oren. Hij is een man met temperament uit het Midden-Oosten en Nabal heeft hem op zijn ziel getrapt. Dit is een kwestie van EERWRAAK. Hij briest tegen zijn manschappen: ‘Die gek is er geweest. Te wapen allemaal. Ik kill hem!’



  Owee, dit gaat finaal mis!


  Maar God is er ook nog. Om David te behoeden voor moord zet Hij zijn VREDESMACHT in met een VROUW aan het hoofd. Kijk, daar jaagt de mooie verstandige Abigaïl al op haar ezel, richting de kloof met een hele groep knechten achter haar aan. Toen ze haar met veel verontwaardiging hadden verteld van Nabal’s grove beledigingen aan het adres van David, begreep ze meteen het gevaar. Ze liet snel broden, wijn, gedroogd vlees, geroosterd graan, rozijnen en vijgen op ezels laden en ging zonder met haar man te overleggen op weg. O, als ze maar niet te laat komt, als David nog maar voor rede vatbaar is…



  ‘God, geef me wijsheid, alstublieft!!’ bidt ze.


  David komt van de andere kant van de berg aanjagen, opgefokt natuurlijk. Het maalt door zijn kop: ‘Wat denkt die vent wel? Heb ik daarvoor al die tijd zijn bezittingen beschermd? Nog niet één schaap is hij kwijt en wat krijg ik? Stank voor dank! Ik zweer dat ik hem ga doden en al die lui die…’



  Boem! Een bijna-botsing.


  David grijpt naar zijn zwaard, klaar tot aktie. Maar tot zijn stomme verbazing ziet hij niet Nabal, maar het liefelijkste wezen dat er op twee benen rondloopt. Abigail! Wouw, is dat de vrouw van die lomperik? Hij is diep onder de indruk en zijn woede ebt weg. Zeker als hij al die geschenken ziet en ze op haar knieën neervalt voor hem.


  ‘’t Is allemaal mijn schuld, mijnheer, ‘ zegt ze tactisch, ‘schenk geen aandacht aan die praatjesmaker van een Nabel. Hij is een onbenul, zoals zijn naam al zegt. Had ik uw boden maar zelf te woord kunnen staan.’


  David steekt galant zijn hand uit om haar weer overeind te helpen. Ze veegt wat vuil van haar rok en kijkt hem ernstig aan.


  ‘Gelukkig heeft God u ervan weerhouden om het recht in eigen hand te nemen, mijnheer David, want als u eenmaal koning bent wilt u toch geen bloed aan uw handen hebben…? Uw leven is veilig bewaard in de hand van de Almachtige en uw vijanden zullen het verliezen.’ 


  Zo, die zit, precies de juiste woorden op de juiste plaats. 


  Die lieve stem, haar pleiten voor geweldloosheid, alle grimmigheid van David is op slag verdwenen.


  De vrede is weer getekend. Hij stamelt onhandig wat dankwoorden, omdat ze hem behoedde voor een grote fout en iedereen haalt opgelucht adem.


  Als Abigail thuiskomt ligt Nabal stomdronken in de tent.



  ‘Oké, laat hem maar zijn roes uitslapen,’ denkt ze, ‘morgen zal ik alles vertellen. Het had hem zijn kop kunnen kosten.’


  Natuurlijk heeft haar man de volgende ochtend een kater. Maar dat hij door zijn stommiteit nog maar net ontsnapt is aan een bloedbad, kan hij zichzelf niet vergeven. Hij krijgt van schrik een hartaanval en sterft.


  Een paar maanden later is Abigail alweer de bruid. Ze kreeg een koninklijk aanzoek. Je raadt zeker wel van wie. Precies van … David. En dit keer mocht ze wel zelf beslissen met wie ze trouwde.


  OT56 - De koning die deed wat hij zelf verboden had


  Er zijn verschillende valkuilen waar een mensenkind in kan lopen.



  1. Je hebt de valkuil van: IK WIST HET NIET


  Om daar niet in terecht te komen heb je goede ouders en opvoeders nodig, want een kind kan niet alles weten.


  2. Er is ook de valkuil van: IK VIND HET LEUK OM TE DOEN WAT NIET MAG.


  Gelukkig heb je dan nog mensen die je waarschuwen.


  3. O ja, en vergeet niet die grote valkuil van: ZE DOEN HET ALLEMAAL


  Daarvan zegt de bijbel: Je moet de meerderheid in het kwade niet volgen.


  Maar dit verhaal gaat over een koning die uit angst in een valkuil sprong, waarvoor hij andere mensen had gewaarschuwd. Het is… koning Saul. Als jij nou goed oplet, dan weet je in ieder geval hoe het niet moet. Ik waarschuw je van te voren. HET LOOPT FOUT AF!


  Er is een eeuwenoud liefelijk plaatsje in Israël. Er zijn palmbomen, citroenbomen, liefelijke heuvels, beekjes, bergen. Wie het bezoekt komt helemaal tot rust. Er heerst daar een sfeer… Het lijkt wel God je nieuwe kracht geeft. Daarom noemen de mensen het Sunem, DUBBELE RUST wil dat zeggen. Er werd zelfs een liedje over het dorpje geschreven. ‘Sunem, o Sunem, jouw beek is vol water…’



  Maar dat liedje zingt momenteel niemand meer. Weet je waarom niet? De Filstijnen hebben Sunem namelijk bezet. Het is oorlogsgebied geworden. Waar vrede heerste, gonst het nu van buitenlanders, die paraderen met allerlei wapentuig. 


  De Verenigde Filstijnse Beweging heeft grote troepen op de been gebracht om eens en voorgoed met Israël af te rekenen. Het zijn echte terroristen. Is er dan niemand die hen wegjaagt? Koning Saul misschien, die lange knappe koning van Israël? Hij kan toch ook wel een flink leger op de been zetten? Ja, dat doet hij ook. Kijk, daar staat hij op een heuveltop van het Gilboagebergte. Achter hem slaat zijn leger hun kamp op.


  ‘Het zijn er wel heel erg veel, Heer Saul,’ zegt zijn adjudant geschrokken bij het zien van al die vijandelijke legers.



  ‘…. Inderdaad,’ beaamt Saul onzeker. ‘Ik heb hier geen goed gevoel over,…! Was Samuel nog maar in leven, dan kon ik hem om raad vragen.’


  ‘Waarom raadpleegt uzelf de Here niet?’ vraagt een officier die erbij is komen staan.


  ‘Wat denk je? Dat heb ik al lang gedaan. God heeft me verlaten en dat maakt me doodsbang. Hij antwoordt me niet in een droom en ook niet door andere profeten.’ Saul probeert grip te houden op de situatie en dat lukt niet. Daardoor wordt hij opstandig. Hij rukt zijn koninklijk hoofddeksel af en smijt het woedend op de grond. ’t Is allemaal Gods schuld, vindt hij. Als er ergens een hemeldeur was, dan zou hij nu echt zijn vinger op de bel houden tot God wel open moest doen. Tring, tring!! Groot alarm. Maar nu moet hij alles zelf maar uitzoeken.


  Ineens krijgt Saul een ingeving. Niet lang geleden heeft hij in een radicale bui alle waarzeggers het land uit laten zetten. Achteraf gezien stom, vindt hij, want waarzeggers hebben een lijntje met boven. Ja, God verbiedt spiritisme, het is een gruwel in zijn oog, maar dit is een noodsituatie, toch? Misschien zijn ze er één vergeten.


  ‘Zeg, eh… mannen, weten jullie of…’ zijn stem wordt een zacht gefluister…


  Het is donker in de legertent van Saul, er brandt alleen maar een kleine olielamp.



  ‘Kan het zo? Loop ik niet in de gaten?’ fluistert een vreemd geklede vrouw met een rare lage mannenstem.


  ‘Doek voor uw mond houden, Heer Saul,’ fluistert de adjudant die er bij staat, ‘Zo, met één hand. Alleen uw ogen moeten te zien zijn en met uw andere hand uw rok een beetje optillen, anders valt u erover. Juist, zo!…’


  ‘En laat ons het woord maar doen.’ zegt de officier, die ook meegaat. Hij tilt een punt van het tentdoek op om te kijken of alles buiten veilig is en geeft een teken met zijn arm.


  De koning gaat vermomd naar Endor om in het diepste geheim een spiritiste te raadplegen.


  Als je dingen doet die niet mag, dan ben je altijd op je hoede. Je hoort elk geluidje en je schrikt al als er een vogel opvliegt.



  Xara, de waarzegster gaat rechtop zitten op haar slaapmatras als er een zacht klopje op haar deur klinkt. Mensen? Zo laat in de nacht? Zijn het soldaten van Saul, die haar komen oppakken, zoals de andere waarzegsters overkomen is? Met bevende vingers schuift ze de grendels van de deur en kijkt door een kier. O, gelukkig, het zijn maar klanten, die zelf ook doodsbang zijn. In het maanlicht ziet ze twee mannen en een vrouw, die haar hulp nodig hebben.


  ‘Kun je voor ons contact maken met de andere kant?’ fluistert er één zacht. De andere man kijkt over haar schouder heen of er verder niemand binnen is. En de vrouw stapt zo maar, brutaal, over de drempel Xara’s halfdonkere huisje in.


  Met een vreemde lage stem zegt ze: ‘Kun je voor mij de geest van een dode oproepen?’


  Zonder licht aan te steken sist Xara: ‘Hé mensen, ik heb jullie door. Jullie willen mij erin laten lopen. Je weet hoe streng er opgetreden wordt tegen lui zoals ik. Je denkt toch niet dat ik gek ben?’


  De vrouw duwt haar echter ruw op een kruk en snauwt: “Hou op met dat geleuter. Laat Samuël opkomen, vooruit, ik zal je er goed voor belonen.’


  In het halfduister ziet ze… een baard en een snor. Het is helemaal geen vrouw. Het is…


  Je wilt gewoon niet weten hoe zo’n spiritiste geesten oproept. Toverspreuken, skeletjes van rattenkoppen, een kraaienpoot, een beetje nijlpaardenpoep in een potje, spiegeltjes uit Egypte en mummies van dooie katten... En dat alles bij het licht van een olielampje. Je wordt er misselijk van. De mannen wachten in spanning af wat er gaat gebeuren.



  Plotseling klinkt er een ijselijke kreet. Ze springen van schrik een meter van de grond.


  ‘Stil, stil nou toch, vrouw. Als de buren het horen.’


  Xara hoort hun waarschuwing niet, ze rolt met haar ogen en is hevig van streek.


  ‘Oi, wee mij! Jij bent… koning Saul. Ja, je hebt me bedrogen!!’ Ze slaat zich met twee vuisten op de borst en trekt de haren uit haar hoofd. ‘Ik zie, ik zie, een oude man, gehuld in een mantel, uit de grond omhoog komen…’


  Hallo, kun je gelijk zien wat een nep het is. Samuel is in het Paradijs, waar Abraham en alle gelovigen zijn. Die zit niet als spook in de grond! Maar goedgelovige Saul zegt: ‘Jaja, dat is hem, Samuël… ‘


  Hij valt op zijn knieën met zijn gezicht op de grond.


  Met een ijzingwekkende grafstem roept de geest boos: ‘Waarom heb je me laten opkomen?’


  Saul gaat weer rechtop staan en vertelt zenuwachtig wat er aan de hand is.


  ‘De Filistijnen zijn ten strijde getrokken en God is van mij geweken. Wat moet ik doen. Ik ben radeloos. Help me!!’


  Dan vertelt de geest Saul, dat het allemaal zijn eigen schuld is. God heeft David in zijn plaats aangewezen om koning te zijn. En…. morgen zullen Saul en zijn zonen gedood worden.


  ‘Plof!’


  Saul valt flauw. Dit bericht is teveel voor hem. Daar komt nog bij dat hij de hele dag en de hele nacht niets gegeten heeft…


  De volgende dag ontbrandt de strijd. De Filistijnen zitten Saul en zijn zonen op de hielen. Ze doden Jonatan, Abinadab en Malkisua.



  Saul ziet het voor zijn ogen gebeuren. Het is een nachtmerrie. Hij weet dat ook zijn laatste uur is geslagen.


  ‘Dood mij,’ zegt hij tegen zijn wapendrager en reikt hem zijn zwaard aan, maar de man weigert ontzet.


  Dan doodt Saul zichzelf. Het is over en uit voor de koning die in de valkuil van spiritisme viel, waarvoor hij de mensen zelf had gewaarschuwd.


  



  


  



  



  



  



  



  


  OT57 - Zo behandel je een prinses niet!


  David, de koning van Israël had meerdere vrouwen. En die schonken hem veel zonen en dochters. De oudste en dus de toekomstige troonopvolger heette Amnon. Zijn naam betekent de Betrouwbare, maar uit het volgende verhaal kun je zien, dat hij absoluut niet betrouwbaar was.


  Vandaag is het een bijzondere dag voor Tamar, de dertienjarige dochter van David. Haar privé-vertrekken zijn klaar en Tamar mag aanwijzingen geven hoe ze alles ingericht wil hebben. Ze heeft zulke leuke ideeën. Mooie lampenstandaards en kleurige kleden op de vloer. In haar slaapkamer een bed met gouden bloemmotieven. En het allermooiste is wel het gordijn tussen het woongedeelte en het slaapgedeelte. Het is door een kunstenaar geweven uit glanzende zijde in een heel apart patroon. Als ’s avonds de olielampen aangestoken worden glanst het als een juweel. Je kunt je ogen er niet vanaf houden.



  Ja, Tamar is nu kind af.



  ‘Het zal niet lang meer duren, lieve schat,’ had haar moeder Maäka onlangs gezegd, ‘en dan zal jij de bruid zijn, de mooiste en liefste reine bruid die er maar bestaat. Absalom, je broer, heeft al iemand op het oog.’


  Tamar had grote ogen opgezet. Een man voor haar? Nooit meer met de andere kinderen spelen in de vrouwenverblijven? O, als het maar een lieve man is, één zoals vader David, die veel van de Here God houdt… Ook een knappe man… Mooie ogen, zachte handen. Kan ze niet beter zelf iemand uitzoeken? Nee, dat is niet de gewoonte. Meisjes worden gewoon uitgehuwelijkt. En trouwens waar zou ze moeten zoeken. Ze komt nooit met jongens in contact. Er wordt heel goed op haar gepast. En zal ze ook kinderen krijgen?


  Haar ogen dwalen af naar het gordijn. Het mooie gordijn, waarachter haar bed staat. Op een dag zal een mannenhand het opzijschuiven en dan zal ze voor altijd aan hem verbonden zijn in liefde.



  Ze zal haar bed geurig maken met kruidenbuiltjes van kaneel en nardus. O, het is allemaal zo spannend… Eén gedachte blijft haar maar steeds plagen: Zou haar man wel van haar kunnen houden? Zou hij haar roodbruine haren strelen en haar mond kussen? Is ze wel mooi genoeg? 


  Bij het in bad gaan vraagt ze dan ook aan haar dienstmeisjes: ‘Zeg eens eerlijk, zou mijn toekomstige man mij mooi vinden?’


  De dienstmeisjes haasten zich om te zeggen dat ze de mooiste prinses is uit heel Israël en daarbuiten. En dat is niet overdreven. Tamar heeft grote blauwe ogen en een stralende lach. De man die haar krijgt mag zijn handjes wel dichtknijpen…


  En als haar bruidegom niet uit de kring van de koning komt, maar zelf een paleis heeft? Ja, dan zal ze moeten verhuizen. Dan zal ze iedereen hier erg missen. Zo gaat dat met meisjes.


  Bovenop het dak van één van de bijgebouwen van het paleis zit Amnon de kroonprins, naar de vrouwenverblijven te turen. Hij heeft gezien dat er een mooi privé-vertrek is gebouwd voor zijn halfzusje Tamar. En dat is nou precies waar hij de pest over in heeft. Hij kan er niet van eten of slapen. Weet je waarom? Amnon is verliefd op Tamar. Het idee, dat er een andere vent met haar zal gaan kussen kan hij niet uitstaan! Tamar is van hem, vindt hij…



  ‘Hé, neefie, wat zit jij hier te sikkeneuren?’ hoort Amnon plotseling naar boven roepen. Het is Jonadab, zijn neef, die hem op komt zoeken. Sluwe jongen, die Jonadab, die heeft al veel van de wereld gezien. Sterke verhalen heeft íe genoeg. Altijd over meiden. Jonadab heeft al gauw door waar Amnon naar zit te kijken.


  ‘Nou! Wat mankeert jou? Is het dat mooie zusje van jou soms?’


  ‘Mmm,’ zucht Amnon, ‘Ik kan haar maar niet uit m’n kop zetten, man. Ze maakt me gek. Maar ik kan niet bij d’r komen. Mijn vader David houdt haar goed afgeschermd.’


  Jonadab hoeft niet lang na te denken. Hij doet Amnon een sluw idee aan de hand. ‘Doe net of je ziek bent en vraag dan aan je vader of je zus je mag komen verplegen. Perfect toch? Hij zal je dat nooit weigeren.’


  ‘Even kijken of alle ingrediënten wel voorradig zijn,’ denkt Tamar als ze de keuken van Amnon binnenloopt. Iemand is haar komen halen om hartenkoekjes te bakken voor haar halfbroer, die ziek te bed ligt. Meel en honing, wat noten en kruiden. O ja en een snufje zout…



  Ze stapelt de pasgebakken koekjes leuk op een schaal en Amnons bedienden brengen ze in zijn slaapkamer.


  ‘Ik ben kotsmisselijk,’ kreunt Amnon aanstellerig. ‘Iedereen opgehoepeld, Alleen Tamar moet blijven. Zij moet mij die koekjes opvoeren.’


  Maar als ze alleen achter blijven trekt hij haar ruw naar zich toe. Hij is helemaal niet ziek.


  ‘Kom bij me slapen!’ beveelt hij en kust haar wild op de mond..


  Ze stribbelt tegen, probeert zich los te rukken, maar Amnon is veel sterker.


  ‘Doe niet!’ roept ze, ‘Dit is straks overal bekend. Vraag aan vader of ik je vrouw mag worden. Dat doet hij heus wel…’


  Amnon lacht haar gewoon uit. ‘Stom wijf, snap je dan niet dat ik nu met je wil vrijen?’


  Haar lip begint te bloeden. Ze voelt zijn handen over haar lichaam gaan. 


  Arme mooie kleine prinses. Haar sprookje is uit.


  En weet je wat nog het allerergste is?


  Als zijn begeerte gedoofd is krijgt Amnon spontaan een afkeer van haar.


  ‘Zet die griet buiten de deur en doe de grendel erop!’ roept hij harteloos.


  Daar staat Tamar nu in haar prachtige prinsessenkleed, krabbels in haar gezicht, één geborduurde sandaal is verdwenen. Ze snikt en snikt en snikt. Er is slechts één gedachte in haar hoofd: ‘Naar huis, naar mamma en Absalom en pappa.’


  Onderweg graait ze een handvol as bij een uitgeblust kampvuur vandaan en strooit het op haar hoofd. Ze scheurt de zijnaad van haar mooie prinsessenjurk open als teken van rouw en jammerend met haar hand boven haar hoofd rent ze naar huis. Iedereen die het ziet staat met open mond te kijken. 


  In alle landen van de wereld, waar de bijbel ook maar wordt gelezen wordt de naam van Amnon met afschuw genoemd. Dat gaat al eeuwen zo door. Ieder die een hart in zijn lijf heeft zou hem wel eens flink door elkaar willen schudden.



  Amnon, kroonprins Amnon, jij die zo’n hoge positie hebt, wat ben je laag gezonken om de droom van een meisje zo aan flarden te scheuren! Jij snapt helemaal niks van Gods bedoeling met een man en een vrouw. Zaken die zo mooi, zo intiem zijn, heb je besmeurd!


  Eens komt de dag van de wraak.


  O, als koning David hier achter komt…


  Eenmaal zal Absalom je vermoorden…


  Eenmaal, Amnon, zul je voor de rechter van de wereld moeten verschijnen en verantwoording afleggen voor je daden!


  OT58 - Van het één komt het ander 


  Als je iemand slechte raad geeft … Als je weet dat iemand met moordplannen rondloopt en je doet net alsof je neus bloedt… dan ben je vet medeplichtig! Zo was het met de neef van koning David: Jonadab. Je kunt het allemaal lezen in het volgende verhaal.



  ‘En..?’vraagt Jonadab de volgende dag doodleuk aan Amnon, ‘Heb je mijn raad nog opgevolgd?’



  Eigenlijk wist hij best het antwoord. Hij had Tamar naar binnen zien gaan en helemaal overstuur naar buiten zien komen.


  Trouwens: wie in het paleis had niet het gejammer van Tamar gehoord. Overal werd doorgefluisterd wat Amnon zijn halfzusje had aangedaan. De één maakte het nog interessanter dan de ander. Of het al niet erg genoeg was.


  ‘Ach man,’ Amnon maakte een onverschillig wegwerp gebaar, ‘Wat een stomme griet. Ik snap niet dat ik daar nou zo verliefd op was.’


  ‘Ik hoorde dat je ze zelfs buiten de deur hebt gezet,’ grijnst Jonadab. ‘Ben je niet bang voor de wraak van Absalom?’


  Amnon werpt zijn neef een snelle blik toe. Was er reëel gevaar voor eerwraak? Hij zou zich maar een tijdje gedeisd houden.


  ‘Ik niet hoor!’ zegt hij quasi onverschillig, ‘Ander onderwerp!’


  Jonadab is een echte intrigant. In plaats van spijt te hebben van zijn advies, gaat hij onderzoeken hoe Absalom reageert op de vernedering van zijn zus. Hij zoekt hem op, maar aan niets is te merken dat er een wraakactie op komst is. En dat hij de oorzaak is van deze hele affaire, dat hangt hij niet aan de grote klok. ‘Zegge, neef, ik zou jouw advies willen vragen bij de aankoop van een boerderijtje in de buurt van Betlehem…’ slijmt hij.



  Absalom gaat met hem in discussie over de voors en tegens van die aankoop. Het lijkt allemaal heel normaal. Maar is die coole houding van Absalom wel echt gemeend?


  Natuurlijk niet. Binnen in hem brandt een vuur van haat. In gedachten ziet hij Tamar nog binnenkomen, as op haar hoofd, gescheurde feestkleding… Hij heeft haar proberen te troosten. ‘Is Amnon je te na gekomen? Zwijg dan, zusje, hij is je broer; je doet er beter aan het te laten rusten.’ Maar ondertussen… Achter zijn pokerface woedt een vreselijke boosheid. Deze daad vraagt om wraak. Bloedwraak.


  Dagen worden weken, weken worden maanden, maanden worden jaren. En Absalom houdt zich koest. Het wachten is op de juiste tijd en het juiste moment. Tegen Amnon doet hij heel normaal. Over de affaire met Tamar rept hij met geen woord. Er is er maar één die doorheeft wat er aan de hand is. En dat is Jonadab. Hij voelt op zijn klompen aan, dat er een moord op komst is. Maar hij zwijgt. Dat maakt hem vet medeplichtig.



  Het is twee jaar later. Absalom komt bij David met een verzoek.



  ‘Vader, ze zijn bij mij de schapen aan het scheren; mag ik u en de uwen vragen onze gasten te zijn op het feest?’


  David kijkt eens naar zijn knappe zoon en glimlacht. Hij is trots op hem, dikke bos haar, goodlooking, echt een koningszoon.


  Maar een luidruchtig feest met veel drank en dansen? David heeft er geen zin in. Dat is meer voor de jeugd.


  ‘Mijn zegen heb je,’glimlacht hij, ‘maar ik houd niet van al die drukte. Die tijd heb ik gehad.’


  ‘Begrijpelijk vader,’ Absalom legt vertrouwelijk zijn hand op Davids arm. ‘Maar mogen kroonprins Amnon en de andere prinsen wel komen? Ja toch?’


  Na enig aandringen geeft David zijn toestemming. Wat zou hij daar later spijt van krijgen!


  Buitengekomen wrijft Absalom tevreden in zijn handen. Zijn plan gaat nu in werking. Dit is de langverwachte dag van zijn wraak. Nu alleen nog even zijn knechten instrueren en dan zal Amnon zijn verdiende loon krijgen.



  In de bosjes vlakbij staat iemand hem te bespioneren. Die persoon hoort alles wat er gezegd wordt. Het is Jonadab, de intrigant.


  “Luister goed, mannen.” zegt Absalom: “Zodra mijn broer Amnon vrolijk begint te worden van de wijn geef ik een teken en dan moeten jullie hem doodslaan! Wees niet bang, want je werkt in opdracht van mij. Begrepen?’


  Op zijn tenen sluipt Jonadab weg er op lettend dat hij niet gezien wordt. Dit nieuws is heftig! Wat gaat hij er mee doen? Zal hij het aan de koning vertellen? Zal hij Amnon redden? Beter van niet! Stel je voor dat er aan het licht komt dat hij medeschuldig is… 


  Het is op het heetst van de dag. De dieren staan te suffen in de schaduw en alle mensen doet een middagdutje. Een paar kinderen spelen met het water uit de pomp. Plotseling komt er over de weg een jongen aangerend op blote voeten, zwaaiend met zijn handen, schreeuwend: “Help, help! Alle prinsen zijn vermoord!”



  Gelijk is iedereen klaar wakker. Wat is er aan de hand?


  De jongen wordt met spoed doorgeleid naar koning David. Hijgend vertelt hij zijn relaas.


  ‘Majesteit, alle prinsen zijn vermoord. Het feest liep uit de hand… Knechten van Absalom zijn tekeer gegaan als gekken. Overal bloed!…”


  Wankelend en zo bleek als een doek staat de koning op van zijn rustbed. Wat is dit voor een gruwelijk bericht? Knechten scheuren hun kleren. Er klinkt gehuil en gejammer. Ook koning David scheurt zijn kleren…


  Maar dan grijpt Jonadab in. Hij kalmeert de gemoederen door te roepen:


  “Majesteit. Dit bericht is nonsens. Uw zonen zijn niet dood, alleen Amnon, de kroonprins. Absalom heeft hem vermoord als wraak voor wat hij zijn zus heeft aangedaan.’


  “Hoe weet je dat?” klinkt het aan alle kanten.


  “Sorry mensen, maar dit was te verwachten. Het stond op Absaloms gezicht te lezen vanaf de dag dat het gebeurde.”


  Dat hijzelf de aanleiding was vertelt Jonadab natuurlijk niet.


  En ja, even later komen de prinsen aan op hun muildieren, volkomen van streek. Amnon is dood en Absalom op de vlucht.


  Hoe het afloopt met Jonadab vermeldt de bijbel niet. Maar je ziet in dit verhaal dat onze daden gevolgen hebben. Van een gemene raad kwam een verkrachting en daarna een moord en daarna … en daarna… En laten we Tamar vooral niet vergeten. Hoe is haar leven verder gegaan?



  Het is absoluut waar dat de mensheid een redder nodig heeft, want we zijn allemaal geïnfecteerd met de zonde. Of lees jij soms geen kranten, kijk je nooit naar het nieuws? Alleen Jezus kan ons veranderen. We hebben Hem hard nodig. Amen.


  OT59 - Grote genade voor Absalom 


  ‘Vluchten, vluchten…’ denkt Absalom.



  Hij spoort zijn muilezel met zijn knieën aan om harder te lopen. Zo af en toe kijkt hij schichtig achterom. Komen de knechten van zijn vader David soms achter hem aan? Tot nu toe is er nog geen kip te zien. De adrenaline giert door zijn lijf. Met zijn ene hand veegt hij het zweet van zijn gezicht. De andere houdt de teugels losjes vast. Het is warm, zelfs nu het al tegen de avond loopt. Absalom overdenkt wat er is gebeurd.


  Amnon, zijn halfbroer, is op zijn bevel doodgeslagen. En daar heeft hij beslist geen spijt van. Het is zijn verdiende loon… moest hij zijn zusje Tamar maar niet verkrachten…


  Ja, dat is al weer een paar jaar geleden, maar Tamars kansen op een gelukkig leven zijn daardoor finaal verkeken.


  Al die tijd heeft hij op het juiste moment gewacht om wraak te nemen. Allerlei scenario’s zijn door zijn hoofd gegaan. Hij stond er mee op en hij ging ermee naar bed. En vandaag is het er dan van gekomen. Eindelijk gerechtigheid! Het hele gebeuren staat op z’n netvlies gebrand. Amnon, in een vreemde houding op de grond en al dat bloed, dat rode bloed…


  Absalom sluit een moment zijn ogen, maar het beeld verdwijnt niet. Hij klemt zijn kaken op elkaar en probeert te denken aan zijn vluchtplan. Als alles meezit zal hij vanavond al een eind op weg zijn naar Gesur, het thuisland van zijn moeder, waar zijn opa koning is. 


  ‘David is er niet meer bij met zijn gedachten,’ zeggen de mensen die elke dag met de koning omgaan. ‘Hij is zo afwezig. Dat komt vast door de dood van zijn oudste zoon Amnon…” Ze schudden meewarig hun hoofd. Het is ook wat als je oudste zoon, de troonopvolger, vermoord wordt.



  Maar die mensen slaan de plank mis. Dat David niet veel meer eet en zich opsluit in zijn privé-vertrekken, dat zijn harp ongebruikt in de hoek staat, komt… omdat hij die andere zoon zo erg mist, de zoon die op de vlucht is voor hem.


  “Absalom, mijn zoon, mijn zoon!” huilt Davids hart, zijn vaderhart.


  Ach, hij weet best dat Absalom een misdaad heeft begaan, maar een vaderhart blijft liefhebben. Je kunt je gevoel niet uitzetten…


  Aan de andere kant is hij ook koning, en rechter. Hij moet vonnis vellen. Dat wordt van hem verwacht. De ogen van het hele volk zijn op hem gericht. Als de misdaad van Absalom ongestraft blijft, dan breekt de hel los. Wie houdt zich dan nog aan wetten en regels? En als hij rechtspreekt volgens de wet, de wet van oog om oog en tand om tand, dan moet Absalom voor de moord op zijn broer zelf ook sterven. Dan zal hij twee zoons kwijt zijn, twee prachtige kostbare mannen.


  Begrijp je? Dat is het vreselijke dilemma waar koning David mee te maken heeft.


  Als er iemand is die snapt wat er in David omgaat, dan is het wel Joab, de veldheer. Logisch ook, want Joab trekt al jaren met David op, dag en nacht, in tegenspoed en voorspoed. Hij voelt het probleem feilloos aan.


  “David gaat er kapot aan,” denkt Joab, “ik moet er iets op verzinnen. Straks is ook het koningsschap nog in gevaar!”


  Het kost hem wel een paar slapeloze nachten, maar dan krijgt hij ook een briljant idee. Het moet een toneelstukje worden… Nu nog de juiste mensen opzoeken en dan… 


  “De weduwe Joëlla uit Tekoa!” roept de dorpelwachter luid.



  Koning David houdt zitting als rechter in de troonzaal.


  Er zijn al veel mensen langsgekomen met aangiftes en strafzaken. En nu is er een vrouw aan de beurt, die problemen heeft met haar familie.


  “Help me, koning David!” snikt ze, terwijl ze plat op haar gezicht valt voor de koning, “Help me alstublieft!”


  “Wat heb je?” vraagt David wat afstandelijk, terwijl hij een slokje druivensap neemt, dat een bediende hem aanreikt. Hij wordt zo vaak geconfronteerd met neptranen en dramatische verhalen. Maar naarmate de vrouw haar verhaal vertelt voelt David zich er toch door gegrepen.


  Het gaat over haar twee zoons. De jongens kregen ruzie en de ene zoon sloeg de andere dood. Nu wil de familie zich op de dader wreken, maar als hij vermoord wordt heeft ze geen zoon meer over. Ze ziet echt geen uitweg meer. Kan de koning haar helpen?


  David overlegt even fluisterend met zijn raadsman en knikt dan tevreden. Dit is een bloedwraakkwestie en het antwoord is simpel. Hij staat op en zegt: “Vrouw, zo waar de Here leeft, geen haar van uw zoon zal gekrenkt worden. Ik zal er zelf op toezien.”


  Hij gaat weer zitten. Zo, zaak afgehandeld, de volgende zaak…


  Maar nee, de vrouw gaat niet weg. Nu pas komt de aap uit de mouw.


  “Majesteit, mag ik nog even iets tegen u zeggen, alstublieft?’


  Het wordt haar toegestaan.


  “U bent zo goed om mijn zoon genade te schenken. Waarom schenkt u uw eigen zoon dan geen vergeving? U staat alom bekend als een man van God. Dan moest u toch weten dat God altijd wegen zoekt om iemand te vergeven?”


  Die woorden slaan in als een bom. David schuifelt ongemakkelijk op zijn troon. Hoe weet die vrouw zo feilloos waar hij mee worstelt?


  “Hier zit Joab achter,” flitst het door hem heen. “Dat kan niet anders.”


  Hij maakt een kort oogcontact met zijn legeraanvoerder en vriend, maar die trekt een pokerface. Als David het aan de vrouw vraagt valt ze door de mand.


  “Vergeef me koning, u bent wel zo wijs als een engel van God. Het is waar.” zegt ze.


  Joab, die hierop voorbereid is, treedt naar voren om het toneelstuk tot een goed einde te brengen. Hij buigt zich diep in het stof voor zijn heer en meester…


  Om Davids mond speelt een kleine glimlach. Hij is eigenlijk dolblij met deze uitweg.


  “Ik willig je verzoek in, Joab,” zegt de koning na enige aarzeling. “Ga Absalom halen, maar hij mag mijn aangezicht niet zien.”


  En zo zien de mensen van Jericho op een dag Absalom de stad weer binnen rijden in een mooie wagen. Hij is inmiddels getrouwd en zijn vrouw draagt een leuke baby op de arm. Brutaal werpt hij een blik op het raam van de koninklijke vertrekken. Ziet hij daar iets bewegen? Staat vader daar naar hem te kijken vanachter dat dunne gordijn?



  “Wacht maar!” denkt Absalom, “dit is nog maar het begin. Ik zal weer totaal eerherstel krijgen. Daar zal ik wel voor zorgen. Mijn tijd komt nog!”


  Met een elegant gebaar wuift hij naar de mensenmenigte. Links en rechts… Absalom, de mooie intelligente zoon van David, beseft niet wat genade is. Hij heeft geen spijt van zijn zonde! Grote genade!


  OT60 – Afgelopen? Niks afgelopen


  ‘Het is AFGELOPEN met die Elia!’ schreeuwt een hekserige vrouwenstem woedend. ‘Af-ge-lo-pen! Heeft iedereen dat goed gehoord?? Ik zweer bij alle goden, dat ik hem morgen zal laten doden!’... Wie is dat boze mens met haar lange rode nagels en koolzwarte ogen, die met haar hoge hakjes op de grond stampt? Ze stinkt naar parfum... En waarom is ze zo kwaad op Gods knecht?



  Het is Koningin Izebel, de goddeloze vrouw van koning Achab. Ze heeft zojuist van haar man gehoord dat Elia al haar Baälpriesters heeft laten doden. Allemaal, vierhonderd stuks! En ze was nogal liefst zo trots op die priesters. Ze waren zo lekker slecht en deden precies wat zij wilde. WAU!! Wat is ze nijdig! Knarsetandend geeft ze een bode opdracht om naar Elia te gaan, die in de poort van de stad zijn brood zit op te eten.


  ‘Zeg hem dat hij morgen sterven zal!’ klinkt het boosaardig.


  ‘Rennen!’


  Dat is het enige woord wat in Elia's vermoeide hoofd opkomt. Ja, hij is uitgeput. Gisteren heeft hij een fantastische overwinning voor de Here behaald. Er was een soort competitie geweest tussen de Here God en de god Baäl. God liet overduidelijk aan het hele volk zien dat Hij de echte levende God was. Op Elia's gebed zond Hij vuur uit de hemel dat het offer verteerde. En de Baälpriesters stonden compleet voor joker. Het volk had uitzinnig van vreugde geroepen: ‘DE HERE IS GOD! DE HERE IS GOD!’ Elia hoefde nog slechts een klein bevel te geven en al die slechteriken werden gedood. Maar nu die vrouw Izebel hem bedreigt, kan hij het niet meer opbrengen om flink te zijn. RENNEN, wegwezen!...


  Met zijn knecht vlucht hij naar het zuiden.


  Het is een heel eind van Jizreël, de residentie van koning Achab, naar Berseba in het zuiden. Elia en zijn knecht lopen de afstand in een recordtijd, steeds achterom kijkend of ze niet gevolgd worden. Elk hoefgetrappel doet hen in de bosjes duiken. Komen Izebels soldaten er aan?


  ‘Ik denk dat we hier beter afscheid kunnen nemen,’ zegt Elia als ze wat op adem gekomen zijn in Berseba. ‘Waarom zou je zo'n mislukte profeet als ik volgen? Ik zie wel in, dat het volk toch ontrouw blijft aan God...’


  Helemaal alleen gaat hij verder, de woestijn in.


  De woestijn is zo groot! Wel zo wijd als de zee, bloedheet en ongenaakbaar. Stenen, rotsen, zand en doornstruiken. Geelbruin, roodbruin, wit. Skeletten liggen er zat. Het is het land van de dood. Een hele dag sjouwt Elia door, zijn armen slap afhangend naar beneden, z'n blik op oneindig. Slof...slof... Tenslotte ploft hij neer onder een bremstruik. ‘O God, laat mij maar sterven. Ik kan niet meer.’ kreunt hij. Hij ziet zijn leven voor zich, zijn werken voor God. Zinloos is het. Is er nog wel iemand die in God gelooft? Nee toch! O, wat is er toch terecht gekomen van dat heerlijke verbond tussen God en Israël. Elia denkt terug aan de verhalen over Mozes bij de berg Sinaï. Huilend valt hij in slaap.


  Psjt! Psssjjjtt! Fffft!


  Zachtjes laat de wind fijne korreltjes zand regenen op de eenzame knecht van God. Psjt! Ffft! Het zand komt op zijn versleten sandalen. Het dringt door onder de plooien van de gestreepte jas en kruipt tussen de haren van zijn baard. Uur na uur verstrijkt. Elia slaapt. Zal hij helemaal onderstuiven?... Nee, God heeft nog belangrijk werk te doen voor hem. Tot tweemaal toe maakt een engel hem wakker om wat te eten en te drinken.


  ‘Je moet nog een lange reis maken, Elia,’ zegt de engel. Ja, God wil dat hij doorgaat naar de Sinai. Daar zal Hij laten zien dat het nog lang niet afgelopen is met Zijn werk. Elia ziet een lekker brood, gebakken op gloeiend hete stenen. Hij drinkt uit de waterkruik die ernaast staat. En door dit hemelse krachtvoer kan hij weer dagen vooruit...


  Het is nacht. De drieduizend meter hoge berg Sinaï, onderdeel van het Horebgebergte, steekt zwart en dreigend af tegen de heldere hemel. Miljoenen en miljoenen sterren staan erboven te fonkelen. Je voelt je hartstikke klein worden als je er naar kijkt. De volle maan werpt ellenlange, spookachtige schaduwen over de rotsen. In een spelonk aan de voet van de berg ligt Elia te slapen, klein mensje in het oneindige heelal. Maar God weet hem te vinden. Midden in de nacht klinkt Zijn stem: ‘Wat doe jij hier, Elia?’ Elia is meteen klaar. Hij gaat rechtop zitten en stamelt: ‘Here,...bent U het? Ik heb m'n uiterste best voor u gedaan, maar de Israëlieten hebben uw verbond verlaten. Nu ben ik nog maar alleen overgebleven. En zelfs mij willen ze doden!’


  ‘Kom eens naar buiten,’ zegt de Here God uitnodigend, ‘Kom eens voor mijn aangezicht staan.’


  En dan toont Hij Elia door een geweldige stormwind, door een aardbeving en vuur uit de hemel, dat Hij ontzettend machtig is. Elia wankelt en stopt zijn oren dicht. Hij tast met z'n handen naar houvast.


  ‘O,God, help me. Ik kan U hierin niet vinden!’ roept hij. Nee, God is niet in de stormwind, niet in de aardbeving, niet in het vuur. Maar in de zachte koelte die hierop volgt.


  ‘Sssjjj-ssssjjj!’ ruist het om Elia heen. Het doet Elia's hart volstromen met vrede. Eerbiedig slaat hij zijn mantel over z'n hoofd en stapt naar buiten, wachtend dat God zal spreken.


  ‘Wat doe je hier, Elia?’ klinkt het weer. ‘Ik heb nog belangrijk werk voor je te doen. Ga weer terug naar je land. Twee koningen moet je zalven en Elisa tot opvolger aanstellen. En... denk eraan: er zullen zeker zevenduizend mensen overblijven die nooit voor de Baäl zullen buigen...’


  Wat een belangrijke opdracht en wat een troost! O, Elia wordt weer blij. Hij ziet het weer helemaal zitten.


  Afgelopen? Niks afgelopen! Gods plan met Israël gaat door. Laat Izebel zelf maar uitkijken!


  OT61 – De Here bevrijdt Samaria


  'En nou gaat 'ie eraan!' roept koning Joram van Israël woedend.



  'Wat denkt die Elisa wel? Ik zal hem vandaag nog laten onthoofden. Adjudant, ga naar die ellendeling toe. Ik kom je zo achterna.'


  Met een overdreven gebaar scheurt hij de zijnaad van zijn koningsjas open. O, alle mensen zien zomaar zijn blote benen en ... een stukje van een heel lelijke jas, een rouwgewaad. Oei, oei, oei! Waarom doet koning Joram dit? Is er dan echt iets heel verschrikkelijks gebeurd? Iets gruwelijks?


  Ja, kijk dan om je heen. Kijk dan zelf. Hiervandaan, van bovenop de muur kun je de ellende zien. Rondom Samaria ligt een vijandelijk leger. Het leger van Benhadad de Derde, de koning van Aram. Zie je al die tenten, de paarden en ezels, de soldaten? Och, ze liggen er al zo lang. Maanden en maanden. Er kan geen kip in en uit de poort. En daardoor is er honger, vreselijke, gruwelijke honger. De mensen eten van alles, van ezelskoppen tot duivenmest. En zelfs daarvoor betaalt men peperdure prijzen. Maar de allerergste ellende hoorde de koning zonet. Moeders die hun kinderen doden uit radeloosheid. O, o, had hij maar niet naar Elisa geluisterd, die akelige profeet. Het is zijn schuld. Hij had immers het advies gegeven om zich niet over te geven aan Benhadad.


  'Vertrouw op God.' had Elisa hem aangeraden. 'Hij zal je helpen.'


  Nou, als dat helpen is. Moet je eens kijken hoe het volk rondloopt als levende skeletten. Nee, Elisa is een stinkende bedrieger. Met grote stappen baant de koning weg naar het huis van Elisa.


  'Opletten!' zegt Elisa tegen de bestuurders van de stad die toevallig bij hem op bezoek zijn. 'Zo meteen komt die knecht van Joram. Houdt hem tegen bij de deur, want die zoon van een moordenaar komt erachteraan. Hij wil me laten onthoofden. Let op mijn woord.'


  En... ja hoor! Daar is de koning al.


  'De maat is vol!' brult hij als hij zijn voet over de drempel zet. 'Jij misselijk stuk profeet. Weet je wel hoe diep we gezonken zijn? Denk je nou echt dat ik nog langer op God hoop?' Elisa, zelf ook broodmager van de honger, staat zwijgend op en loopt op de koning toe. Onder het oog van het voltallige stadsbestuur steekt hij zijn wijsvinger op, terwijl hij profeteert: 'Hoor het woord des Heren, koning Joram van Israël. Wie op de Here vertrouwt, vertrouwt nooit tevergeefs. Morgen om deze tijd zal men op de markt voor een sikkel twee litermaten gerst of één litermaat meel kunnen kopen.'


  Het is doodstil in het kleine kamertje van Elisa. Men moet dit even verwerken. Door de openstaande deur klinkt van veraf het klagende gehuil van een wanhopig mens. Plotseling duwt de adjudant, op wiens arm de koning leunt, Elisa ruw naar achteren terwijl hij minachtend snuift: 'Moet je hem horen. Dat eten komt dan zeker uit de hemel vallen. Haha!'


  'Je ogen zullen het zien,' antwoordt Elisa ernstig, 'Maar je mond zal er niet van proeven.'


  Het is avond. De arme, hongerige mensen van Samaria zijn maar vroeg naar bed gegaan. Misschien vergeten ze hun ellende een beetje. Op de muur van de stad lopen wachters hun eentonige rondjes. Maar buiten in het kamp van koning Benhadad gebeuren vreemde dingen. Heel vreemde...


  Rrrrrt! ... Pst! ... St! .... Tippetippetip!


  Wat is er toch aan de hand? Rennen er soms ratten door het kamp? En waar zijn alle soldaten? Waar is koning Benhadad?


  In het spaarzame licht van een kleine toorts zie je vier mannen in gerafelde vuile kleren. Ze sluipen dan hier, dan daar, duiken onder tentzeilen door, de ene tent in en de andere uit. Hun armen zijn vol schatten.


  'Hier ligt hartstikke veel.' fluistert een van hen. 'Koeken en wijn. Ook goud en zilver...'


  'Doe in een zak.' sist een ander, 'Straks verdelen!'


  Rits....rits, tippeldetippel!


  'Hé, stop!' klinkt onverwachts de stem van de jongste. 'We kunnen dit niet allemaal voor onszelf houden. We moeten het in de stad gaan vertellen. Dit is nieuws!'


  'Ja,' stemmen de anderen in, 'Eigenlijk wel. Ze zullen ons vermoorden als we niks zeggen. Kom mee!'


  'Wachter, wachter op de muur!'


  Met een schok staat de schildwacht van koning Joram stil. Riep daar iemand?


  'Wij zijn het.' klinkt het weer, 'De vier melaatsen die altijd bij de Oostpoort slapen. We hebben goed nieuws!'


  De schildwacht is op zijn hoede. Het kan een valstrik zijn. Maar dan vertellen de mannen opgewonden wat ze ontdekt hebben. HET LEGERKAMP VAN DE ARAMEEERS IS VERLATEN! Geen soldaat te bekennen. En alle spullen liggen er nog gewoon. Al gauw wordt koning Joram erbij gehaald en zijn raadgevers. Eerst vermoeden ze nog dat het een trucje is van Benhadad om hen uit de stad te lokken. Daarom sturen ze verkenners erop uit met paarden en wagens. MAAR HET BLIJKT WAAR TE ZIJN! De Arameeërs zijn gevlucht. De weg ligt vol met spullen die ze in hun haast weggegooid hebben.


  En weet je waarvoor ze gevlucht zijn? Je raadt het nooit... Voor een geluid!! De Here had hen namelijk een geluid laten horen van hoefgetrappel, net alsof er een heel leger aan kwam zetten. Haha! Wat een mop, zeg!


  Als de koning en het volk dit hoort, zijn ze uitzinnig van vreugde. De poorten worden met gejuich opengebroken en iedereen wringt zich naar buiten.


  Hoi, hoi! Eten! Buit! Graaien en grijpen. Je mond en je zakken volproppen...


  's Middags wordt er al weer handel gedreven in de poort. Een litermaat gerst kost één sikkel en twee maten gerst ook. Het komt precies zo uit als Elisa had voorspeld. En de adjudant van de koning? Die ongelovige grootschreeuwer?


  Hij werd onder de voet gelopen door het naar buiten stromende volk. Zijn ogen zagen het voedsel, maar zijn mond proefde er niet van. Want met de Here valt niet te spotten.


  OT62 – Slechte vrienden


  'Hei, hei! Vort, vort!'



  Woeste soldaten uit Gilead sporen hun schuimbekkende paarden aan tot spoed. Driftig slaat hun hand op de schoft van de goedgetrainde dieren. In de andere hand een scherpe lans. O vreselijk! Dit is oorlog. Kijk, de voorsten zijn al hevig in gevecht gewikkeld met de Israëlieten. Al spoedig wordt de aarde rood gekleurd van het bloed en de lucht vervuld met kreten van pijn. O, die rovers uit Gilead zijn zo gemeen. Hun aanvoerder, een breedgebouwde man met een haakneus, kijkt met felle ogen in het rond.


  'Die koning moet je hebben, stommeling! Ga achter Achab aan!' schreeuwt hij tegen zijn wagenoverste. 'Daar rijdt 'ie!'


  Maar de aanvoerder heeft het mis. Die koning is niet koning Achab van Israël, maar Josafat, de koning van Juda.


  'Here, help me!' roept Josafat in grote nood als hij al die wagens op hem af ziet komen. En de Here helpt hem inderdaad. Plotseling roept de wagenoverste: 'Dat is Achab niet! Dat is een ander. Omkeren, mannen!'


  Opgelucht haalt Josafat adem, in zijn hart een dankgebed.


  Hoe komt die vrome koning Josafat nou toch hier verzeild met zijn leger? Josafat is toch geen vriendjes met Achab geworden? Jazeker wel. Hoor maar!


  Op een mooie warme dag in het voorjaar bracht koning Josafat van Juda een bezoek aan Samaria. Koning Achab was maar wat vereerd dat zijn rijke zwager hem eindelijk eens opzocht en hij ontving hem dan ook heel feestelijk met een enorm banket. Op het hoogtepunt van het feest echter stond Achab een beetje dronken van de wijn op en vroeg: 'Mijn beste zwager, wat zou het fijn zijn als je met me mee wilde gaan strijden tegen de stad Ramot in Gilead.'


  Het werd plotseling doodstil in de zaal. Dit was een belangrijke vraag. Raadgevers en politici hielden hun adem in. Zou er na jaren een verbond komen tussen de twee delen van Israël? Wat zou Josafat antwoorden?


  'Tsja,... eh...' begon Josafat een beetje in het nauw gedreven, 'Natuurlijk,... ik doe met je mee. Mijn volk schaart zich achter jouw volk. Maar...' voegde hij er voorzichtig aan toe. 'Laten we eerst vragen wat God wil.'


  De schijnheilige Achab knikt tevreden. Hij heeft immers vierhonderd nepprofeten in dienst, die profeteren wat hij wil.'


  Met een kort handgebaar geeft hij aan dat de maaltijd geëindigd is.


  Voor de poort van Samaria is een grote dorsvloer op een heuvel. Er waait daar een lekker verkoelend windje en de beide koningen, gezeten op prachtige stoelen, hebben een mooi uitzicht op de omgeving. Dansend en springend komen de nepprofeten de dorsvloer op, hun armen meeswingend op het ritme van een opzwepend lied. Zodra koning Achab gaat staan wordt het echter stil.


  'Profeten, geeft ons raad,' zegt hij bevelend, 'Zullen we tegen Ramot gaan vechten of niet?'


  'Ja!' schreeuwen ze allemaal tegelijk, 'Trek op. God geeft die stad in uw macht.'


  Een triomferend lachje speelt om de mond van Achab. O, hij wist al van te voren wat het antwoord zou zijn. Had hij die lui er niet dik voor betaald?


  'Wacht eens even, zwager,' zegt Josafat, die zich niet zo gemakkelijk laat bedriegen, 'Is hier ook nog een profeet van de Here God? Laten we het aan hem vragen.'


  Er komt een boze rimpel in Achabs voorhoofd. Er woont inderdaad nog zo'n man in de buurt. 't Is Micha, de zoon van Jimla, maar die profeteert altijd onheil over hem. Achab haat hem. Josafat blijft echter aandringen.


  'Luister,' zegt de knecht van Achab onderweg tegen Micha. 'Wees nou wijs en profeteer geen onheil over de koning. De anderen hebben dat ook niet gedaan. Verknoei het niet voor jezelf, hé?'


  Micha's mond valt open van verbazing.


  'Zo waar de Here leeft,' roept hij uit, 'Ben ik soms een bedrieger? Alleen wat de Here mij zeggen zal, dat zal ik spreken.'


  'Zo zult u Aram stoten...!' schreeuwt Sedekia, een van de nepprofeten juist als Micha eraan komt. Hij springt als een bok in het rond met twee ijzeren horens op zijn hoofd. Wat een gek gezicht! En alle andere profeten roepen het hem na. Ja, Achab zal zeker voorspoed hebben. Zodra Micha echter voor de koning staat wordt het doodstil. Iedereen is benieuwd wat hij zal gaan zeggen.


  'Zeg mij, profeet,' vraagt Achab gespannen, 'zullen wij tegen Ramot optrekken of niet.'


  Micha werpt een vernederende blik op Sedekia met zijn ijzeren horens en zegt dan koeltjes: 'O, jazeker, majesteit, ga maar gerust. U zult overwinnen.'


  Achab heeft direct door dat Micha hem voor de gek houdt.


  'Spreek de waarheid, man.' schreeuwt hij kwaad.


  Micha kijkt hem strak aan. Dan barst hij uit: 'Ik zag heel Israël op de bergen, verstrooid als schapen die geen herder hebben.'


  Even is het stil op de dorsvloer. Dan springt Sedekia naar voren en slaat Micha zomaar in zijn gezicht. Pats! Die Micha moet niet denken dat God van hem geweken is. En Achab schreeuwt: 'Neemt Micha gevangen, die schurk! Altijd profeteert hij onheil over mij. Zie je nou wel?'


  O, had Josafat zich toen maar teruggetrokken. Had hij toen maar gezegd: 'Achab, ons verbond gaat niet door.' Dat zou moedig geweest zijn. Dan zou er veel ellende voorkomen zijn. Maar nee, Josafat blijft toch vriendjes met Achab. Een paar weken later gaan de beide legers op oorlogspad. En Achab, toch wel bezorgd over die profetie, vermomt zich als soldaat, terwijl Josafat gewoon als koning gaat.


  Als de zon die avond ondergaat, liggen er honderden doden op het slagveld en onder die allen is ook Achab. Een verdwaalde pijl trof hem in de borst. Israël rouwt. En Josafat vlucht in paniek terug naar Jeruzalem. Nooit zal hij deze les vergeten.


  'WEES NOOIT VRIENDJES MET DE GODDELOZEN DIE DE HERE HATEN EN HELP HEN NIET!'


  OT63 - David wil de tempel bouwen  


  Koning David is aan het verzamelen, dat weet iedereen. Hij verzamelt spijkers en koper, hout en goud, edelstenen en zilver. De mensen uit Jeruzalem fluisteren erover onder elkaar.



  ‘Waar heeft de koning dat voor nodig?’ zeggen ze hoofdschuddend.


  ‘Gaat hij al weer een paleis bouwen? Hij woont nog maar net in zijn nieuwe paleis…’


  Ze zeggen dat hij in zijn vrije tijd vaak zit te tekenen en te overleggen met bouwmeesters. Maar wat? Nieuwsgierig probeert men de persoonlijke slaven van de koning uit te horen. Maar veel wijzer worden ze er niet van. Niemand komt ooit te zien wat David tekent. Een van de slaven, die de spullen moest opbergen in een kist, weet alleen te vertellen, dat het gaat om een bouwwerk met hoge deuren en gordijnen…


  Zodra er weer een lading van het een of ander binnenkomt staan er tientallen nieuwsgierige nietsnutten bij de ingang te gluren wat het is…


  En waar laat de koning het allemaal? De kelders van het paleis liggen nu al stampvol. Speciale, goedbeveiligde schuren worden er bijgebouwd. Ze kunnen de kostbaarheden nauwelijks bevatten. Als een lopend vuurtje gaat het door het land: Koning David is multimiljonair en hij wil nog mooier wonen dan hij al doet. Er komt een gebouw, mooier dan alle paleizen van Egypte.


  Maar mensen die David kennen weten wel beter. David heeft het heus niet hoog in zijn bol. Hij is alleen erg blij met zijn allerbeste vriend God en voor Hem wil hij het aller-, allermooiste huis bouwen dat er maar bestaat. Weet je waar hij steeds maar over piekert?



  ‘Ik woon in een cederhouten paleis en God, de Grote Bevrijder, mijn Heer, woont in een tent! Daar klopt niks van! Ik ga voor Hem een supertempel bouwen, zoals nog niemand ooit ergens heeft gezien.’


  Daarom verzamelt hij hout, juwelen en schatten.


  “Natan, man van God,’ zegt hij op een keer tegen de profeet Natan, ‘Ik wil voor God een tempel bouwen. Is dat goed?’


  Ja, David doet zowat niets of hij vraagt eerst naar Gods wil. Daarom noemt de bijbel hem ook: een man naar Gods hart.


  ‘Doe wat je hart je ingeeft,’zegt Natan plechtig, ‘God vindt het goed.’


  Maar in diezelfde nacht spreekt God tegen zijn hem: ‘Nee, Natan, zeg tegen mijn dienaar David, dat hij voor mij geen huis moet bouwen. Nooit heb ik in een huis gewoond. Ik ging in tent en tabernakel van de ene verblijfplaats naar de andere. Overal in Israël heb ik rondgetrokken en heb ik ooit aan één van de leiders van Israël gevraagd om voor mij een huis te bouwen? Nee toch? Zeg tegen mijn dienaar David: Hoor eens, ik heb je achter de schapen vandaan gehaald om mijn volk te leiden. Ik heb je met van alles en nog wat geholpen en al je vijanden verjaagd en nu ga Ik voor jou een huis bouwen, een koningshuis. Net andersom. Als jij dood bent zullen je kinderen je opvolgen en het koningshuis van David zal voor eeuwig zijn, want er zal zelfs een koning uit je voortkomen die Mijn Zoon zal heten. Zijn troon zal boven alles zijn en zijn koninkrijk is voor eeuwig!’



  Tja, als jij God een cadeautje wil geven, dan geeft de Heer een nog veel mooier cadeau aan jou.


  Natan gaat gauw naar David om het het schitterende nieuws te vertellen.


  Als hij is uitgesproken is David sprakeloos. Het kippenvel staat op zijn armen. Wat een prachtige belofte!!


  Zonder zich nog verder om Natan te bekommeren rent hij naar de tent van het heiligdom van God, knielt op zijn gebruikelijke gebedsplek en bidt hakkelend van opwinding, terwijl de tranen over zijn gezicht rollen: ‘Heer, mijn God, wie ben ik, dat u mij zover hebt gebracht… U hebt mij gesproken over de verre toekomst van mijn koningshuis. U hebt mij uitgekozen voorvader te zijn van uw Zoon. Wat kan ik verder nog zeggen. U kent mij door en door!… Werkelijk, er is geen andere God als u. Zoals u voor mijn volk zorgt,… Wij zijn voor altijd aan u toegewijd en u bent onze God! Wat een grootse toekomst… U bent het die zegent. U bent gezegend voor altijd… Amen’


  Na deze gebeurtenis gaat David nog veel meer spullen klaarleggen voor de tempel. Hij is niet meer te stoppen.



  Zelf mag hij wel niet de tempel bouwen, want hij heeft teveel bloed aan zijn handen, maar verzamelen voor de bouw mag wel. Na hem zal zijn zoon Salomo regeren, zijn naam betekent Vrede. Nu is hij nog klein, maar eens komt de tijd…


  Die komende tempel moet zo groots en indrukwekkend worden, dat hij over de hele wereld zal worden geroemd, daarom is er veel werk aan de winkel.


  ‘Klopklopklop,’ hoor je de steenhouwers hakken? Mooie grote stenen voor de tempelmuren…



  Zie je het vuur branden waarop de spijkers en klinknagels worden gesmeed?


  En daar in de haven meren boten uit Syrië af, volgeladen met boomstammen van cederhout.


  Het is een drukte van jewelste. Slaven sjouwen,… de voorraadschuren worden gevuld. En nu weet iedereen in het land waarom. Er komt een tempel voor de Here God.


  Die beloofde nakomeling van David, die koning van vrede, die Zoon van God genoemd worden zal, is onze Jezus. Wist je dat Hij ook een tempel bouwt voor God? Het is de gemeente, het huis, waarin jij en ik als levende stenen functioneren. Wij hoeven onszelf niet mooi te maken of ons best te doen. Jezus heeft alles al volbracht. Wat een mooi verhaal, hè?


  OT64 – Een feestmaal voor vijanden


  'Het is onbegrijpelijk!' roept de koning van Aram uit.



  Al een uur lang loopt hij te ijsberen in zijn koninklijke privé-vertrek. Zo af en toe staat hij stil, brengt zijn twee handen met gekromde vingers aan zijn voorhoofd en dan weer iets naar voren.


  'Hoe is het mogelijk, hoe is het mogelijk!'


  De twee officieren die naast de brede deuren op wacht staan, kijken elkaar veelbetekenend aan. Oei, oei! Wat is de koning geïrriteerd!...


  En beneden in de eetzaal van de officieren is het ongewoon rustig. Het lijkt wel of iedereen met z'n eigen gedachten bezig is. Ach, ze willen eigenlijk ook niet met elkaar praten. Want, wie weet praten ze wel met... een verrader!


  Wat is er toch aan de hand daar in dat paleis van de koning van Aram? Waarom loopt de koning zo te ijsberen en kijken de officieren elkaar achterdochtig aan? Het komt allemaal door Elisa, de profeet van God die in Dotan woont. Telkens als de koning van Aram van plan is om Israël binnen te vallen, maakt de Here God dat Elisa bekend. Elisa gaat dan gauw naar de koning Joram en verklapt het. De Israëlieten lachen zich slap, maar de koning van Aram springt haast uit z'n vel. Hij belegt een spoedvergadering met al z'n raadslieden en officieren.


  'Wie van jullie is een verrader? Zeg op! Wie heeft de koning van Israël over mijn plannen ingelicht?...'


  De rijksbestuurders sidderen en kunnen geen verklaring geven. Al is de veldtocht nog zo geheim gehouden, al gebruikt de koning nog zulke slimme trucjes, de Israëlieten weten al lang dat ze er aankomen en lachen hen finaal uit. Gelukkig is er een kamerheer die vermoedt hoe de vork in de steel zit. 'Majesteit,' zegt hij beleefd, 'Het komt door Elisa, de profeet. Hij weet alles, zelfs de woorden die u in uw slaapkamer spreekt. En....dat speelt hij natuurlijk door aan zijn koning!'


  Er gaat geroezemoes door de zaal. Iedereen begint opgelucht door elkaar te praten. Ja, dat zal het zijn!


  'STILTE!' maant de koning, 'Als dat waar is, dan is het een fluitje van een cent. Laat die Elisa arresteren. Waar woont die kerel eigenlijk?'


  Het is een paar dagen later, heel vroeg in de morgen. Uit een van de eenvoudige witte huisjes in Dotan stapt een jongeman zacht neuriënd naar buiten. Het is de knecht van Elisa. Hij pakt een waterkruik om fris water te halen bij de bron. Plotseling wordt zijn oog getrokken door kleine figuurtjes in de verte. Wat is dat nou? Een leger?? Soldaten?


  'Mijnheer Elisa,' roept hij paniekerig, 'Kom gauw! Soldaten. Ze komen vast voor u. O wee! Wat moeten we doen?' Hij kijkt om zich heen. Waar kan hij wegkruipen?...


  'Rustig aan, rustig aan,' sust Elisa, die de toestand snel heeft overzien, 'Weet je niet dat ons leger groter is dan dat van hen? Kijk dan...'


  Hij legt z'n rechterarm om de schouder van de jongen en bidt tot God. 'O,Here, open zijn ogen, zodat hij in de gaten krijgt hoeveel engelen U heeft gestuurd om ons te beschermen.'


  Op het zelfde moment ziet de jongen het. De berghellingen wemelen van strijdwagens en paarden van vuur. Ze zijn rondom Elisa en hemzelf. Hij kijkt zijn ogen uit, zoveel engelen...


  'Kom op,' maant de profeet, 'We gaan gewoon naar die Arameeërs toe. De poort door, vooruit!'...


  'Goeiendag!' zegt Elisa langs zijn neus weg, als hij langs de wachtpost loopt. 'Al zo vroeg op weg?'


  De soldaat schuurt eens over zijn baard en antwoordt nonchalant: 'Ja, op weg naar Dotan, hè, om de profeet op te pakken... Weet je waar hij woont en hoe hij er uit ziet?'


  Elisa is blij dat de Here z'n ogen heeft verblind, zoals hij had gebeden. Hij blijft staan en doet net alsof hij geschrokken is: 'Man, dan zitten jullie hartstikke verkeerd! Je moet daar heen... Weet je wat, loop mij maar achterna, dan breng ik jullie wel waar je wezen moet.'


  Terwijl Elisa en zijn knecht rustig in het gras gaan zitten wachten wordt er aan alle kanten op de hoorns geblazen om de verspreide soldaten weer bijeen te roepen.


  'Majesteit, o koning Joram, kom toch eens gauw kijken. U gelooft uw eigen ogen niet. Daar komt Elisa aan met het hele Aramese leger. Volgens mij heeft hij ze allemaal gevangen genomen. Je lacht je krom!' roept een paleiswacht opgewonden uit. Ja en niet alleen de koning, maar iedereen in Samaria komt aanrennen om de intocht van de Arameeërs te zien. Klipklapklepperdeklap.


  Voorop de fiere cavalerie, met vaandels en vlaggen, en daarachter de goedgetrainde infanterie, lange speren, strakke gezichten, trots geheven hoofden.


  En helemaal vooraan een kleine, wat kalende man, de profeet Elisa. Er zit een grote grijns op z'n gezicht.


  Op het paleisplein aangekomen zien de mensen dat de optocht stil houdt. Met een breed handgebaar zegt Elisa lachend: 'Hier is het!'


  Meteen opent God de ogen van de Arameeërs, zodat ze zien waar ze zijn. Grote ontzetting en verwarring! Zijn ze zomaar het hol van de leeuw binnengemarcheerd zonder het te merken? Wat stom, zeg! Vluchten kan niet meer. Het is te laat. Van alle kanten worden ze omsingeld door soldaten van koning Joram.


  En Joram zelf?.. Die is in alle staten van opwinding. Wat moet hij doen?


  'Zal ik ze neerslaan, Elisa?' vraagt hij nerveus.


  'Tuurlijk niet,' zegt Elisa mild, 'Men doodt geen mensen die gevangen zijn. Geef ze maar wat te eten en te drinken en laat ze dan maar weer gaan.'...


  '`t Is onbegrijpelijk! Te gek gewoon!' roept de koning


  van Aram uit als hij het hele verhaal hoort. 'Mijn elitetroepen gevangen genomen door een simpele man? Een feestmaaltijd hebben ze aangeboden gekregen?? O, ik word gek! Ik word niet goed!!'


  Onbegrijpelijk de koning van Aram heeft gelijk. Het is echt onbegrijpelijk dat er mensen zijn die hun vijanden te eten geven. Maar zo is nou God van Israël. Hij leert zijn volk wat vergeven is.


  OT65 – Koning Josafat en de plunderaars


  'Die koning Josafat van Juda is echt een zachtgekookt eitje!' zegt Met, de generaal van de koning van Moab, terwijl hij zich ongegeneerd uitrekt in zijn volle lengte, om de loomheid na het middagslaapje uit zijn duffe lijf te verdrijven.



  Pats! Met een klap laat hij zijn grove vuist neerdalen op het tafeltje waaraan hij heeft zitten dutten. Gelijk zijn alle soldaten klaar wakker. Komt er een actie? Een aanval? Ja hoor! Met gaat zijn soldaten instructie geven.


  'Mannen!' schreeuwt hij met gebarsten stem. 'Willen jullie goud, kleren, sieraden in overvloed? Nu ligt het zo voor het oprapen. Samen met de Amonieten en die lui uit Meün gaan we Juda binnenvallen. Ik heb daarnet de rapporten binnengekregen van Rat onze spion. Koning Josafat is een vrome sufferd. Hij probeert zijn volk goed en eerlijk te maken, maar heeft een leger van niks!'


  Grote hilariteit bij de soldaten. Ze slaan elkaar uitbundig op de schouder. Wat een mop. Goed en eerlijk. Nou, zij willen liever slecht en gemeen zijn. Stelen en doden om gauw rijk te worden. Want rijk zijn maakt het leven pas leuk.


  'Dus, mannen,' schreeuwt Met dreigend, 'ga allemaal je messen en speren slijpen, want morgenochtend trekken we op.'


  Doodstil is het op het tempelplein te Jeruzalem. Duizenden Israëlieten staan met ernstige gezichten dicht op elkaar gedrongen te wachten. De spanning is te snijden. O ja, het was al gauw in Juda bekend geworden wat de Moabieten van plan waren. En het hele volk was doodsbang geworden. Ook koning Josafat.


  'Ga vasten.' was al wat hij kon zeggen. 'En kom allemaal naar de tempel om te bidden. Alleen God kan ons nog redden.'


  Zo zijn ze dus hiernaartoe gestroomd, de inwoners van Juda. Op hun gezichten staat de ernst te lezen. Wat zal de toekomst brengen als God hen niet helpt? Met zachte, maar duidelijk verstaanbare stem begint de koning te bidden.


  'Here, God van onze voorouders,' klinkt het, 'U, die in de hemel woont, regeert ook over de volken hier op de aarde. Wil ons alstublieft helpen. Wij kunnen niet tegen die grote legers op.'


  Och, Josafat smeekt God hen te redden. Hij herinnert Hem eraan dat Hij hun voorouders dit land heeft gegeven, het Beloofde Land. Hij herinnert God ook aan het gebed van koning Salomo toen de tempel voor het eerst werd ingewijd.


  'U hebt toen beloofd ons te helpen, Here!' zegt hij tenslotte eerbiedig. 'Verlos ons dan nu van onze vijanden.'


  Na het amen blijft iedereen stil afwachten. Zelfs kleine kinderen staan met ernstige gezichtjes, hun handjes stijf gevouwen, hun ogen gesloten. Men wacht op... Gods antwoord. En dat komt heel onverwacht. Een van de Levieten begint te profeteren. 'Luister, volk van Juda, inwoners van Jeruzalem en koning Josafat,' klinkt zijn duidelijke stem, 'Zo zegt de Here: Weest niet bang voor deze legers, want God zelf zal voor jullie strijden. Morgen zul je tegen hen optrekken. Vreest niet! De Here is met u en geeft u de overwinning.'


  Wat een heerlijke woorden! Wat een bemoediging! Koning Josafat valt op zijn knieën neer om God te danken. Ja, het hele volk knielt, de gezichten nat van tranen.


  En de Levieten? Die zetten zelfs een loflied in.


  De woestijn van Tekoa met zijn ruwe hoge rotsen, vlakbij de Dode Zee is een schitterend gebied. Net een maanlandschap. Vooral 's morgens vroeg als de zon opgaat en de Dode Zee met onnatuurlijk mooie kleuren doet glanzen. De lucht aan de overkant, oranjerood, laat de lila en witte kleuren van de bergen goed uitkomen. Het is een gebied van schuwe gezellen, zeldzame vogels en hagedissen. Zal hier vandaag bloed vloeien? Het lijkt zo onwerkelijk.


  Maar ja, hoor! Al spoedig komen ginds in het zuiden inderdaad de woeste rovers uit Ammon en Moab van de berghellingen het beekdal binnenstromen... Ook dichterbij, tussen de grote ruwe stenen, zitten soldaten verscholen. Zo af en toe zie je een hoofd boven de rotsen uitsteken. Het zijn de inwoners van het gebergte Seïr, die de Moabieten beloofd hebben te helpen. Ze hebben daar zeker geslapen... En koning Josafat? Is hij ook present met zijn leger? Ja hoor! Vanuit het noorden komt hij aan.


  Maar wat is dat nou? Voor het leger uit lopen zangers in feestkleren, die liederen voor God zingen. 't Lijkt wel een fanfarekorps. Heb je ooit zoiets vreemds gezien?


  Ja, koning Josafat heeft hen die ochtend vroeg toegesproken en hen vooral op het hart gedrukt te geloven wat Gods profeet gisteren heeft gezegd. En daarna heeft hij mannen aangewezen die voorop moesten gaan om te zingen... Moedig lopen die de vijand tegemoet. Dichter en dichter naderen de legers elkaar. Stampende soldatenlaarzen, vloeken en hebzucht aan de ene kant. Vrolijk dansende voeten, handgeklap en lofgezang aan de andere kant. Hoe gaat dat aflopen? Nog even en dan...


  'Looft de Here!' roept het koor ineens.


  'Prijst zijn Naam!' antwoordt het volk. Ze steken hun handen in de lucht. Hoera voor God!!


  Op dat moment gebeurt er iets onverwachts. Vanachter de rotsblokken springen de Meünieten, die de Amonieten zouden helpen, plotseling tevoorschijn. Ze vallen hun eigen vrienden aan. Waarom? Niemand weet het. En die Amonieten keren zich van de schrik weer tegen de Moabieten.


  Pam! Pats! Kletter!


  Terwijl Juda verbaasd stil blijft staan, zien ze dat hun vijanden elkaar doodmaken.


  Het is vier dagen later. Aan het hoofd van zijn leger rijdt koning Josafat triomferend Jeruzalem binnen. En op grote houten karren ligt de oorlogsbuit hoog opgetast. Dekens, wapens, kleding, goud en sieraden, noem maar op. Drie dagen lang heeft het volk spullen opgeraapt, die de vijand achterliet. En de vierde dag hebben ze God gedankt in het Dal van de Lofprijzing. Zingend trekken ze nu door de straten van Jeruzalem. Ja, koning Josafath en het hele volk hebben Gods verlossing gezien. Tussen alle jassen en spullen, op de voorste wagen, liggen ook.... de kleding en het mes van Met!!


  OT66 – Van een arm weeskind dat koningin werd


  Er lopen wel duizenden voeten door de stad Suzan. Goedgeschoeide voeten en voeten met lappen omwikkeld. Blote voeten van bedelaars en kindervoeten. Tussen al die onbekende mensen loopt een armoedig en verdrietig meisje op veel te grote sandalen. Al haar bezittingen draagt ze in een klein bundeltje met zich mee. Slifslof.... slif!



  'Weet u soms waar...' vraagt ze aan wat mensen. Die wijzen in de richting van het paleis. Eindelijk klopt ze aan bij het sjieke huis van één van de knechten van de koning.


  'Woont hier meneer Mordekai?' klinkt het verlegen.


  De deur gaat wijd open.


  Wie is dat arme kind en wat doet ze bij die deftige knecht van de koning? Het is Hadassa, een Jodinnetje. Haar vader en moeder zijn gestorven en nu heeft ze niemand meer om voor haar te zorgen, behalve haar oom. Gelukkig is Mordekai een gelovig mens, met een warm hart voor alles wat zwak en hulpeloos is. Hij twijfelt geen moment, maar neemt Hadassa op in zijn gezin als zijn eigen dochter.


  'Waarom huil je, Hadassa?'


  Mordekai kan haar tranen zo goed begrijpen. Hij slaat zijn arm om zijn nichtje heen en troost haar. Hij troost haar telkens weer als de pijn zo erg wordt. Maar dat niet alleen. Hadassa die voortaan op z'n Perzisch Ester wordt genoemd, krijgt van hem mooie kleren, goed voedsel en een opvoeding die past bij de familie van een hoge ambtenaar. Wat een ander leven is dat voor Ester. Oom woont binnen het ommuurde terrein van het paleis, ook wel de Burcht genoemd. En daar is veel te beleven. Buitenlandse gezantschappen rijden af en aan. Buikdanseressen en vuurvreters vertonen hun kunsten. Als Ester even vrij kan maken van haar werk, is ze te vinden bij de ingang van het paleis.


  Op een keer besluit Ahasveros, de koning, om een feestmaal aan te richten voor al zijn rijksbestuurders. Zes maanden lang worden alle paleisschatten tentoongesteld. Aan het eind van dat half jaar mogen de knechten van de burcht Susan, die zoveel extra werk hebben moeten verzetten, zelf zeven dagen feestvieren. De hele voorhof wordt omgebouwd. Schitterend! In plaats van straattegels: roze albasten tegels met kleine stukjes parelmoer ingelegd. Gekleurde gordijnen opgehangen tussen witmarmeren zuilen. Iedereen mag rusten op gouden en zilveren rustbanken en drinken van de koninklijke wijn.


  Ester gaat meteen even uitproberen hoe die banken liggen...


  'Oom Mordekai,' zucht ze als ze later op de dag met hem aan tafel zit, 'ik ben hier wel zo gelukkig als in de hemel.'


  'Ach, lief kind,' glimlacht Mordekai, terwijl hij haar zachte hand streelt, 'een hemeltje is het hier echt niet. 't Is een showwereld. Iedereen probeert er meer macht te krijgen dan een ander. Zo ben je in de gunst en zo ben je er weer uit. Maar ik ben blij dat je het hier zo naar je zin hebt...'


  Oom heeft gelijk. Wie had er nou gedacht dat ze de koningin weg zouden sturen. Die mooie koningin Wasti. Toch is het zo. Ester staat erbij te kijken. Hare Majesteit wilde niet komen toen haar man haar riep. Ze moest van hem haar schoonheid tonen aan een zaal vol dronken mannen. Nou, dat doet een dame toch niet.


  Ester ziet haar treurig in een gereedstaande koets stappen en wegrijden met onbekende bestemming...


  Nog weken en maanden wordt er in de burcht Susan over dit incident gesproken. Het meeste gaat langs Ester heen omdat ze het druk heeft met haar werk en studie. Op een dag neemt Mordekai haar apart.


  'Ester, m'n lieve kind,' begint hij voorzichtig, 'er zijn vandaag boodschappers uitgezonden naar alle einden van het koninkrijk om een nieuwe koningin te zoeken. De mooiste meisjes worden naar het paleis gehaald... Nou denk ik dat jij een heel goeie kans zou maken om te winnen. Vind je het goed als ik je eens voorstel aan Hegai, de bewaarder van de vrouwen?'


  Ester krijgt gelijk een vuurrode kleur van verlegenheid. Zou oom echt denken dat zij...


  'Echt, Ester, vertrouw me maar. Alleen, zeg tegen niemand dat je joods bent. Er wordt zoveel gediscrimineerd...'


  En oom heeft het goed gezien. Hegai is meteen weg van dat frisse onbedorven snoetje. Hij geeft haar de mooiste kamers van het vrouwenpaleis en zeven dienaressen om haar met alles te helpen. Ester moet leren hoe ze moet handelen en wandelen. Ze moet gebaad worden in heerlijke mirreolie. Dure japonnen worden gepast en geurige parfums uitgeprobeerd.


  Zo gaat er een jaar voorbij. Voor Mordekai een moeilijke tijd. Zouden ze zijn lieve Ester wel vriendelijk behandelen? Elke avond staat hij bij de poort op een berichtje te wachten. Soms vraagt Ester hem om raad in een moeilijk probleem. En zijn advies wordt altijd opgevolgd, want Ester blijft erg op hem gesteld.


  Tatereta! Eindelijk breekt het grote moment aan, dat Ester aan de beurt is om voor de koning te verschijnen. Met een grote zwaai gaan de deuren van de binnenzaal open en daar staat ze in een schitterende japon van witte zijde. Haar donkere haar golft in grove krullen langs haar fijne gezichtje. Op advies van Hegai heeft Ester geen opvallende sieraden aangedaan. Ze is mooi genoeg van zichzelf. Daar is iedereen het mee eens. Ook de koning.


  'Kom naderbij, Ester!' fluistert hij ontroerd. 'Jij bent de mooiste van allemaal. Jij wordt de nieuwe koningin.'


  Ja, en dan komt er alweer een feest, een bruiloftsfeest natuurlijk. Als een sprookjesprinses verschijnt Ester aan de arm van haar koninklijke echtgenoot op het balkon en het volk juicht. Overal wordt gedanst, gezongen en gelachen. De koning deelt grote geschenken uit...


  Maar het blijste van allemaal is toch wel Mordekai. Al zijn inspanningen zijn niet voor niks geweest. Het arme weeskind werd koningin. Daar is hij God heel dankbaar voor.


  OT67 - Nooit laat ik je in de steek, Ester


  Deze Mordechai was de pleegvader van Hadassa, ook Ester genoemd, die een nicht van hem was en geen vader of moeder meer had. Na de dood van haar ouders had Mordechai haar als dochter aangenomen. Het meisje was lieftallig en mooi. Ester 2:7



  Al verlaten mij vader en moeder, de Heer neemt mij liefdevol aan. Psalm 27:10



  Een moeder vertelt: ´Toen onze pleegdochter Brenda in ons huis kwam was ze een baby van acht maanden. Haar vader en moeder hadden haar in de steek gelaten. Ik weet nog hoe ik haar in haar bedje legde, haar over haar scheve kalige bolletje aaide en zei: Ik zal goed voor je zorgen, Brenda.



  Tot ons grote verdriet bleek een paar maanden later, dat ze invalide was, spastisch. We hebben heel wat ziekenhuizen en dokters met haar afgelopen, maar dat vonden we niet erg, want we wilden altijd voor Brenda blijven zorgen. Nu is ze een mooie jonge vrouw geworden in een rolstoel, die zelf voor haar man en kind kan zorgen. Zo gaat het werk van God door.´


  Niemand weet wat er in de toekomst gaat gebeuren. Een ding is erg belangrijk, dat Jezus heeft beloofd: ´Ik zal je nooit verlaten!´


  Lang geleden in het land van Medië en Perzië was er ook een pleegkind. Ze wist niet dat God haar had uitgekozen om een heel belangrijke rol te spelen in de geschiedenis van haar volk.



  ´Vanmiddag gaan we naar de wever, Ester,´zegt Mordechai tegen zijn nicht. ´Je jas wordt veel te klein.´



  ´O, leuk,´zegt Ester, ´Krijg ik er dan een met rode strepen van onderen, Mordechai?´


  ´We zullen wel zien, meisje.´


  Wat is Ester blij. Ze is de laatste tijd hard gegroeid. Ze krijgt lange benen. Ester denkt even na. Wat zal ze met haar oude jas doen?


  ´Mordechai, zal ik mijn oude jas maar aan Vera van de buren geven? Haar ouders zijn zo arm.´


  ´Ja, dat is goed, Ester, maar nu moet je me even helpen met het versjouwen van deze kist.´


  Ester woont al een hele tijd bij Mordechai. Hij is haar neef. Haar ouders zijn gestorven toen ze nog klein was. Mordechai en zijn vrouw hebben haar opgevoed alsof zij hun eigen kind is. Ze is een beeldschoon meisje geworden. Altijd is ze in de weer met kleine kinderen. Ze kleedt ze aan en gaat met ze wandelen naar de rivier., Ze wast hun snoetjes en veegt hun tranen af. Ester zal vast en zeker een lieve moeder worden.



  Door de kleine raampjes van hun huis ziet Ester, als ze even opkijkt van haar werk een paardenlijf voorbijgaan. Gaat er een deftig iemand door hun straat? Daar moet ze meer van weten. Ja hoor! Het zijn dienaren van de koning, allen op vurige paarden. Er zijn ook soldaten bij. Een ervan ziet haar, komt op haar af en grijpt haar bij de arm.



  ´Meekomen!´beveelt hij.


  Wat is er? Wat gebeurt er met haar?


  ´Mordechai!!!´


  Meteen komt Mordechai aanrennen.


  ´Blijf van dat meisje af! Wat moet dat?´schreeuwt hij tegen de soldaat. Die zwaait met een stuk perkament, waarop duidelijk het zegel van de koning te zien is.


  ´De koning zoekt een nieuwe koningin. De mooiste meisjes van het land moeten naar het paleis komen.´


  ´Dan moet je haar vlug loslaten, soldaat,´zegt Mordechai slim, ´want wie weet knijpt u nu wel in de arm van de toekomstige koningin!´


  Dat helpt. De soldaat laat haar los en stamelt een excuus. Ester moet toch mee.


  Ze loopt naar haar pleegmoeder en valt haar om de hals. Huilend kust die haar op beide wangen.


  ´Lief kind, wees maar niet bang. De Almachtige zal je beschermen. Het is toch een grote eer, dat ons meisje wordt uitgekozen om in het paleis te komen.


  Ester kijkt haar met grote ogen angstig aan.


  ´Denk eraan, dat je een Jodin bent,´gaat haar pleegmoeder verder, ´vergeet je gebeden niet en handel naar Gods wet. Je weet wat we je geleerd hebben.´


  Ester knikt Ze slikt moedig haar tranen weg.


  ´Ik zal je elke dag komen opzoeken, Ester,´zegt Mordechai. Hij slaat zijn arm om haar schouders. Samen lopen ze naar buiten waar een soldaat haar voor op een paard tilt. Alle buurtkinderen en kennissen staan te kijken. Sommigen huilen. De stoet vertrekt naar het paleis. Bij de hoek zwaait ze nog even.


  ´Dag Ester, dag!´roept iedereen.


  Ester komt met veel andere meisjes in het vrouwenpaleis. Hegai, de bewaarder van de meisjes, vindt haar meteen te gek en geeft haar de mooiste kamers.



  Ze krijgt dienaressen, die haar mooi maken en haar kleren geven.


  Elke ochtend moet ze van top tot teen met mirreolie ingesmeerd worden. Daar wordt je huid erg zacht van. Ester moet leren elegant te lopen, te zitten en te buigen.


  Na een jaar is het eindelijk haar beurt om bij de koning te komen. En… hij kiest juist haar uit om de nieuwe koningin te worden, niet zozeer om haar mooie gezichtje, maar vooral om haar lieve karakter.


  Mordechai heeft woord gehouden. Elke dag komt hij haar opzoeken. Soms moet hij lang wachten voordat ze komt. Dan gaat hij er maar bij zitten.



  Ester vraagt hem nog vaak om raad. Ze doet precies wat hij haar aanraadt, ook al is ze nu koningin.


  Op een dag, als Mordechai weer bij de poort zit, hoort hij twee mannen met elkaar fluisteren. Ze maken plannen om de koning te doden. Mordechai schrikt erg. Dat mag nooit gebeuren. Het kan nog gevaarlijk zijn voor Esther ook. Hij moet de koning laten waarschuwen. Dat doet hij en even later zitten de boeven veilig achter slot en grendel.


  Wat is het fijn, dat Ester zo´n goede pleegvader heeft. Hij beschermt haar, is haar raadgever en let er goed op, dat niemand haar kwaad doet.



  Zo´n goede pleegvader hebben wij ook. Dat is onze Vader, die in de hemel woont. Hij laat ons nooit in de steek.


  OT68 – Ester en Mordekai redden hun 


  'De Ministerrr- President!!!'



  De Paleiswacht van de burcht Susan springt stijf in de houding. En alle mensen voor het paleis knielen. Want er komt een zeer belangrijk persoon naar buiten. Haman, de vriend van de koning.


  Kijk, daar gaat hij naar zijn koets, z'n jas wapperend achter zich aan. O, als deze machtige man tegen je is, dan ben je nog niet jarig. Maar wacht eens. Zie je dat? Is er werkelijk iemand die niet buigt? Die verachtelijke blikken werpt naar Haman? Ja, het is Mordekai, ook een belangrijke knecht van de koning.


  'Grote egoïst!' denkt Mordekai, 'Voor jou buig ik niet.'


  Oei, oei! Als daar maar geen moeilijkheden van komen.


  Haman heeft het al lang gemerkt. Kruiperige vleiers hebben het hem verteld. 'Die Jood buigt niet.' En Haman zint op wraak, grote wraak. Niet alleen Mordekai... Nee, alle Joden moeten sterven. Op een dag laat hij de hoftovenaar door het lot te werpen, een geluksdag uitzoeken. Met deze kennis gewapend, plus een grote zak geld, gaat hij op audiëntie bij de koning.


  'O, Koning, leef in eeuwigheid. Als u toestemming geeft voor mijn plan, zal ik u tienduizend talenten zilver geven.'


  Hij maakt de joden flink zwart.


  ''t Is een opstandig volk,' beweert hij, 'gevaarlijk als de pest. Zij moeten worden uitgeroeid, anders...'


  De Koning, bang voor zijn troon, geeft in vertrouwen zijn zegelring aan Haman. De wet mag uitgevaardigd worden. Op de dertiende van de maand Adar zullen alle joden worden gedood.


  Huilen, schreeuwen, brullen. Dat is wat de joden doen als ze het horen. Vooral de lui uit Susan. Massaal wenden ze zich tot Mordekai om hulp. Hij werkt immers voor de koning.


  'Ga bidden en vasten!' zegt Mordekai verbeten. In rouwkleren en met as op zijn hoofd gaat hij luid jammerend voor de poort van de koning staan. Is dat nou wel zo'n goed idee?


  'Majesteit, er loopt een man in rouwkleren bij de poort.' zegt een dienares tegen Ester. 'Volgens mij uw pleegvader.'


  Ester schrikt. Straks zullen de soldaten Mordekai oppakken. Laat hij vlug een gewone jas aandoen. Wat zou er aan de hand zijn? Hatak, de knecht, gaat op onderzoek uit.


  'Alle joden moeten worden gedood,' vertelt Hatak als hij terugkomt. 'Uw oom zegt dat u naar de koning moet gaan om het te voorkomen.'


  Ester schudt beslist haar hoofd. Zelfs zij mag niet ongevraagd bij de koning komen. Regels zijn regels. De boodschappen vliegen over en weer.


  'Denk maar niet dat jij gespaard blijft,' stelt Mordekai vast, 'Misschien ben je daarom wel koningin geworden.'


  Ester huivert. Wat moet ze in 's hemelsnaam doen?


  'Als iedereen voor me vast en bidt ga ik.' besluit ze moedig.


  Drie dagen later staat ze, mooi aangekleed, aan het eind van de gang naar de troonzaal. Zal de koning haar accepteren? Ja hoor! Vriendelijk klinkt zijn stem: 'Wat is uw wens, koningin Ester? Al is het de helft van mijn koninkrijk, je krijgt het.'


  'Ik... eh!' stottert Ester, 'Zou u samen met Haman bij mij willen komen eten, majesteit?'


  De koning lacht. Waagt Ester haar leven voor een etentje?


  'Ik mag bij de koningin dineren!'


  In een van de kamers van zijn luxe buitenhuis wordt Haman aangekleed. Zijn familie en vrienden kijken hem bewonderend aan. En hij maar opscheppen.


  'Er is slechts één schaduw in mijn leven.' zucht hij.


  'Laat die jood Mordekai toch ophangen,' stelt zijn vrouw voor.


  Goed idee. Haman laat meteen een 25 meter hoge paal in zijn achtertuin plaatsen...


  'Zou ik nu... Of nog maar niet?'


  Ester twijfelt. Zojuist na het zalige toetje, heeft de koning weer aan haar gevraagd wat haar grootste wens is. Maar is dit wel het juiste moment om over haar volk te spreken?


  'Wilt u morgen nog eens met Haman bij mij komen eten?' vraagt ze zacht. De koning stemt toe.


  Die nacht echter, kan Ahasveros niet slapen. Hij heeft zoveel om over na te denken. Als afleiding moet een slaaf hem voorlezen uit het koninklijke dagboek. Toevallig (?) kiest die een stukje over Mordekai, die een aanslag op het leven van de koning heeft voorkomen, maar daarvoor nog geen beloning heeft gekregen.


  'Morgenochtend eerst Mordekai belonen...' denkt de koning en valt in slaap.


  'Eerst een arrestatiebevel voor Mordekai vragen,' denkt Haman als hij de volgende dag de tuin van het paleis binnenstapt. Maar het loopt anders dan hij denkt. De koning wil zijn advies hebben. Hoe moet iemand beloond worden die veel voor de koning heeft gedaan? Haman krijgt een kleur van opwinding. Hij weet het zeker: die man is hijzelf.


  'Die persoon moet op een koninklijk paard worden rondgereden.' stelt hij voor. 'En één van de ministers moet roepen: Knielt allen voor de man wie de koning eer bewijzen wil.'


  'Juist! Doe dat bij Mordekai!' beveelt de koning.


  Als aan de grond genageld blijft Haman staan. Hè? Hoe is dat mogelijk? Gelukkig heeft hij nog niks gezegd over die galg. Balen zeg! Met een lang gezicht loopt hij die middag over het stadsplein. En Mordekai maar grijnzen. Wat een ellende!!


  En ellende op ellende. Die avond tijdens het diner vertelt Ester aan de koning dat iemand haar en haar volk wil doden. De koning vliegt overeind. Wat zullen we nou krijgen?


  'Wie is die man die zoiets durft te doen?' briest hij.


  Esters vinger priemt in Hamans richting. 'Hij daar!'


  Haman zou wel door de grond willen zakken. Wist hij veel dat de koningin ook joods was? Smekend om genade valt hij voor Ester op de knieën. Dat had hij nou net niet moeten doen. Dat maakt de koning nog bozer. Als één van de knechten dan ook nog vertelt van de galg in Hamans achtertuin, gaat Ahasveros helemaal door het lint.


  'Hang hem daar zelf aan op!' schreeuwt hij.


  Het is de dertiende van de maand Adar. Het volk van de Joden wordt niet uitgeroeid. Dank God. En Mordekai zit op de belangrijkste post van het land. Direct onder de koning. Iedereen houdt van hem, want hij zoekt het goede voor zijn volk.


  OT69 – Jesaja’s moeite is niet voor niets


  'Pèh, poeh-oe-oe-oeh! Pè- poe-oe-oe!'


  Hoor je de ramshoorn blazen? Het is tijd voor de wekelijkse samenkomst in de synagoge. Kijk maar. Van alle kanten komen de inwoners van Jeruzalem aangelopen. Mooiste kleren aan.


  'Dag zuster, dag broeder! Een gezegende dienst!' wenst men elkaar toe. Waardig treden de mannen naar binnen om op hun vaste plaatsen op de grond te gaan zitten. De vrouwen netjes achter het gordijn aan de zijkant. O, wat zijn ze toch godsdienstig! Niet te geloven gewoon. Ze doen flink wat geld in de collectebus en spreken tenslotte met opgeheven handen het dankgebed uit. Zo, de Sabbat kan niet meer stuk. Of toch?


  'Hé, huichelaars! Met je handen vol bloed! God haat jullie samenkomsten!'


  Wat is dat nou? Wie roept dat nou toch naar de vrome gelovigen die net uit de synagoge komen? Iedereen is geschokt. O, kijk, het is een forse jongeman met een bruine krullerige baard. Hij heet Jesaja. Waarom doet hij zo ontzettend grof? Jesaja haat die gelovigen zeker...


  'Wie heeft jullie bevel gegeven het paadje naar de synagoge plat te treden? De Here zeker niet, hoor! Hij gruwt ervan. Doe jullie boze daden weg!' roept Jesaja. 'Leer goed te doen en eerlijk recht te spreken. Jullie laten weduwen en wezen sterven van de honger, als je zelf maar rijk wordt.'


  'Gewoon doorlopen,' denken de meeste mensen. Ze kijken elkaar eens aan en halen hun schouders op. Een enkeling tikt op zijn voorhoofd. Die Jesaja is gewoon gek. Heeft hij niks beters te doen dan de profeet uit te hangen?


  Maar als Jesaja ze al schreeuwend achterna loopt, blijven er toch een aantal staan. Ze willen best met hem discussiëren.


  'Man, waar maak je je zo druk over?' vragen ze. 'Wij dienen de Here toch zoals het moet? We brengen dagelijks offers. De Almachtige kan tevreden over ons zijn.'


  'Tevreden? Tevreden?' schreeuwt Jesaja, terwijl hij zijn handen in wanhoop naar de hemel heft, 'Schijnheilig zijn jullie. De Here is het zat. Israël is van top tot teen ziek van zonden. Daarom zal Gods straf komen. Ons land zal verwoest worden door vreemden geplunderd en verbrand, als je je niet bekeert.'


  Pats!


  Op dat moment treft Jesaja een rot ei midden in zijn gezicht. Het stinkende vocht druipt in zijn baard en komt zelfs bij het hoekje van zijn mond. Jesaja spuugt op de grond. Bah! De mensen vlak in zijn buurt springen een stapje opzij, bang dat het meurende struif ook op hun mooie kleren komt. Ze knijpen hun neuzen dicht. Wie heeft dat gedaan? Rafel natuurlijk, de zoon van de rijke opkoper. Zijn vader staat grijnzend toe te kijken met de handen in de zij. 't Is een echte schurk. Altijd in voor een vies handeltje en toch de synagoge maar platlopen. Zijn zoon is al geen haar beter. Gelukkig zijn er ook nog goeie mensen. Uit een boerenhuisje komt een vrouw aanlopen met een bak schoon water.


  'Hier, man Gods,' zegt ze luid, zodat iedereen het hoort, 'Was uw baard en gezicht. Gezegend is uw mond, die de waarheid sprak. Ons volk is ver afgedwaald van Gods wetten...'


  Ze werpt een vuile blik in de richting van de afperser, terwijl ze Jesaja een schone doek aanreikt. Maar alvorens zich te wassen, wendt Jesaja zich nog dringender tot de menigte. Hij heft de bak met water hoog op en roept met besmeurd gezicht: 'Kom toch, mensen, laat uw zonden afwassen. De Here wil het met jullie in orde maken. Al waren uw zonden rood als bloed, Hij zal u zo wit als sneeuw maken.'


  Het is avond.


  Bij het licht van een olielampje zit Jesaja in zijn kleine kamer te schrijven. Groot en hoekig komen de letters op het perkament. Zo af en toe stopt hij even. Het is net of hij luistert. Luistert naar een stem die tot hem spreekt. O, het is zo mooi. Een glimlach speelt om zijn mond. Klop, klop, klop!


  Hé, wie komt daar zo laat op de avond nog aankloppen? Als de profeet opendoet, staat er een jong meisje met een schaal verse eieren.


  'Alstublieft, profeet, die zijn voor u. Mamma vraagt of u pappa en Rafel wil vergeven wat ze vanmiddag deden.'


  Natuurlijk wil Jesaja dat. Hij nodigt haar uit om even binnen te komen. En zo raken ze samen aan de praat. Mattie, zo heet het meisje, vertelt van mamma's verdriet om vaders slechte daden. Hij vraagt woekerwinsten van de armen en als ze niet kunnen betalen neemt hij al hun spullen in beslag. Jesaja luistert stil toe. O, wat een ellende als het geldduiveltje een mens in zijn greep houdt. Maar weet het lieve meisje al dat ze voor pappa en Rafel kan bidden? Het lucht Mattie op om met deze man Gods te spreken. Een vraag zit haar echter nog steeds dwars.


  'Profeet,' vraagt ze verlegen. 'Ik begrijp wel, dat ons volk Gods straf verdiend heeft, maar ik vind het zo erg dat we geen hoop voor de toekomst hebben. Al die nare dingen...'


  Jesaja legt zijn hand op Mattie's schouder.


  'Nee, m'n kind,' klinkt het blij. 'God heeft voor ons volk een hoopvolle toekomst weggelegd. Wil je horen wat ik hier heb opgeschreven?'


  Mattie knikt. Iets binnenin haar zegt dat het heel belangrijk is. En dat is ook zo. Wat Jesaja daar voor het eerst hardop uitspreekt, zal eeuwenlang mensen troosten en bemoedigen.


  'Er zal een Rijk van Vrede komen,' zegt de Here. 'En Jeruzalem zal de belangrijkste plaats op de wereld zijn. Alle volken zullen daarheen komen en buigen voor de Rechtvaardige Rechter, de Messias. Men zal geen wapens meer maken. Er zal geen oorlog meer zijn. Alle militaire academies zullen gesloten worden.'


  Wat een fijne boodschap. Mattie kan opgelucht naar huis gaan. Ze mag leven in deze verwachting.


  De volgende Sabbat zitten er weer veel mensen in de synagoge... Sommige diepgelovig, velen echter alleen maar uit gewoonte. Maar achter de dunne gordijnen in de vrouwenafdeling zit een meisje blij te kijken. Het is Mattie. Zacht bidt ze: 'Here, leer mij uw wil te doen. En dankuwel voor de Messias, die Vrede op aarde zal brengen.'


  Jesaja's moeite is niet voor niets geweest.


  OT70 – Jesaja’s visioen


  'Van onderen!'



  Plof! Met een reuzendreun valt een grote eik tegen de grond, precies op de plaats waar men had gehoopt dat hij zou vallen. Een gejuich gaat op onder de omstanders.


  'Goed gedaan, Amos!' roept de magere leerlooier die was komen kijken. 'Nou heb ik tenminste weer wat licht in mijn werkplaats.'


  Amos heeft geen tijd om te antwoorden. Voor het donker wordt moet de boom in planken gezaagd en verwerkt worden. Ja, die eik ondermijnde Amos' huis. De dikke wortels deden zelfs de muren van zijn huis scheuren...


  Het begint al aardig heet te worden in de straten en stegen van Jeruzalem. De menigte verspreidt zich om nog voor de middag een flink stuk werk af te krijgen. Op de omgehakte stronk gaat een jongeman zitten. Met een somber gezicht kijkt hij naar het rijke koopmanshuis aan de overkant.


  'Zit je weer ergens op te broeden, Jesaja?' vraagt Amos, terwijl hij met zijn mouw het zweet van zijn gezicht veegt. Voor Jesaja neemt hij toch maar even tijd.


  'Moet je kijken, Amos,' zegt Jesaja, 'Zie je daar meneer Korach gaan? Belangrijke documenten onder zijn arm... Daar wordt weer een vies zaakje gedaan in het huis van die miljonair Pur. Welk huis of welke wijngaard zal hij nu weer aankopen?'


  'Daar hoef je niet lang naar te raden,' sist Amos, terwijl hij verachtelijk op de grond spuugt. 'Kijk, daar komt die arme weduwe Rachel aan met haar blinde dochter. Ze konden al een tijdje hun schulden niet betalen. Mijn vrouw bracht ze zo af en toe wel eens soep. Ze hebben echt grote armoede.'


  'Die schoften!' schreeuwt Jesaja woedend. De verontwaardiging bruist in hem op. O, hij kan zich niet langer stilhouden. Amos kijkt hem hoofdschuddend na als de profeet met grote stappen door de poort van het Rijkeluishuis naar binnen gaat.


  'Wee jullie!' roept Jesaja met zijn vuist geheven als hij op de binnenplaats een groep zingende, door de wijn aangeschoten stadsbestuurders bijeentreft. 'Wee jullie, die huis aan huis trekken en akker aan akker, totdat er voor de arme geen plaats meer over is en jullie alleen het land bewonen. Voorwaar, jullie mooie huizen zullen verwoest worden. Dat zegt de Here.'


  'Eh... humhum, meneer Jesaja, wilt u zo spoedig mogelijk dit huis verlaten?' zegt Pur met een arrogant toontje in zijn stem.


  'Gaat u maar op het marktplein de fatsoensrakker uithangen, ja?'


  Hij stopt nog een dikke druif in zijn mond. Een luid gelach klinkt op onder de halfdronken toehoorders. Jesaja trekt zijn bovenlip op en stoot eruit: 'Wee jullie, die 's morgens al sterke wijn drinken en tot diep in de nacht doorfeesten. Jullie genieten van muziek en wijn, maar voor Gods werk interesseer je je niet. Duisternis noem je licht en goed kwaad. Jullie laten je omkopen met geschenken en de armen ontneem je het kleine beetje dat ze nog hebben.'


  'Eruit!' gebaart Pur nijdig. Twee bodyguards sleuren Jesaja naar buiten om hem op een afvalhoop te dumpen. Pats! Dicht slaat de deur. Jesaja krabbelt maar weer overeind. Met de restjes bedorven sla en rotte tomaten nog aan zijn kleren, blijft hij posten voor de deur. Wat een ellende om profeet te zijn. Je moet er wel tegen kunnen. Rotte eieren naar je hoofd te krijgen is nog het minst. Uitgelachen te worden, bespuugd, nagejouwd door domme kinderen... Waarom doet Jesaja dit werk? Zou het niet beter zijn om gewoon boer te zijn of zo? Nee, Jesaja kan niet anders. God heeft hem als profeet geroepen. Dat was zo'n mega-ervaring. Moet je horen. Het was in het sterfjaar van koning Uzzia.


  'Zo mooi als vandaag hebben de Levieten in de tempel nog nooit gezongen.' denkt Jesaja. Hij kijkt rond en merkt dat veel gelovigen, samengestroomd voor het avondoffer, ontroerd luisteren naar de mooie psalm.


  'Heilig, heilig is de Here, de ganse aarde is van Zijn Heiligheid vol.'


  Het lijkt wel of de hele natuur meedoet om dit lied te onderstrepen. Tegen een prachtig rode avondhemel tekent zich het witte gebouw van de tempel af. Een zachte, koele wind waait over het plein. Jesaja voelt zich zo blij worden. Hij heft zijn handen omhoog en aanbidt zijn God. Plotseling ziet hij voor zijn ogen, dat de verre schaapjeswolken opzij rollen... EEN HOGE EN VERHEVEN TROON WORDT ZICHTBAAR. Schitterend! Op de troon de Here der Heren in een prachtig statiegewaad. De zomen van Zijn kleed vervullen de tempel met glorie. Serafs met zes vleugels wieken boven de troon. O, hoor! Hetzelfde lied als van daarnet zwelt af en aan. 'Heilig, heilig, heilig is de Here...' De grondvesten van de tempel gaan meetrillen. Rook vervult Gods huis...


  'O wee!' stamelt Jesaja angstig, 'Ik zal sterven. Ik ben een man met onreine lippen. Toch heb ik de Here der Heerscharen gezien!'


  Sidderend zakt hij door zijn knieën. Zou zijn laatste uur geslagen hebben?... Nee, kijk! Een van de Serafs vliegt naderbij met een gloeiende kool, die hij van het altaar nam. Hij raakt daarmee Jesaja's lippen aan...


  'Vergeven zijn uw zonden!' klinkt het.


  O, het vuur reinigt zijn lippen. Het bewaart hem ervoor iets verkeerds te zeggen tegen de levende God. Jesaja weet dat hij nu naderbij mag treden. God wil tot hem spreken.


  'Wie zal ik zenden? Wie zal voor ons gaan?' vraagt de Here.


  Eerbiedig fluistert Jesaja: 'Hier ben ik, Here. Zend mij.'


  'Ga!' zegt God, 'Zeg tegen mijn volk dat ik hen doof zal maken voor mijn stem, blind zal maken voor mijn plannen, omdat ze mijn wegen verlaten hebben.'


  Jesaja zwijgt een tijdje. Wat een vreselijk oordeel.


  'Voor hoe lang, Here?' waagt hij dan te vragen.


  'Totdat de steden verwoest zijn en het land een wildernis zal zijn. Maar uit de omgehakte stam van Israël zal weer een groen takje groeien, een rijsje. Het zal een heilige nakomeling zijn.'


  Langzaam vervaagt het visioen... Jesaja bevindt zich alleen op het Tempelplein. Alleen met zijn geheim. Nooit is Jesaja dit visioen vergeten. En al is zijn taak nog zo zwaar, hij gaat door. Gods woord moet weerklinken.


  'Wee jullie rijken, trotse eiken. God gaat dit land verwoesten.' Alleen voor hen die doen wat God wil is er hoop. De Messias gaat komen! Dat staat vast.


  OT71 – Immanuël zal komen


  Brwam, brrwam, brwammerdewam, brwammerdewammerdewammm!!


  Boem, boem, boemberdeboem!


  Twee grote legers marcheren op naar Jeruzalem. Het zijn de legers van Resin, de koning van Aram en Pekach, de koning van Israël. Zie je hoe grimmig de gezichten van de soldaten staan? Zie je hun gemene wapens? Help! roepen de inwoners van Jeruzalem. Ze sluiten gauw de poorten en slaan groot alarm. En koning Achaz? Oei, oei! Die beeft als een riet.


  Een uitval.


  Onverwacht, vroeg in de morgen gaan de poorten heel even open om een compagnie soldaten naar buiten te laten. Ze overvallen de vijand, die nog ligt te slapen. Even later klinkt er geschreeuw en gekletter van zwaarden. Hier en daar vliegt iets in de fik.


  Pets! Pats, kletterdeboem! De inwoners van Jeruzalem zien vanaf de muur dat hun soldaten net iets sterker zijn.


  'Laten we de watervoorziening eens gaan bekijken,' stelt koning Achaz zenuwachtig voor aan zijn familie en raadslieden. 'Stel je voor dat dit een lang beleg gaat worden...'


  O, hij is doodsbang voor de agressie van Aram en Israël. In gedachten gaat hij alle mogelijkheden na om hulp te krijgen. Had hij maar sterke vrienden. Zou de koning van Assur hem niet willen komen helpen? Misschien kon er nog iemand door de vijandelijke linies heen sluipen om hulp te halen. De astrologen moesten dan wel eerst de juiste dag voor hem uitzoeken.


  Boing! Bijna botst hij tegen de profeet Jesaja op, die al op hem stond te wachten met zijn zoontje Schear Jaschub. Die naam betekent: 'Een restant zal terugkeren.'


  De hele stoet houdt meteen halt, want de profeet komt met een boodschap van God.


  'Vrees niet majesteit! Wees niet bang voor deze twee rokende stukken brandhout. Die Resin en Pekach! Zo zegt God: Ze zullen uw land niet in bezit nemen. Damaskus blijft gewoon de hoofdstad van Aram alleen. En wat Israël betreft: binnen 65 jaar bestaat het niet eens meer.'


  Koning Achaz draait zijn hoofd naar links en klemt zijn lippen op elkaar. Met een breed armgebaar duwt hij Jesaja en Schear Jaschub opzij om zijn inspectietocht voort te zetten.


  'Gelooft u me niet?' schreeuwt Jesaja hem achterna. 'Zo zegt de Here: Als u wilt dat ik u bescherm, moet u mij wel vertrouwen.'


  Vogeltjes begrijpen niks van oorlogen en spanningen. Op een takje van een sinaasappelboom bij het oude aquaduct zit een prachtig gekleurd vogeltje, bruin, geel en groen, een bijenetertje. Het zit een beetje te fluiten en veegt zo af en toe z'n lange bekje schoon tegen een tak. Plotseling vliegt het op. Vanuit de struiken tegenover hem verschijnen twee roodbezwete hoofden, Jesaja en Schear Jaschub, die via de korte weg naar boven klommen. Net op tijd. Kijk, daar op de weg komt koning Achaz en zijn hofstoet aan. Wat zijn ze verbaasd dat Jesaja hen voor is.


  'Begint hij nou al weer met zijn rare voorspellingen?' denken ze. Jazeker. Luister maar.


  'Majesteit,' Jesaja's opgeheven vinger prikt in de richting van de koning. 'U moet God vertrouwen. Vraag maar om een teken. God zal een wonder doen om u te helpen.'


  De koning wimpelt het aanbod onverschillig af. Hij wil de Here zogenaamd niet lastig vallen. Wat onbeschoft, zeg!


  'Ach, Jesaja,' roept een omstander, een boerenvrouw die is meegelopen met de stoet, 'Wat wil je van zo'n koning, die zelfs zijn eigen kind heeft geofferd aan de afgoden. Hij luistert liever naar waarzeggers en tovenaars.'


  Jesaja keert zich naar de rest van de Koninklijke familie.


  'O, Huis van David,' zucht hij, 'Dat je mijn geduld op de proef stelt is nog tot daar aan toe. Maar Gods geduld? Toch zult u weten dat Gods woord uitkomt. De Here zelf zal u een teken geven. EEN ONGETROUWDE VROUW ZAL EEN KIND KRIJGEN EN ZE ZAL HEM IMMANUEL NOEMEN, God met ons. En voor we drie jaar verder zijn zullen de beide koningen waar u nu zo bang voor bent, dood zijn.'


  'Achaz kan beter de koning van Assur om hulp vragen, in plaats van naar jouw geblaat te luisteren,' kat een raadgever hem af.


  'De koning van Assur?' snuift Jesaja minachtend, 'Ja, die zal inderdaad hierheen komen. God zal hem hierheen fluiten. Maar deze prachtige vriend van u, zal als een scheermes het land kaalscheren tot het één grote lege wildernis is...'


  Het is een paar maanden later. Het beleg rond Jeruzalem is opgeheven. Resin en Pekach zijn in de richting van de Dode Zee vertrokken.


  'Nu snel Tiglatpileser, de koning van Assur om hulp vragen.' denkt koning Achaz. Hij hecht totaal geen waarde aan Jesaja's profetie. Met grote stappen loopt hij door de opslagruimtes bij de tempel. Allerlei zilver, goud en kostbaarheden laat hij inladen voor Ninevé. Gods huis wordt geplunderd. Vreselijk toch!


  En Jesaja? Hij blijft waarschuwen. Kijk maar! Daar staat hij op een druk plein, omringd door zijn leerlingen. Op een groot schrijfbord krast hij met ballonletters: UW VIJANDEN ZULLEN SPOEDIG VERNIETIGD WORDEN. Twee fijne eerlijke vrienden, de priesters Uria en Zacharia, kijken toe. Zij zijn de getuigen, die het later allemaal doorvertellen aan hun kinderen en kleinkinderen. Alle woorden, die Jesaja namens God uitspreekt, worden door de leerlingen zorgvuldig opgeschreven. De pennen krassen op het perkament. VREEST NIET VOOR MENSEN, VREEST SLECHTS GOD. Die nacht wordt Jesaja's tweede zoon geboren.


  'Heb je het al gehoord?' zeggen de mensen een paar dagen later. 'Jesaja's kind heeft zo'n gekke naam gekregen.


  'Mahel-Salal Chaz Baz,' UW VIJANDEN ZULLEN SPOEDIG WORDEN VERNIETIGD.'


  Ze halen lachend hun schouders op. Maar de echte gelovigen snappen het geheim. Zij weten net als Jesaja, dat door alle ellende heen, eenmaal dat andere kind zal komen die alle vijanden zal vernietigen. IMMANUEL, GOD MET ONS.


  OT72 – De verbazingwekkend juiste profetieën van Jesaja


  Dit is het verbazingwekkendste verhaal dat ik je ooit kan vertellen. Ik steun met mijn hoofd in de handen en denk: 'Hoe is het mogelijk? Hoe bestaat het?...' Stel je voor dat er iemand in Nederland was, die voorspelde dat er over 50 jaar een nakomeling van ons koningshuis doodgeschoten zal worden door een sluipschutter. En dat het nog uitkwam ook! Zou dat niet merkwaardig zijn? Zoiets kan toch niet, hè? Toch heeft er ooit een man geleefd die wel tien of twintig dingen profeteerde over Jezus. En al die profetieën kwamen zevenhonderd jaar later uit. Zijn naam moet je nooit vergeten. Het is Jesaja. Deze profeet had een groep mannen om zich heen verzameld, die opschreven wat God hem had getoond. Moet je horen.



  Het is heel stil in de profetenschool te Jeruzalem. De zon werpt een lange, heldere lichtbaan door de openstaande deur. Buiten hoor je bijen druk zoemen. In de verte roept een vrouw naar haar spelende kinderen. Maar binnen zitten de leerlingen ijverig te schrijven. Zo af en toe staat er iemand op om wat verse inkt te halen of een nieuwe pen. Jesaja, de oude, grijze profeet van God dicteert.


  'Zie, mijn knecht komt,' zegt de Here, 'Die ik uitgekozen heb en waarnaar ik met plezier kijk. Ik heb hem mijn geest gegeven. Hij zal aan de volken laten zien wat goed is, de ogen van de blinden openen en gevangenen uit hun kerker bevrijden.'


  Zacht krassen de pennen op het perkament. Niemand weet hoe precies deze profetie uit zal komen, ongeveer 700 jaar later.


  700 jaar later. Er worden heel veel mensen gedoopt in de Jordaan door Johannes de Doper, een profeet met wilde haren en een krachtige stem. Het betekent een heel nieuw begin van hun leven. Maar bij één man gebeurt er iets heel speciaals. De Heilige Geest daalt als een duif op hem neer en een stem uit de hemel zegt: 'Jij bent mijn lieve zoon, naar jou kijk ik met plezier.'


  Deze man is Jezus. Dertig jaar oud. Vanaf die tijd gaat Hij rond om te prediken en mensen te genezen. Zoals Jesaja voorspelde... zevenhonderd jaar eerder...


  700 jaar eerder. Hoewel Jesaja al een oude man is, staat hij toch 's morgens het eerste op. Hij maakt brood en geitenmelk klaar voor zijn leerlingen. Elke morgen wekt hij hen. En zijn leerlingen luisteren. Ze worden het nooit zat. Al snel krassen hun pennen weer op het perkament.


  'Die knecht van God,' zegt Jesaja, 'zal net als jullie, elke dag weer luisteren naar de stem van God. Hij zal Zijn wil doen, zelfs... als dat heel moeilijk is. Hij zal zijn rug toekeren aan wie hem slaan, zich in het gezicht laten spugen en aan z'n baard laten trekken!'


  De leerlingen verbazen zich over zo'n zachtmoedig iemand. Zou er echt ooit zo iemand komen?


  Ja hoor! Zevenhonderd jaar later. De hele compagnie maakt zich vrolijk over die gevangene. Die oude koningskleren en die doornenkroon staan hem bespottelijk. Gierend van het lachen vallen ze voor hem op de knieën.


  'Gegroet, koning der Joden!'


  Klats! Een klodder spuug kletst in het gezicht van Jezus, de knecht van God. Hij laat het allemaal toe, precies zoals Jesaja voorspelde...


  Zevenhonderd jaar ervoor. Het is een grote eer om bij Jesaja op de profetenschool te zitten. Je moet echt heel netjes kunnen schrijven. Elke stip of punt is belangrijk. Telkens weer worden de letters geteld en gecontroleerd.


  'Schrijf verder,' zegt Jesaja, 'Gods knecht zal lijden... Als een lam zal Hij geslacht worden en Hij zal alles zwijgend ondergaan. Nooit zal hij onrecht doen, toch zal Hij onder de misdadigers gerekend worden. Maar... in het graf van een rijke zal Hij gelegd worden. In al zijn lijden zal Hij nog bidden voor Zijn vijanden.'


  Hoofdstuk na hoofdstuk komt het op de boekrollen te staan. Het is razend interessant, want...


  Zevenhonderd jaar later. Bam, bam, bam! Op een heuvel dichtbij Jeruzalem worden drie kruisen opgericht. Romeinse soldaten martelen drie misdadigers. Stadhouder Pilatus heeft hiertoe opdracht gegeven. Ja, die Romeinen hebben wrede manieren om iemand mores te leren... Mores leren? Dat behoef je die middelste man niet te doen. Nooit heeft Hij iemand met een mes bedreigd, ingebroken of zelfs maar gevloekt. Hij heeft geen opstand tegen de keizer gepredikt. Het is Jezus, de knecht des Heren. Hij wordt terechtgesteld omdat de leiders van de Godsdienst hem kwijt willen. En omdat Hij zich Gods Zoon noemt. Drup, drup, drup! Zachtjes druppelt het bloed van Jezus op de aarde. Het kleeft tegen het hout. Maar in zijn hart is enkel liefde.


  'Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen!'


  Zo bidt Hij voor Zijn vijanden. Zoals Jesaja voorspelde...


  'Hé, pst! Jij hiernaast me,' roept één van de misdadigers schor tegen Jezus. 'Als je werkelijk Gods zoon bent, redt dan jezelf en ons erbij.'


  'Ja, precies,' lachen omstanders gemeen. Jezus is toch zo machtig? Laat Hij dan nou maar eens een wonder doen voor zichzelf. Als Hij de Zoon van God is... Ja, het kan wel, maar dan wordt er niemand gered. Jesaja begreep het. Hij dicteerde zevenhonderd jaar ervoor:


  'Om onze zonden zal hij doorstoken worden. hij zal zwaar gestraft worden, zodat wij vrede kunnen hebben... wij zijn het het die als schapen afdwalen. Wij verlaten Gods paden en gaan onze eigen weg. Maar God zal de schuld van ons allen op hem leggen.'


  O ja, als Jezus met luide stem roept: 'Het is volbracht!!' is de weg naar God voor ons allemaal open. Jezus bloed drupte voor onze zonden. Daarom zijn er sindsdien miljoenen over de hele wereld op hun knieën gegaan. Ze vroegen vergeving in allerlei talen.


  Ze werden heel blij. Ook daarover schreef Jesaja.


  Zie je nou wel, dat dit het allerverbazendste verhaal is wat er bestaat? Nou jij!


  OT73 – Niet meer bang voor de toekomst


  Dit is het verhaal van twee kinderen, die van de grote mensen maar steeds hoorden van oorlogen en rampen. Niemand begreep hoe bang ze daarvan werden. Niemand troostte hen. Maar op een dag hoorden ze goed nieuws. Luister maar...



  Klop! Pats, pets!


  'Houd vast, Amos! Houd de mand goed vast!'


  Onder de grote olijfboom op hun erf staat Amos met een mand in zijn handen. Vader slaat de olijven eraf met een stok en hij moet ze opvangen. Overal om hen heen zijn ook de buren bezig. Er is een over en weer gaan van roepende stemmen. Elsbet, zijn vriendinnetje, loopt ook al met manden te sjouwen. In de drinkpauzes vliegen de nieuwtjes van erf tot erf. 'Heb je het al gehoord van...' gaat het dan. De laatste tijd zijn de monden vol van de oorlogsdreiging die er is. Logisch, want de koning van Assur heeft op nog maar zo'n 60 kilometer bij hen vandaan de stad Samaria totaal verwoest. De soldaten braken met hun scherpe bijlen steen voor steen de stad af. Aan alle kanten staken ze de gebouwen in brand.


  ''t Is Israëls eigen schuld,' zeggen sommigen. 'Dat is hun straf omdat ze samen met Syrië ons land binnenvielen. De koning van Assur heeft ze een goed lesje geleerd.'


  Amos en Elsbet horen die grotemensenpraat aan. Het maakt hen ernstig en nadenkend. Of heeft Jesaja gelijk, die profeet van God, die vaak bij de tempel zijn boodschap uitroept. Hij vertrouwt die koning voor geen cent.


  'Mag ik nog even naar het tempelplein?' vraagt Amos na afloop van het werk aan zijn vader. Het mag en hij gaat gauw Elsbet ophalen. Ze treffen het, want Jesaja is net in discussie met een paar raadslieden van de koning.


  'Jullie steunen op die koning van Assur?' roept Jesaja met een boos gezicht. 'Moet je maar goed doen. Zal ik je eens zeggen wat die bij zichzelf denkt?... 'Haha We hebben Syrië en Israël gepakt en nu gaan we Jeruzalem te gronde richten. We plukken het leeg als een vogelnest!' Ja heus, van hem moet je niets goeds verwachten. Hij denkt dat hij regeert. Maar God gebruikt hem gewoon als een stok om te slaan. En eenmaal krijgt die opschepper zijn verdiende straf.'


  'Wat wil je nou eigenlijk beweren, Jesaja?' snoeft een van de koninklijke adviseurs. Hij praat heel bekakt. 'Zal heel Israël dan te gronde gaan? Mooie boel.'


  'Nee,' zegt Jesaja fel, 'Gelukkig niet. Een rest van ons volk zal zich bekeren. En die zullen niet meer, net als jullie, steunen op iemand met kwade bedoelingen, maar op de Here.'


  Als de zon bijna ondergaat en iedereen naar huis is gegaan om te eten, zitten Elsbet en Amos nog op het muurtje na te praten. Ze hebben alles gehoord wat de profeet en de grote mensen zeiden. Zouden de Assyriërs echt hier komen? Zal hun straat vernietigd worden, hun spullen verbrand? Zullen ze moeten vluchten?


  'Ik hoop maar van niet.' zucht Amos. 'Misschien hebben mijn vader en moeder wel gelijk. Zij zeggen dat de sterren ons een fijne toekomst voorspellen.'


  Van horoscopen moet Elsbet echter niet veel hebben. Wij moeten op de Here vertrouwen, Amos,' zegt ze wijs. 'Als we tenminste bij die rest willen horen. Zullen we morgen weer gaan luisteren?'


  Amos knikt.


  De volgende dag is het marktdag. Moeder stuurt hen erop uit om wat fruit, groenten en olijven te verkopen. Ze zijn al gauw van hun handeltjes af en slenteren dan weer in de richting van de tempeltrappen. Jesaja trekt op deze marktdag meer publiek dan anders. De kinderen kruipen tussen de benen van de mensen door om maar vooraan te komen. Wat zou de profeet nu weer vertellen?


  'Het machtige Assyrische leger komt zeker.' roept Jesaja. Zijn wijsvinger ver uitgestrekt, stoot hij eruit: 'Ik zie het voor me. Hun kamp is in het noorden bij Migron. Ze slaan voorraden op bij Michmas, trekken de bergpas over... Voor hen uit vluchten de doodsbange inwoners van de dichtstbijzijnde stadjes... Gegil, gehuil. Arm plaatsje Anatot, wat een vreselijk lot staat jou te wachten. Dichterbij komt het leger tot vlakbij Jeruzalem!...'


  Amos staat als aan de grond genageld. Hij ziet het voor zich. Dreunende laarzen en mantels vol bloed... De hand van Elsbet kruipt in zijn hand, zoekend naar troost. Maar wacht! Het komt toch nog goed. Jesaja profeteert dat God zelf gaat ingrijpen. Het enorme leger zal door een ziekte getroffen worden en Jeruzalem zal gespaard blijven. Gelukkig, de profeet zwijgt. Hij is uitgeput. Begrijpen de mensen zijn boodschap wel? Lege gezichten kijken hem aan, ook spottende en lijdende, harde en treurende... Hij gaat op de stoep zitten, zijn hoofd in de armen... De mensen lopen door. Er is immers niets meer te beleven.


  'Meneer, meneer de profeet...'


  Een kleine jongenshand schudt Jesaja bij de schouder. Hij kijkt op en ziet Amos en Elsbet staan. Verlegen stottert Amos: 'Gaat het verhaal van God nog verder? Wij willen dat weten.'


  Meteen verschijnt er een glimlach om Jesaja's gevoelige mond.


  'Echt?' vraagt hij, 'Wat ben ik daar blij om... Ja, het verhaal gaat verder. Kom, dan vertel ik je van de Messias...'


  Amos en Elsbet duiken naast hem op de grond. Jesaja slaat zijn armen om hen heen.


  'Luister,' begint hij, 'Die koning die komen gaat zal heel wijs zijn. En volkomen gehoorzaam aan God. De armen en verdrukten zal hij beschermen. En als Hij regeert zullen de agressieve mensen geen kwaad meer doen... Eh... Ik zal maar zeggen: Een wolf en een lammetje zullen bij elkaar liggen, begrijp je? Er zal vrede zijn tussen een panter en een geit. Kalfjes zullen veilig kunnen lopen tussen leeuwen en een klein kind zal op ze passen.'


  'En verder?' vraagt Elsbet. Ze vindt het een prachtig verhaal.


  'Stiekeme gemene bedriegers vol dodelijke haat, zullen ongevaarlijk worden.' zegt Jesaja nadenkend. 'Neem nou slangen, giftige slangen. Daar zullen zelfs baby's mee kunnen spelen. Snap je? De hele wereld zal vol zijn van de kennis van God.'


  Als die avond de maan als een grote bal aan de hemel staat, liggen Elsbet en Amos heerlijk te slapen op hun slaapmatjes. Ze zijn niet meer bang van al die oorlogsdreigingen waar de grote mensen over spreken, want ze weten: Met God is er toekomst.


  OT74 - Zo dom als een spookrijder


  Er rijdt een automobilist in de donkere nacht. Komt hij van een feestje? Heeft hij soms te veel gedronken? Kijk, hij rijdt een verkeerde oprit op. Hij let niet op de borden. Vrolijk neuriet hij een wijsje. In het licht van de koplampen verschijnt de laatste waarschuwing: GA TERUG!



  'Terug?' zegt de man, 'Nee, hoor! Ik rijd net zo lekker op deze weg.'


  Even later: KRST! BENG, KLETTER, PANG!!


  De automobilist botst frontaal op een tegenligger. En, wat het ergste is: deze spookrijder bezorgt heel veel mensen groot verdriet.


  In het boek Jeremia lees je ook over zo'n domme man: koning Jojakim. De laatste waarschuwing van God verbrandde hij. We gaan even terug in de tijd naar... 600 voor Christus.


  In een nauw steegje te Jeruzalem is een opstootje. Hannes de timmerman is in elkaar geslagen. Het bloed loopt uit een wond aan zijn hoofd. De mensen praten opgewonden met elkaar en ook de profeet Jeremia komt kijken wat er aan de hand is.


  'Wie heeft het gedaan?' wil iedereen weten.


  'De soldaten van de koning.' hijgt Hannes. 'Ik... ik kwam gewoon om mijn geld vragen.'


  Zijn vrouw begint weer te jammeren, maar de oudste dochter legt uit: 'Vader heeft al veel dagen aan het dak van het paleis gewerkt zonder een cent betaling. Omdat we niks meer te eten hadden, heeft vader het gewaagd om zijn geld te vragen...'


  'Het is een schande!' zegt de slager, die de wond met een schone doek komt verbinden. 'De koning denkt alleen maar aan zijn cederhouten paleis en niet aan het welzijn van het volk.'


  Jeremia knikt en loopt in gedachten verzonken naar huis.


  'Dag, profeet,' zegt een meisje. Ze draagt een stapel hakhoutjes in een mandje.


  'Hallo, Achod,' is het antwoord. 'Ga je eten koken voor mamma?'


  'Nee, profeet. Het is om offerkoeken te bakken. Ik haal hout, pappa maakt het vuur en mamma bakt offerkoeken voor de godin des hemels.'


  'Wat zeg je me nou, Achod? Offerkoeken voor de maangodin?'


  'Ja, pappa zegt dat de maangodin het koren laat groeien en dan worden we rijk.'


  'Mijn God!' roept de profeet wanhopig uit. Hij grijpt met zijn handen in z'n haar. 'Achod, je weet toch dat God dit niet wil?'


  Het meisje kan geen antwoord geven, want haar vader roept haar ongeduldig.


  Jeremia rukt de deur van zijn huis open.


  'Baruch! Baruch, waar zit je?'


  'Hier, meester,' zegt de vriend van de profeet. Hij veegt zijn handen af aan een doek.


  'Ik ben met het eten bezig.'


  'Laat maar! Je moet eerst opschrijven wat ik je dikteer. Het is een laatste waarschuwing van God aan de koning en aan het volk. Misschien zullen ze zich nog bekeren.'


  Als Baruch klaar is met schrijven moet hij de boekrol op het tempelplein gaan voorlezen. Jeremia gaat niet mee.


  Er waait een harde wind. De mensen trekken hun wollen jassen dicht om zich heen. Baruch gaat in het vertrek van de schrijver staan. Hij begint voor te lezen met heldere stem.


  'Volk van Israël. Jullie zijn afgedwaald van de weg van God!


  Jullie bakken offerkoeken voor de maangodin. Jullie zorgen slecht voor de vreemdelingen, weduwen en wezen. Jullie stelen en liegen en dan durf je nog in de tempel van God te verschijnen. Schaam je en bekeer je. Dan kan alles nog goed komen. God wil jullie vergeven.'


  Er staat nu een grote groep mensen naar Baruch te luisteren. Maar dan komt er plotseling iemand uit het paleis vragen of de boekrol aan de koning mag worden voorgelezen. Wat zal die er wel van zeggen? Zal hij luisteren naar de waarschuwende woorden van Jeremia?


  Jeremia en Baruch krijgen de raad zich te verstoppen. Dan wordt de koning voorzichtig ingelicht.


  Even later... Het vuur brandt lekker in de troonzaal waar de koning zit. Zijn slanke vingers, met opvallend grote ringen, trommelen ongeduldig op de leuning van de stoel. Jehoedi leest voor. Rondom de troon staan de prinsen.


  'Koning Jojakim. U bouwt uw huis met ongerechtigheid. U laat de armen voor niks werken. U laat ruime zalen en vensters maken.


  'Stop!' snauwt de koning. 'Geef hier die rol.'


  Hij snijdt met een mes het voorgelezen stuk van de rol af en gooit het in het vuur. Niemand schrikt ervan. Niemand zegt: 'Majesteit, dat is het woord van God!'


  'Lees verder!'


  Jehudi leest: 'Doe liever zoals uw vader. Die zorgde voor de armen en de zieken. U laat mensen slaan en doodmaken. U bent een onderdrukker. Schaam u en bekeer u.'


  Weer snijdt de koning een stuk van de rol en verbrandt die. Tenslotte is de hele rol verbrand.


  'Grijp Jeremia en Baruch!' snauwt hij, 'Smijt ze in de gevangenis.'


  Als Jeremia, veilig in zijn schuilplaats, hoort wat de koning gedaan heeft, is hij erg bedroefd. Maar God zegt: 'Schrijf alle woorden opnieuw.'


  Gods Woord is blijven bestaan. We kunnen het nu nog lezen. Met koning Jojakim is het echter slecht afgelopen. Toen hij stierf werd zijn lichaam niet eens begraven en zijn zoon is drie maanden daarna weggevoerd naar Babel. Zo verging het de man die als kind al niet wou luisteren. Hij was zo dom als een... nee, niet als een ezel. Die luistert tenminste nog naar zijn baasje, maar als een spookrijder.


  God wil dat we doen wat Hij zegt. Daarom is het van het grootste belang dat we naar zijn stem luisteren.


  OT75 – Dat eet ik niet


  ‘Wat eten we, mam? Bah! Dat lust ik niet. Dat eet ik echt niet op, hoor!’



  Het is een terugkerende kreet in veel gezinnen. Vader denkt meteen aan de arme kinderen in Afrika die honger lijden en moeder sust: ‘Je hoeft maar een klein beetje te eten, dan wen je wel aan de smaak.’


  En dan wordt er gedankt voor het eten. Gek eigenlijk, hè? Wat zou God daar wel van denken?


  In de bijbel staat ook een verhaal van jongens die het hun voorgezette eten niet wilden opeten, maar dat had wel een andere reden.


  ‘Majesteit, de Joden zijn aangekomen.’ zegt de legeraanvoerder tegen koning Nebucadnessar.



  Ja, dat had de koning zelf ook al gezien. Vanaf het dak van zijn paleis bekijkt hij de lange stoet Joden die de Istjarpoort binnenkomen.


  ‘Is er genoeg onderdak voor hen geregeld?’ vraagt de koning terwijl hij zich vooroverbuigt over de balustrade om beter te kunnen zien wat voor volk zijn hoofdstad binnenstroomt. Het is geen zootje ongeregeld, maar dat wist hij al omdat hijzelf de troepen aanvoerde die Jeruzalem innamen. Ondanks de afmattende voetreis die de ballingen achter de rug hebben kun je goed zien dat er structuur in zit. Voorop lopen mannen in witte klederen, dat zullen wel priesters zijn… Mannen met baarden en vrouwen met wat duurdere kleding er achter… de leiders van het volk. Dan een grote groep jeugd, goed gekleed, hoewel stoffig en vuil van de lange reis… En in de staart van de colonne de boeren, handwerkslieden en handelaars met karren vol spullen en veel kinderen. De wagens met tempelschatten uit Jeruzalem zijn al doorgereden naar de tempel van Marduk. De gouden en zilveren voorwerpen zullen worden gelost bij de schatkamers. Ja, koning Nebucadnessar kan trots zijn op zijn overwinning


  ‘Dat zijn prinsen, majesteit,… die jongelui bedoel ik. Echte stuudjes. Ze kunnen lezen en schrijven als de besten, ze hebben goede manieren en zijn uiterst betrouwbaar. Waarschijnlijk kunt u ze inschakelen als adviseurs of administrateurs, na wat omscholing natuurlijk.’ voegt hij er lachend aan toe.


  De koning knikt nadenkend. Ja, het was een goed idee van hem om met zijn leger Jeruzalem in te nemen en alle inwoners naar Babylon te brengen. Zo’n grote groep werknemers kan hij goed gebruiken.


  ‘Kin omhoog, jongens,’ roept Daniël, een knappe Joodse prins, die merkt dat de ballingen veel bekijks oogsten. ‘Laat zien dat we nog eigenwaarde hebben!’



  Ondanks de pijnlijke voeten en de brandende dorst rechten de prinsen hun rug na de aanmoediging van Daniël. Hij heeft gelijk, ze zijn niet zomaar gevangenen, ze zijn ondanks alles toch het volk van God. Het is verschrikkelijk wat ze meegemaakt hebben. Hun tempel, de hele stad, de paleizen, alles is vernietigd door de Babyloniërs. Ontelbare lijken hebben ze op straat zien liggen, sommige van hun eigen familie. En het ergste is, het is hun verdiende loon, want Israël wilde niet luisteren naar God. De profeet Jesaja heeft ze vaak genoeg gewaarschuwd.


  Maar het is wel moeilijk om je neus in de lucht te houden als je mond openvalt van verbazing. Wat een muren, meer dan twintig meter hoog en die met godenafbeeldingen versierde poort in blauwe mozaïek! Wat een stad! Dit is nu echt het machtige Babel waar iedereen bang voor is. Hierbij vergeleken is Jeruzalem maar een plattelandsstadje. Moet je die paleisburcht zien op die heuvel, met zijn marmeren zuilen en de overhangende tuinen bovenop de terrassen. Hoe kunnen daar bomen en struiken groeien? Waar halen ze het water vandaan in dit hete klimaat?


  ‘Eén van de zeven wereldwonderen,’ zegt Misaël, die er veel van afweet. ‘En daar die piramide met platte top… dat is een Ziggurat, een tempeltoren dus. Er staat over geschreven in het eerste boek van Mozes.’


  ‘Dan moet dat enorme bouwwerk de tempel van Marduk zijn, waar we zoveel over hebben gehoord.’ fluistert Chananja, ‘Koning Nebucadnessar heeft die tempel helemaal laten restaureren, vertelde mijn vader…’


  Meteen draait hij zijn hoofd opzij, als hij denkt aan zijn lieve vader die hem nooit meer zal kunnen bijstaan, omdat hij sneuvelde in de strijd. Door zijn tranen kan hij de schepen op de rivier niet goed onderscheiden. Het zijn er tientallen. Hier en daar zitten mensen op de oevers te picknicken. Zijn ze gelukkig met hun zonnegod?


  ‘Wij kennen de enige ware God, Chananja. Hij is verheven boven alle goden,’ Daniël, die begrijpt waar zijn vriend mee worstelt, raakt tijdens het lopen even zijn hand aan. Gelukkig zien de soldaten het niet, anders kreeg hij beslist een knal met een zweep.


  Zwijgend lopen ze verder, totdat de hele groep stilhoudt op het grote marktplein.


  Die avond slapen ze voor het eerst sinds maanden weer eens in een bed.


  ‘Aspenaz,’ zegt Nebucadnessar op een dag tegen de hoofdeunuch, ‘Ik wil je even spreken over die Joodse ballingen. Onder hen zijn een aantal prinsen en kinderen van hoge komaf met goeie capaciteiten. Ik wil dat je die naar het paleis haalt. Kneusjes kunnen we niet gebruiken. De jongemannen die je uitkiest moeten goodlooking zijn, met een flink stel hersens. Ze moeten aanleg hebben voor astrologie, kunst, politiek of techniek. Zet ze in een speciale klas en laten onze beste leraars hen omscholen.’



  Aspenaz vindt het een mooie uitdaging, maar hij heeft nog wat vragen. Hoe lang gaat die opleiding duren? In wat voor vakken moeten ze getraind worden en door wie? Moeten de jongens toetsen maken en examen doen aan het eind? Krijgen ze ook praktijklessen? En wie zorgt er voor voeding en onderdak?


  ‘Deze zaken hebben mijn aandacht. Na gedegen overleg met mijn adviseurs zal ik je hierover zo spoedig mogelijk uitsluitsel geven,’ antwoordt de koning, terwijl hij met zijn hand wuift dat Aspenaz kan vertrekken. Maar dan schiet hem nog iets te binnen.


  ‘O ja, opperste hoveling, zolang de opleiding duurt zullen ze van de koninklijke tafels eten. Ik laat een uitgebalanceerd dieet voorschrijven en ze mogen van mijn wijnen drinken. Goedgevoed, maar ook weer zo dat ze vadsig en lui worden, dan zullen ze zich het beste ontwikkelen.’


  Aspenaz bedankt de koning met vleiende woorden en schuifelt achteruit de zaal uit.


  Nou nou, die jongens boffen maar. Ze krijgen een luizenleventje. Van de koninklijke wijnen drinken, toe maar. Dat mag hij zelf geeneens…


  ‘Gebraden speenvarken? Moeten we dat eten? Dat krijg ik echt niet door mijn keel, hoor!’ fluistert Misaël die door Aspenaz omgedoopt is tot Mesach als ze voor het eerst in het paleis aan tafel schuiven. Met veel andere jongens zijn ook Daniël en zijn vrienden uitgekozen voor een opleiding aan het hof.



  ‘Dat heeft God ons verboden. Onrein!...’ fluistert Abednego, die eerst Azarja heette, ontzet. Sadrach die helemaal vergeet dat Daniël voortaan moet worden aangesproken met Beltesassar, mompelt: ‘Daan, kun jij niet vragen of we wat anders krijgen? Jij bent de oudste.’


  ‘Bid voor me!’ antwoordt Daniël terwijl hij opstaat en naar Aspenaz loopt. Beleefd buigend, met veel tact en wijsheid vraagt hij of zij, als Joodse jongeren, misschien alleen groenten, fruit en water mogen krijgen.


  Aspenaz kijkt hem vriendelijk aan. Hij wil die jongens niet voor het hoofd stoten, maar als ze straks voor de koning moeten verschijnen en ze zien er slecht uit, dan kan hij het wel schudden.


  Daniël hoort de aarzeling in zijn stem en daarom stelt hij voor: ‘Alstublieft, tien dagen uitproberen? Als we er dan bleek en ondervoed uitzien, dan …’


  ‘Oké,’ zucht Aspenaz opgelucht, blij dat hij een tussenweg heeft gevonden, ‘Tien dagen op proef. Dat is een goed idee, Beltesassar!’ Lachend voegt hij er aan toe: ‘Jij wordt nog eens diplomaat, kerel!’


  En dat had hij goed gezien. Doordat Daniël de Here met een toegewijd hart diende kon God hem later inzetten in de hoogste diplomatieke kringen.


  Tien dagen aten Daniël en zijn vrienden alleen maar groenten en dronken ze water. En na verloop van die tijd bleken ze frisser en gezonder te zijn dan alle andere studenten, die het koninklijke dieet volgden en koninklijke wijn dronken. Dus Aspenaz besloot dat ze ermee door mochten gaan. Als er eten voor hen werd neergezet nam hij het weg en zette er groenteschotels voor in de plaats.


  En hoe ging het met de lessen? Konden ze een beetje meekomen? Snapten ze alles? Hadden ze bijles nodig? Nee hoor! Aan Chananja, Misaël en Azarja gaf de Here God wijsheid, kennis en verstand van allerlei geschriften. Bovendien kon Daniël ook nog eens visioenen en dromen uitleggen.



  Toen na drie jaar het eindexamen kwam werden ze door de hoofdeunuch voor de koning geleid. En over welke kwestie van wijsheid of inzicht Nebucadnessar hen ook raadpleegde, hij vond hen tien keer zo goed als alle magiërs en bezweerders in heel zijn rijk. Niemand kon zich met hen meten.


  Dus kinderen, de moraal van het verhaal is: eet groenten en drink water, dan krijg je een tien op je rapport. Haha! Grapje natuurlijk. De moraal van dit verhaal is… Nou ja, dat kunnen jullie zelf wel bedenken.


  



  



  



  



  


  



  



  



  


  



  



  



  



  



  


  OT76 – Het geheime plan van Vader


  Op een ochtend kwamen er grote bulldozers aanrijden. Jan Pieter stond er voor het raam naar te kijken. Hij zag ook een hijskraan met een grote stalen kogel eraan. Daarmee sloegen de werklui tegen de muren van een rijtje leegstaande huizen. Pfammm!



  Wat een knal. Hij rende naar zijn vader en vroeg angstig: 'Gaan ze ons huis ook afbreken, pappa?'


  Vader glimlachte en haalde een planningskaart tevoorschijn.


  'Kijk, Jan Pieter,' zei hij, terwijl hij alles aanwees met zijn vinger. 'Dit hier is ons huis en dat is onze straat. Waar ze nu aan het werk zijn komt een zwembad. Daarom moeten die oude huizen weg.'


  Vader wist het zo goed, omdat hij het plan zelf had ontworpen. Hij werkte als planoloog bij de gemeente. Vol verwachting ging Jan Pieter voor het raam staan. Wanneer zou het klaar zijn?


  Koning Nebukadnesar had gedroomd. En die droom maakte hem bang. Hij begreep er niets van. Wie kon hem helpen alles uit te leggen? Daarvoor gebruikte God... Nee, kijk zelf maar.


  'Goeiemorgen, Majesteit. Hebt u goed geslapen?'


  Mizra, de knecht, schuift de gordijnen open zoals elke morgen. Rillend stapt de koning uit bed.


  'Br! Wat koud!' zegt hij. Nee, ik heb niet goed geslapen. Ik heb gedroomd. Heel naar!'


  De knecht vraagt of de koning de laatste tijd soms te hard gewerkt heeft.


  'Nee,' antwoordt Nebukadnesar, 'Deze droom kwam niet van te hard werken of van te veel eten. Het was een venster naar de toekomst.'


  Samen lopen ze naar de badkamer. De warme damp slaat hen al tegemoet als de deur opengaat. Mizra voelt of het water goed van temperatuur is en dan stapt de koning in bad. Heerlijk. De warmte doet hem goed. Maar de droom kan hij niet vergeten. Ik zal straks de droomuitleggers laten komen,' denkt hij.


  Een tijdje later zit hij op een verheven troon in de troonzaal. Hij trommelt nerveus met zijn vingers op de leuning. Geleerden, bezweerders en tovenaars staan voor hem. Gespannen wachten ze op het moment dat de vorst zal gaan spreken.


  'Ik heb een droom gehad,' begint hij, 'En ik wil de uitlegging weten.'


  De geleerden knikken begrijpend en vragen beleefd wat hij dan wel gedroomd heeft. Minachtend kijkt de koning op hen neer. Ha! Hij heeft ze door. Ze willen hem maar wat op de mouw spelden. 'Mijn besluit staat vast.' zegt hij. 'Jullie maken mij de droom en de uitlegging bekend of jullie zullen in stukken gehouwen worden en jullie huizen zullen tot een puinhoop gemaakt worden.'


  'Wat?' protesteren de geleerden. Dat kan toch niet. Zeg ons toch alstublieft de droom dan zullen wij die uitleggen. Wat u nu van ons vraagt is veel te moeilijk. Zoiets vraagt geen enkele koning van zijn geleerden. Alleen de goden kunnen dat weten en die wonen niet bij de mensen.'


  De koning wordt hoe langer hoe bozer.


  'Jullie willen tijd winnen, hè? Maar mijn besluit staat vast.'


  Hij geeft het wrede bevel om al de wijzen van Babel ter dood te brengen. Zelfs de wijzen die nu niet bij de koning zijn. En hierbij horen ook Daniël en zijn drie vrienden. Als Daniël dit alles hoort, vraagt hij beleefd om uitstel. De koning stemt toe.


  Daniël gaat zijn huis binnen met een ernstig gezicht en zegt tegen zijn vrienden: 'We moeten bidden en vragen of God ons die droom openbaart.'


  'O, ik ben zo bang! Ons laatste uur heeft geslagen,' kreunt Azarja.


  'Hé, wacht even,' sust Misaël, 'Daar beslist Gods nog altijd over, hè!'


  'Je hebt gelijk,' stelt Daniël vast, 'Chananja, ga met de anderen naar mijn studeerkamer. Bid uit alle macht tot God. Ikzelf ga naar mijn bidvertrek. En moge God ons bijstaan.'


  In die nacht mocht Daniël in Gods plan kijken. Daarom loofde hij de God van de hemel, de God die wijsheid en kennis geeft, die verborgen dingen openbaart. De volgende morgen wordt Daniël voor de koning geleid.


  'Kun je mij de droom en zijn uitleg geven?' vraagt deze.


  Daniël knikt: 'De verborgenheden waarnaar de koning vraagt, kunnen wijzen u niet vertellen, majesteit. Maar God in de hemel kan dat wel. U droomde over het plan van God. Er was een groot beeld, buitengewoon glanzend en schrikwekkend. Het hoofd was van goud, de borst en de armen van zilver. De buik en de lendenen waren van koper. De benen van ijzer en de voeten van ijzer en leem. Toen raakte, zonder dat er iemand aan te pas kwam, een steen los van de bergen. Die botste tegen het beeld en verbrijzelde het. Tenslotte was er niets meer van over. De steen echter werd groter en groter en vervulde de hele aarde.'


  De koning knikt. Ja, zo was het.


  'En nu de uitleg.' vervolgt Daniël, 'U, o koning, bent dat gouden hoofd. Na u komen nog veel koninkrijken. Maar eens zullen al die rijken verdwijnen. Dan zal Gods koninkrijk op aarde komen.'


  Nebukadnesar staat op en daalt af van zijn troon. Hij knielt zomaar neer voor Daniël.


  'Werkelijk,' zegt hij schor, 'Uw God is de God der goden, de Heer der koningen.'


  Zoals Jan Pieter in het plan van zijn vader mocht kijken, zo mocht Daniël, als vriend van God, in Gods plan kijken. En ook Nebukadnesar moest het weten: Het koninkrijk van God komt!


  OT77 – In het vuur voor God


  Het was nog heel vroeg in de morgen. Op het dak van het koninklijke paleis stond Nebukadnessar.



  Hij bad met opgeheven handen en open ogen tot de opkomende zon. Vandaag kon hij zijn gedachten niet houden bij de voorgeschreven woorden. Een geweldig gevoel van trots kwam in zijn ziel. Daarginds, in de vlakte van Dura, omringd door de schitterende kleuren van het morgenrood, stond zijn beeld als een donker silhouet. Het was net alsof hij de godheid zelf was, die neerdaalde naar de aarde. Nebukadnessar beëindigde zijn gebed. Bedienden schoten toe. De dag was begonnen, zijn gloriedag. Alle goden in hemel en op aarde en alle regeerders zouden hem de eer geven.


  Ook de drie vrienden van Daniël, Sadrak, Mesak en Abednego waren vroeg opgestaan. Ze werden immers verwacht op het inwijdingsfeest van het Gouden Beeld. Ze baden niet tot de zon. Ze hadden God geloofd met een psalm, voordat ze op weg gingen.


  Het werd een warme dag. Er woei een zuidoostenwind die veel fijn zand meebracht, dat in neus en keel ging zitten. Je zag kameeldrijvers, ruiters en draagkoetsen. Je hoorde allerlei dialecten en je rook allerlei geuren. Etensgeuren vermengden zich met de geur van kamelenmest, zweet en stank van bedelaars. Soms danste er een vleugje parfum doorheen als een rijke dame met haar gevolg langskwam. En hoe dichter de drie vrienden bij het gouden beeld kwamen, hoe drukker het werd. Ze konden nog maar nauwelijks een plekje vinden waar ze de paarden bij de bedienden konden achterlaten. Te voet ging het verder. Ze werden verwelkomd door het ontvangstcomité. Zodra ze opgeroepen werden, gingen ze de koning begroeten. Hij was in een opperbeste stemming en wist nog precies wie ze waren, dat ze aangesteld waren over het gewest Babel. Dan werden ze opgeslokt door de menigte genodigden, die zich om het beeld verzamelden.


  Precies op de aangegeven tijd werden de bazuinen geblazen en een heraut maakte bekend dat een ieder het gouden beeld moest aanbidden als de muziek ging spelen.


  'Ieder, die niet met z'n neus op de grond de koning aanbidt, zal meteen in het vuur geworpen worden.' klonk het bevel.


  De drie vrienden hoorden het en voelden het bloed uit hun gezicht wegtrekken. Onwillekeurig deden ze een stapje dichter naar elkaar toe. Mesak fluisterde: 'Hier doen we niet aan mee, vrienden.'


  De muziek begon. Een vreselijk lawaai van door elkaar heen schreeuwende mensen weerklonk, alsof de hel losbrak.


  'God, sta ons bij,' bad Sadrak zachtjes...


  Het viel wel op dat ze bleven staan, zo midden tussen de knielende mensen. Een paar mannen gingen het dan ook meteen aan de koning vertellen.


  Die gaf opdracht hen te halen. Eerst was hij nog toegeeflijk. Hij wilde hen nog een kans geven om te buigen. Maar toen hij merkte dat ze vastbesloten waren, werd zijn eerst zo vriendelijke gezicht gemeen en grimmig.


  Hij brulde: 'Wie is de God, die u uit mijn hand zou kunnen bevrijden?'


  De drie vrienden voelden hun knieën knikken. Toch zeiden ze moedig: 'Als onze God ons wil redden, dan zal Hij dat doen, maar zo niet,... dan zeggen we u nu al vast, dat wij uw goden toch nooit zullen vereren. We zullen het gouden beeld niet aanbidden.'


  Nebukadnessar trok wit weg... Hij beval de oven zevenmaal heter te stoken. Soldaten gooiden ruwe olie boven in het gat. De vlammen sloegen wild naar buiten. Een zwarte rook steeg op naar de hemel.


  Met touwen vastgebonden werden Sadrak, Mesak en Abednego met kleren en al in het vuur geworpen. Degene die dat deden vielen zelf dood neer van de hitte.


  Nebukadnessar keek onbewogen toe. De god Nergal, van het Dodenrijk en het Verterend Vuur stond immers aan zijn kant.


  Maar God liet zien dat Hij de vrienden kon bevrijden uit het vuur. Hij liet hen niet alleen. Zelfs de koning zag dat. Verschrikt stond hij op.


  'We hebben toch drie mannen erin gegooid?' riep hij. 'Ik zie er nu vier lopen. En hen mankeert niets! Die vierde lijkt wel... op een engel!'


  Hij liep naar de deur van de oven en riep vol ontzag: 'Sadrak, Mesak en Abednego, knechten van de Allerhoogste God, kom naar buiten!'


  Tot ieders stomme verbazing kwamen ze naar buiten. Van alle kanten werden ze betast. Hun haar was niet geschroeid en op hun mantels zat geen vlekje. Er was zelfs geen brandlucht aan hen te ruiken....


  'Geloofd zij de God van Sadrak, Mesak en Abednego!' zei de koning. 'Er is geen God die zo verlossen kan.'


  Hij geeft het bevel dat niemand oneerbiedig over God mag spreken, anders zal die persoon in stukken gehakt en zijn huis tot een puinhoop gemaakt worden...


  Hoe zouden de drie vrienden thuisgekomen zijn? Stonden er drommen mensen aan de kant van de weg? Iedereen wilde hen natuurlijk zien. Van één ding kunnen we zeker zijn: ze hebben die avond de Heer gedankt.


  Als de zon ondergaat staat er een eenzame man op het dak van het koninklijke paleis. Het is Nebukadnessar. Hij kijkt naar het oosten. De ondergaande zon werpt de laatste stralen op zijn beeld, daar in de vlakte van Dura. Het lijkt nu wel een nieuwe ster, maar dat duurt maar even. Duizenden kleine sterren gaan schijnen. Duizenden goden? Of is er maar één, zoals de Judeeërs zeggen?


  Deze dag was anders gelopen dan hij had gedacht. Niet hij was de machtigste, de allerhoogste. Er was een God, groter en machtiger dan alle goden. Het gouden beeld zou hem er altijd aan herinneren.


  OT78 – Een hete, donkere, angstige nacht bij de leeuwen


  In een zaal van het Koninklijk paleis te Babylon zitten een paar erg belangrijke mensen: ministers, stadhouders en adviseurs. Ze praten met elkaar, terwijl bedienden rondgaan met koele dranken. Straks zal de grote gong voor het eten luiden. De deuren van de tuin staan wijd open. Dunne gordijnen waaien zachtjes naar binnen als de warme wind ertegen blaast. Plotseling zegt een van hen: 'Kijk eens, de koning wandelt met die asielzoeker uit Juda.'



  Een paar mannen staan op en kijken ook.


  Ja, koning Darius heeft zijn arm vertrouwelijk geslagen om de gebogen schouders van de oude Daniël. Ze lopen gezellig te praten. Soms hoor je de lach van de koning opklinken. Een van de adviseurs, Slassar, zegt zuur: 'Ik kan die jood niet uitstaan.'


  'Hij is anders een goede minister.' antwoordt een stadhouder, die het voor Daniël op wil nemen. 'En hij zorgt goed voor het volk.'


  'Ja, een beetje te goed!' zegt de adviseur weer. 'Ik heb horen vertellen dat de koning hem zelfs onderkoning wil maken. Stel je voor. Een allochtoon als onderkoning!'


  Hij werpt een boze blik de tuin in.


  'De koning vindt hem anders heel bijzonder,' zegt de stadhouder weer.


  'Heel bijzonder!' stuift Slassar op. 'Die man is niet normaal. Weten jullie wel dat hij driemaal per dag voor het open raam tot zijn God bidt?'


  Hij neemt een slok wijn en vervolgt: 'Maar we houden hem goed in de gaten. Als we hem op een fout kunnen betrappen, dan is hij er gloeiend bij.'


  Een minister haalt zijn schouders op en zegt: 'Dan kun je lang wachten, Slassar. Daniël is trouw en werkt heel precies.'


  Hij strijkt peinzend met zijn hand langs zijn baard en voegt er aarzelend aan toe: '... Tenzij we iets tegen hem kunnen vinden in de dienst van zijn God.'


  'Wacht! Ik heb een plan!' roept Slassar uit. Iedereen komt om hem heen staan en Slassar vertelt wat hij net bedacht heeft om Daniël ten val te brengen.


  De volgende dag staan de ministers en stadhouders voor de koning.


  'O, koning, leef in eeuwigheid. We vinden dat u een wet moet maken dat niemand deze maand tot een god mag bidden, alleen tot u. En wie het toch doet, zal in de leeuwenkuil gegooid worden.'


  De koning is verbaasd over dit voorstel. Hij trekt zijn wenkbrauwen hoog op en kijkt hen één voor één aan.


  'Iedereen in het land moet weten dat u de baas bent, majesteit.' zegt Slassar vleiend.


  De koning knikt bedachtzaam, weifelt nog even en grijpt dan de pen. Hij tekent het besluit.


  Als Daniël hoort dat deze wet is getekend, gaat hij naar huis. Hij heeft een bovenkamer met open ramen aan de kant van Jeruzalem en zoals gewoonlijk buigt hij zijn knieën. Hij gaat niet in een kast zitten of onder het bed liggen bidden. Denken ze soms dat hij zich schaamt voor zijn God? Denken ze soms dat een bevelschrift van de koning hem zal doen ophouden te bidden? Dan hebben ze het mooi mis. Daniël blijft bidden tot God.


  Zodra de vijanden Daniël voor het raam zien bidden, rennen ze naar de koning om het te vertellen. Ze dringen er bij hem op aan om Daniël in de leeuwenkuil te gooien, omdat een wet van Meden en Perzen nooit herroepen mag worden.


  De koning merkt dat hij in de val is gelopen. Hij probeert van alles om zijn vriend te bevrijden, maar tevergeefs.


  Bij het licht van fakkels wordt Daniël in de avond opgehaald om in de leeuwenkuil geworpen te worden. De koning is erg bedroefd.


  'Ik hoop dat uw God, die u met uw hele hart dient, u zal bevrijden.'


  Er wordt een steen gelegd op de opening van de kuil. Darius verzegelt die met zijn zegelring.


  Zo'n hete, donkere, angstige nacht heeft Daniël nog nooit meegemaakt. Om hem heen loert het doodsgevaar.


  Er hangt een geur van leeuwen en leeuwenuitwerpselen. Hij hoort hun gesnuif en het zachte grommen, waarmee ze met elkaar contact onderhouden. Hij voelt hun vachten als ze langs hem lopen. Elk moment kan hij een harde dreun verwachten, scherpe klauwen voelen of een felle pijn.


  Maar Daniël weet bij wie hij kan schuilen. De Heer is immers zijn schild en pantser.


  De koning kan niet slapen. Wat een nacht! Daniël, zijn vriend, gedood door de leeuwen. Of...


  Zodra het lichter wordt houdt hij het niet langer uit. Hij rent naar de leeuwenkuil. Met betraande ogen en bedroefde stem roept hij uit: 'Daniël, leef je nog? Heeft je God je kunnen bevrijden?'


  Er weerklinkt een ijselijk gebrul van een leeuw. De koning deinst achteruit, geschrokken...


  Net wil hij zich omkeren om weg te gaan als hij plotseling een bekende stem hoort. 'O, koning, leef in eeuwigheid! Mijn God heeft een engel gestuurd en die heeft de muil van de leeuwen dichtgehouden. Ze hebben mij niets gedaan omdat ik onschuldig ben.'


  Wat is de koning blij. Zijn vriend leeft nog. Zijn God heeft hem gered.


  Daniël wordt opgehesen en is weer vrij.


  Zijn vijanden hebben echter geen redder. De leeuwen verscheuren hen met huid en haar.


  Koning Darius schrijft een rondzendbrief. Daarin geeft hij bevel om in zijn gehele rijk de God van Daniël te eren, want alleen Hij is de enige echte God.


  In de grote paleistuin wandelen Darius en Daniël. De koning heeft zijn arm geslagen om de gebogen schouders van zijn oude vriend. 'Vertel me alles, Daniël. Alles van die hete, donkere, angstige nacht bij de leeuwen.'


  Daniël vertelt en zo nu en dan horen de bedienden de lach van de koning weerschallen tegen de gebouwen.


  OT79 - Amos, de profeet van God


  Heb je wel eens iemand recht in zijn gezicht gezegd, dat hij of zij fout bezig is?



  Bij voorbeeld tegen een kind uit je klas, dat elke dag een ander kind het leven zuur maakt.


  Heb je wel eens gezegd: “Ho, stop! Dat doe je niet! Zo gaan we niet met elkaar om!?”


  Was die pestkop daar blij mee? Nee zeker.


  Zo ging het vroeger nou net zo.


  Amos was het liefste bij zijn schapen. Niet dat ze zo makkelijk waren, maar je wist wat je aan ze had. Je had er stoters bij en bijters, duwers en volgers, domme en slimme dieren. Soms dacht hij wel eens: het zijn net mensen, Maar als hij dacht aan de gruwelijk, gemene dingen die mensen deden, dan koos hij honderd procent voor zijn schapen.



  “Bè, bè, bè!” Midden in de nacht staat hij op, als een ooi lammeren gaat werpen. Het maakt Amos zo gelukkig als hij weer zo’n zwart, wit, of gespikkeld pasgeboren lam in zijn armen houdt. Het blijft altijd weer een wonder van God, dat nieuwe leven…


  Maar steeds vaker komt er die onrust in zijn lijf, dan tolt zijn hoofd van de woorden van God.



  Dan laat Amos zijn schapen over aan een knecht en gaat erop uit.


  Nee, Amos heeft geen tv, geen krant. Hij kan de nieuwsberichten niet volgen op de radio, maar hij is precies op de hoogte van wat er zich in het land en in de omringende landen afspeelt. En dat maakt hem zo boos.


  Hij MOET SPREKEN, roepen in de straten en op de pleinen... Hij kan niet ZWIJGEN. Er gebeuren dingen om hem heen die vreselijk fout zijn. God ZELF wil dat hij spreekt.


  “Gazastad, Damascus, Tyrus! God brult van woede tegen jullie, omdat je een hele bevolking hebt weggevoerd naar een ander land! God is witheet op jullie Ammonieten want je hebt zwangere vrouwen vermoord!… En jullie volk van God, Juda en Israël, jullie zijn geen haartje beter. De enige ware God, die jullie verloste uit Egypte heb je bespottelijk gemaakt. Leugengoden zijn jullie gaan dienen. Jullie plukken de arme mensen helemaal kaal. Afpersers zijn jullie!! Als je het zelf maar goed hebt, hè?”


  Amos’ gezicht wordt helemaal rood van boosheid. Zijn stem weergalmt tegen de huizen alsof er grote luidsprekers op gericht zijn.


  “Hé, jij daar stomme schapenfokker, effe dimme, hè?’ roept een potige kerel vanaf het platte dak. “Laat ons met rust. Als je eens zo’n grote keel opzet, krijg je een steen tegen je kanis, begrepen?”



  “Ja wat wil je eigenlijk van ons?” beaamt een dikke vrouw die in de deuropening van haar huis staat, “de kinderen liggen te slapen. We doen toch niks bijzonders? We gaan elke sabbat naar de samenkomst en we vieren trouw de godsdienstige feesten.”


  “O ja?” schreeuwt Amos, die het niks kan schelen dat er een relletje komt, “die feesten van jullie: God haat ze. Zoek liever het goede, zodat je in leven blijft en de Here God met je is. Laat het recht als water golven en gerechtigheid als een altijd vloeiende beek!”


  “Pats, pats!” een paar rotte eieren vliegen om de oren van de profeet van God. Brr! Wat stinkt dat gore spul! Amos wordt vies van zichzelf.


  En kijk eens… daar in de zijstraat, half verborgen in de schaduw. Is dat niet de priester Amasja? Ja hoor! Hij fluistert sissend een boodschap in de oren van een knecht.



  “Hier, neem mijn ring als bewijs mee. Ga naar het paleis en probeer de koning van Israël, Jerobeam, te spreken te krijgen, vlug!! Zeg namens mij dat Amos een samenzwering aan het smeden is tegen hem. Hij moet opgepakt worden voordat er een opstand komt! Laat de koning soldaten sturen. Loop zo snel je kunt.” De knecht verdwijnt. Maar Amos heeft hem toch gezien en hij snapt wat er aan de hand is. Ze willen hem vermoorden omdat hij de waarheid zegt.


  Met opgeheven wijsvinger loopt hij op Amasja af en schreeuwt: “Doe maar rustig wat je doen moet, Amasja. Ik houd mijn mond niet, want God wil dat ik het zeg. Het zal zeker gebeuren.”


  Als Amos die avond in bed kruipt, moe en schor, onder de krabbels en builen, met de vage geur van rotte eieren nog om zich heen, moet hij zo huilen, huilen, huilen. Zo heel erg huilen om alles wat er komen gaat. Zou God een vuur zenden om te straffen, of een grote vloed, vijandelijke legers of de pest?



  “Alstublieft, Here God, “mijn arme volk…”


  “Nee, Amos, ik zal geen vuur sturen, maar ik ga mijn volk meten. Zie je dit paslood? Daarmee meet je immers hoe recht een muurtje is of zo? Ik ga mijn volk meten. Hoe goed ze zijn… En die slechte koning Jerobeam zal door het zwaard sterven. Maar…. Amos, mijn trouwe dienstknecht, mijn profeet, … er is ook hoop!!”


  “Hoop?” Amos zit meteen rechtop in zijn bed. Hij veegt zijn tranen af, snikt nog wat na… “Echt, Genadige Vader, is er toch hoop?”


  Jazeker, er is hoop. Want God toont hem daar in zijn slaapkamer wat er in de toekomst gaat gebeuren. Na alle straffen komt er een herstel.


  Amos ziet in gedachten een scheefgezakt vervallen hutje in een wijngaard, dat met een grote hand weer helemaal mooi en heel gemaakt wordt.


  “Ik ga een keer brengen in het lot van mijn volk Israël, Amos. Verwoeste steden zullen ze herbouwen en bewonen…” klinken de hoopvolle woorden van God. 


  Amos gaat het morgen meteen op een perkamenten rol schrijven voor later, zodat het woord bewaard blijft. De Messias komt, de Zoon van David. Hopelijk duurt het niet al te lang.


  OT80 – Op je post, Jona


  Moet jij ook wel eens iets doen waar je geen zin in hebt? Wat doe je dan? Je piept er tussen uit, hè?



  Er was eens een knecht van God, die geen zin had om het werk te doen, dat hem werd opgedragen. Doe je regenpak aan, dan gaan we even bij hem kijken.


  Pats!


  Een regenvlaag striemt het gezicht van Jona als hij boven komt. Wat een weer. De wind rukt hem bijna het luik uit de handen. Een matroos komt hem te hulp en samen leggen ze het weer op z'n plaats. Wat gaat die wind te keer. En hij had er nota bene doorheen geslapen. 't Is maar goed dat ze hem wakker hebben gemaakt. Hoor je die spanten kraken? Wat lijkt het nu een klein schip. Toen hij op de kade van Jafo liep, leek het een groot en betrouwbaar houten schip, mooi in evenwicht door de mast die in het midden stond. Maar nu, temidden van het geweld van de golven was het slechts een notendop. Jona klemt zijn vingers om het houten plankenrek dat de reling vormt.


  'Hou je vast!' schreeuwt de kapitein wel wat overbodig.


  Jona knikt. Iemand roept: 'Roeien!' en een paar moedige matrozen grijpen de houten roeispanen. Ze rijden op een golf naar beneden. Hoog rijst er een watermuur voor hun ogen. Het lijkt wel of de lucht ook water is. Watermassa's denderen op hen af. Een kist, waarop met grote letters een adres in Tarsis staat geschreven, begint te schuiven. Hij schuift Jona's richting uit. Dan voelt hij een hand die hem opzij trekt. Net op tijd. Het is de kapitein, een grote man met een druilsnor en doordringende ogen.


  'Kom mee naar beneden,' brult hij in Jona's oor. Gelijktijdig voelen ze zich opgetild. Een eindeloos durend ogenblik zweven ze in de lucht en dan klapt het schip met een akelige dreun weer op de golven terug. De kapitein trekt hem mee, schreeuwt wat tegen de andere schepelingen en dan duiken ze één voor één het ruim in.


  Beneden kan niemand blijven staan. Wat niet is vastgesjord schuift van links naar rechts en van achteren naar voren. Het is halfduister. Licht kan er niet gemaakt worden. Jona hoort allerlei vreemde geluiden om zich heen. Gebeden worden gemompeld. Sommigen hebben een beeldje in hun handen of omklemmen een amulet. De kapitein duwt hem een beker met steentjes in de hand. Jona neemt er een.


  'Wie het steentje met de stip heeft, is de schuldige.' zegt hij.


  Iedereen tuurt in het schemerige licht naar het steentje in zijn hand. Ze keren het om en om. Niemand. Niemand??


  'En jij, vreemdeling? Heb jij het?' vraagt er iemand.


  'Ja, ik...' antwoordt Jona, maar zijn gedachten zijn er niet bij. Hij vecht een strijd uit met zichzelf.


  'Je hebt nog niet eens gekeken.' hoort hij naast zich.


  'Hè? O nee...' Jona zoekt de stip. Daar is hij. 'Zie je wel? Ik ben de schuldige.'


  Nu hij het uitgesproken heeft, voelt hij zich veel beter. Dan roept iedereen door elkaar.


  'Wie ben je?'


  'Waar kom je vandaan?'


  'Wie is jouw God?'


  'Ik ben een Hebreeër,' zegt Jona dan. 'Ik geloof in de Here, de God van de Hemel, die de zee en het droge heeft gemaakt.'


  Het lijkt wel of de storm even iets afneemt. Het lijkt wel of de wind even zijn adem inhoudt om te luisteren naar wat de knecht van de Here zegt. De mannen zijn onder de indruk. Jona heeft een luide, duidelijke stem en wat hij zegt dringt diep in de harten van de schepelingen door. Sommigen leggen hun godjes weg. Dus dit is God, de God, de Enige, die alles gemaakt heeft...


  Jona eindigt met de oproep: 'Gooi mij maar in zee, dan zal die ophouden tegen jullie te woeden.'


  De woorden die hij sprak hebben hem zelf geweldige moed gegeven. De matrozen pakken Jona op en jonassen hem het koude ruwe water in. Plons! En tot hun verbazing neemt de storm af. Het water wordt rustig. Ze komen tot de conclusie, dat de God van deze man zelfs een storm beheerst.


  En Jona? Verdrinkt hij? Nee! God zorgt dat er een grote vis langs komt zwemmen, die hem opslokt. Drie dagen zit hij in de buik van de vis. Dan roept Jona tot God en de vis spuugt hem weer uit op het droge.


  Waarom zucht je? Vond je het zo mooi? Ja, ik ook. En ik denk aan jou en ook aan mezelf. Wij zijn toch ook knechtjes van de Heer. Als we er tussenuit gepiept zijn mogen we om vergeving vragen. Dan kunnen we opnieuw beginnen. Op je post allemaal!


  OT81 – Niemand wordt voorgetrokken


  Zou Jona wel weten dat God van alle mensen houdt? Moet je hem daar nou zien zitten op de heuvel in zijn zelfgemaakte hutje. Wat kijkt hij boos, hè? Kom mee. We gaan hem even opzoeken.



  Op de zuidelijke berghelling zit Jona. Hij kijkt eens naar het kleedje, dat hij die middag op de markt heeft gekocht en dan naar zijn takkenhut. Voor een paar dagen kan hij het er wel mee doen. Even een kussen maken van zijn jas, sandalen uit en dan onderuit.


  Hèhè! Wat was dat warm geweest vandaag. Zijn voeten doen pijn en in zijn hoofd draaien allerlei gedachten door elkaar. Gelukkig is hij nu klaar met zijn werk. Overal is hij geweest. In alle winkels, tempels, op alle markten en pleinen en bij het grote paleis heeft zijn luide, ernstige stem geklonken. Hij heeft zijn boodschap gebracht aan rijken en armen, de leerlooier met zijn bruinverkleurde handen en de verder met zijn vlekken op zijn kleed, de moeders en de vele vele kinderen, soldaten, wevers, koperslagers. Iedereen heeft het woord van de Heer gehoord. Zelfs de koning, die net op leeuwenjacht zou gaan, is blijven staan. Jona schreeuwde tegen hem het hardst. Die roverkoning moest het maar eens goed horen en al die mensen uit die roversstad. Hij riep: 'God heeft alles gezien. Hij neemt het niet langer. De stad wordt over veertig dagen ondersteboven gekeerd.'


  De koning had hem niet eens laten grijpen. 't Had hem trouwens ook niks kunnen schelen als ze hem in de gevangenis hadden gestopt. Hij moest zijn werk doen. Jona komt half overeind en kijkt het dal in. Wat een stad! Mooi gezicht zou het zijn als die instortte. Hij zat hier prima. Een groepje boeren komt langs zijn hut in rouwkleren. Ginds lopen nog meer mensen. Ook al in rouwkleren.


  Jona kijkt nog wat scherper en dan ziet hij overal mensen in rouwkleren. Hij springt overeind en vraagt aan een man wat er aan de hand is.


  'De koning heeft het bevolen.' zegt de man, 'Er is een profeet geweest, die gezegd heeft dat Ninevé verwoest zou worden en nu mogen mensen en dieren niets eten of drinken. Iedereen moet rouwkleren dragen.'


  Jona bedankt de man, die zijn weg al biddende vervolgt: 'Wees ons genadig. Vergeef ons onze zonden, God van Jona.'


  'Nou nog mooier!' denkt Jona. 'Het is menens. Straks doet God het nog ook. Ja, de Heer zal alles vergeven, dan is mijn werk voor niks geweest.'


  Jona wilde wel dat hij dood was. Met een boos gezicht, z'n handen onder z'n hoofd, zit hij daar tot de zon ondergaat.


  De volgende ochtend wordt Jona wakker door een bromvlieg, die steeds op zijn gezicht gaat zitten. Waar is hij? O ja, in zijn hut. Wat is het hier heerlijk koel. Hij kijkt naar boven. Groene bladeren slingeren zich door de dorre takken van zijn hut. Wat is dat? Hij gaat het eens van buiten bekijken. Hé, dat is fijn! Er is een soort boompje gegroeid. Echt een wonder.


  Jona gaat in de schaduw naar Ninevé zitten kijken en eet ondertussen een stuk brood en drinkt wat water uit zijn waterzak.


  Er komt nog al wat gedruis uit de stad naar boven, anders dan anders. Het klinkt als een groot gehuil. Zelfs de dieren kun je horen loeien en blaten en krijsen en janken. Die hebben dorst en honger. Er trekt een lange optocht langs het paleis. Zo verstrijkt de dag en Jona wacht op Gods oordeel.


  De les, die God hem de volgende dag leerde, zou hij zijn leven lang niet meer vergeten. Waar hij in zijn verdere leven ook zou komen, overal zou hij het vertellen.


  De mensen die het hoorden zouden het weer doorvertellen en tenslotte zou het verhaal in de Bijbel opgeschreven worden. Het verhaal van Gods liefde voor alle mensen. Luister maar hoe het verder ging.


  De boom is verdord. Hij zit vol bruine plekken. De zon schijnt door de takken heen recht op Jona's hoofd. Dan steekt er ook nog een hete oostenwind op. Jona valt bijna flauw en wordt opstandig tegen God.


  'Ben je boos om die boom, Jona?' vraagt God vriendelijk.


  'Ja,' schreeuwt Jona, 'Natuurlijk!'


  'Die boom heb jij niet eens zelf gemaakt... Zou ik dan Ninevé niet sparen, die grote stad, waarin erg veel kleine kinderen zijn en vee?'


  Zo liefdevol is onze God. Hij vergeeft ons onze zonden als wij echt berouw hebben. Hij houdt niet alleen van Turkse, Marokkaanse, Belgische, Surinaamse kinderen. Ook van jou! Niemand wordt voorgetrokken. Ik ga Hem ervoor danken. Jij ook?


  Informatie


  Nummer - Bijbelplaats - Personen


  OT-01   Genesis 1     Adam

  OT-02   Genesis 2     Adam

  OT-03   Genesis 3     Adam en Eva

  OT-04   Genesis 4     Kaïn

  OT-05   Genesis 12    Abram en Sara

  OT-06   Genesis 15    Abraham

  OT-07   Genesis 19    Lot

  OT-08   Genesis 21    Abraham en Ismaël

  OT-09   Genesis 21    Abraham en Saraï

  OT-10   Genesis 24    Abraham en Isaak

  OT-11   Genesis 24    Rebekka

  OT-12   Genesis 25    Jacob

  OT-13   Genesis 27    Jacob

  OT-14   Genesis 28    Jacob

  OT-15   Genesis 29    Jacob

  OT-16   Genesis 31    Jacob

  OT-17   Genesis 32    Jacob en Esau

  OT-18   Genesis 37    Jozef

  OT-19   Genesis 39    Jozef

  OT-20   Genesis 41    Jozef

  OT-21   Genesis 41    Jozef

  OT-22   Genesis 42    Jozef

  OT-23   Genesis 45    Jozef

  OT-24   Exodus 2      Mozes

  OT-25   Exodus 2      Mozes

  OT-26   Exodus 3      Mozes

  OT-27   Exodus 5      Mozes

  OT-28   Exodus 6      Mozes

  OT-29   Exodus 8      Mozes

  OT-30   Exodus 10     Mozes

  OT-31   Exodus 12     Mozes

  OT-32   Exodus 14     Mozes

  OT-33   Exodus 16     Mozes

  OT-34   Exodus 17     Mozes

  OT-35   Exodus 17     Mozes

  OT-36   Exodus 18     Mozes

  OT-37   Exodus 20     Mozes

  OT-38   Numeri 13     Jozua

  OT-39   Numeri 21     Mozes

  OT-40   Numeri 22     Bileam

  OT-41   Numeri 23     Bileam

  OT-42   Numeri 24     Bileam

  OT-43   Jozua 3       Jozua

  OT-44   Richteren 13   Simson

  OT-45   Richteren 14   Simson

  OT-46   Richteren 15   Simson

  OT-47   Richteren 16   Simson

  OT-48   Ruth 1         Noömi en Ruth

  OT-49   Ruth 2         Ruth

  OT-50   1 Samuël 1    Hanna

  OT-51   1 Samuël 3    Samuël

  OT-52   1 Samuël 4    Eli

  OT-53   1 Samuël 5    Samuël

  OT-54   1 Samuël 17   David

  OT-55   1 Samuël 25   David

  OT-56   1 Samuël 28   Saul

  OT-57   2 Samuël 13   Tamar

  OT-58   2 Samuël 13    Jonadab

  OT-59   2 Samuël 14    Absalom

  OT-60   1 Koningen 19  Elia

  OT-61   1 Koningen 20  Elisa

  OT-62   1 Koningen 22  Achab en Josafat

  OT-63   1 Kronieken 17  David

  OT-64   2 Koningen 6    Elisa

  OT-65   2 Kronieken 20  Josafat

  OT-66   Ester 1         Ester

  OT-67   Ester 2         Ester

  OT-68   Ester 4         Ester

  OT-69   Jesaja 1        Jesaja

  OT-70   Jesaja 6        Jesaja

  OT-71   Jesaja 7        Jesaja

  OT-72   Jesaja 53,29    Jesaja

  OT-73   Jesaja 65       Jesaja

  OT-74   Jeremia 44     Jeremia en Baruch

  OT-75   Daniël 1        Daniël

  OT-76   Daniël 2        Daniël

  OT-77   Daniël 3        Daniël

  OT-78   Daniël 6        Daniël

  OT-79   Amos          Amos

  OT-80   Jona 1         Jona

  OT-81   Jona 3         Jona 
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