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Oude Testament 
 

2 Schepping dag 1 34 Samuël 1 

3 Schepping dag 2 35 Samuël 2 

4 Schepping dag 3 36 Hanna 

5 Schepping dag 4 37 Simson 

6 Schepping dag 5 38 Simson gevangen 

7 Schepping dag 6 39 Vader van Simson 

8 Schepping dag 7  40 Ruth  

9 Ark en duif 41 Boaz en Ruth 1  

10 Noach met duif 42 Boaz en Ruth 2 

11 Noach, met zijn 3 zonen 43 Debora 

12 Dieren gaan naar de ark 44 Hofni en Pinehas 

13 Met Jezus in de boot 45 Noach -  regenboog 

14 Dieren in de boot Gen.6 46 Eva 

15 Achtergrond  47 De slang en de appel 

16 Bomen 48 Mozes in het biezen mandje 

17 Ark 49 Mozes, 10 geboden 

18 Giraffen 50 Mozes wordt gevonden 

19 Kraanvogels 51 De prinses en Mozes 

20 Leeuwen 52 David met de harp 

21 Noach 53 David, herder 

22 Paarden 54 David, harpspeler 

23 Steenbokken 55 David verslaat Goliath 

24 Struisvogels 56 Psalm 23 

25 Zebra’s 57 Psalm 150 

26 Gordeldieren 58 De ark naar Jeruzalem 

27 Dingo’s 59 Mefiboseth 

28 Abraham en de sterren 60 Elisa wekt  de dode jongen op 

29 Abraham brengt een offer 61 Elia door de raven gevoed 

30 Abraham en Sara, een zoon 62 Jesaja 

31 Abraham en Lot 63 Jona 

32 Isaak krijgt een vrouw   

33 Een bruid voor Isaak   
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Abraham en de sterren 

  

 

 



 

 



 

 

  

Abraham en Sarai hebben een kindje gekregen: Isaäk  



 

 

 

 
  



 
  

Isaak krijgt een vrouw: Rebecca. 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 
 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

De slang en de appel 

 
 

 



 



 

 



 

 



 

 

 



 



 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

    

 

   

 

 

 

 

 

 

Halleluja! 

 

Loof God in zijn heilige woning, 

loof hem in zijn machtig gewelf, 

loof hem om zijn krachtige daden, 

loof hem om zijn oneindige 

grootheid. 

 

Loof hem met hoorngeschal, 

loof hem met harp en lier, 

loof hem met dans en tamboerijn, 

loof hem met snaren en fluit. 

 

Loof hem met klinkende bekkens, 

loof hem met slaande cimbalen. 

Alles wat adem heeft, loof de 

HEER. 

Halleluja! 
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David laat de zoon van Saul, die gehandicapt is aan zijn tafel meeëten. 



 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 


